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Önsöz 


Büyük Devrim hakkında, Yeni Çağ'a kadar hayatta kalan önde gelen isimlerin hemen hemen her birinin anılarını içeren o kadar geniş bir literatür var ki, o felaketli ayaklanma ve yeniden doğuş zamanının olaylarını ve koşullarını ele alan bir başka kitap daha, gereksiz görünüyor. Ancak Turner Günlükleri, Büyük Devrim'in arka planına dair iki kişi için benzersiz derecede değerli bir içgörü sağlıyor. 


sebepler: 


1) Devrimin zirvesinden hemen önceki yıllardaki mücadelenin bir bölümünün oldukça ayrıntılı ve sürekli bir kaydı olup, günlük olarak, olduğu gibi yazılmıştır. Bu nedenle, çoğu zaman geriye dönüp bakmayı etkileyen çarpıtmalardan arınmış durumdadır. Bu büyük çatışmanın diğer katılımcılarının günlükleri mevcut olmasına rağmen, henüz yayınlanmış olanların hiçbiri tam ve ayrıntılı bir kayıt sunmuyor. 


2) Örgütün sıradan bir üyesinin bakış açısıyla yazılmıştır ve bu nedenle ara sıra miyopluk sorunu yaşasa da tamamen açık sözlü bir belgedir. 
Devrim'in bazı liderlerinin kaydettiği anlatıların aksine, yazarın yazarken tarihteki yerinin bir gözü yoktu. İlerleyen sayfaları okudukça, mücadeleleri ve fedakarlıkları en büyük tehlike zamanında ırkımızı kurtaran ve Yeni Dünya'yı meydana getiren erkek ve kadınların gerçek düşüncelerini ve duygularını muhtemelen başka herhangi bir kaynaktan daha iyi anlıyoruz. Çağ. 


Bu günlükleri yazan Earl Turner, 43 BNE'de, Eski Çağ'da Kuzey Amerika kıtasının batı kıyısındaki, bugünkü Eckartsville ve Wesselton topluluklarını da kapsayan geniş bir metropol bölgesinin adı olan Los Angeles'ta 


doğdu. çevredeki kırsalın büyük bir kısmı gibi. 
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Los Angeles bölgesinde büyüdü ve elektrik mühendisi olarak eğitim aldı. 

Eğitiminin ardından o zamanlar Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti olan Washington şehrinin yakınlarına yerleşti. Orada bir elektronik araştırma firmasında çalışıyordu. 

Örgüt'te ilk kez 12 BNE'de aktif hale geldi. Bu kayıt başladığında, 8 BNE'de (eski kronolojiye göre 1991) Turner 35 yaşındaydı ve eşi yoktu. 


Bu günlükler Earl Turner'ın hayatındaki yalnızca iki yılı kapsıyor, yine de adı Şehitler Kaydı'nda yazılı olanlardan biriyle yakın bir tanışmamızı sağlıyor. 
Sırf bu nedenle bile, okul zamanlarında atalarımızdan bize intikal eden o mukaddes defterdeki tüm Şehitlerin isimlerini ezberlemekle görevlendirilen bizler için onun sözlerinin ayrı bir önemi olmalıdır. 


Turner'ın günlükleri, el yazması biçiminde, tamamen doldurulmuş beş büyük, kumaş kaplı defterden ve altıncı sayfanın başında birkaç sayfadan oluşur. Defter sayfaları arasında, görünüşe göre Turner'ın üssünden uzakta olduğu günlerde yazdığı ve daha sonra kalıcı kayıtlarına eklediği pek çok gevşek ek ve not var. 


Defterler, daha önce Washington harabeleri yakınındaki kazılarında Devrimin Doğu Komuta Merkezi'ni ortaya çıkaran Profesör Charles Anderson liderliğindeki Tarih Enstitüsü'nden aynı ekip tarafından geçen yıl, diğer tarihsel açıdan önemli materyallerle birlikte keşfedilmişti. Büyük Devrim'in 100. yıldönümü olan bu yılda bunların artık genel kamuoyunun erişimine sunulması uygundur. 


sabah 
Yeni Baltimore 


100 Nisan 
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Bölüm 1 


16 Eylül 1991. Nihayet bugün başladı! Bunca yıl konuştuktan sonra 
-sadece konuşmaktan başka bir şey değil- nihayet ilk eylemimizi yaptık. 
Sistem'le savaş halindeyiz ve bu artık bir söz savaşı değil. 


Uyuyamıyorum, bu yüzden kafamda uçuşan bazı düşünceleri 

yazmaya çalışacağım. 

Burada konuşmak güvenli değil. Duvarlar oldukça incedir ve 

komşular gece geç saatte yapılacak bir konferansta bunu merak edebilirler. Ayrıca George ve Katherine zaten uyuyorlar. Sadece Henry ve ben hâlâ uyanıktık ve o sadece tavana bakıyordu. 

Gerçekten çok gerginim. O kadar gerginim ki yerimde duramıyorum. 
Ve yoruldum. George'un tutuklamaların başladığını bildirmek için telefon ettiği bu sabah 5:30'dan beri ayaktayım ve saat gece yarısını geçti. Bütün gün tetikteydim ve hareket halindeydim. 

Ama aynı zamanda çok heyecanlıyım. Sonunda harekete geçtik! Sisteme meydan okumaya ne kadar devam edebileceğimizi kimse bilmiyor. 

Belki yarın her şey sona erecek ama bunu düşünmemeliyiz. Artık başladığımıza göre, iki yıl önceki Silah Baskınlarından bu yana çok dikkatli bir şekilde geliştirdiğimiz plana devam etmeliyiz. 


Bu bizim için ne büyük bir darbe oldu! Ve bu bizi nasıl utandırdı! Bütün bu cesur 


vatanseverlerin "Hükümet silahlarımı asla almayacak" konuşması ve bu gerçekleştiğinde uysal bir teslimiyetten başka bir şey olmadı. 

Öte yandan, Cohen Yasası'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde ateşli silahların tüm özel mülkiyetini yasaklamasından yaklaşık 18 ay sonra, o zamanlar hâlâ pek çoğumuzun silah sahibi olduğu gerçeği bizi cesaretlendirebilir. Çoğumuzun yasalara karşı gelmesi ve silahlarımızı teslim etmek yerine saklamamız nedeniyle Silah Baskınlarından sonra hükümet bize karşı daha sert davranamadı. 


O korkunç günü hiç unutmayacağım: 9 Kasım 1989. Sabahın beşinde kapımı çaldılar. tamamen öyleydim 
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Kim olduğunu görmek için ayağa kalktığımda hiç şüphem yoktu. 

Kapıyı açtım ve ben onları durduramadan dört zenci daireye doğru ilerledi. Biri beyzbol sopası taşıyordu, diğer ikisinin ise kemerlerine uzun mutfak bıçakları saplanmıştı. Sopalı olan beni bir köşeye itti ve sopasını tehditkar bir şekilde kaldırarak üzerimde nöbet tutarken diğer üçü dairemi aramaya başladı. 


İlk düşüncem onların soyguncu olduğuydu. Bu tür soygunlar, kurbanlarının silahı olsa bile muhtemelen onları kullanmaya cesaret edemeyeceklerini bilen Siyah gruplarının zorla Beyazların evlerine girerek soygun ve tecavüz yapmasıyla Cohen Yasası'ndan bu yana çok yaygın hale gelmişti. 

Sonra beni koruyan kişi bir tür kart gösterdi ve kendisinin ve suç ortaklarının Kuzey Virginia İnsan İlişkileri Konseyi'nin "özel temsilcileri" olduğunu söyledi. 

Ateşli silah aradıklarını söyledi. 

İnanamadım. Böyle bir şey olamaz. Sonra Sol kollarına yeşil kumaş şeritleri bağladıklarını gördüm. 

Çekmecelerin içindekileri yere boşaltıp dolaptan bagajları çıkarırken, soyguncuların gözden kaçırmayacağı şeyleri görmezden geliyorlardı: yepyeni elektrikli tıraş makinem, değerli bir altın cep saatim, on sentlerle dolu bir süt şişesi. Silah arıyorlardı! 


Cohen Yasası kabul edildikten hemen sonra Örgütteki hepimiz silahlarımızı ve mühimmatımızı bulunamayacak yerlere saklamıştık. Birliğimdekiler silahlarımızı dikkatli bir şekilde yağladılar, onları bir yağ varilinde mühürlediler ve sıkıcı bir hafta sonunu, varili Batı Pensilvanya'nın batısındaki ormanlarda 200 mil uzakta, iki buçuk metre derinliğindeki bir çukura gömerek geçirdiler. 

Ama bir silahı zuladan uzak tutmuştum. .357'lik magnum tabancamı ve 50 mermilik mühimmatı mutfakla oturma odası arasındaki kapı çerçevesinin içine saklamıştım. Gevşetilmiş iki çiviyi çıkarıp kapı çerçevesinden bir tahtayı çıkararak, ihtiyacım olursa yaklaşık iki dakika içinde tabancama ulaşabiliyordum. 
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BT. Kendime zaman ayırmıştım. 

Ancak bir polis araştırması bunu asla ortaya çıkaramaz. Ve bu deneyimsiz Siyahlar onu bir milyon yıl geçse de bulamadılar. 
Aramayı yürüten üç kişi tüm bariz yerlere baktıktan sonra yatağımı ve koltuk minderlerini kesmeye başladılar. Buna şiddetle karşı çıktım ve bir an için mücadele etmeyi düşündüm. 


Bu sırada koridorda bir kargaşa yaşandı. 
Başka bir arama grubu da genç çiftin koridorun aşağısındaki dairesinde yatağın altına gizlenmiş bir tüfek bulmuştu. Her ikisi de kelepçelenmişti ve zorla merdivenlere doğru götürülüyorlardı. Her ikisinin de üzerinde sadece iç çamaşırları vardı ve genç kadın, bebeğinin dairede yalnız bırakılmasından yüksek sesle şikayet ediyordu. 


Başka bir adam daireme girdi. Alışılmadık derecede koyu tenli olmasına rağmen o bir Kafkaslıydı. Ayrıca yeşil bir kol bandı takıyordu, bir evrak çantası ve bir pano taşıyordu. 


Siyahlar onu saygıyla selamladılar ve aramalarının olumsuz sonucunu bildirdiler: "Burada silah yok, Bay Tepper." 

Tepper benimkine gelene kadar parmağını panosundaki isimler ve daire numaraları listesinde gezdirdi. Kaşlarını çattı. "Bu kötü bir şey" dedi. "Irkçı bir sicili var. Konsey tarafından iki kez anıldı. Ve hiç teslim edilmeyen sekiz ateşli silahı vardı." 


Tepper evrak çantasını açtı ve kutudaki elektronik bir alete uzun bir kabloyla bağlı olan, sigara paketi büyüklüğünde küçük, siyah bir nesne çıkardı. Siyah nesneyi duvarların üzerinde ileri geri uzun hareketlerle hareket ettirmeye başladı, bu arada evrak çantasından donuk, gürleyen bir ses çıktı. Cihaz ışık anahtarına yaklaştığında gürültünün şiddeti arttı ama Tepper değişikliğin duvara gömülü metal bağlantı kutusu ve borudan kaynaklandığına kendini inandırdı. Metodik taramasına devam etti. 


Mutfak kapısı çerçevesinin sol tarafından geçerken 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gürleme keskin bir çığlığa dönüştü. Tepper heyecanla homurdandı ve Zencilerden biri dışarı çıktı ve birkaç saniye sonra bir balyoz ve bir levyeyle geri geldi. Zencinin bundan sonra silahımı bulması neredeyse iki dakikadan az sürdü. 

Daha fazla uzatmadan kelepçelendim ve dışarı çıkarıldım. Toplamda dördümüz benim apartmanımda tutuklandık. Koridorun sonundaki çiftin yanı sıra dördüncü kattan yaşlı bir adam da vardı. Dairesinde ateşli silah bulamamışlardı ama dolabının rafında dört av tüfeği mermisi bulmuşlardı. 
Mühimmat da yasa dışıydı. 


Bay Tepper ve bazı "yardımcılarının" daha fazla arama yapması gerekiyordu, ancak beyzbol sopaları ve bıçakları olan üç iri siyah, apartmanın önünde bizi korumak üzere bırakıldı. 

Dördümüz, bir polis minibüsü nihayet üzerimize gelene kadar, çeşitli soyunma halleriyle soğuk kaldırımda bir saatten fazla oturmak zorunda kaldık. 

Apartmanın diğer sakinleri işe gitmek üzere ayrılırken merakla bize bakıyorlardı. Hepimiz titriyorduk ve koridorun sonundaki genç kadın kontrolsüz bir şekilde ağlıyordu. 

Bir adam durup bunun neyle ilgili olduğunu sordu. Gardiyanlarımızdan biri sert bir şekilde hepimizin yasa dışı silah bulundurmaktan tutuklu olduğumuzu açıkladı. Adam bize baktı ve onaylamaz bir şekilde başını salladı. 

Sonra Siyah beni işaret etti ve şöyle dedi: "Ve bu da bir ırkçı." 

Adam hâlâ başını sallayarak yoluna devam etti. 

Eskiden Örgüt'ün üyesi olan ve Cohen Yasası'ndan önce "silahımı asla alamayacaklar" arasında en açık sözlü olanlardan biri olan Herb Jones, gözleri başka yöne çevrilerek hızla yanından geçti. 

Onun dairesi de aranmıştı ama Herb temizdi. Cohen Yasası'nın kabul edilmesinin ardından, silahlarını saklaması halinde Federal hapishanede on yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından kasabada silahlarını polise teslim eden neredeyse ilk kişi olmuştu. 

Bu, kaldırımdaki dördümüzün karşılaştığı cezaydı. Ancak işler bu şekilde yürümedi. Olmamasının nedeni ise o gün ülkenin her yerinde yapılan baskınların net bir şekilde ortaya çıkmasıydı. 
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Sistem'in beklediğinden çok daha fazla balık vardı: 800.000'den fazla kişi tutuklandı. 

İlk başta medya, tutuklamaların kalıcı olması için kamuoyunun bize karşı duyarlılığını oluşturmaya çalıştı. Gazeteler, ülkede hepimizi barındıracak yeterli sayıda hapishane hücresinin bulunmaması gerçeğinin, yeni hapishane tesisleri hazırlanana kadar bizi açık havada dikenli tellerle çevrilerek kapatılabileceğini öne sürüyordu. 

Dondurucu havalarda! 

Ertesi gün Washington Post'un manşetini hâlâ hatırlıyorum: "Faşist-Irkçı Komplosu Bastırıldı, Yasadışı Silahlar Ele Geçirildi." Ancak beyni yıkanmış Amerikan halkı bile yaklaşık bir milyon yurttaşının gizli, silahlı bir komploya karıştığı fikrini tam olarak kabul edemedi. 


Baskınlarla ilgili ayrıntılar sızdırıldıkça halkın huzursuzluğu da arttı. İnsanları rahatsız eden detaylardan biri de baskıncıların siyahi mahalleleri büyük oranda aramalardan muaf tutmasıydı. 
Bunun için ilk başta yapılan açıklama, ateşli silah bulundurduklarından öncelikli olarak şüphelenilenlerin "ırkçılar" olması nedeniyle Siyahların evlerini aramaya nispeten az ihtiyaç olduğuydu. 


Bu açıklamanın kendine özgü mantığı, baskınlarda "ırkçı" ya da "faşist" olarak nitelendirilemeyecek bazı kişilerin yakalandığının ortaya çıkmasıyla bozuldu. Bunların arasında daha önce silah karşıtı mücadelenin ön saflarında yer alan iki önde gelen liberal gazete köşe yazarı, dört Zenci Kongre üyesi (Beyaz mahallelerde yaşıyorlardı) ve utanç verici derecede çok sayıda hükümet yetkilisi vardı. 


Baskın yapılacak kişilerin listesinin öncelikle tüm silah satıcılarının tutmak zorunda olduğu ateşli silah satış kayıtlarından derlendiği ortaya çıktı. Eğer bir kişi Cohen Yasası yürürlüğe girdikten sonra polise silah teslim etmişse, adı listeden çıkarılıyordu. 

Eğer devam etmeseydi, eğer siyahların yaşadığı bir mahallede yaşamıyorsa, 9 Kasım'da baskına uğradı. 

Ayrıca belirli kategorilerdeki kişilere de baskın yapıldı. 
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Daha önce bir satıcıdan ateşli silah satın almış veya satın almamıştınız. Örgütün tüm üyelerine baskın düzenlendi. 

Hükümetin şüpheli listesi o kadar büyüktü ki, baskınlara yardımcı olmak üzere bir dizi "sorumlu" sivil grup görevlendirildi. Sanırım Sistem'deki planlamacılar, listelerindeki kişilerin çoğunun silahlarını Cohen Yasası'ndan önce özel olarak sattığını ya da başka bir şekilde elden çıkardığını düşünüyorlardı. Muhtemelen gerçekte olduğundan sadece dörtte biri kadar kişinin tutuklanmasını bekliyorlardı. 


Her neyse, çok geçmeden her şey o kadar utanç verici ve o kadar hantal bir hal aldı ki, tutukluların çoğu bir hafta içinde tekrar serbest bırakıldı. Birlikte olduğum grup (yaklaşık 600 kişi) serbest bırakılmadan önce İskenderiye'deki bir lisenin spor salonunda üç gün boyunca tutuldu. Bu üç gün boyunca sadece dört kez beslendik ve neredeyse hiç uyuyamadık. 


Ancak polis herkesten sabıka fotoğraflarını, parmak izlerini ve kişisel verilerini aldı. Serbest bırakıldığımızda bize teknik olarak hâlâ tutuklu olduğumuz ve herhangi bir zamanda kovuşturma için tekrar yakalanmayı bekleyebileceğimiz söylendi. 

Medya bir süre dava açılması yönünde bağırmaya devam etti ama yavaş yavaş meselenin kapanmasına izin verildi. Aslına bakılırsa Sistem meseleyi oldukça kötü bir şekilde berbat etmişti. 

Birkaç gün boyunca hepimiz her şeyden çok korktuk ve özgür olduğumuza sevindik. Organizasyondaki birçok insan o anda ve orada ayrıldı. Daha fazla riske girmek istemediler. 

Diğerleri ise orada kaldı ancak Silah Baskınlarını eylemsizlik için bir bahane olarak kullandı. Artık nüfustaki vatansever unsur silahsızlandırıldığına göre, hepimizin Sistem'in insafına kaldığımızı ve çok daha dikkatli olmamız gerektiğini savundular. Tüm kamuya açık işe alım faaliyetlerimizi durdurmamızı ve "yeraltına inmemizi" istediler. 

Anlaşıldığı üzere, aslında akıllarında olan şeyin, Örgüt'ün bundan böyle kendisini "güvenli" faaliyetlerle sınırlamasıydı; bu tür faaliyetlerin esas olarak, işlerin ne kadar kötü olduğu konusunda birbirlerine şikayet etmekten -daha da iyisi, fısıldamaktan ibaret olmasıydı. 

Öte yandan daha militan üyeler kazma taraftarıydı. 
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silah depolarımızı doldurup Sistem'e karşı bir terör programını derhal başlatarak, Federal yargıçları, gazete editörlerini, yasa koyucuları ve Sistem'in diğer figürlerini infaz ettireceğiz. Böyle bir eylem için zamanın geldiğine inanıyorlardı, çünkü Silah Baskınlarının ardından tiranlığa karşı böyle bir kampanya için halkın sempatisini kazanabilirdik. 


Artık militanların haklı olup olmadığını söylemek zor. Kişisel olarak onların hatalı olduğunu düşünüyorum; gerçi o zamanlar kendimi onlardan biri olarak görüyordum. Amerika'nın kötülüklerinden sorumlu olan birçok yaratığı kesinlikle öldürebilirdik, ama inanıyorum ki bunu da yaparız. 
uzun vadede kaybettik. 

Öncelikle Örgüt, Sistem'e karşı terör uygulayacak kadar disiplinli değildi. Aramızda çok fazla korkak ve boşboğaz vardı. Muhbirler, aptallar, zayıflar ve sorumsuz ahmaklar sonumuzu getirecekti. 


İkinci olarak, halkın ruh hali konusunda aşırı iyimser olduğumuza artık eminim. Silah Baskınları sırasında Sistem'in sivil hakları kaldırmasına karşı genel bir kızgınlık olarak algıladığımız şey, daha çok kitlesel tutuklamalarla ilgili tüm kargaşadan kaynaklanan geçici bir tedirginlik dalgasıydı. 

Kamuoyuna, tehlikede olmadıkları ve hükümetin yalnızca yasadışı silah bulunduran "ırkçılara, faşistlere ve diğer anti-sosyal unsurlara" karşı baskı uyguladığı konusunda medya tarafından güvence verildiğinde, çoğu tekrar rahatladı ve gitti. televizyonlarına ve komik gazetelerine geri dönüyorlar. 


Bunu fark etmeye başladıkça cesaretimiz her zamankinden daha fazla kırıldı. 
Tüm planlarımızı -aslında Örgütün tüm mantığını- Amerikalıların doğası gereği tiranlığa karşı oldukları ve Sistem yeterince baskıcı hale geldiğinde onu devirmeye yönlendirilebilecekleri varsayımına dayandırmıştık. 
Materyalizmin yurttaşlarımızı ne ölçüde yozlaştırdığını ve onların duygularının kitle iletişim araçları tarafından ne ölçüde manipüle edilebileceğini fena halde hafife almıştık. 


Hükümet ekonomiyi bir şekilde soluk alıp vermeye devam ettirebildiği sürece insanlar buna şartlandırılabilir. 


Machine Translated by Google 


her türlü öfkeyi kabul edin. Devam eden enflasyona ve giderek 

düşen yaşam standardına rağmen, çoğu Amerikalı bugün hala karınlarını tok tutabiliyor ve çoğu için önemli olan tek şeyin bu olduğu gerçeğiyle yüzleşmemiz gerekiyor. 

Ne kadar cesaretimiz kırılmış ve kararsız olsak da, döşemeye başladık. 
gelecek için yeni planlar. Öncelikle kamu istihdam programımızı sürdürmeye karar verdik. Aslında biz bunu yoğunlaştırdık ve bilinçli olarak propagandamızı olabildiğince provokatif hale getirdik. Amaç sadece militan eğilime sahip yeni üyeleri çekmek değildi, aynı zamanda Örgüt'ü korkaklardan ve hobicilerden, yani "konuşanlardan" temizlemekti. 


Disiplini de sıkılaştırdık. Planlanmış bir toplantıyı art arda iki kez kaçıran herkes ihraç edildi. Görevini yerine getirmeyen herkes ihraç edildi. Organizasyonla ilgili konularda gevşek konuşmaya karşı kuralımızı ihlal eden herkes ihraç edildi. 


Sistemin bir sonraki saldırı fırsatını sunduğunda hazır olacak bir Organizasyona sahip olmaya karar vermiştik. 1989'da harekete geçmememizin, hatta harekete geçemememizin utancı bize eziyet etti ve bizi merhametsizliğe sürükledi. Muhtemelen tüm engellere rağmen Örgüt'ü mücadeleye hazır hale getirme irademizi çelikleştirmemizdeki en önemli faktör buydu. 

En azından bana yardımcı olan bir diğer şey de sürekli yeniden tutuklanma ve kovuşturma tehdidiydi. Her şeyden vazgeçip televizyon ve komiklik kalabalığına katılmak istesem bile bunu yapamazdım. Cohen Yasası uyarınca ne zaman yargılanabileceğimi asla bilemediğim için "normal" bir sivil gelecek için hiçbir plan yapamazdım. (Hızlı yargılamaya ilişkin Anayasal güvence, elbette, silah bulundurma ve taşıma hakkına ilişkin Anayasal güvencemizden başka bir anlam taşımayıncaya kadar mahkemeler tarafından "yeniden yorumlanmıştır".) 

Bu yüzden ben ve bunun George, Katherine ve Henry için de geçerli olduğunu biliyorum, kendimi çekinmeden Örgüt için çalışmaya adadım ve yalnızca Örgütün geleceği için planlar yaptım. 

Özel hayatımın önemi kalmadı. 
Organizasyonun gerçekten hazır olup olmadığını sanırım öğreneceğiz 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yakında. Şu ana kadar çok iyi. 1989'daki gibi başka bir kitlesel toparlanmayı önleme planımız işe yaramış gibi görünüyor. 

Geçen yılın başlarında, siyasi polisin tanımadığı bir dizi yeni üyeyi polis teşkilatlarına ve insan ilişkileri konseyleri gibi çeşitli yarı resmi kuruluşlara yerleştirmeye başladık. 

Erken uyarı ağımız olarak hizmet ettiler ve ayrıca bizi Sistem'in bize karşı planlarından genel olarak haberdar ettiler. 

Bu ağı kurma ve işletme kolaylığına şaşırdık. |. Edgar Hoover'ın günlerinde bundan asla kurtulamazdık. 


Örgüt her zaman halkı polisimizin ırksal entegrasyonunun tehlikelerine karşı uyarmışken, bunun artık bizim için kılık değiştirmiş bir lütuf haline gelmesi ironiktir. "Fırsat eşitliği" çocukları FBI ve diğer soruşturma teşkilatları üzerinde gerçekten harika bir yıkım işi başardılar ve sonuç olarak verimlilikleri çok düştü. Yine de kendimize fazla güvenmesek veya dikkatsiz davranmasak iyi olur. 


Tanrım! Saat sabahın 4'ü. Biraz uyumam lazım! 
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Bölüm 1 


18 Eylül 1991: Bu son iki gün gerçekten bir yanlışlıklar komedisiydi 
ve bugün komedi neredeyse bir trajediye dönüştü. 
Dün diğerleri nihayet beni uyandırmayı başardıklarında, ne yapacağımıza karar vermek için kafa kafaya verdik. Hepimiz ilk yapmamız gerekenin silahlanmak ve ardından daha iyi bir saklanma yeri bulmak olduğu konusunda hemfikirdik. 
Bizim birimimiz -yani dördümüz- bu daireyi neredeyse altı ay önce sahte bir isimle kiraladık, sırf ihtiyacımız olduğunda kullanabilelim diye. (Ev sahibinin, tıpkı bir banka hesabı açtığında olduğu gibi, her yeni kiracının sosyal güvenlik numarasını polise vermesini gerektiren yeni yasayı yeni aştık.) Şu ana kadar daireden uzak kaldığımız için, ben' Eminim siyasi polis hiçbirimizi bu adresle bağlantılandırmamıştır. 


Ama burası hepimizin burada uzun süre yaşaması için çok küçük ve komşulara karşı yeterince mahremiyet sunmuyor. Burayı seçtiğimizde para biriktiremeyecek kadar endişeliydik. 

Para artık en büyük sorunumuz. Burayı yiyecek, ilaç, alet, yedek kıyafet, harita, hatta bisikletle doldurmayı düşündük ama parayı unuttuk. İki gün önce yeniden tutuklamalara başladıkları haberi geldiğinde bankadan para çekme şansımız yoktu; sabahın çok erken saatleriydi. Artık hesaplarımız kesinlikle donduruldu. 


Yani elimizde sadece o zamanlar cebimizde olan nakit para var: toplamda 70 doların biraz üzerinde (Okuyucuya not: "Dolar", Eski Çağ'da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temel para birimiydi. 1991'de iki dolar, yarım kilo ekmek veya çeyrek kilo şeker alın.) 


Ve bisiklet dışında ulaşım yok. Plana göre polis onları arıyor olacağından hepimiz arabalarımızı terk etmiştik. Arabamız olsa bile yakıt bulmakta zorluk çekerdik. Benzin karnelerimiz manyetik olarak sosyal güvenlik numaralarımızla kodlandığından, onları bir benzin istasyonundaki bilgisayara taktığımızda gösteriyorlardı. 
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kotaları bloke ettik ve merkezi bilgisayarı izleyen Federallere nerede olduğumuzu anında bildirdik. 

Dün Birim 9'la bağlantımız olan George bisikleti aldı ve onlarla durum hakkında konuşmak için pedal çevirdi. 

Bizden biraz daha iyi durumdalar ama çok değil. Altısının yaklaşık 
400 doları var ama George'a göre duvardaki bir deliğin içinde sıkışıp 
kalmışlar ki bu bizimkinden bile daha az tatmin edici. 

Ancak dört arabaları ve oldukça büyük bir yakıt depoları var. 
Yanlarında bulunan Carl Smith çok ikna edici açıklamalarda bulundu. 
Biriminde arabası olan herkese sahte plakalar. Biz de aynısını yapmalıydık ama artık çok geç. 

George'a bir araba ve 50 dolar nakit teklif ettiler, oda bunu minnetle kabul etti. Ancak bize verdikleri arabadaki depo dolusu benzin dışında hiçbir benzinden vazgeçmek istemediler. 

Bu da elimizde hâlâ başka bir yer kiralayacak paramız ve Pensilvanya'daki silan depomuza gidiş-dönüş için yeterli yakıt kalmamasına neden oluyordu. Yiyecek stoğumuz bittiğinde bir haftalık yiyecek alacak kadar paramız bile yoktu ve bu da yaklaşık dört gün sonra olacaktı. 


Ağ on gün içinde kurulacak ama o zamana kadar tek başımızayız. Ayrıca birimimizin ağa katıldığında tedarik sorununu çözmüş olması ve diğer birimlerle birlikte harekete geçmeye hazır olması bekleniyor. 


Daha fazla paramız olsaydı, yakıt sorunu dahil tüm sorunlarımızı 
çözebilirdik. Benzin karaborsada her zaman mevcuttur, tabii ki galonu 10 
dolardan, yani bir benzin istasyonundaki fiyatın neredeyse iki katı. 


Bu öğleden sonraya kadar durumumuzu değerlendirdik. Daha sonra daha fazla vakit kaybetmemek için sonunda dışarı çıkıp biraz para almaya karar verdik. George'un tutuklanmasını göze alamayacağımız için Henry ve ben bu işe mecbur kaldık. Ağ kodunu bilen tek kişi o. 


Önce Katherine'e güzel bir makyaj yaptırdık. Amatör tiyatroyla ilgileniyor ve bir kişinin görünüşünü gerçekten değiştirecek donanıma ve bilgi birikimine sahip. 
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Aklım, önümüze çıkan ilk içki dükkânına girip, müdürün kafasına tuğlayla vurmak ve kasadan parayı almaktı. 


Ancak Henry buna razı olmayacaktı. Amaçlarımızla çelişen araçları kullanamayacağımızı söyledi. Kendimizi geçindirmek için halkı avlamaya başlarsak, hedeflerimiz ne kadar yüce olursa olsun, adi suçlulardan oluşan bir çete olarak görülecekiz. Daha da kötüsü, sonunda kendimizi de aynı şekilde düşünmeye başlayacağız. 

Henry her şeye bizim ideolojimiz açısından bakıyor. Eğer bir şey uymuyorsa, onunla hiçbir ilgisi olmayacaktır. 


Bir bakıma bu pratik olmayabilir, ama bence belki de haklıdır. 
Ancak inançlarımızı, bizi günden güne yönlendiren canlı bir inanca dönüştürerek, önümüzde uzanan engellerin ve zorlukların üstesinden gelebilecek ahlaki gücü koruyabiliriz. 


Her neyse, eğer içki dükkânlarını soyacaksak bunu sosyal açıdan bilinçli bir şekilde yapmamız gerektiğine beni ikna etti. Eğer insanların kafasını tuğlalarla oyacaksak, bunu hak eden insanlar olmalı. 


Telefon rehberinin Sarı Sayfalarındaki içki dükkânı listelerini, gönüllü çalışması için oraya gönderdiğimiz kız tarafından bizim için çalınan Kuzey Virginia İnsan İlişkileri Konseyi'nin destekçi üyelerinin listesiyle karşılaştırarak, sonunda bir karara vardık. Berman'ın Likörleri ve Şarapları hakkında, Saul 1. Berman, sahibi. 


Elimizde tuğla yoktu, bu yüzden kendimizi uzun, güçlü kayak çoraplarının içinde büyük boy Fildişi sabun kalıplarından oluşan blackjack'lerle donattık. Henry ayrıca kemerine bir kılıf bıçağı da soktu. 

Berman's Liguors'un yaklaşık bir buçuk blok uzağında köşeye park ettik. İçeri girdiğimizde mağazada müşteri yoktu. Kasada bir siyahi mağazayla ilgileniyordu. 

Henry ondan tezgahın arkasındaki yüksek rafta duran bir şişe votka istedi. Arkasını döndüğünde "Fildişi özel"imle kafatasının dibine 


bırakmasına izin verdim. Sessizce yere düştü ve 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hareketsiz kaldı. 


Henry sakin bir şekilde kasayı ve tezgahın altındaki büyük banknotların bulunduğu puro kutusunu boşalttı. Dışarı çıktık ve arabaya doğru yola çıktık. 800 dolardan biraz fazla kazanmıştık. Şaşırtıcı derecede kolay olmuştu. 

Üç mağazanın aşağısında Henry aniden durdu ve kapıdaki tabelayı işaret etti: "Berman's Şarküteri." Bir an bile tereddüt etmeden kapıyı itip içeri girdi. Ani, pervasız bir dürtünün etkisiyle onu durdurmaya çalışmak yerine onu takip ettim. 

Berman tezgahın arkasında, en arkadaydı. Henry, Berman'ın tezgahın arkasından açıkça göremediği, mağazanın ön tarafına yakın bir yerde bulunan bir ürünün fiyatını sorarak onu kandırdı. 

Yanımdan geçerken, elimden geldiğince sert bir şekilde onu kafasının arkasına sokmasına izin verdim. Darbenin şiddetiyle sabun kalıbının parçalandığını hissettim. 

Berman var gücüyle bağırarak yere düştü. Daha sonra ölüleri uyandıracak kadar yüksek sesle çığlık atarak hızla mağazanın arka tarafına doğru sürünmeye başladı. Gürültüden dolayı sinirlerim tamamen bozuldu ve donup kaldım. 

Henry değil ama. Berman'ın sırtına atladı, onu saçlarından yakaladı ve hızlı bir hareketle boğazını kulaktan kulağa kesti. 

Sessizlik yaklaşık bir saniye sürdü. Sonra yaklaşık 60 yaşlarında şişman, tuhaf görünüşlü bir kadın -muhtemelen Berman'ın karısıelinde bir satır sallayarak ve kulak delici bir çığlık atarak arka odadan hızla çıktı. 

Henry büyük bir kavanoz kaşar turşusunu ona doğru fırlattı ve tam bir vuruş yaptı. Turşu ve kırık cam yağmuru altında yere düştü. 

Henry daha sonra kasayı temizledi, tezgahın altında başka bir puro kutusu aradı, buldu ve faturaları dışarı çıkardı. 

Transtan çıktım ve şişman kadın yeniden çığlık atmaya başladığında Henry'yi ön kapıya kadar takip ettim. Kaldırımda koşmamı engellemek için Henry beni kolumdan tutmak zorunda kaldı. 

Arabaya geri dönmemiz 15 saniyeden fazla sürmedi ama bana daha çok 15 dakika gibi geldi. Çok korkmuştum. Titremeyi bırakana ve kekemelik olmadan konuşabilecek kadar kendimi toparlayana kadar bir saatten fazla zaman geçti. Biraz terörist! 
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Toplamda 1426 dolarımız oldu; bu da dördümüze iki aydan fazla bir süre boyunca yiyecek almaya yetecek kadardı. Ancak o anda bir şeye karar verildi: Artık içki mağazalarını soyan kişi Henry olmak zorunda kalacak. 
Berman bağırmaya başlayıncaya kadar her şeyin yolunda olduğunu düşünmüştüm ama buna cesaretim yok. 


19 Eylül: Yazdıklarıma dönüp baktığımda bunların gerçekten olduğuna 
inanmak zor. İki yıl önceki Silah Baskınlarına kadar hayatım bu zamanlarda herkesinki kadar normaldi. 


Tutuklanıp laboratuvardaki işimi kaybettikten sonra bile, bu bölgedeki birkaç elektronik firmasında danışmanlık ve özel işler yaparak neredeyse herkes gibi yaşayabiliyordum. Yaşam tarzımla ilgili sıra dışı olan tek şey Organizasyon için yaptığım çalışmaydı. 


Artık her şey kaotik ve belirsiz. Geleceği düşündüğümde depresyona giriyorum. Ne olacağını bilmek imkansız ama daha önce yaşadığım sessiz, düzenli hayata asla geri dönemeyeceğim kesin. 


Yazdıklarım bir günlüğün başlangıcı gibi görünüyor. Belki her gün olanları ve düşüncelerimi yazmama yardımcı olur. Belki bazı şeylere biraz odaklanmamı, biraz düzen kazandıracak ve kendimi kontrol altında tutmamı ve bu yeni yaşam tarzına alışmamı kolaylaştıracak. 


Buradaki ilk gece hissettiğim tüm heyecanın artık yok olması çok komik. 
Şu anda hissettiğim tek şey endişe. Belki yarınki manzara değişikliği bakış açımı iyileştirir. Henry ve ben silahlarımızı almak için Pensilvanya'ya gideceğiz, bu arada George ve Katherine de bize yaşamak için daha uygun bir yer bulmaya çalışacak. 
Bugün gezimizin hazırlıklarını yaptık. Başlangıçta plan, toplu taşımayı kullanarak küçük Bellefonte kasabasına gitmemizi ve ardından ormanın içine doğru son altı mili yürüyüşle zulamıza götürmemizi gerektiriyordu. Artık bir arabamız olduğuna göre onun yerine onu kullanacağız. 
Gidiş dönüş için depoda bulunan benzine ek olarak yalnızca beş galon benzine ihtiyacımız olduğunu düşündük. Olmak 
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İşin güvenli tarafında, İskenderiye'deki taksi filosu işletmecisinden her zaman kendisine tahsis edilen payın bir kısmını kaçakçılık yapan iki adet beş galonluk bidon benzin satın aldık. 

Son birkaç yılda karne arttıkça her türden küçük yolsuzluk da arttı. Sanırım Watergate'in birkaç yıl önce ortaya çıkardığı hükümetteki büyük ölçekli yolsuzluğun çoğu, sonunda sokaktaki adama kadar süzüldü. İnsanlar kodaman politikacıların sahtekar olduğunu fark etmeye başladıklarında, Sistemi biraz da olsa aldatmaya çalışma eğiliminde oldular. Tüm yeni karnelendirme bürokrasisi, bürokrasinin her kademesinde Beyaz olmayanların artan yüzdesi gibi, bu eğilimi daha da şiddetlendirdi. 


Örgüt bu yolsuzluğun ana eleştirmenlerinden biri oldu ama artık bunun bize önemli bir avantaj sağladığını görebiliyorum. Herkes yasalara uysaydı ve her şeyi kitabına uygun yapsaydı, bir yeraltı grubunun var olması neredeyse imkansız olurdu. 


Sadece benzin alamamakla kalmayacak, Sistem'in vatandaşlarımızın hayatlarını giderek daha fazla kısıtladığı diğer binlerce bürokratik engel de bizim için aşılamaz hale gelecektir. Şu anda, buradaki yerel bir yetkiliye rüşvet vermek veya oradaki bir katip veya sekretere tezgah altından verilen birkaç dolar, aksi takdirde bizi tuzağa düşürecek birçok hükümet düzenlemesini aşmamıza olanak tanıyacaktır. 


Amerika'da kamu ahlakı muz cumhuriyetininkine ne kadar yaklaşırsa, bizim için faaliyet göstermemiz o kadar kolay olacaktır. Elbette herkesin rüşvete elini uzattığı göz önüne alındığında, bol miktarda paraya ihtiyacımız olacak. 

Felsefi açıdan bakıldığında, hükümetlerin devrilmesine yol açan şeyin tiranlık değil, yolsuzluk olduğu sonucuna varmaktan kaçınılamaz. 
Güçlü ve dinç bir hükümetin, ne kadar baskıcı olursa olsun, genellikle devrimden korkmasına gerek yoktur. Ancak yozlaşmış, verimsiz, yozlaşmış bir hükümet -iyi niyetli olsa bile- her zaman devrim için olgunlaşmıştır. Mücadele ettiğimiz Sistem hem yozlaşmış hem de baskıcıdır ve bu yozlaşma için Allah'a şükretmeliyiz. 

Gazetelerin hakkımızdaki sessizliği endişe verici. 
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Geçen günkü Berman meselesi elbette bizimle bağlantılı değildi ve bugünkü Post'ta sadece bir paragraf verildi. Bu tür soygunlar -öldürme söz konusu olsa bile- bugünlerde o kadar yaygın ki, bir trafik kazasından daha fazla ilgiyi hak etmiyorlar. 

Ancak hükümetin geçen Çarşamba Örgüt'ün tanınmış üyelerini kapsayan büyük bir toplama çalışması başlattığı ve neredeyse hepimizin, yani 2000'den fazla kişinin parmaklarının arasından kayıp gözden kaybolmayı başardığı gerçeği neden gazetelerde yer almıyor? Haber medyası elbette siyasi polisle yakın iş birliği yapıyor ama bize karşı stratejileri nedir? 


Dünkü gazetenin arka sayfasında, Çarşamba günü Chicago'da dokuz ve Los Angeles'ta dört "ırkçının" tutuklanmasından bahseden küçük bir Associated Press makalesi vardı. Yazıda, tutuklanan 13 kişinin tamamının aynı örgütün (belli ki bizim örgütünün) üyesi olduğu belirtiliyordu ancak daha fazla ayrıntı verilmedi. Meraklı! 

Hükümeti utandırmamak için toplamanın başarısız olduğu konusunda sessiz mi kalıyorlar? Bu onlar gibi değil. 

Muhtemelen, toplamadan kaçma kolaylığı konusunda biraz paranoyaktırlar. Halkın önemli bir kısmının bize sempati duyduğu ve bize yardım ettiği endişesi taşıyor olabilirler ve sempatizanlarımızı cesaretlendirecek hiçbir şey söylemek istemiyorlar. 


Bu "işler her zamanki gibi" gibi sahte bir görünümün bizi yanıltarak uyanıklığımızı gevşetme konusunda dikkatli olmalıyız. Siyasi polisin bizi bulmak için hızlandırılmış bir program içinde olduğundan emin olabiliriz. Ağ kurulduğunda içimiz rahatlayacak ve bir kez daha muhbirlerimizden serserilerin neyin peşinde olduğuna dair düzenli raporlar alabileceğiz. 

Bu arada güvenliğimiz öncelikle değişen görünüşümüze ve kimliklerimize dayanıyor. Hepimiz saç stillerimizi değiştirdik ve saçlarımızı ya boyadık ya da ağarttık. Eski çerçevesiz gözlüklerim yerine ağır çerçeveli yeni gözlükler takmaya başladım ve Katherine kontak lenslerini bırakıp gözlüğe geçti. Henry, saçlarını tıraş ederek en radikaldönüşümden geçti. 
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sakal ve bıyık. Ve hepimizin oldukça ikna edici sahte sürücü ehliyetleri var, ancak bunlar devlet kayıtlarıyla karşılaştırılırsa geçerliliğini yitirecektir. 


Ne zaman içimizden biri geçen haftaki soygunlara benzer bir şey yapmak zorunda kalsa, Katherine hızlı bir değişim işi yapıp ona geçici olarak üçüncü bir kimlik verebilir. Bunun için burun deliklerine ve ağzın içine sığan ve kişinin yüzünün tüm yapısını, hatta sesini değiştiren perukları ve plastik hileleri var. 
Rahat değiller ama aynı anda birkaç saat tolere edilebilirler, tıpkı benim gerekirse bir süre gözlüksüz yapabileceğim gibi. 

Yarın uzun ve zor bir gün olacak. 
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Bölüm lll 


21 Eylül 1991. Vücudumdaki her kas ağrıyor. Dün ormanda yürüyüş 
yaparak, kazarak ve bir sürü silah taşıyarak 10 saat harcadık. Bu akşam tüm malzemelerimizi eski dairemizden yeni saklanma yerimize taşıdık. 


Dün Bellefonte yakınındaki sapağa ulaşıp otoyoldan çıktığımızda saat öğleden biraz önceydi. Depomuza mümkün olduğu kadar yaklaştık ama üç yıl önce kullandığımız eski maden yolu kapalıydı ve park etmeyi planladığımız noktaya bir milden fazla bir mesafede geçilemez durumdaydı. Banka yolun üstünde çökmüştü ve yolu açmak için buldozer gerekiyordu. (Okuyucuya not: Turner, günlükleri boyunca, Eski Çağ'ın son yıllarında Kuzey Amerika'da hala yaygın olarak kullanılan "İngiliz ölçü birimleri" olarak adlandırılan birimleri kullanmıştır. 

Bu birimlere aşina olmayan okuyucu için bir "mil" 

1,6 kilometre, bir "galon" 3,8 litre, bir "ayak" 0,30 metre, bir "yarda" 0,91 metre, bir "inç" 2,5 santimetre ve bir "pound" 0,4 kilogramın ağırlığıydı yaklaşık olarak.) 

Sonuç olarak, yarım milden daha az bir mesafe yerine, her iki yönde de neredeyse iki mil kadar yürüyüş yaptık. Ve her şeyi arabaya taşımak için üç gidiş-dönüş yolculuk gerekiyordu. Yanımızda kürekler, bir ip ve birkaç büyük kanvas posta çuvalı (ABD Posta Servisi'nin izniyle) getirdik, ancak sonradan ortaya çıktığı üzere bu aletler ne yazık ki çok kullanışlıydı. 
görev için yetersiz. 

Washington'dan buraya kadar süren uzun bir yolculuktan sonra omuzlarımızda küreklerimizle arabadan depoya doğru yürümek aslında canlandırıcıydı. Gün oldukça serindi, sonbahar ormanları çok güzeldi ve eski toprak yol, aşırı büyümüş olmasına rağmen, yolun büyük bölümünde yürümeyi kolaylaştırıyordu. 

Hatta yağ varilinin tepesine kadar kazmak bile (aslında 50- Silahlarımızı mühürlediğimiz çıkarılabilir kapaklı galonluk kimyasal varil) o kadar da kötü değildi. Zemin oldukça yumuşaktı ve 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Bir buçuk metre derinliğinde bir çukur kazmamız ve halatımızı tamburun kapağına kaynaklanmış olan kulplara bağlamamız bir saatten az zamanımızı aldı. 

Sonra sıkıntımız başladı. İkimiz ipi elimizden geldiğince sertçe çektik ama davul bir santim bile kımıldamadı. Sanki betona gömülmüş gibiydi. 


Dolu varil yaklaşık 400 pound ağırlığında olmasına rağmen, üç yıl önce ikimiz onu aşırı zorluk yaşamadan çukura indirmeyi başarmıştık. O zamanlar elbette çevresinde birkaç santimlik açıklık vardı. Artık toprak yerleşmişti ve metale sıkıca yapışmıştı. 


Tamburu delikten çıkarmaya çalışmaktan vazgeçtik ve olduğu yerde açmaya karar verdik. Bunu yapmak için yaklaşık bir saat daha kazmamız, deliği genişletmemiz ve kapağı sabitleyen kilitleme bandını elimize alabilmek için tamburun üst kısmında birkaç inçlik alan açmamız gerekti. 
Yine de Henry bacaklarımdan tutarken deliğe kafa kafaya girmek zorunda kaldım. 

Korozyonu önlemek için tamburun dışı asfaltla boyanmış olmasına rağmen kilitleme kolu tamamen paslanmıştı ve onu gevşetmeye çalışırken elimizdeki tek tornavidayı kırdım. 

Nihayet, uzun bir vuruştan sonra, küreğin ucuyla kolu tamburdan çekip çıkarmayı başardım. Ancak kilitleme bandı gevşetildiğinde kapak her zamanki gibi sıkı bir şekilde yerinde kaldı ve görünüşe göre uyguladığımız asfalt kaplama nedeniyle tambura yapışmıştı. 

Dar delikte baş aşağı çalışmak zor ve yorucuydu. Kapağın dudağının altına sıkıştırıp yukarı kaldırmak için yeterli bir aletimiz yoktu. Sonunda neredeyse çaresizlik içinde ipi bir kez daha kapağın kulplarından birine bağladım. Henry ve ben sertçe çektik ve kapak fırladı! 


Sonra tek kolum davulun kenarından destek alarak tekrar kafa üstü deliğe girmem ve Henry'nin onlara ulaşabilmesi için dikkatle sarılmış silah demetlerini vücudumun yanından geçirmem oldu. Daha büyük paketlerden bazıları - ve bunların arasında altı adet mühürlü mühimmat kutusu da vardı 


bu yöntem için hem çok ağır hem de çok hantaldı ve 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halatla yukarıya çekildi. 

Söylemeye gerek yok, fıçıyı boşalttığımızda tamamen kaka yapmıştım. 

Kollarım ağrıyordu, bacaklarım titriyordu ve kıyafetlerim terden ıslanmıştı. Ancak yine de 300 pound'dan fazla mühimmatı yoğun ormanların içinden yarım mil boyunca, yokuş yukarı yola ve sonra da bir milden fazla bir süre sonra geriye doğru taşımak zorunda kaldık. 

araba. 

Yükleri sırtımıza dağıtacak uygun çerçevelerle her şeyi tek yolculukta yapabilirdik. 
İki yolculukta kolaylıkla yapılabilirdi. Ama sadece kollarımızda taşımak zorunda olduğumuz garip posta çuvallarıyla dayanılmaz derecede acı verici üç yolculuk yapmamız gerekti. 


Her yüz metrede bir durup yüklerimizi bir dakikalığına yere bırakmak zorunda kalıyorduk ve son iki yolculuğumuz zifiri karanlıkta yapıldı. 
Gündüz operasyonu olacağını tahmin ettiğimiz için yanımızda bir el feneri bile getirmemiştik. Gelecekteki operasyonlarımızı planlama konusunda daha iyi bir iş yapmazsak, önümüzde bazı zor zamanlar olacak! 


Washington'a dönerken Hagerstown yakınlarında yol kenarındaki küçük bir kafede sandviç ve kahve içmek için durduk. İçeri girdiğimizde bir düzine kadar insan vardı ve içeri girdiğimizde tezgahın arkasındaki televizyonda saat 11 haberleri yeni başlıyordu. Asla unutamayacağım bir haber yayınıydı. 


Günün büyük hikayesi Örgütün Chicago'da neler yaptığıydı. Görünüşe göre Sistem, adamlarımızdan birini öldürmüştü, biz de onların üç adamını öldürdük ve ardından yetkililerle muhteşem ve başarılı bir silahlı çatışmaya giriştik. 


Neredeyse tüm haber programı bu olayları anlatmakla meşguldü. 


Üyelerimizden dokuzunun geçen hafta Chicago'da tutuklandığını gazetelerden zaten biliyorduk ve görünüşe göre Cook İlçe Hapishanesinde zor zamanlar geçirmişler ve içlerinden biri ölmüştü. TV spikerinin söylediklerinden tam olarak ne olduğundan emin olmak imkansızdı, ancak eğer Sistem kurallara uygun davranmış olsaydı, yetkililer insanlarımızı tek tek Siyahlarla dolu hücrelere tıkar ve sonra olanlara gözlerini ve kulaklarını kapatırdı. 
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Bu, uzun zamandır Sistemin, mahkemelerde "yapışacak" hiçbir şeyi üzerlerine atamayan halkımızı cezalandırmanın hukuk dışı yolu olmuştur. 
Bu, Orta Çağ'daki bir işkence odasında ya da KGB'nin mahzenlerinde yaşananlardan çok daha korkunç ve korkunç bir cezadır. Ve bu onların yanına kâr kalıyor çünkü haber medyası genellikle bunun gerçekleştiğini bile kabul etmiyor. Sonuçta, eğer halkı ırkların gerçekten eşit olduğuna ikna etmeye çalışıyorsanız, Siyah suçlularla dolu bir hücrede kilitli kalmanın Beyaz suçlularla dolu bir hücrede kilitli kalmaktan daha kötü olduğunu nasıl kabul edebilirsiniz? 

Neyse, adamımızın -haber spikeri adının Carl Hodges olduğunu söyledi, daha önce adını duymadığım biri- öldürülmesinin ertesi günü, 

Chicago Organizasyonu bir yıldan fazla bir süre önce verdikleri sözü yerine getirdi. Halkımız bir Chicago hapishanesinde ciddi şekilde yaralandı. Cook İlçesi şerifini evinin önünde pusuya düşürdüler ve pompalı tüfekle kafasını uçurdular. Vücuduna iğnelenmiş bir not bıraktılar: "Bu Carl Hodges için." 

Geçen Cumartesi gecesiydi. Pazar günü Sistem ayağa kalktı. Cook County'nin şerifi siyasetin kodamanlarından biriydi, önde gelen bir Şaban Yahudisiydi ve gerçekten ortalığı karıştırıyorlardı. 

Haberleri sadece Pazar günü Chicago bölgesine yayınlasalar da, özel televizyon programlarında suikastı ve Örgütü kınamak için toplumun çeşitli kesimlerini bir araya getirdiler. Sözcülerden biri "sorumlu muhafazakar"dı, diğeri ise Chicago Yahudi cemaatinin başıydı. Hepsi de Örgütü "ırkçı yobazlardan oluşan bir çete" olarak tanımladı ve "doğru düşünen Chicagoluları" şerifi öldüren "ırkçıları" yakalamak için siyasi polisle işbirliği yapmaya çağırdı. 


Bu sabah erken saatlerde sorumlu muhafazakar, arabasının ateşlemesine bağlanan bombanın patlaması sonucu her iki bacağını kaybetti ve ciddi iç yaralanmalar yaşadı. Yahudi sözcüsü daha da az şanslıydı. Ofis binasının lobisinde asansör beklerken birisi ona doğru yürüdü, paltosunun altından bir balta çıkardı, iyi Yahudi'nin kafasını başından kürek kemiklerine kadar yardı, sonra da trafiğin yoğun olduğu saatlerde kalabalığın arasında kayboldu. 
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Örgüt her iki eylemin sorumluluğunu derhal üstlendi. 

Bundan sonra gerçekten hayranlara çarptı. Illinois valisi, yerel polis ve FBI ajanlarının Örgüt üyelerini bulmasına yardım etmek için Ulusal Muhafız birliklerinin Chicago'ya gitmesini emretti. Bugün Chicago sokaklarında binlerce kişi durduruldu ve kimliklerini kanıtlamaları istendi. Sistem'in paranoyası gerçekten kendini gösteriyor. 

Bu öğleden sonra üç adam Cicero'daki küçük bir apartmanda köşeye sıkıştırıldı. Bütün blok askerler tarafından kuşatılırken, mahsur kalan adamlar polise ateş açtı. Televizyon ekipleri her yerdeydi, cinayeti kaçırmamak için sabırsızlanıyorlardı. 

Görünüşe göre apartmandaki adamlardan birinin keskin nişancı tüfeği vardı, çünkü bir blok ötedeki iki Siyah polis, Siyahların hedef olarak seçildiği ve üniformalı Beyaz polislere ateş edilmediği fark edilmeden önce öldürüldü. Beyazların bu dokunulmazlığı görünüşe göre sivil siyasi polisi kapsayacak şekilde genişletilmedi, çünkü bir FBI ajanı bir pencereden göz yaşartıcı gaz bombası fırlatmak için bir an için kendini açığa çıkardığında apartmandan hafif makineli tüfekle açılan ateş sonucu öldürüldü. 

Bu eylemin televizyon ekranında gösterilmesini nefes nefese izledik ama bizim için asıl doruk noktası, apartmanın basılıp boş bulunmasıyla geldi. Binada yapılan hızlı oda oda araması da silahlı kişileri ortaya çıkarmayı başaramadı. 

Bu sonuçtan duyulan hayal kırıklığı, TV muhabirinin sesinde açıkça görülüyordu, ancak tezgahın diğer ucunda oturan bir adam, "ırkçıların" görünüşe göre kaçtığı anons edildiğinde ıslık çaldı ve alkışladı. 
Garson kız buna gülümsedi ve örgütün Chicago'daki eylemleri için kesinlikle oybirliğiyle bir onay olmamasına rağmen, oybirliğiyle bir onaylamamanın da olmadığı bize açık göründü. 


Sanki Sistem öğleden sonraki olaylara verilecek bu tepkiyi önceden tahmin etmiş gibi, haber sahnesi ABD başsavcısının özel bir basın toplantısı düzenlediği Washington'a kaydı. Başsavcı, Federal hükümetin tüm polis teşkilatlarını Örgütün kökünü kazımak için harekete geçirdiğini ulusa duyurdu. Bizi "ahlaksız" olarak tanımladı. 
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yalnızca nefretle motive edilen ve Sistem tarafından son yıllarda "gerçek eşitliğe doğru kaydedilen tüm ilerlemeyi geri almak" isteyen ırkçı suçlular. 


Tüm vatandaşlar uyanık olmaları ve "ırkçı komployu" sona erdirme konusunda hükümete yardım etmeleri konusunda uyarıldı. Özellikle bir yabancının yaptığı herhangi bir şüpheli eylemi gözlemleyen herkes, bunu derhal en yakın FBI ofisine veya İnsan İlişkileri Konseyi'ne bildirmelidir. 


Ve sonra Sistem'in ne kadar endişeli olduğunu açıkça ortaya koyan çok düşüncesiz bir şey söyledi. Bizim hakkımızda bilgi gizleyen veya bize herhangi bir rahatlık veya yardım teklif eden herhangi bir vatandaşın "ciddi bir şekilde cezalandırılacağını" belirtti. Bunlar onun sözleriydi; birinin Sovyetler Birliği'nde duymayı bekleyebileceği türden sözlerdi ama medyanın bunu haklı çıkarmak için gösterdiği en iyi propaganda çabalarına rağmen çoğu Amerikalının kulağına sert bir şekilde gelecekti. 

Chicago'daki halkımızın aldığı tüm riskler fazlasıyla büyüktü. 

Başsavcıyı böyle bir psikolojik hataya kışkırtmakla ödüllendirildi. Bu 

olay aynı zamanda sürpriz saldırılarla Sistemin dengesini bozmanın değerini de kanıtlıyor. Sistem soğukkanlılığını korusaydı ve Chicago'daki eylemlerimize verilecek yanıt konusunda daha dikkatli düşünseydi, yalnızca bize yüzlerce yeni üye kazandıracak bir hatadan kaçınmakla kalmayacak, aynı zamanda muhtemelen çok daha geniş bir halk desteği kazanmanın bir yolunu da 


bulacaktı. bize karşı mücadelesi nedeniyle. 


Haber programı, Salı gecesi (yani bu gece) "ırkçı komplo" konulu bir saatlik "özel" yayının yapılacağının duyurulması ile sona erdi. Bu "özel" filmi izlemeyi yeni bitirdik ve bunun gerçek bir balta işi olduğunu, hatalarla ve düpedüz icatlarla dolu olduğunu ve pek de ikna edici olmadığını hissettik. Ancak kesin olan bir şey var: Medya karartması sona erdi. Chicago, Örgüte anında ünlü statüsü kazandırdı ve biz kesinlikle ülkenin her yerinde bir numaralı konuşma 


konusu olmalıyız. 


Dün geceki televizyon haberleri sona erdiğinde Henry ve ben sonuncuyu da yuttuk. 
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yemeğimizi yedik ve dışarı çıktık. Duygularla doluydum: heyecan, 


Chicago'daki halkımızın başarısından duyulan mutluluk, ülke çapındaki bir insan avının hedeflerinden biri olmanın getirdiği gerginlik ve Washington bölgesindeki hiçbir birimimizin Chicago birimlerimizin inisiyatifini göstermemiş olmasının üzüntüsü. 
Bir şeyler yapmak için can atıyordum ve aklıma gelen ilk şey, kafede bize sempati duyan adamla bir tür temas kurmaya çalışmaktı. Arabamızdan birkaç broşür alıp otoparktaki her aracın sileceklerinin altına koymak istedim. 


Her zaman soğukkanlılığını koruyan Henry, bu fikri kesinlikle veto etti. 
Arabaya oturduğumuzda, silah yükümüzü güvenli bir şekilde birimimize teslim etme görevimizi tamamlayana kadar, kendimize herhangi bir şekilde dikkat çekme riskini almanın tam bir aptallık olduğunu açıkladı. Üstelik bana, bir yeraltı birimi üyesinin herhangi bir doğrudan işe alma faaliyetine girişmesinin, ne kadar asgari düzeyde olursa olsun, Örgüt disiplininin ihlali anlamına geleceğini hatırlattı. Bu işlev "yasal" birimlere devredildi. 


Yeraltı birimleri halk tarafından bilinen üyelerden oluşur. 
Yetkililer tutuklanmak üzere işaretlendi. Görevleri doğrudan eylem 


yoluyla Sistemi yok etmektir. 


"Yasal" birimler, Sistem'in henüz tanımadığı üyelerden oluşmaktadır. 

(Aslında çoğunun üye olduğunu kanıtlamak imkansızdır. Burada komünistlerin kitabından bir sayfa aldık.) Onların rolü bize istihbarat, finansman, hukuki savunma ve diğer destekleri sağlamaktır. 


Ne zaman bir "yasadışı" potansiyel bir üyeyi tespit etse, bilgiyi potansiyel adaya yaklaşacak ve onu bilgilendirecek bir "yasal" kişiye iletmesi gerekiyor. "Hukuk görevlilerinin" aynı zamanda broşür dağıtma gibi tüm düşük riskli propaganda faaliyetlerini de yürütmeleri gerekiyor. 
Aslına bakılırsa, yanımızda herhangi bir Organizasyon broşürünün bile olmaması gerekirdi. 


Kaçışımızı alkışlayan adam gelene kadar bekledik. 
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Chicago'daki üyeler dışarı çıktı ve bir kamyonete bindi. Onun yanından geçtik ve otoparktan çıkarken plaka numarasını not ettik. 
Ağ kurulduğunda bilgiler takip için doğru kişiye gidecektir. 


Daireye geri döndüğümüzde George ve Katherine de Henry ve 1 
kadar heyecanlıydı. Onlar da TV haber programını izlemişlerdi. 
Günün tüm yorgunluğuna rağmen ben de onlardan daha fazla uyuyamadım ve hepimiz arabaya yığıldık, George ve Katherine yağlı yükümüzün bir kısmıyla arka koltuğu paylaşarak bütün gece arabaya binmeye gittik. Arabanın içinde kalıp şüphe uyandırmadan güvenle konuşabiliyorduk, sabahın erken saatlerine kadar da bunu yaptık. 


Karar verdiğimiz şeylerden biri, hemen George ve Katherine'in dün bulduğu yeni mahalleye taşınmaktı. Eski daire tatmin edici değildi. Duvarlar o kadar inceydi ki komşularımızın duymaması için birbirimize fısıldamak zorunda kalıyorduk. Ve eminim ki düzensiz çalışma saatlerimiz, komşularımızın geçimimizi sağlamak için ne yaptığımız konusunda spekülasyon yapmasına neden olmuştur. 
Sistemin herkesi şüpheli görünen yabancıları bildirmesi konusunda uyarmasıyla, bu kadar az mahremiyetin olduğu bir yerde kalmak bizim için düpedüz tehlikeli hale gelmişti. 

Yeni yer kira dışında her bakımdan çok daha iyi. Bütün bir binamız bize ait. Aslında bu, bir zamanlar alt katta garaj benzeri tek bir odada küçük bir makine atölyesine ev sahipliği yapan, üst katta ofisler ve bir depo bulunan çimento bloklu bir ticari binadır. 


Burası, dört yıldır planlama aşamasında olan otoyola yeni erişim yolunun geçiş hakkı üzerinde olduğu için kınandı. Bugünlerde tüm hükümet projeleri gibi, bu da muhtemelen kalıcı olarak çıkmaza girmiş durumda. Yeni otoyollar inşa etmek için yüzbinlerce adama para ödenmesine rağmen aslında hiçbiri inşa edilmiyor. Son beş yılda ülkedeki yolların çoğu bozuldu 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kötü bir şekilde ve her zaman tamir ekiplerinin etrafta durduğunu görsek de, hiçbir şey tamir edilmiyor gibi görünüyor. 

Hükümet, yeni otoyol için yasakladığı araziyi fiilen satın almayı bile başaramadı, bu da çantayı mülk sahiplerinin elinde bırakıyor. Yasal olarak bu binanın sahibinin burayı kiralaması gerekmiyor ama görünüşe göre belediyeden biriyle bir anlaşması var. Bizim için avantajı, binanın doluluğuna dair resmi bir kaydın bulunmaması; polisin sosyal güvenlik numarasının olmaması, ilçe inşaat müfettişlerinin ya da itfaiye görevlilerinin gelip kontrol etmeye gelmemesi. George'un ayda bir kez sahibine nakit olarak 600 dolar vermesi gerekiyor. 


George, ağır aksanlı, buruşuk, yaşlı bir Ermeni olan sahibinin, burayı yasa dışı uyuşturucu üretmek veya çalıntı malları depolamak için kullanacağımıza inandığını ve ayrıntıları bilmek istemediğini düşünüyor. Sanırım bu iyi, çünkü bu 


onun etrafı gözetlemeyeceği anlamına geliyor. 


Burası gerçekten dışarıdan cehenneme benziyor. Üç tarafı sarkık, paslı tel örgülerle çevrili. Zemin, atılmış su ısıtıcıları, sökülmüş motor blokları ve her türden paslanmış çöplerle dolu. Beton park alanı 


ön kısmı kırık ve eski karter yağından dolayı siyah. 


Binanın ön tarafında bir ucunda gevşemiş devasa bir tabela var. Şöyle diyor: "Kaynak ve İşleme, JT 

Smith & Sons." Zemin kattaki pencere camlarının yarısı eksik ama yine de zemin kattaki pencerelerin tümü içeriden tahtalarla kapatılmış. 


Mahalle tamamen pis bir hafif üretim bölgesidir. Yanımızda küçük bir kamyon taşımacılığı şirketinin garajı ve deposu var. Kamyonlar gecenin her saatinde gelip gidiyor, bu da polislerin bizi bu bölgede tuhaf saatlerde araba kullandığını 


görürlerse şüphelenmeyeceği anlamına geliyor. 


Harekete geçmeye karar verdikten sonra bugün bunu yaptık. Yeni mekanda elektrik, su, doğalgaz olmadığı için diğerleri eşyalarımızı taşırken ısınma, aydınlatma, su tesisatı sorunlarını çözmek benim görevimdi. 
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Su sayacını bulup kapağını açtığımda suyu geri yüklemek kolaydı. 
Suyu açtıktan sonra sayaç kapağının üzerine ağır bir çöp sürükledim, böylece biri gelip ararsa diye su şirketinden hiç kimse onu bulamayacaktı. 


Elektrik sorunu çok daha zordu. Binadan elektrik direğine kadar hala hatlar vardı ama dış duvardaki sayaçtan elektrik kesilmişti. 
Sayacın arkasındaki duvarda içeriden dikkatli bir şekilde bir delik açmam ve ardından terminallerin üzerinden atlayıcıları geçirmem gerekiyordu. Bu bana günün en iyi kısmını aldı. 


Günümün geri kalanı, alt kattaki pencerelerin üzerindeki tahtalardaki tüm çatlakları dikkatlice kapatmakla ve geceleri binadan hiçbir ışık huzmesi görünmemesi için üst kattaki pencerelerin üzerine ağır kartonları yapıştırmakla geçti. 

Diğer yerden getirdiğimiz ocak dışında hâlâ ne ısımız ne de mutfak imkanımız var. Ama en azından tuvalet artık çalışıyor ve yaşam alanlarımız oldukça temiz olsa da oldukça temiz. Bir süre uyku tulumlarımızda yerde uyumaya devam edebiliriz ve önümüzdeki birkaç gün içinde birkaç elektrikli ısıtıcı ve diğer bazı malzemeleri satın alacağız. 
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Bölüm IV 


30 Eylül 1991. Geçen hafta o kadar çok iş vardı ki yazmaya vaktim 
olmadı. Ağı kurma planımız basit ve anlaşılırdı ama aslında bunu yapmak, en azından benim açımdan müthiş bir çaba gerektiriyordu. 
Üstesinden gelmek zorunda kaldığım zorluklar, en iyi şekilde hazırlanmış planların bile, öngörülemeyen sorunlara izin verecek kadar büyük bir esneklik içermediği sürece, tehlikeli derecede yanıltıcı olabileceği gerçeğini benim için bir kez daha vurguladı. 


Temel olarak, Örgütün tüm birimlerini birbirine bağlayan ağ iki iletişim moduna bağlıdır: insan kuryeler ve son derece uzmanlaşmış radyo yayınları. Yalnızca kendi birimimizin radyo alıcı ekipmanından değil, aynı zamanda Washington bölgesindeki diğer on bir birimin alıcılarının ve Washington Saha Komutanlığı ile Birim 9'un vericilerinin genel bakımından ve denetiminden de sorumluyum. Haftamı gerçekten berbat eden şey neydi? WEC'nin Ünite 2'yi de bir vericiyle donatma yönündeki son dakika kararıydı. Donanımı yapmam gerekiyordu. 


Ağın kurulma şekli, istişare veya uzun brifing gerektiren tüm iletişimler veya durum raporları sözlü olarak yüz yüze yapılır. Artık telefon şirketi şehirlerarası aramaların yanı sıra tüm yerel aramaların da bilgisayarlı kaydını tutuyor ve siyasi polis pek çok konuşmayı izliyor olduğundan, olağandışı acil durumlar dışında telefonları kullanmamıza izin verilmiyor. 

Öte yandan, kolayca ve kısaca kodlanabilen standart nitelikteki mesajlar genellikle radyo yoluyla iletilir. Örgüt, her biri üç basamaklı bir sayıyla belirtilebilen yaklaşık 800 farklı, standart mesajdan oluşan bir "sözlük" geliştirmek için çok düşündü. 


Dolayısıyla, belirli bir zamanda "2006" sayısı şu mesajı belirtebilir: "Ünite 6 tarafından planlanan operasyon ertelenecek 
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Bir sonraki duyuruya kadar." Her ünitede bir kişi mesaj sözlüğünün tamamını ezberlemiştir ve sözlüğün güncel sayı kodlamasının ne olduğunu her zaman bilmekle sorumludur. Ünitemizde bu kişi George'dur. 


Aslında sanıldığı kadar zor değil. Mesaj sözlüğü çok düzenli bir şekilde düzenlenmiştir ve temel yapısını ezberledikten sonra tamamını ezberlemek çok da zor değildir. 

Mesajların sayı kodlaması birkaç günde bir rastgele değiştirilir, ancak bu George'un sözlüğü yeniden öğrenmesi gerektiği anlamına gelmez; sadece tek bir mesajın yeni sayısal tanımını bilmesi gerekiyor ve daha 

sonra diğer tüm mesajların tanımlarını kafasında hesaplayabilir. 


Bu kodlama sistemini kullanmak, son derece basit ve taşınabilir ekipmanlar kullanarak radyo bağlantısını iyi bir güvenlikle sürdürmemize olanak tanır. 
Radyo yayınlarımızın süresi hiçbir zaman bir saniyeyi aşmadığı ve çok seyrek gerçekleştiği için, siyasi polisin herhangi bir vericinin yönünü belirlemesi veya ele geçirilen herhangi bir mesajı çözmesi pek mümkün değildir. 


Alıcılarımız vericilerimizden bile daha basittir ve transistörlü cep yayını alıcısı ile cep hesap makinesinin bir tür karışımıdır. Her zaman "açık" kalırlar ve eğer bölgedeki vericilerimizden herhangi biri tarafından doğru ton kodlamalı sayısal bir darbe yayınlanırsa, bunu alıp, aynı anda izlenip izlenmediğine bakılmaksızın sayısal bir okuma görüntüleyecek ve tutacaktır. 


an ya da değil. 
Şu ana kadar Örgüt'e en büyük katkım bu iletişim ekipmanının geliştirilmesi ve aslında bunun büyük bir kısmının fiilen üretilmesi oldu. 


Washington Saha Komutanlığı'nın bu bölgedeki tüm birimlere yayınladığı ilk mesaj dizisi Pazar günüydü. Her birime, bir brifing almak ve bir birim durum raporu sunmak üzere irtibat kişisini sayısal olarak belirlenmiş bir yere göndermesi talimatını verdi. 


George Pazar günkü brifingden döndüğünde şunları aktardı: 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geri kalanımıza haber. İşin özü, Washington bölgesinde henüz bir sorun olmamasına rağmen, WFC'nin siyasi polisteki muhbirlerimizden aldığı raporlardan endişe duymasıydı. 


Sistem bizi yakalamak için elinden geleni yapıyor. Örgüte sempati duyduğundan veya bizimle uzaktan bağlantısı olduğundan şüphelenilen yüzlerce kişi tutuklandı ve sorguya çekildi. 

Bunların arasında birkaç "nukukçumuz" da var, ancak görünen o 

ki yetkililer henüz bunların hiçbiriyle ilgili kesin bir şey ortaya koyamadı ve sorgulamalar da herhangi bir gerçek ipucu ortaya çıkarmadı. 

Yine de Sistem'in geçen hafta Chicago'da yaşanan olaylara tepkisi beklenenden daha yaygın ve enerjik oldu. 


Üzerinde çalıştıkları şeylerden biri bilgisayarlı, evrensel, dahili bir pasaport sistemidir. 12 yaş ve üzeri herkese bir pasaport verilecek ve ağır ceza tehdidi altında bu pasaportu her zaman taşıması istenecek. Bir kişi herhangi bir polis memuru tarafından sokakta durdurulup pasaportunu göstermesi istenmekle kalmaz, aynı zamanda pasaportları havayolu, otobüs veya tren bileti satın almak gibi birçok günlük işlem için gerekli hale getirecek bir plan da hazırlamıştır. bir motele veya otele kaydolmak ve bir hastane veya klinikte herhangi bir tıbbi hizmet almak. 


Tüm bilet gişeleri, moteller, doktor muayenehaneleri ve benzerleri, telefon hatlarıyla devasa bir ulusal veri bankasına ve bilgisayar merkezine bağlanan bilgisayar terminalleriyle donatılacak. Bir müşterinin manyetik olarak kodlanmış pasaport numarası, her bilet satın aldığında, fatura ödediğinde veya kayıt yaptırdığında bilgisayara rutin olarak girilecektir. 
hizmet. Herhangi bir usulsüzlük olması durumunda, en yakın polis karakolunda, rahatsız edici bilgisayar terminalinin ve talihsiz müşterinin yerini gösteren bir uyarı ışığı yanacaktır. 

Bu dahili pasaport sistemini birkaç yıldır geliştiriyorlar ve her şeyi ayrıntılı olarak hallettiler. Uygulamaya geçirilmemesinin tek nedeni, bunu polis devletine doğru atılmış bir başka büyük adım olarak gören sivil özgürlük gruplarının ciyaklamalarıydı - ki öyle de. Ama artık Sistem bunu yapabileceğinden emin 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bizi bahane ederek özgürlükçülerin direnişini geçersiz kılın. 
"Irkçılığa" karşı mücadelede her şey mübahtır! 

Gerekli ekipmanı kurmak ve sistemi çalışır hale getirmek en az üç ay sürecek, ancak bunu ellerinden geldiğince hızlı bir şekilde sürdürüyorlar ve haber medyasının tam desteğiyle bunu tamamlanmasını beklerken duyurmayı planlıyorlar. Daha sonra sistem kademeli olarak genişletilecek ve bilgisayar terminalleri her perakende kuruluşunda gerekli hale getirilecek. Hiç kimse, pasaport numarası kasanın yanındaki bilgisayar terminali tarafından manyetik olarak okunmadan bir restoranda yemek yiyemeyecek, çamaşırlarını toplayamayacak veya yiyecek satın alamayacak. 

İşler o noktaya geldiğinde Sistem gerçekten vatandaşlar üzerinde oldukça sıkı bir kontrole sahip olacak. Ellerindeki modern bilgisayarların gücüyle, siyasi polis herhangi bir kişinin yerini herhangi bir zamanda tespit edebilecek ve onun nerede olduğunu ve ne yaptığını bilebilecek. Bu pasaport sistemini aşmak için biraz düşünmemiz gerekecek. 


Bilgi kaynaklarımızın bize şu ana kadar anlattıklarına göre, bu sadece pasaport sahteciliği yapmak ve sahte numaralar uydurmak gibi basit bir mesele olmayacak. Merkezi bilgisayar sahte bir numara tespit ederse en yakın polis karakoluna otomatik olarak bir sinyal gönderilecek. 
Spokane'de yaşayan ve pasaportunu orada yiyecek satın almak için kullanan John Jones'un birdenbire Dallas'tan da yiyecek satın almaya başlaması durumunda da aynı şey olacak. Ya da bilgisayar Bill Smith'i Ana Cadde'deki bir bowling salonunda güvenli bir şekilde konumlandırdığında, Bill Smith aynı anda şehrin diğer tarafındaki bir kuru temizleme işletmesinde de ortaya çıksa bile 

Bütün bunlar bizim için harika bir olasılık; uzun süredir teknik olarak mümkün olan ancak yakın zamana kadar Sistem'in bunu gerçekten deneyeceğini asla hayal edemeyeceğimiz bir şey. 

George'un brifinginden getirdiği haberlerden biri, karşılaştıkları teknik bir sorunu çözmek için Birim 2'ye acil bir ziyaret yapmam için bana yapılan bir çağrıydı. Normalde ne George ne de ben Birim 2'nin üssünün yerini bilmezdik ve eğer o birimden biriyle buluşmak gerekli olsaydı, toplantı gerçekleşirdi. 
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başka yerde. Ancak bu sorun onların saklandığı yere gitmemi gerektirdi ve George kendisine verilen talimatları bana tekrarladı. 


Maryland'deler, bizden 30 milden fazla uzaktalar ve zaten tüm aletlerimi yanıma almak zorunda olduğum için arabayı aldım. 

Yaklaşık 40 dönümlük çayır ve ormanlık alanda güzel bir yerleri, büyük bir çiftlik evleri ve birkaç ek binaları var. Birimlerinde sekiz üye var, çoğundan biraz daha fazla, ama görünen o ki hiçbiri bir amperin voltunu ya da tornavidanın hangi ucunun hangisi olduğunu bilmiyor. Bu alışılmadık bir durum çünkü birimlerimizi oluştururken değerli becerileri makul bir şekilde dağıtmak için biraz dikkatli olunması gerekiyordu. 

Birim 2 diğer iki birime oldukça yakın, ancak üçü de diğer dokuz Washington bölgesi biriminden ve özellikle de WFC ile iletişim kurmak için vericiye sahip tek birim olan Birim 9'dan uygunsuz bir şekilde uzakta. 
Bu nedenle WFC, Birim 2'ye bir verici vermeye karar vermişti, ancak onu çalıştırmayı başaramamışlardı. 

Beni mutfaklarına götürdüklerinde yaşadıkları zorluğun nedeni açıkça ortaya çıktı; orada vericiler, bir otomobil aküsü ve bazı ufak tefek teller masanın üzerine yayılmıştı. Her vericiyle birlikte kullanmak için hazırladığım açık talimatlara ve verici kasasındaki terminallerin yanında açıkça görülebilen işaretlere rağmen pili vericiye yanlış kutupla bağlamayı başarmışlardı. 


İç çektim ve birkaç arkadaşımdan ekipmanımı arabadan getirmeme yardım etmelerini istedim. İlk önce pillerini kontrol ettim ve neredeyse tamamen boşaldığını gördüm. Vericiyi kontrol ederken pili şarj cihazına takmalarını söyledim. Şarj cihazı? Hangi şarj cihazını bilmek istediler? 
Ellerinde yoktu! 

Bugünlerde hatlardan elektrik enerjisi temininin belirsizliği nedeniyle, tüm iletişim ekipmanlarımız hatlardan damlatarak şarj edilen akümülatörlerle çalıştırılmaktadır. Bu sayede günlük olmasa da haftalık bir olay haline gelen elektrik kesintilerine ve elektrik kesintilerine maruz kalmıyoruz. 
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Son yıllarda. 

Tıpkı bu ülkedeki diğer kamu tesislerinin çoğunda olduğu gibi, elektriğin fiyatı ne kadar yüksek olursa, o kadar az güvenilir hale geldi. 
Örneğin bu yılın ağustos ayında Washington bölgesindeki konut elektrik hizmeti ortalama dört gün boyunca tamamen kesintiye uğradı ve voltaj ortalama toplam 14 gün boyunca yüzde 15'ten fazla azaldı. 


Hükümet sorunla ilgili duruşmalar düzenlemeye, soruşturmalar yürütmeye ve raporlar yayınlamaya devam ediyor, ancak durum daha da kötüye gidiyor. Politikacıların hiçbiri buradaki gerçek sorunlarla yüzleşmeye istekli değil; bunlardan biri, Washington'un İsrail hakimiyetindeki dış politikasının son yirmi yılda Amerika'nın yabancı petrol arzı üzerinde yarattığı feci etkidir. 


Onlara acil durum şarjı için aküyü kamyonlarına nasıl bağlayacaklarını gösterdim ve ardından ne tür bir hasar oluştuğunu görmek için vericilerine bakmaya başladım. Pilleri için bir şarj cihazının daha sonra bulunması gerekecekti. 

Vericinin en kritik parçası olan, cep hesap makinesinin klavyesinden dijital sinyal üreten kodlama ünitesi iyi durumda görünüyordu. 

Polarite hatası nedeniyle hasara karşı bir diyotla korunuyordu. Ancak vericinin kendisinde üç transistör patlamıştı. 


WEC'nin stoklarında en az bir yedek vericinin daha olduğundan oldukça emindim, ancak bunu öğrenmek için onlara bir mesaj iletmem gerekiyordu. Bu, bir sorguyu iletmek için Birim 9'a bir kurye göndermek ve ardından WFC'den birinin vericiyi bize teslim etmesini ayarlamak anlamına geliyordu. Saha birimlerinden gelen radyo yayınlarını acil mesajlarla sınırlama politikamız nedeniyle WFC'yi rahatsız etmekte tereddüt ettim. 

Ünite 2'nin zaten bir pil şarj cihazına ihtiyacı olduğundan, yedek transistörleri ticari bir tedarik evinden almaya ve aynı zamanda bir şarj cihazı alıp bunları kendim kurmaya karar verdim. İhtiyacım olan parçaları bulmanın söylemesi yapmaktan daha kolay olduğu ortaya çıktı ve nihayet fabrikaya döndüğümde saat akşam altıyı geçiyordu. 
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çiftlik evi. 

Garaj yoluna girdiğimde arabadaki yakıt göstergesi "boş" gösteriyordu. Benzin karnemi bir benzin istasyonunda kullanma riskinden korktuğum ve karaborsadaki benzini nerede bulacağımı bilmediğim için, Ünite 2'deki insanlardan evime dönebilmem için bana birkaç galon yakıt vermelerini istemek zorunda kaldım. 
Efendim, sadece kamyonlarında yaklaşık bir galonluk bir miktar vardı, aynı zamanda karaborsa gazının nerede bulunacağını da bilmiyorlardı. 


Bu kadar beceriksiz ve beceriksiz bir grup insanın bir yeraltı birimi olarak nasıl hayatta kalacağını merak ediyordum. Görünüşe göre hepsi Örgütün gerilla faaliyetlerine uygun olmadığına karar verdiği ve tek bir birimde topladığı insanlardı. Bunlardan dördü Örgütün yayın bölümünden yazarlar ve çiftlikte çalışmalarını sürdürüyorlar, propaganda kitapçıkları ve bildiriler için kopyalar çıkarıyorlar. Diğer dördü ise yalnızca destekleyici bir rol üstlenerek, mekanın 


yiyecek ve diğer ihtiyaçların karşılanmasını sağlıyor. 


Ünite 2'deki hiç kimsenin aslında otomotiv taşımacılığına ihtiyacı olmadığından, yakıt konusunda pek endişelenmemişlerdi. Sonunda içlerinden biri o gecenin ilerleyen saatlerinde dışarı çıkıp komşu çiftlikteki bir araçtan biraz benzin çekmeye gönüllü oldu. O sıralarda bölgede bir elektrik kesintisi daha yaşadık, bu yüzden havyamı kullanamadım. O gün için buna son verdim. 


Tahmin etmediğim bazı zorluklardan dolayı, vericilerinin nihayet düzgün çalışmasını sağlamak ertesi gün ve dün gecenin büyük bir kısmını aldı. Gece yarısı civarında iş nihayet bittiğinde, vericinin mutfaktan daha iyi bir yere, 


tercihen tavan arasına veya en azından evin ikinci katına kurulmasını önerdim. 


Uygun bir yer bulduk ve her şeyi üst kata taşıdık. Bu sırada depolama pilini sol ayağıma düşürmeyi başardım. 
İlk başta ayağımın kırıldığından emindim. Duvar yapamadım: kesinlikle üzerinde. 
Sonuç olarak çiftlik evinde bir gece daha geçirdim. 
Eksikliklerine rağmen, Ünite 2'deki herkes bana karşı gerçekten çok nazik davrandılar ve bu konudaki çabalarımı gerektiği gibi takdir ettiler. 
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onların adına. 


Söz verildiği gibi dönüş yolculuğum için çalıntı yakıt sağlandı. Dahası, geri almam için arabaya büyük miktarda konserve yiyecek yüklemek konusunda ısrar ettiler; görünüşe bakılırsa, sınırsız stokları vardı. Hepsini nereden aldıklarını sordum ama aldığım tek yanıt bir gülümseme ve ihtiyaç duyduklarında çok daha fazlasını alabileceklerine dair güvenceydi. Belki de ilk başta düşündüğümden daha beceriklidirler. 


Bu sabah binamıza döndüğümde saat 10'du. 
George ve Henry dışarıdaydı ama Katherine içeri girmem için garaj kapısını açarken beni selamladı. Henüz kahvaltı yapıp yapmadığımı sordu. 


Ona Ünite 2'de yemek yediğimi ve aç olmadığımı, ancak ağrılı bir şekilde zonklayan ve normal boyutunun neredeyse iki katına kadar şişen ayağımın durumu hakkında endişelendiğimi söyledim. 

Oturma odasına giden merdivenlerden topallayarak çıkarken bana yardım etti ve sonra ayağımı ıslatmam için bana büyük bir leğen soğuk su getirdi. 

Soğuk su zonklamayı anında dindirdi ve Katherine'in kanepede arkama dayadığı yastıklara minnetle yaslandım. Ayağımı nasıl incittiğimi anlattım ve son iki gündeki olaylarla ilgili başka haberler de verdik. 


Üçü dünün tamamını rafları yerleştirerek, küçük onarımlar yaparak ve bir haftadan fazla bir süredir bizi meşgul eden temizlik ve boyama işlerini bitirerek geçirmişlerdi. Mekan için önceden topladığımız ufak tefek mobilyalarla birlikte burası gerçekten yaşanabilir görünmeye başlıyor. 
Taşındığımız zamanki çıplak, soğuk ve kirli makine atölyesine göre oldukça iyi bir gelişmeydi. 

Katherine bana dün gece George'un WFC'den bir adamla başka bir toplantıya telsizle çağrıldığını söyledi. Daha sonra bu sabah erkenden o ve Henry birlikte ayrıldılar ve ona sadece bütün gün orada olmayacaklarını söylediler. 

Birkaç dakikalığına uyuyakalmış olmalıyım ve uyandığımda yalnızdım ve ayak banyom artık soğuk değildi. Ancak ayağım çok daha iyi hissetti ve şişlik gözle görülür şekilde azaldı. karar verdim 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duş almak. 

Duş, Henry ve benim geçen hafta büyük bir dolaba yerleştirdiğimiz geçici, yalnızca soğuk su içeren bir düzenlemeydi. Su tesisatını yaptık ve ışık taktık, Katherine de su yalıtımı için duvarları ve zemini kendinden yapışkanlı vinil ile kapladı. Dolap George, Henry ve benim uyumak için kullandığımız odanın kapısını açıyor. 
Katherine, dükkanın üstündeki diğer iki odadan küçük olanı yatak odası olarak kullanıyor, diğeri ise aynı zamanda mutfak ve yemek alanı olarak da hizmet veren ortak oda. 

Soyundum, havluyu aldım ve duşun kapısını açtım. Ve Katherine ıslak, çıplak ve sevimliydi; çıplak ampulün altında durup kendini kurutuyordu. Bana şaşkınlıkla baktı ve hiçbir şey söylemedi. 


Bir süre orada durdum ve sonra özür dileyip kapıyı tekrar kapatmak yerine, dürtüsel olarak kollarımı Katherine'e uzattım. Tereddüt ederek bana doğru adım attı. Doğa onu aldı kurs. 

Daha sonra uzun bir süre yatakta uzanıp konuştuk. Katherine'le ilk kez gerçekten yalnız konuşuyordum. Organizasyon için yaptığı çalışmalarda her zaman koruduğu havalı, profesyonel dış görünüşünün altında sevecen, duyarlı ve çok kadınsı bir kızdır. 


Dört yıl önce, Silah Baskınlarından önce Kongre üyesinin sekreteriydi. Capitol Hill'de çalışan başka bir kızla birlikte Washington'daki bir apartman dairesinde yaşıyordu. Katherine bir akşam işten eve geldiğinde apartman arkadaşının cesedini yerde kan gölü içinde yatarken buldu. Davetsiz bir zenci tarafından 


tecavüze uğramış ve öldürülmüştü. 


Bu yüzden Katherine bir tabanca satın aldı ve Cohen Yasası silah sahipliğini yasa dışı hale getirdikten sonra bile onu sakladı. Daha sonra yaklaşık bir milyon kişiyle birlikte 1989'daki Silah Baskınlarına sürüklendi. 

Örgüt ile daha önce hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen, tutuklandıktan 


sonra ikisinin de tutulduğu gözaltı merkezinde George ile tanıştı. 


Katherine apolitik biriydi. Eğer biri ona sormuş olsaydı, o sırada 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hükümet için çalıştığı dönemde ya da ondan önce üniversite öğrencisiyken muhtemelen "liberal" olduğunu söylerdi. 

Ama o yalnızca çoğu insanın olduğu gibi düşüncesiz ve otomatik bir şekilde liberaldi. Üzerinde gerçekten düşünmeden ya da analiz etmeye çalışmadan, kitle iletişim araçları ve hükümet tarafından pazarlanan doğal olmayan ideolojiyi yüzeysel olarak kabul etti. Gerçekten kararlı, tam zamanlı bir liberal olmanın gerektirdiği bağnazlıktan, suçluluktan ve kendinden nefretten eser yoktu. 

Polis onları serbest bıraktıktan sonra George ona ırk ve tarihle ilgili bazı kitaplar ve okuması için Örgütün bazı yayınlarını verdi. Hayatında ilk kez, günümüzün sorunlarının kökeninde yatan önemli ırksal, sosyal ve politik meseleler hakkında ciddi olarak düşünmeye başladı. 


Sistem'in "eşitlik" aldatmacası hakkındaki gerçeği öğrendi. Irkların ve medeniyetlerin ayrışmasındaki maya olarak Yahudilerin benzersiz tarihsel rolüne dair bir anlayış kazandı. En önemlisi, kendisini kozmopolit bir kaos içinde izole edilmiş bir insan atomuna indirgemeyi amaçlayan ömür boyu süren beyin yıkamanın üstesinden gelerek ırksal bir kimlik duygusu edinmeye başladı. 

Tutuklanmasının bir sonucu olarak Kongre'deki işini kaybetmişti ve yaklaşık iki ay sonra yayın bölümümüzde daktilo olarak Örgüt için çalışmaya başladı. Zeki ve çalışkan biri ve kısa sürede düzeltmenliğe, ardından da metin editörüne yükseldi. Örgüt yayınları için çoğunlukla kadınların hareketteki ve daha geniş toplumdaki rollerini araştıran birkaç makale yazdı ve daha geçen ay, özellikle kadınlara yönelik üç ayda bir yayınlanan yeni bir Örgütün editörü olarak atandı. 


Editörlük kariyeri elbette en azından geçici olarak rafa kaldırıldı ve şu andaki çabalarımıza en yararlı katkısı, öğrenciyken amatör tiyatro çalışmalarında geliştirdiği makyaj ve kılık değiştirme konusundaki olağanüstü becerisidir. 

Her ne kadar ilk teması George'la olsa da Katherine onunla hiçbir zaman duygusal ya da romantik bir ilişki yaşamadı. İlk tanıştıklarında George hâlâ evliydi. Daha sonra George'un Örgüt için çalışmasını hiçbir zaman onaylamayan karısı onu terk ettikten sonra 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ve Katherine Örgüte katılmışlardı, ikisi de farklı departmanlarda fazla temas kuramayacak kadar meşguldü. Aslına bakılırsa, bağış toplama ve gezici bir organizatör olarak yaptığı çalışmalar onu yolda tutan George, Washington'da pek fazla değildi. 

George ve Katherine'in bu birime birlikte atanmaları sadece bir tesadüf ama George'un ona karşı özel bir ilgi duyduğu oldukça açık. 
Her ne kadar Katherine benim varsayımımı destekleyecek hiçbir şey yapmamış ya da söylememiş olsa da, bu sabaha kadar George'un ona karşı davranışlarından aralarında en azından geçici bir ilişki olduğunu kabul etmiştim. 

George sözde birim liderimiz olduğu için şimdiye kadar Katherine'e karşı doğal çekiciliğimi kontrol altında tuttum. Korkarım ki durum artık biraz garipleşti. Eğer George buna nezaketle uyum sağlayamazsa işler gerginleşecek ve bu ancak birimimiz ile bölgedeki diğer kişiler arasında bazı personel transferleriyle çözülebilir. 


Ancak şimdilik endişelenecek başka sorunlar var; büyük sorunlar! 
George ve Henry nihayet bu akşam geri döndüklerinde, bütün gün ne yaptıklarını öğrendik: FBI'ın şehir merkezindeki ulusal merkezini gözetlemek. Birimimize onu havaya uçurma görevi verildi! 


İlk emir Devrim Komutasından geldi ve Doğu Komuta Merkezinden George'un Pazar günü katıldığı WFC brifingine yerel birim liderlerini incelemek ve bu görev için birini seçmek üzere bir adam gönderildi. 


Görünüşe göre Devrim Komutanlığı, siyasi polisler çok daha fazla "yasal"ımızı tutuklamadan veya bilgisayarlı pasaport sistemlerini kurmayı bitirmeden önce onlara karşı saldırıya geçmeye karar verdi. 

George'a dün WFC tarafından ikinci bir brifing için çağrılmasının ardından 
söz verildi. Birim 8'den bir adam da dünkü brifingdeydi. Birim 8 
bize yardımcı olacak. 

Plan kabaca şu: Birim 8, beş ila on ton arasında büyük miktarda patlayıcıyı güvence altına alacak. Birimimiz, FBI genel merkezine meşru bir teslimat yapan bir kamyonu kaçıracak ve randevu alacak. 
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Birim 8'in patlayıcılarla bekleyeceği ve yükleri değiştireceği bir yerde. Daha sonra FBI binasının yük alım alanına gideceğiz, sigortayı ayarlayacağız ve kamyonu terk edeceğiz. 

Birim 8 patlayıcı sorununu çözerken, bizim de FBI'ın nakliye teslimat programlarının ve prosedürlerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere görevin diğer tüm ayrıntılarını çözmemiz gerekiyor. Bize on günlük bir süre verildi. 


Benim işim mekanizmanın tasarımı ve inşası olacak. 
bombanın kendisi. 


Machine Translated by Google 


Bölüm V 


3 Ekim 1991. FBI projesindeki çalışmalarıma binamızdaki bazı 
tamirci faaliyetleriyle ara veriyorum. Dün gece çevre alarm sistemimizi bitirdim ve bugün acil kaçış tünelimizde bazı kaba ve çok kirli işler yaptım. 


Binanın her iki yanına ve arka kısmına, içerideki bir ışığa ve alarm ziline bağlanan bir dizi basınca duyarlı ped gömdüm. Pedler, bir müşterinin geldiğini bildirmek için genellikle mağazalardaki paspasların altına yerleştirilen türdedir. Esnek bir plastik tabakanın içine kapatılmış yarım metre uzunluğunda metal şeritlerden oluşurlar ve su geçirmezdirler. Bir inç toprakla kaplı oldukları tespit edilemiyor, ancak üstlerindeki yere basan olursa bize sinyal verecekler. 


Binamızın önünde bu yöntem kullanılamadı çünkü oradaki zeminin neredeyse tamamı beton araba yolu ve park alanıyla kaplıydı. Ön kısım için ultrasonik dedektör kullanmayı düşünüp reddettikten sonra, beton alanın her iki tarafındaki iki çelik çit direği arasında bir fotoelektrik ışın üzerinde karar kıldım. 

Işık kaynağının ve fotoselin fark edilmemesini sağlamak için bir tarafta çit direğinin içine, diğer tarafa ise çok küçük ve göze çarpmayan bir reflektör monte edilmesi gerekiyordu. Bir direkte birkaç delik açmak zorunda kaldım ve her şeyin düzgün çalışması için epeyce tamir yapmak gerekiyordu. 

Ben ışığı ve fotoseli hizalarken, reflektörü dikkatle ayarlayan Katherine'in bu konuda çok yardımı oldu. Binanın içindeki alarm sistemini de onun önerisi üzerine değiştirdim; böylece bu sistem, davetsiz bir misafirin basınca duyarlı pedlerden birine bastığı veya ışık huzmesini kestiği anda bizi uyarmakla kalmıyor, aynı zamanda bir elektriği de 


açıyor. garajdaki saat. Bu şekilde, biz binanın dışındayken etrafta birisinin olup olmadığını ve ne zaman olduğunu bileceğiz. 
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Garajda yağ değiştirmek ve otomobillerin altında çalışmak için kullanılan servis çukurundaki boş yağ tenekeleri, yağlı paçavralar ve çeşitli çöplerden oluşan pis yığını temizlerken, servis çukurunun doğrudan bir fırtına kanalizasyonuna açıldığını keşfettik. beton zeminde çelik ızgara. 

Izgarayı kaldırdığımızda, dört metre çapında beton bir boru olan fırtına kanalizasyonuna girmenin mümkün olduğunu gördük. Boru yaklaşık 
400 metre kadar geniş, açık bir drenaj hendeğine kadar uzanıyor. 

Yol boyunca, görünüşe göre sokak kanalizasyonlarından ana boruya boşalan bir düzine kadar küçük boru var. Kanalizasyonun açık ucu, betona yerleştirilmiş yarım inçlik takviye çubuklarından oluşan bir ızgarayla korunuyor. 

Bugün bir demir testeresi aldım, kanalizasyonun sonuna kadar gittim ve çelik çubukların ikisi dışında hepsini kestim. Bu, ızgarayı sağlam bir şekilde yerinde bıraktı, ancak büyük bir çabayla onu dışarı çıkacak kadar bükmeyi mümkün kıldı. 

Ben de öyle yaptım ve etrafıma kısa bir göz attım. Hendek kenarı yoğun bir şekilde büyümüş olup, yakındaki yoldan iyi bir gizlenme sağlamaktadır. Yoldan da binamızı veya cephe aldığı sokağın herhangi bir bölümünü aradaki yapılardan dolayı görmek mümkün değil. Kanalizasyona tekrar girdiğimde homurdandım ve ızgarayı tekrar yerine yerleştirene kadar çabaladım. 

Ne yazık ki, biz taşınmadan önce garajı ve makine atölyesini işleten insanlar, yıllardır tüm atık yağlarını fırtına kanalizasyonuna atıyor olmalı, çünkü açıklığın yakınındaki kanalizasyon borusunun dibinde yaklaşık on inç kalınlığında siyah çamur var. servis çukurundan. 
Tekrar dükkâna girdiğimde üzerimdeki eşyalarla kaplıydım. 


Henry ve George ikisi de dışarıdaydı ve Katherine beni yukarı çıkıp duş almama bile izin vermeden beni soyundurup servis çukuruna attı. 
Giydiğim ayakkabıları ve kıyafetleri tamamen kaybettiğimi ilan edip çöpe attı. 


Ne zaman buz gibi bir duş alsam, Henry ve ben geçici duşumuza sıcak su eklemeye zaman ayırmadığımız için acı bir pişmanlık duyuyorum. 
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ahır. 


6 Ekim. Bugün FBI binasına karşı kullanacağımız bombanın patlatma 
mekanizmasını tamamladım. Tetik mekanizması oldukça kolaydı ama düne kadar iticide oyalandım çünkü ne tür patlayıcı kullanacağımızı bilmiyordum. 


Birim 8'deki insanlar Washington metro sisteminin genişletildiği bölgelerden birindeki bir malzeme barakasına baskın yapmayı planlamışlardı, ancak düne kadar hiç şansları yoktu - ve sonra da pek şansları olmadı. Sadece iki kasa patlatma jelatini çalabildiler ve bir kasa dolu bile değildi. 100 pounddan az. 

Ama bu en azından sorunumu çözdü. Patlayıcı jelatin, ev yapımı kurşun azit fünyelerimden biri tarafından ateşlenecek kadar hassastır ve bunun 100 pound'u, Ünite 8 daha fazla patlayıcı bulursa ve ne olduklarına veya nasıl olduğuna bakılmaksızın ana patlayıcıyı patlatmak için fazlasıyla yeterli olacaktır. paketlenirler. 

Yaklaşık dört poundluk patlayıcı jelatini boş bir elma püresi kutusuna koydum, astarladım, pilleri ve zamanlama mekanizmasını kutunun tepesine yerleştirdim ve bunları 20 metrelik uzatma kablosunun ucundaki küçük bir geçiş anahtarına bağladım. Kamyona patlayıcı yüklediğimizde, iki kutu patlayıcı jelatinin üzerine kutu da arkaya 


girecek. Uzatma kablosunu ve anahtarı kabine sokmak için römorkun ve kabinin duvarlarına küçük delikler açmamız gerekecek. 


Ya George ya da Henry -muhtemelen Henry- kamyonu FBI binasının içindeki yük alım alanına sürecek. Kabinden çıkmadan önce düğmeyi çevirerek zamanlayıcıyı başlatacak. On dakika sonra patlayıcılar patlayacak. Şanslıysak bu, FBI binasının ve hükümetin iç pasaport sistemi için oluşturduğu üç milyar dolarlık yeni bilgisayar kompleksinin sonu olacak. 

Altı ya da yedi yıl önce, yeni pasaport sistemine halkın tepkisinin ne olacağını görmek için ilk kez "deneme balonları" salmaya başladıklarında, asıl amacının yasadışı yabancıları tespit etmek ve böylece sınır dışı edilebileceği söylendi. 
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Bazı vatandaşların tüm plandan şüphelenmesine rağmen çoğu, hükümetin pasaportlara neden ihtiyaç duyulduğuna dair açıklamasını yuttu. Bu nedenle, işsizliğin yüksek olduğu bir dönemde yasadışı yabancıları işlerine yönelik bir tehdit olarak gören birçok işçi sendikası üyesi bunun iyi bir fikir olduğunu düşünürken, liberaller genellikle kulağa "ırkçı" geldiği için buna karşı çıktılar -yasadışı yabancıların neredeyse tamamı yabancıydı. Beyaz. Daha sonra hükümet, Meksika sınırını gizlice geçmeyi ve iki yıl boyunca ülkede kalmayı başaran herkese otomatik vatandaşlık verdiğinde, hâlâ şüpheci olan özgürlükçülerden oluşan katı bir çekirdek hariç, liberal muhalefet buharlaştı. 

Sonuç olarak, Sistem'in Amerikan halkını -ister görece saf "muhafazakarlar" ister şımarık ve sözde sofistike "liberaller" olsun, kandırması ve manipüle etmesi iç karartıcı derecede kolay olmuştur. 
Doğası gereği her türlü hükümete düşman olan özgürlükçüler bile, Büyük Birader yeni pasaport sisteminin "ırkçıları" bulup kökünü kazımak için gerekli olduğunu duyurduğunda, buna uymaya cesaret edecekler. 
yani biz. 


Eğer tehlikede olan tek şey Amerikan halkının özgürlüğü olsaydı, Örgütün varlığı pek haklı görülemezdi. 

Amerikalılar özgür olma haklarını kaybettiler. Kölelik, bizim kadar yumuşak, rahatına düşkün, umursamaz, saf ve şaşkın bir halk için adil ve uygun bir durumdur. 

Aslında biz zaten köleyiz. Şeytani derecede zeki, uzaylı bir azınlığın ruhlarımıza ve zihinlerimize zincir vurmasına izin verdik. 

Bu manevi zincirler, henüz gelmemiş olan demir zincirlerden daha gerçek bir kölelik işaretidir. 

35 yıl önce okullarımızı elimizden alıp onları ırksal açıdan karışık 
ormanlara dönüştürmeye başladıklarında neden isyan etmedik? 
Avrupa'ya boyun eğdirme savaşlarında bizi top yemi olarak kullanmalarına izin vermek yerine neden 50 yıl önce hepsini ülkeden atmadık? 


Daha da önemlisi, üç yıl önce silahlarımızı almaya başladıklarında neden ayağa kalkmadık? Neden ayağa kalkmadık? 
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haklı bir öfkeyle bu kibirli uzaylıları sokaklara sürükleyip boğazlarını mı keseceksiniz? Neden onları Amerika'nın her sokak köşesinde şenlik ateşinde kızartmadık? Neden bu iğrenç ve ebediyen saldırgan klana, Doğu'nun kanalizasyonlarından gelen bu salgına, uysalca silahsızlanmamıza izin vermek yerine, nihai bir son vermedik? 


Cevap kolaydır. Son 50 yılda bize dayatılan her şey bir anda uygulansaydı isyan ederdik. Ancak bizi bağlayan zincirler fark edilmeden, halka halka dövüldüğü için teslim olduk. 


Zincire tek bir yeni halkanın eklenmesi bizim için hiçbir zaman büyük bir yaygara koparmaya yetmedi. Birlikte ilerlemek her zaman daha kolay ve daha güvenli görünüyordu. Ve ne kadar ileri gidersek, bir adım daha ileri gitmemiz de o kadar kolay oldu. 

Tarihçilerin karar vermesi gereken şeylerden biri - ırkımızdan bu çağın tarihini yazabilecek herhangi bir insanın hayatta kalıp kalmayacağı - bizi özgür insanlardan oluşan bir toplumdan insan sığır sürüsüne dönüştürmede müzakere ve dikkatsizliğin göreceli önemidir. 

Yani, başımıza gelenleri tamamen kontrollü kitle iletişim araçlarının, okulların, kiliselerin ve hükümetin sinsi propagandası yoluyla gerçekleştirilen kasıtlı yıkıma bağlayabilir miyiz? Yoksa suçun büyük bir kısmını kasıtsız çöküşe mi, yani Batılı insanların yirminci yüzyılda içine düşmelerine izin verdikleri ruhsal açıdan zayıflatıcı yaşam tarzına mı yüklememiz gerekiyor? 


Muhtemelen iki şey iç içe geçmiş durumda ve her iki nedeni de ayrı ayrı suçlamak zor olacak. Beyin yıkama, çöküşü bizim için daha kabul edilebilir hale getirdi ve çöküş de bizi beyin yıkamaya karşı daha az dirençli hale getirdi. 
Her halükarda, artık ormanın ana hatlarını net bir şekilde göremeyecek kadar ağaçlara çok yakınız. 

Ancak oldukça açık olan bir şey var ki, özgürlüğümüzden çok daha fazlası tehlikede. Eğer Örgüt şimdi görevini yerine getiremezse her şey kaybolacak; tarihimiz, mirasımız, tüm kan, fedakarlıklar ve sayısız binlerce yıllık yükseliş çabası. Tamamen savaştığımız Düşman, ırksal temeli yok etme niyetindedir. 
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varlığımız. 


Başarısızlığımız için hiçbir mazeretin bir anlamı olmayacak, çünkü bunu yalnızca kayıtsız, melez zombilerden oluşan bir sürü duyacak. 
Bizi hatırlayacak, zayıflığımızdan dolayı suçlayacak ya da aptallığımızı affedecek 


hiçbir Beyaz adam olmayacak. 


Başarısız olursak, Tanrı'nın büyük Deneyi sona erecek ve bu gezegen, milyonlarca yıl önce olduğu gibi, bir kez daha üstün insandan yoksun bir 


eterde hareket edecek. 


11 Ekim. Ogün yarın! Birim 8'in istediğimiz kadar patlayıcı bulmadaki 


başarısızlığına rağmen FBI operasyonunu sürdürüyoruz. 


Bu konudaki nihai karar bu öğleden sonra bir konferansta geldi. 


Birim 8'in karargahında. Henry ve ben, Devrim Komutasından bir kurmay subayın yanı sıra oradaydık; bu, Örgüt liderliğinin bu operasyona ne kadar acil baktığının 


bir göstergesi. 


Normalde Devrimci Komuta personeli operasyonel düzeyde birim eylemlerine karışmaz. Operasyonel emirleri Washington Saha Komutanlığı'ndan alıyoruz ve ona rapor veriyoruz; Doğu Komuta Merkezi'nden temsilciler, özel önem taşıyan konuların karara bağlanması gerektiğinde ara sıra konferanslara katılıyor. Daha önce yalnızca iki kez Devrim Komutasından herhangi biriyle toplantılara katıldım; her ikisinde de Örgüt'ün benim tasarladığım iletişim ekipmanıyla ilgili temel kararları almak için katıldım. Ve bu tabii ki yeraltına 


inmeden önceydi. 


Dolayısıyla Binbaşı Williams'ın (sanırım takma ad) bu öğleden sonraki toplantımızda bulunması hepimiz üzerinde güçlü bir etki yarattı. Bombanın düzgün işleyişinden sorumlu olduğum için katılmam istendi. Henry teslimatı yapacağı için oradaydı. 


Ve toplantının nedeni, Birim 8'in benim ve Ed Sanders'ın minimum miktar olarak tahmin ettiğimiz miktarı elde edememesiydi. 
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Kapsamlı bir iş yapmak için patlayıcılara ihtiyaç vardı. Ed, Birim 8'in mühimmat uzmanıdır ve ilginçtir ki, FBI binasının yapısı ve düzenine aşina olan eski bir FBI özel ajanıdır. 

Elimizden geldiğince dikkatli bir şekilde, binanın önemli bir bölümünü yok etmek ve alt bodrumdaki yeni bilgisayar merkezini yok etmek için en az 10.000 
pound TNT veya eşdeğer bir patlayıcıya sahip olmamız gerektiğini hesapladık. Güvenli tarafta olmak için 20.000 pound istedik. Bunun yerine elimizdeki 5000 poundun biraz altında ve bunların neredeyse tamamı amonyum nitrat gübresi, ki bu bizim amacımız açısından TNT'den çok daha az etkili. 

İlk iki jelatin patlatma vakasının ardından Birim 8, başka bir metro inşaatı barakasından 400 poundluk dinamit almayı başardı. Ancak bu şekilde gerekli miktarda patlayıcıyı bir araya getirme umudumuzu yitirdik. Metroda her gün büyük miktarlarda patlayıcı kullanılmasına rağmen küçük partiler halinde depolanıyor ve erişimi oldukça zor. Birim 8'deki iki adam, dinamiti patlattıklarında yakın bir görüşme yaptı. 


Geçen perşembe, işi tamamlamak için son tarihimiz geldiğinde, Birim 8'den üç adam, buradan yaklaşık 50 mil güneyde, Fredericksburg yakınlarındaki bir çiftlik malzeme deposuna gece baskını düzenledi. Herhangi bir patlayıcı bulamadılar ama bir miktar amonyum nitrat buldular ve bunları temizlediler: kırk dört adet 100 Ib. çantalar dolusu eşya. 

Yağla hassaslaştırılmış ve sıkı bir şekilde kapatılmış olduğundan, amacın yalnızca bir miktar kir veya kayayı hareket ettirmek olduğu durumlarda etkili bir patlatma maddesi haline gelir. Ancak bombaya ilişkin orijinal planımız, onun temelde sınırsız olmasını ve iki seviyeyi delebilmesini gerektiriyordu. 
Betonarme döşemenin, devasa ve güçlü bir şekilde inşa edilmiş bir binanın cephesini havaya uçuracak kadar güçlü bir açık hava patlama dalgası üretmesi. 

Nihayet iki gün önce Ünite 8 başlangıçta yapması gereken şeyi yapmaya başladı. Amonyum nitratı ele geçiren aynı üç adam, askeri bir cephaneliği soymak için kamyonlarıyla Maryland'e doğru yola çıktılar. Ed Sanders'ın söylediklerinden içeride yardım edebilecek bir hukukçunun olduğu sonucunu çıkardım. 

Ancak bu öğleden sonra itibariyle onlardan hiçbir haber gelmedi ve 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Devrimci Komuta daha fazla beklemeye niyetli değil. Şu anda sahip olduklarımızı sürdürmenin artıları ve eksileri şunlardır: 

Sistem, örgütün finansmanı açısından büyük ölçüde bağımlı olduğu hukukçularımızı tutuklamaya devam ederek bize çok zarar veriyor. 
Yasal kaynaklarımızdan sağlanan fon kesilirse yeraltı birimlerimiz kendilerini geçindirebilmek için büyük çapta soyguna yönelmek zorunda kalacak. 


Bu nedenle, Devrimci Komuta, FBI'ın yasal görevlilerimizi toplamasını en azından geçici olarak kesintiye uğratacak, aynı zamanda Sistemi utandırarak ve harekete geçme yeteneğimizi göstererek Örgüt genelinde morali yükseltecek bir darbe ile Sisteme derhal saldırmanın gerekli olduğunu düşünüyor. . Williams'ın söylediklerinden, bu iki hedefin, bilgisayar bankasını çökertmek şeklindeki orijinal hedeften daha acil hale geldiğini anlıyorum. 

Öte yandan, eğer Sistem'in gizli polisine gerçek anlamda zarar vermeyecek bir darbe indirirsek, sadece bu yeni hedeflere ulaşmada başarısız olmakla kalmayıp, düşmanı niyetlerimiz ve taktiklerimiz konusunda önceden uyararak işi çok daha zorlaştırabiliriz. daha sonra bilgisayarlara girmek için. Bu, Henry'nin ifade ettiği bakış açısıydı; 

Henry'nin en büyük yeteneği, her zaman soğukkanlılığını koruma ve soğukkanlılığını koruma y 


acil zorluklar nedeniyle dikkatin gelecekteki hedeflerden uzaklaşması. Ama aynı zamanda iyi bir asker ve tam bir iş yapabileceğimizden emin olana kadar beklememiz gerektiğini düşünmesine rağmen, yarınki eylemin kendi 

payına düşen kısmını yerine getirmeye tamamen istekli. 

Devrimci Komuta'daki insanların da aceleci ve vaktinden önce eyleme geçmenin tehlikesini anladıklarına inanıyorum. Ancak bizim göremediğimiz birçok faktörü dikkate almaları gerekiyor. Williams, FBI'ın dişlilerine derhal bir İngiliz anahtarı atılmasının zorunlu olduğuna açıkça inanıyor, aksi takdirde bizi buharlı silindir gibi dümdüz edecekler. Bu nedenle, öğleden sonra yaptığımız tartışmanın çoğu, şu andaki patlayıcı miktarıyla ne kadar zarar verebileceğimiz sorusuna odaklandı. 


Eğer orijinal planımıza uygun olarak bir kamyonu FBI binasının ana yük girişine doğru sürer ve onu yükte havaya uçurursak... 
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Patlama, her tarafı ağır duvarlarla çevrili ve gökyüzüne açık, geniş, merkezi bir avluda gerçekleşecek. Ed ve ben, mevcut patlayıcı miktarıyla bu koşullar altında gerçekten ciddi bir yapısal hasar veremeyeceğimiz konusunda hemfikiriz. 


Avluya açılan pencereleri olan tüm ofisleri kasıp kavurabiliriz ama binanın iç cephesini havaya uçurmayı ya da bilgisayarların bulunduğu bodrum katını delmeyi umut edemeyiz. Yüzlerce kişi ölecek ama makine muhtemelen çalışmaya devam edecek. 


Sanders, biriminin daha fazla patlayıcı bulması için bir veya iki gün daha talep etti, ancak son 12 gün içinde ihtiyaç duyulan şeyin bulunamaması nedeniyle davası zayıfladı. Her gün yaklaşık yüze yakın avukatımız tutuklanırken, iki gün daha beklemeyi göze alamayız, dedi Williams, eğer bu iki günün bize ihtiyacımız olanı getireceğinden emin olamazsak. 

Sonunda bombamızı doğrudan ana yük girişinin yanındaki 10. 
Cadde'de bir yük girişi bulunan birinci kat bodrumuna göndermeye karar verdik. Eğer bombamızı avlunun altındaki bodrumda patlatırsak, hapsetme onu çok daha etkili hale getirecek. Bodrum katını alt bodrum katına çökerek bilgisayarları gömeceği neredeyse kesin. Dahası, hepsini olmasa da çoğunu yok edecek. 


Binanın iletişim ve güç ekipmanları bodrum katında olduğundan. En büyük bilinmeyen ise, binayı uzun süre yaşanmaz hale getirecek kadar yapısal hasar verip vermeyeceği. Binanın ayrıntılı bir planı ve mimarlar ile inşaat mühendislerinden oluşan bir ekip olmadan bu soruyu yanıtlayamayız. 


Bodrum katına gitmenin dezavantajı, buraya nispeten az miktarda yük teslimatının yapılması ve girişin genellikle kapalı olmasıdır. 
Henry gerekirse kamyonu kapıdan içeri sokmaya hazır. 


Öyle olsun. Yarın gece bugün bildiğimizden çok daha fazlasını bileceğiz. 
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Bölüm VI 


13 Ekim 1991. Dün sabah saat 9.15'te FBI'ın ulusal karargah binasında 
bombamız patladı. Bombanın nispeten küçük boyutuna ilişkin endişelerimiz yersizdi; hasar çok büyük. En azından önümüzdeki birkaç hafta boyunca FBI'ın merkez operasyonlarının büyük bir kısmını kesinlikle aksattık ve görünen o ki yeni bilgisayar komplekslerini yok etme hedefimize de ulaştık. 


Günlük çalışmalarım dün saat beşten biraz önce, Ünite 8'in garajında Ed Sanders'ın kalorifer yakıtını amonyum nitrat gübresiyle karıştırmasına yardım etmeye başladığımda başladı. 100 kiloluk poşetleri teker teker diktik ve üst kısmına bir tornavidayla huninin ucunu sokacak kadar büyük küçük bir delik açtık. Ben torbayı ve huniyi tutarken Ed de bir galon yağ döktü. 

Sonra deliğin üzerine büyük kare bir yapışkan bant yapıştırdık ve Ed, yağ bidonunu besleme hattından yağ fırınlarına yeniden doldururken ben de içindekileri karıştırmak için torbayı uç uca çevirdim. 44 çuvalın hepsini yapmak neredeyse üç saatimizi aldı ve bu iş beni gerçekten yıprattı. 

Bu sırada George ve Henry bir kamyon çalmaya çıkmışlardı. Yalnızca iki buçuk tonluk patlayıcıyla büyük bir çekici-römork teçhizatına ihtiyacımız yoktu, bu nedenle bir ofis tedarik firmasına ait bir teslimat kamyonu almaya karar verdik. Teslimat yapmak için durana kadar arabamızda istedikleri kamyonu takip ettiler. Zenci olan sürücü kamyonun arkasını açıp içeri adım attığında Henry onun peşinden atladı ve onu bıçağıyla hızla ve sessizce öldürdü. 


Daha sonra Henry kamyonu garaja sürerken George da arabayı takip etti. Ed ve ben işimizi bitirdiğimiz sırada onlar da bize destek oldular. 
Sokakta kimsenin bir şey fark etmediğinden eminler. 

Yaklaşık bir ton teksir kağıdı ve çeşitli ofis malzemelerini kamyondan boşaltmamız bir yarım saat daha sürdü. 
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Dinamit kasalarımızı ve hassaslaştırılmış gübre torbalarımızı dikkatli bir şekilde paketleyin. Sonunda kabloyu geçirdim ve patlayıcıdan kargo alanındaki bir yarıktan kamyonun kabinine geçtim. Sürücünün cesedini kamyonun arkasında bıraktık. 

George ve ben arabayla FBI binasına doğru yola çıktık, Henry de kamyonla onu takip ediyordu. Henry iki blok ötede "bizim" kamyonumuzla beklerken, 10. Cadde yük girişlerinin yakınına park etmeyi ve bodrum katındaki yük kapısı başka bir kamyon için açılıncaya kadar izlemeyi planladık. Daha sonra ona telsizle sinyal verirdik. 


Ancak binanın yanından geçerken bodrum girişinin açık olduğunu ve görünürde kimsenin olmadığını gördük. Henry'ye işaret verdik ve park etmek için iyi bir yer bulana kadar yedi veya sekiz blok daha ilerlemeye devam ettik. Sonra saatlerimize dikkat ederek yavaşça geri yürümeye başladık. 

Kaldırım ayaklarımızın altında şiddetle sarsıldığında hâlâ iki blok ötedeydik. Bir an sonra patlama dalgası bize çarptı; kulakları sağır eden bir "ka-whoomp" sesi ve ardından etrafımızdaki camların kırılmasının tiz gürültüsüyle daha da belirginleşen muazzam bir kükreyen, çarpma sesi geldi. 


Yanımızdaki mağazanın ve cadde boyunca görebildiğimiz onlarca mağazanın camları paramparça oldu. Birkaç saniye boyunca yakındaki binaların üst katlarından ışıltılı ve ölümcül bir cam kırığı yağmuru caddeye yağmaya devam ederken, kapkara bir duman sütunu doğrudan önümüzde gökyüzüne yükseldi. 


Son iki bloğu koştuk ve ilk bakışta tamamen sağlam bir FBI karargahı gibi görünen bu yeri görünce dehşete düştük - tabii ki pencerelerin çoğunun eksik olması dışında. Birkaç dakika önce geçtiğimiz 10. Cadde yük girişlerine doğru yöneldik. Bodruma giden rampadan yoğun, boğucu bir duman yayılıyordu ve oraya girmeye kalkışılması söz konusu değildi. 
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Düzinelerce insan merkez avlunun yük girişinin etrafında koşuşturuyordu, bazıları içeri giriyor, bazıları dışarı çıkıyordu. 
Birçoğunun kesikleri nedeniyle bol miktarda kan akıyordu ve hepsinin yüzlerinde şok ya da sersemlemiş bir inanamama ifadesi vardı. George ve ben derin nefes aldık ve hızla girişe doğru ilerledik. 
Kimse bize meydan okumadı, hatta bize ikinci kez bakmadı bile. 


Avludaki manzara tam bir yıkımdı. Binanın Pensilvanya Bulvarı kanadının tamamı, o zaman görebildiğimiz gibi, kısmen binanın ortasındaki avluya, kısmen de Pensilvanya Bulvarı'na doğru çökmüştü. Çöken duvarların hemen ötesinde, avlu kaldırımında devasa, geniş bir delik açılıyordu ve siyah duman sütununun büyük kısmı bu delikten yükseliyordu. 


Devrilmiş kamyonlar ve otomobiller, parçalanmış ofis mobilyaları ve inşaat molozları etrafa saçılmıştı; şok edici derecede çok sayıda kurbanın cesetleri de öyle. Her şeyin üzerinde, gözlerimizi ve ciğerlerimizi yakan, aydınlık sabahı yarı karanlığa indiren siyah bir duman tabakası asılıydı. 


Verdiğimiz hasarı daha iyi değerlendirebilmek için avluya doğru birkaç adım attık. Sağımızdaki, belki de binlercesi olan, karmakarışık devasa dosya dolaplarından taşan belimize kadar gelen kağıt denizinin içinden geçmek zorunda kaldık. Çöken kanadın üst katlarından birinden toplu halde avluya kaymış gibi görünüyordu ve şimdi, 20 fit yüksekliğinde ve 80 ila 100 fit uzunluğunda parçalanmış ve patlamış dolaplardan oluşan, aralarına boşaltılmış içerikleri serpiştirilmiş karışık bir yığın vardı. avlunun büyük kısmı kağıtla kaplanana kadar yığının ötesine yayılmıştı. 


Biz bu yıkım karşısında korku ve sevinç karışımı bir ifadeyle ağzımız açık bakarken, Henry'nin kafası aniden birkaç metre uzakta belirdi. Parçalanmış dosya dolapları yığınındaki bir yarıktan dışarı tırmanıyordu. Kamyonu park eder etmez bölgeyi terk etmesi ve beklemesi gerektiğinden ikimiz de onu görünce şaşırdık. 
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Onu buluşma noktasında almamız için. 


Hızlıca her şeyin yolunda gittiğini açıkladı. 
bodrum katında patlamayı beklemeye karar vermişti. Kamyonu rampadan aşağıya binaya doğru sürerken patlatıcı zamanlayıcısının düğmesini çevirmişti, böylece fikrini değiştirmesine neden olabilecek herhangi bir zorluk yaşanma şansı olmayacaktı. Ancak hiçbir zorluk yaşanmadı. Hiçbir meydan okumayla karşılaşmadı, sadece bodruma girerken bir Siyah muhafızın el sallamasıyla yetindi. 
İki kamyon daha yük platformunda boşaltılıyordu ama Henry onların yanından geçip kamyonunu, tahmin edebildiği kadarıyla binanın Pensilvanya Bulvarı 


kanadının neredeyse ortasının altında durdurdu. 


Onu sorgulayan herkese verebileceği bir dizi teslimat belgesi vardı ama kimse bunu yapmadı. Dikkatsiz Siyah muhafızların yanından geçti, rampadan yukarı çıktı ve sokağa çıktı. 

Patlamanın vaktine bir dakika kalana kadar bir blok ötedeki umumi telefon kulübesinin yanında bekledi, ardından Washington Post'un haber odasını aradı. 
Kısa mesajı şuydu: "Üç hafta önce sen ve seninkiler Chicago'da Carl Hodges'ı öldürdünüz. Şimdi siyasi polisteki dostlarınızla hesaplaşıyoruz. Yakında sizinle ve 


diğer hainlerle hesaplaşacağız. Beyaz Amerika yaşayacak." 1" 


Bu onların kafeslerini birkaç iyi kişiyi kışkırtmaya yetecek kadar sallamalı manşetler ve başyazılar! 

Henry bizden bir dakikadan az farkla FBI binasına varmıştı ama o dakikayı iyi bir şekilde değerlendirmişti. İçinden yeni çıktığı parçalanmış dosya dolaplarının arasından yükselmeye başlayan birkaç bukle daha açık grimsi dumanı işaret etti ve sonra çakmağını tekrar cebine koyarken hızlı bir şekilde sırıttı. 
Henry tek kişilik bir ordudur. 


Ayrılmak üzere döndüğümüzde bir inilti duydum ve aşağıya baktığımda, yarısı çelik bir kapının ve diğer enkazların altında, yaklaşık 20 yaşında bir kız gördüm. 
Güzel yüzü lekelenmiş ve kazınmıştı ve sadece yarı bilinçli görünüyordu. Kapıyı onun üzerinden kaldırdım ve o tek bacağı gördüm 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altında buruşmuştu, fena halde kırılmıştı ve uyluğundaki derin bir yarıktan kan fışkırıyordu. 


Elbisesinin kumaş kemerini hızla çıkardım ve turnike yapmak için kullandım. Kan akışı biraz yavaşladı ama yeterli değil. Daha sonra elbisesinin bir kısmını yırtıp bir komprese katladım, George ayakkabı bağlarını çıkarıp kompresi yerine bağlamak için kullanırken bunu bacağındaki kesiğe doğru tuttum. 

George ve ben elimizden geldiğince nazikçe onu kaldırıma taşımak için kaldırdık. Kırık bacağı düzelirken yüksek sesle inledi. 

Kızın bacağı dışında ciddi bir yarası yok gibi görünüyordu ve muhtemelen atlatacak. Ancak pek çok kişi için durum böyle değil. Kızın kanamasını durdurmak için eğildiğimde ilk kez avludaki onlarca yaralının inleme ve çığlıklarının farkına vardım. Altı metre ötede başka bir kadın hareketsiz yatıyordu, yüzü kanla kaplıydı ve başının yan tarafında açık bir yara vardı; gözlerimi her kapattığımda hala canlı bir şekilde görebildiğim korkunç bir manzara. 


Açıklanan son tahmine göre patlamada yaklaşık 700 kişi öldü veya daha sonra enkaz altında hayatını kaybetti. Buna patlama 
sırasında alt bodrumda bulunan ve cesetleri bulunamayan yaklaşık 150 
kişi de dahildir. 


TV haber muhabirine göre, binanın bu katına tam erişim sağlamak için yeterli miktarda molozun temizlenmesi iki haftadan fazla sürebilir. Dün ve bugün duyduğumuz bu rapor ve diğerleri, alt bodrumdaki yeni bilgisayar bankalarının ya tamamen yok edildiğini ya da çok ağır hasar gördüğünü neredeyse kesinleştiriyor. 


Dün tüm gün ve bugünün büyük bir bölümünde, kurtarma ekiplerinin ölü ve yaralıları binadan çıkarışını gösteren televizyon yayınlarını izledik. 
Bombamızın kurbanlarının çoğu artık var olmayan piyonlar olduğundan, bu bizim için ağır bir sorumluluk yüküdür. 
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Sistem'in hastalıklı felsefesine ya da ırksal olarak yıkıcı hedeflerine bizden daha bağlıyız. 

Ancak binlerce masum insana zarar vermeden Sistemi yok etmemizin hiçbir yolu yok, mümkün değil. Bu, etimize çok derin kök salmış bir kanserdir. Ve eğer Sistem bizi yok etmeden önce onu yok etmezsek, eğer bu kanseri canlı etimizden yok etmezsek, tüm ırkımız ölecek. 

Bunu daha önce de ele aldık ve yaptığımızın haklı olduğuna hepimiz tamamen ikna olduk, ancak eylemlerimizden dolayı kendi halkımızın bu kadar yoğun acı çektiğini görmek hala çok zor. 
Amerikalıların yıllardır hoş olmayan kararlar almak konusunda isteksiz olmaları nedeniyle şimdi gerçekten sert kararlar almak zorunda kalıyoruz. 

Ve bu, tüm sorunun anahtarı değil mi? Halkımızın, bizi etkileyen Yahudi-liberal-demokratik-eşitlikçi veba nedeniyle yozlaşması, yumuşak fikirliliğimizde, yaşamın daha sert gerçeklerini tanıma konusundaki isteksizliğimizde, başka herhangi bir şeyden çok daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor. 

Liberalizm özünde kadınsı, itaatkar bir dünya görüşüdür. 

Belki de dişil sıfatından daha iyi bir sıfat çocuksudur. Ahlaki sağlamlığı, ayağa kalkıp hayatla teke tek mücadele edecek manevi gücü 

olmayan, dünyanın kocaman, pembe-mavi, yastıklı bir çocuk odası olmadığı gerçeğine uyum sağlayamayan erkeklerin dünya 

görüşüdür. Aslanların kuzularla birlikte yattığı ve herkesin sonsuza dek mutlu yaşadığı yer. 

Eğer mümkünse, bizim ırkımızın ruhsal açıdan sağlıklı erkekleri de dünyanın böyle olmasını istememelidir. Bu, hayata yabancı, aslında Doğulu bir yaklaşımdır; Batı'nın özgür adamlarından çok kölelerin dünya görüşüdür. 

Ama tüm toplumumuza nüfuz etmiş durumda. Liberal doktrinleri bilinçli olarak kabul etmeyenler bile onlar tarafından yozlaştırıldı. 
Amerika'daki ırk sorunu her geçen on yıl boyunca daha da kötüleşti. Ancak çözüm isteyenlerin, Beyaz Amerika'yı korumak isteyenlerin çoğunluğu, bariz çözümlerin yüzüne bakma cesaretini hiçbir zaman gösteremedi. 
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Liberallerin ve Yahudilerin yapması gereken tek şey, "insanlık dışı", "adaletsizlik" veya "soykırım" hakkında çığlık atmaya başlamaktı ve çözümün eşiğinde olan insanlarımızın çoğu, ürkmüş tavşanlar gibi peşlerine düştü. Irk sorununu çözmenin "herkes için adil" veya ilgili herkesin herhangi bir yaygara veya tatsızlık olmadan kibarca kabul etmeye ikna edilebileceği bir yolu asla olmadığından, kendi kendine ortadan kalkacağını umarak ondan kaçmaya çalıştılar. Aynı şey Yahudi sorunu, göç sorunu, aşırı nüfus sorunu, öjeni sorunu ve buna bağlı binlerce sorun için de geçerli. 


Evet, gerçeklerle yüzleşememek ve zor kararlar alamamak liberal hastalığın en belirgin belirtisidir. Her zaman şimdi küçük bir tatsızlıktan kaçınmaya çalışmak, böylece daha sonra büyük bir tatsızlık kaçınılmaz hale gelmek, geleceğe yönelik her türlü sorumluluktan her zaman kaçmak - liberal aklın çalışma şekli budur. 

Bununla birlikte, TV kamerası ne zaman zavallı bir kızın, hatta bir FBI ajanının enkazdan çıkarılan zavallı, parçalanmış cesedine odaklansa, midem düğümleniyor ve nefes alamıyorum. Önümüzde korkunç, korkunç bir görev var. 

Ve kontrollü medyanın, kamuoyunu yaptığımızın korkunç olduğuna ikna etme niyetinde olduğu zaten açık. Kurbanların kanlı yakın çekimlerini, yakınlarıyla yapılan gözyaşı döken röportajlarla serpiştirerek neden olduğumuz acıyı kasıtlı olarak vurguluyorlar. 


Görüşmeciler şu gibi yönlendirici sorular soruyor: "Sizce ne tür insanlık dışı canavarlar kızınıza böyle bir şey yapmış olabilir?" FBI binasının bombalanmasını açıkça yüzyılın vahşeti olarak göstermeye karar verdiler. 


Ve aslında bu eşi benzeri görülmemiş büyüklükte bir eylemdir. Bu ülkede Sol tarafından gerçekleştirilen tüm bombalamalar, kundaklamalar ve suikastlar, kıyaslandığında oldukça küçük çaplıydı. 
Ancak haber medyasının tutumunda ne büyük bir değişiklik olduğunu hatırlıyorum, 20 yıl önce Vietnam savaşı sırasında gerçekleşen uzun bir Marksist terör eylemlerini hatırlıyorum. Çok sayıda hükümet binası yıkıldı 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yakıldı veya dinamitlendi ve çevredeki birçok masum kişi öldürüldü, ancak basın bu tür şeyleri her zaman idealist "protesto" eylemleri olarak tasvir etti. 

Kendilerine "Kara Panterler" adını veren silahlı, devrimci zencilerden oluşan bir çete vardı. Ne zaman polisle çatışmaya girseler, basın ve televizyon insanları, polislerin dul eşleriyle değil, öldürülen Siyah çete üyelerinin aileleriyle ağlamaklı röportajlar yapıyorlardı. Ve Komünist Parti mensubu bir Zenci, mahkeme salonunda bir silahlı çatışmanın planlanmasına yardım ettiğinde ve hatta bir yargıcın öldürüldüğü pompalı tüfeği bile sağladığında, basın onun duruşmasında bir tezahürat bölümü oluşturdu ve onu bir halk kahramanı yapmaya çalıştı. 


Henry'nin dün Washington Post'u uyardığı gibi, yakında bu skoru hesaplamaya başlayacağız. Bir gün bu ülkede gerçek anlamda 


Amerikan basını olacak ama önce pek çok editörün boğazının kesilmesi gerekecek. 


16 Ekim. Eski arkadaşlarımla birlikte Ünite 2'ye geri döndüm. Bu sözler, 
Katherine ve benim için ahırlarının çatı katında kurdukları yerde fener ışığında yazılıyor. Biraz soğuk ve ilkel ama en azından tam bir mahremiyetimiz var. İlk defa bütün geceyi tek başımıza geçiriyoruz. 


Aslında biz buraya samanların arasında oynamak için değil, bir sürü mühimmat almak için geldik. FBI işi için patlayıcı bulmak üzere geçen hafta buraya gönderilen Birim 8'den arkadaşlar en azından kısmen başarılıydı: büyük miktarda patlayıcı elde edemediler ve elde ettikleri şey için de çok geç kaldılar ve neredeyse kendilerini öldürteceklerdi - ancak Örgüt için oldukça büyük bir çanta dolusu muhtelif mühimmat elde ettiler. 

Bana tüm detayları söylemediler ama 2 1/2 tonluk bir kamyonu buradan yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Aberdeen Deneme Alanı'na götürüp mühimmat yüklediler ve yardımla tekrar dışarı çıkarmayı başardılar. İçerideki adamlarımızdan birinin. Ne yazık ki, bir depo sığınağına baskın yapma eylemine şaşırdılar ve ateş etmek zorunda kaldılar. 
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onların çıkış yolu. Bu süreçte içlerinden biri çok ağır yaralandı. 


Takipçilerinden kaçmayı ve Birim 2'nin Baltimore dışındaki çiftliğine kadar ulaşmayı başardılar ve o zamandan beri burada saklanıyorlar. 
Vurulan adam neredeyse şoktan ve kan kaybından ölüyordu, ancak hiçbir büyük organ hasar görmedi ve hareket ettirilemeyecek kadar zayıf olmasına rağmen artık atlatacak gibi görünüyor. 


Diğer ikisi hemen altımıza park etmiş olan kamyonları üzerinde çalışmakla meşguller. Onu yeniden boyadılar ve birkaç değişiklik daha yaptılar, bu yüzden sonunda Washington'a geri döndüklerinde tanınmayacak. 


Ancak mühimmatlarının büyük kısmını yanlarında götürmeyecekler. 
Çoğu burada depolanacak ve bölgedeki birimlerin tedarikinde kullanılacak. Washington Saha Komutanlığı bu malzemenin ilk seçiminin bizim birimimize yapılmasına izin veriyor. 

Oldukça fazla çeşit var. Muhtemelen en değerlisi 30 kasa parça parçalayıcı el bombasıdır, yani 750 el bombası! İki kasayı yanımıza alacağız. 

Ayrıca çeşitli tip ve boyutlarda yaklaşık 100 kara mayını var. 
bubi tuzağı yapmak için kullanışlıdır. Bunlardan iki veya üçünü seçeceğiz. 


Ve çok sayıda sigorta ve güçlendirici var. Bombalar, mayınlar, el bombaları vb. için fitil vakaları. Ve sekiz makara infilaklı ip. Ve bir kasa termit bombası. Ve daha birçok tuhaflık ve sonuç. 


Hatta 500 Ib'lik genel amaçlı bir bomba bile var. Bunu kamyona yüklemeye çalışırken öyle bir gürültü yaptılar ki, bir güvenlik görevlisi onları duydu. Ama onu yanımıza alacağız. Yaklaşık 250 poundluk tritonal, TNT ve alüminyum tozu karışımıyla dolu ve onu bomba kovanından eritip daha küçük bombalar için kullanabiliriz. 

Katherine ve ben bu yolculuğu birlikte yapabildiğimiz için çok mutluyuz ama koşullar sıkıntılı. George ilk önce Henry ve benim gitmemizi istedi ama Katherine itiraz etti. Bundan şikayetçi oldu 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henüz birimimizin faaliyetlerine katılma şansı verilmemişti ve aslında geçen ay boyunca iki saklanma yerimizin dışına neredeyse hiç çıkmamıştı. Geri kalanımız 


için aşçı ve hizmetçi olmaktan başka bir şey olmaya niyeti olmadığını söyledi. 


Büyük bombalamanın ardından hepimiz biraz gerilim altındaydık ve Katherine biraz tiz bir ses tonuyla konuştu; neredeyse bir kadın lafı gibi. 
(Okuyucuya not: "Kadın özgürlüğü" Eski Çağ'ın son otuz yılında ortaya çıkan bir tür kitlesel psikozdu. 
Bundan etkilenen kadınlar, kadınlıklarını inkar ettiler ve kendilerinin "kadın" değil, "insan" olduklarında ısrar ettiler. Bu sapkınlık, Sistem tarafından ırkımızı kendi içinde bölmenin bir yolu olarak teşvik edildi ve teşvik edildi.) George, kendisine ayrımcılık yapılmadığını, makyaj ve kılık değiştirme yeteneklerinin birimimiz için özellikle değerli olduğunu ve kendisinin de kendisine karşı ayrımcılığa maruz kalmadığını hararetle protesto etti. Görevleri yalnızca en etkili şekilde nasıl çalışabileceğimizi düşündüğüne göre atadı. 

Bir erkek ve bir kadının bir araba dolusu kaçak mal sürmesinin iki erkekten daha iyi olabileceğini öne sürerek durumu yumuşatmaya çalıştım. Polis son birkaç gündür Washington bölgesinde arama yapmak için çok sayıda arabayı rastgele durduruyor. 


Henry önerimi kabul etti ve George gönülsüzce de olsa bu öneriye uydu. Ancak korkarım ki, Katherine'in taşkınlığının en azından bir kısmının onunla bütün gün yalnız kalmaktansa benimle olmayı tercih etmesinden şüpheleniyor. 


İlişkimizi göstermedik ama Henry ya da George'un şu ana kadar Katherine ile benim sevgili olduğumuzu tahmin etmemiş olmaları muhtemel değil. Bu hepimiz için oldukça garip bir durum yaratıyor. George ve Henry'nin sağlıklı erkekler olması ve Katherine'in aramızdaki tek kadın olması gerçeğini tamamen bir kenara bırakırsak, Organizasyonel disiplin sorunu var. 


Örgüt, hem karı kocanın bir birimin üyesi olduğu evli çiftler için, kocaların karılarına verilen her türlü emir üzerinde veto yetkisine sahip olması yönünde izin vermiştir. Ancak bu istisna dışında kadınlar da erkeklerle aynı disipline tabidir 


ve 
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Neredeyse tüm birimlerde hakim olan kayıt dışılığa rağmen, Organizasyonel disiplinin herhangi bir şekilde ihlali son derece ciddi bir konudur. 

Katherine ve ben bunun hakkında konuştuk ve büyüyen ilişkimizi tamamen cinsel, hiçbir yükümlülük taşımayan bir ilişki olarak görmek istemediğimiz gibi, bunu henüz resmileştirme eğiliminde de değiliz. 
Öncelikle birbirimiz hakkında öğrenecek daha çok şeyimiz var. İkincisi, her birimizin Örgüt'e ve birimimize karşı çok önemli bir bağlılığımız var ve bu bağlılığı ihlal edebilecek hiçbir şeyi hafife almamalıyız. 

Yine de, çok yakında sorunları öyle ya da böyle çözmek zorunda kalacağız. 
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Bölüm V!İ 


23 Ekim 1991. Bu sabah, Katherine ve ben geçen hafta Maryland'de 
mühimmatı aldığımızdan beri ilk yazma şansım. 
Birliğimiz son altı günde üç görev gerçekleştirdi. 

Haberlere göre Örgüt, ülkenin farklı yerlerinde toplam 200'den fazla ayrı olaydan sorumlu tutuluyor. Artık gerçekten bir gerilla savaşının tam ortasındayız. 

Geçen Pazartesi gecesi Henry, George ve ben Washington Post'a baskın düzenledik. Bu hızlı bir işti ve çok az hazırlık gerektiriyordu, ancak bunun nasıl yapılması gerektiği konusunda birkaç dakika önceden tartışmış olsak da. 

Henry personelin peşine düşmekten yanaydı ama biz bunun yerine onların baskı makinelerinden birini mahvettik. Henry'nin fikri, üçümüzün Washington Post binasının altıncı katındaki haber odasına ve yazı işleri ofislerine zorla girip, parçalayıcı el bombaları ve makineli tüfeklerle mümkün olduğu kadar çok insanı öldürmemizdi. Eğer saat 19.30'dan hemen önce saldırsaydık neredeyse herkesi yakalardık. 


George, ayrıntılı planlama yapılmadan gerçekleştirilemeyecek kadar riskli olduğu gerekçesiyle bu manevrayı reddetti. Washington Post binasında yüzlerce kişi çalışıyor ve altıncı kattaki el bombaları ve silah sesleri muhtemelen birçoğunun merdivenlere ve lobiye akın etmesine neden olacaktır. Eğer asansörle aşağı inmeye çalışırsak, birisi ana Şalteri üzerimize çekebilir ve kapana kısılırız. 


Öte yandan, Post'un basın odası lobideki büyük bir düz cam pencereden görülebiliyor. Ben de küçük bir tanksavar mayına el bombası bağlayarak geçici bir bomba hazırladım. Her şey yaklaşık altı pound ağırlığındaydı ve oldukça tuhaftı, ancak büyük boy bir el bombası gibi yaklaşık 50 fit uzağa fırlatılabiliyordu. 

Post'un ana girişinden yaklaşık 100 metre uzakta bir ara sokağa park ettik. George gardiyanı silahsız bırakır bırakmaz Henry havaya ateş açtı. 
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kesilmiş pompalı tüfeğiyle baskı odasının penceresinde kocaman bir delik açıldı. 
Daha sonra donattığım el bombası-mayın mekanizmasının pimini çektim ve onu gece çalışması için hazırlanan en yakın baskı makinesinin silindirlerine fırlattım. 


Bomba patlarken duvar korkuluğunun arkasına saklandık ve ardından Henry ve ben aceleyle yarım düzine termit bombasını baskı odasına fırlattık. Daha kimse kaldırıma çıkmadan hepimiz geri dönmüştük ve bu yüzden kimse arabamızı görmemişti. Katherine elbette her zamanki büyüsünü yüzümüze 


yapmıştı. 


Ertesi sabah Post her zamankinden yaklaşık bir saat sonra sokaklarda göründü ve ilk baskılar atlandığı için ev aboneleri gazetelerini tamamen kaçırdılar, ancak görünüşe göre Post'un yıpranması da daha kötü değildi. 
Bombamızla yalnızca bir matbaaya büyük zarar verdik ve yangın bombalarımızla ortalığı biraz dumanladık, bunlardan biri bir varil mürekkebi ateşe verdi, ancak sonuç olarak Post, yalanlarını ve zehirini yayma kapasitesinin neredeyse hiçbirini kaybetmemişti. çabalarımızın. 


Bu sonuçtan oldukça üzüntü duyduk. Makul olarak beklenebilecek herhangi bir avantajla orantısız bir şekilde aptalca bir risk aldığımızı açıkça anladık. 


Gelecekte, amacını dikkatlice değerlendirip riske değer olduğuna kendimizi ikna edene kadar hiçbir görevi kendi inisiyatifimizle üstlenmeyeceğimiz konusunda karara vardık. Sırf vurmuş olmak için Sistem'e saldırmayı göze alamayız, yoksa fili ısırarak öldürmeye çalışan sivrisinek ordusu gibi oluruz. Her darbenin etkisi dikkatle hesaplanmalıdır. 


Geçmişe bakıldığında Henry'nin Post'un haber odasına ve başyazılarına saldırma fikri çok daha iyi görünüyor. Basımevlerine yarım yamalak baskın yapmak yerine, Post'u gerçekten felce uğratacak sağlam bir plan üzerinde çalışmak için birkaç gün ara vermeliydik. Gerçekten başardığımız tek şey, Karakol'u korumaya almak ve gelecekteki baskınları çok daha tehlikeli hale getirmekti. 

Ancak baskından sonraki sabah kendimizi biraz kurtarabildik. Yazı işleri personelinin bu sürenin çoğunu harcadığını varsayıyoruz. 
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Geceyi ofislerinde geçirdikten sonra, o akşamki olaylarla ilgili yeni bir metin yazarken ve bu nedenle evde geç saatlere kadar uyuyacakken, içlerinden birini ziyaret etmeye karar verdik. 

Gazeteyi inceledikten sonra, bize karşı özellikle sert bir başyazı yazan başyazı sayfasının editörüne karar verdik. 

Sözlerinden Talmudik nefret damlıyordu. Bizim gibi ırkçıların polisin veya herhangi bir düzgün vatandaşın ilgisini hak etmediğini söyledi. Kuduz köpekler gibi görür görmez vurulmalıyız. Siyahi tecavüzcülere ve katillere yönelik olağan ilgisiyle ve "polis vahşeti" ve "aşırı tepki"ye karşı tiradlarıyla tam bir tezat! 

Başyazısı cinayete teşvik olduğundan, kendisine kendi çaresinin tadına bakılması bize uygun göründü. 

Henry ve ben şehir merkezinde bir otobüse bindik ve ardından Siyah şoförlü bir taksiye el salladık. Silver Spring'de editörün garaj yoluna park ettiğimizde Black bagajdaydı. 

Henry zili çalıp cevap veren kadına Post'tan bir paket teslim ettiğini ve imzalı bir makbuz alması gerektiğini söylerken takside bekledim. Birkaç dakika sonra uykulu gözlü editör bornozuyla kapıda göründüğünde, Henry ceketinin altında taşıdığı kesilmiş pompalı tüfeğiyle iki el ateş ederek onu kelimenin tam anlamıyla ikiye böldü. 

Çarşamba günü dördümüz de (arabayı Katherine kullanıyordu) Washington bölgesinin en güçlü TV vericisini tamamen yok ettik. O kıllıydı ve kaçabileceğimizi düşünmediğim anlar oldu. 

Tüm faaliyetlerimizin halk üzerinde nasıl bir etki yarattığı henüz belli değil. Çoğunlukla her zaman olduğu gibi işlerini sürdürüyorlar. 

Yine de etkileri oldu. Bir düzine eyaletin Ulusal Muhafızları, yerel polis güçlerini takviye etmek için göreve çağrıldı ve artık Washington'daki her hükümet binasının, birçok şehirdeki ana ofislerin önünde büyük, 24 saat nöbet tutan güvenlik birimleri konuşlanmış durumda. Yüzlerce devlet memurunun evi. 


Sanırım bir hafta içinde her Kongre üyesi, her Federal 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Yargıç ve sekreter yardımcısı seviyesinden itibaren her Federal bürokrata kalıcı bir koruma ekibi atanacak. 

Washington'un her yerinde görülmeye başlanan tüm kum torbaları, makineli tüfekler ve haki üniformalar halkın bilincini yükseltmeden edemiyor - gerçi lowa'da durumun burada olduğundan çok daha az dramatik olduğundan eminim. 

En büyük sıkıntımız kamuoyunun bizi ve yaptığımız her şeyi sadece medya üzerinden görmesi. Kendimizi, medyanın bizi görmezden gelemeyeceği veya küçümseyemeyeceği kadar baş belası haline getirebiliyoruz ve bu yüzden de tam tersi bir taktik kullanarak halkı hakkımızda çarpıklıklar, yarı gerçekler ve yalanlarla kandırıyorlar. 

Son iki haftadır bizi hiç durmadan kızdırıyorlar, herkesi bizim kötülüğün vücut bulmuş hali olduğumuza, iyi, asil ve değerli olan her şeye tehdit oluşturduğumuza inandırmaya çalışıyorlar. 

Kitle iletişim araçlarının tüm gücünü üzerimize saldılar; sadece alışılagelmiş taraflı haber muamelesi değil, aynı zamanda Pazar eklerindeki uzun "arka plan" makaleleri, Örgüt toplantıları ve etkinliklerinin sahte fotoğraflarıyla, TV panel programlarında "uzmanlar" tarafından yapılan tartışmalarla tamamlanıyor - her şey! Bizim hakkımızda uydurdukları hikayelerden bazıları gerçekten inanılmaz, ama korkarım ki Amerikan halkı bunlara inanacak kadar saf. 

Şu anda olup bitenler, 1940'larda Hitler'e ve Almanlara karşı yürütülen medya kampanyasını hatırlatıyor: Hitler'in öfkeye kapıldığı ve halıları çiğnediğine dair hikayeler, Almanya'nın Amerika'yı işgaline yönelik sahte planlar, abajur yapmak için canlı canlı derilerinin yüzüldüğü ve sonra kaynatılarak kaynatıldığına dair hikayeler. sabun, kızlar kaçırılıp Nazi "damızlıklarına" gönderildi. Yahudiler Amerikan halkını bu hikayelerin doğru olduğuna inandırdılar ve sonuç İkinci Dünya Savaşı oldu; ırkımızın en iyi milyonlarca insanı bizim tarafımızdan katledildi ve tüm doğu ve orta Avrupa devasa bir komünist esir kampına dönüştü. 


Şimdi Sistem, bizi gerçekte olduğumuzdan daha büyük bir tehdit olarak göstererek kamuoyunda bir savaş durumu histerisi yaratma yönünde kasıtlı bir kararı yine vermiş gibi görünüyor. Biz yeni Almanlarız ve ülke sarsılıyor 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psikolojik olarak bizi yalamak. 

Böylece Sistem, kamuoyunda mücadelemiz konusunda bilinç uyandırma konusunda hayal edebileceğimizden daha kapsamlı bir işbirliği yapıyor. 
Bunda sinir bozucu olan şey, Sistemdeki üst kademelerin aslında onlara yönelik tehdidimizden o kadar da endişe duymadıkları ve dahili pasaport gibi bazı programları yürütmek için alaycı bir şekilde bizi bir bahane olarak kullandıklarına dair güçlü şüphemdir. programı. 


Birimimize -FBI bombalamasından hemen sonra- bu bölgedeki medyayla doğrudan eylem yoluyla mücadele etme genel görevi verildi. 
Tıpkı diğer birimlere Sistemin diğer kollarının hedef olarak atanması gibi. 
Ancak yalnızca doğrudan eylemle kazanamayacağımız açıktır; onlardan çok fazla, biz de çok azız. Amerikan halkının önemli bir kısmını yaptığımızın hem gerekli hem de doğru olduğuna ikna etmeliyiz. 


İkincisi bir propaganda görevidir ve şu ana kadar pek başarılı olamadık. 
Birim 2 ve 6, Washington bölgesindeki propagandadan öncelikli olarak sorumludur ve 6. Birim adamlarının sokaklara tonlarca broşür dağıttığını anlıyorum; Henry dün şehir merkezindeki kaldırımdan bir tane aldı. Ancak korkarım ki broşürler tek başına Sistem'in kitle iletişim araçlarına karşı pek bir ilerleme kaydedemez. 

Buradaki en görkemli propaganda çalışmamız geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşti ve büyük bir trajediyle sonuçlandı. Birimimizin televizyon kanalını havaya uçurduğu gün, Birim 6'dan üç adam bir radyo istasyonunu ele geçirdi ve halka, Örgütün Sistemi çökertme mücadelesine katılması yönünde bir çağrı yayınlamaya başladı. 

Mesajlarını kasete önceden kaydetmişlerdi ve tüm istasyonu kilitledikten sonra istasyonun kapılarına bubi tuzağı kurmuşlardı. 
malzeme dolabındaki çalışanlar. Kaset yayınlanırken polisin kendilerini hâlâ içeride sanacağını ve bölgeyi göz yaşartıcı gazla kuşatacağını, böylece onlara yarım saat veya daha fazla yayın süresi tanıyacağını umarak kaçmayı planlıyorlardı. 

Ancak polis beklenenden daha erken geldi ve hemen karakola baskın düzenleyerek adamlarımızı içeride kıstırdı. Ardından gelen kavgada iki kişi vurularak öldürüldü ve üçüncüsünün de öldürülmesi beklenmiyor. 
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canlı. Örgütün mesajı 10 dakikadan az bir süre yayında kaldı. 


Bunlar burada yaşadığımız ilk kayıplardı ama 6. Birim'i yok etmek üzereydiler. Hayatta kalanlar, iki kadın ve bir erkek, geçici olarak bizim evimize taşındılar. Üyelerinden birinin polisin elinde olması nedeniyle elbette kendi karargahlarını derhal terk etmek zorunda kaldılar. 


Bununla birlikte Örgütün Washington bölgesindeki iki matbaasından birini kaybettik, ancak matbaa malzemelerinin ve hafif ekipmanlarının çoğunu temizleyebildik. Ve onların kamyonetini de aldık, eğer burada kalırlarsa gerçekten işe yarayacak. 


28 Ekim. Dün gece, dört yıl önce Örgüte katıldığımdan beri yapmaya 
çağrıldığım en tatsız şeyi yapmak zorunda kaldım. Bir isyancının infazına katıldım. 

Harry Powell Birim 5'in lideriydi. Geçtiğimiz hafta, Washington Saha Komutanlığı kendi birimine, bu bölgedeki ırksal karışımın en iğrenç ve açık sözlü savunucularından ikisine - bir rahip ve bir hahama - suikast yapma görevi verdiğinde, ırksal açıdan karışık olanlara özel vergi avantajları talep eden ve Kongre'ye geniş çapta duyurulmuş bir dilekçenin ortak yazarlarıydı. evli çiftler - Powell görevi reddetti. WFC'ye, şiddetin daha fazla kullanılmasına karşı olduğunu ve biriminin herhangi bir terör eylemine katılmayacağını belirten bir mesaj gönderdi. 


Kendisi hemen tutuklandı ve dün WFC'ye bağlı her birimden 
(Birim S dahil) bir temsilci onu yargılamak üzere çağrıldı. Birim 10 
kimseyi gönderemedi ve bu nedenle sekiz erkek ve üç kadından oluşan 
11 üye, "yasal adamlarımızdan" birine ait bir hediyelik eşya dükkanının 
bodrum katındaki depoda WFC'den bir memurla buluştu. Ben Birim I'in temsilcisiydim. 

WEFC'den bir yetkili Powell'a yönelik durumu çok kısaca anlattı. 
Birim 5 temsilcisi daha sonra gerçekleri doğruladı: Powell yalnızca suikast emrine uymayı reddetmekle kalmamış, aynı zamanda biriminin üyelerine de uymamaları talimatını vermişti. Neyse ki onun tarafından yıkılmalarına izin vermemişlerdi. 
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Daha sonra Powell'a kendisi adına konuşma fırsatı verildi. Bunu iki saatten fazla sürdü ve ara sıra birimizin sorusuyla kesintiye uğradı. 
Söyledikleri beni gerçekten sarstı ama eminim hepimiz için kararımızı kolaylaştırdı. 

Harry Powell özünde "sorumlu bir muhafazakar"dı. Onun sadece Örgüt üyesi olmayıp, aynı zamanda birim lideri olması da kendisinden çok Örgüt'e yansıyor. Onun temel şikayeti, Sistem'e karşı yaptığımız tüm terör eylemlerimizin, Sistemi giderek daha baskıcı önlemler almaya "kışkırtarak" işleri daha da kötüleştirmekten başka bir işe yaramadığıydı. 


Elbette bunu hepimiz anladık! Ya da en azından hepimizin bunu anladığını sanıyordum. Görünüşe göre Powell bunu yapmadı. Yani, siyasi terörün her zaman ve her yerde temel amaçlarından birinin, yetkilileri misilleme yapmaya zorlamak ve daha baskıcı hale getirmek, böylece nüfusun bir kısmını yabancılaştırmak ve teröristlere karşı sempati oluşturmak olduğunu anlamadı. Diğer amaç ise halkın güvenlik duygusunu ve hükümetin yenilmezliğine olan inancını yok ederek huzursuzluk yaratmaktır. 


Powell konuşmaya devam ettikçe onun bir devrimci değil, muhafazakar olduğu daha da netleşti. Sanki Örgütün tüm amacı, Sistemi kökten yok etmek, yerine kökten ve temelden farklı bir şey inşa etmek değil, Sistemi belirli reformlar yapmaya zorlamakmış gibi konuştu. 


İşine çok fazla vergi getirdiği için Sistem'e karşıydı. (Biz yer altına alınmadan önce onun bir hırdavat dükkanı vardı.) Sistem'in Siyahlara karşı müsamahakârlığına karşıydı çünkü suç ve isyan iş için kötüydü. 
Sistem'in ateşli silahlara el koymasına karşıydı çünkü kişisel güvenliği için silaha ihtiyacı olduğunu düşünüyordu. Onun motivasyonları, hükümetteki temel kötülüğü serbest girişimin sınırlandırılması olarak gören, benmerkezci, özgürlükçü bir bireyin motivasyonlarıydı. 


Birisi ona ne olduğunu unutup unutmadığını sordu. 
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Örgütlenme, mücadelemizin ırkımızın geleceğini güvence altına almak olduğunu ve bireysel özgürlük meselesinin bu tek ve ezici amaca bağlı olduğunu defalarca tekrarladı. Onun cevabı, Örgütün şiddet içeren taktiklerinin ne ırkımıza ne de bireysel özgürlüğümüze fayda sağladığı yönündeydi. 

Bu cevap onun ne yapmaya çalıştığımızı gerçekten anlamadığını bir kez daha kanıtladı. Sistem'e karşı güç kullanımına ilk onayı, Tanrı aşkına, o piçlere göstereceğimiz şeklindeki saf varsayıma dayanıyordu! Sistem geri adım atmak yerine vidaları daha da hızlı sıkmaya başladığında terör politikamızın ters etki yaptığına karar verdi. 


Hedefimize giden yolun, rotamızı tarihimizdeki daha önceki bir aşamaya doğru takip etmek olamayacağı, bunun yerine bugünün üstesinden gelmek ve geleceğe doğru ilerlemek - yönü bizim seçmemiz - olması gerektiği gerçeğini kabul edemedi. Sistem yerine. Dümeni elinden alıp Sistem'i denize atana kadar, devlet gemisi tehlikeli yoluna devam edecek. Durmak, geri dönmek olmayacak. 


Zaten kayaların ve sığlıkların arasında olduğumuz için, açık bir yol bulamadan çok kötü bir şekilde kazınmamız kaçınılmaz. 

Belki de taktiklerimizin yanlış olduğu konusunda haklıydı; Halkın tepkisi eninde sonunda bu sorunun cevabını verecektir. Ama onun bütün tutumu, bütün yönelimi yanlıştı. Powell'ı dinlediğimde, 19. yüzyılın sonlarındaki yazar Brooks Adams'ı ve onun insan ırkını iki sınıfa ayırmasını hatırladım: manevi insan ve ekonomik insan. Powell ekonomik adamın simgesiydi. 

ideolojiler, nihai amaçlar, Sistem'in dünya görüşü ile bizim dünya görüşümüz arasındaki temel çelişkiler, bunların onun için hiçbir anlamı yoktu. Örgütün felsefesini, bizim için eleman yakalamak amacıyla tasarlanmış ideolojik bir broşür olarak görüyordu. 

Sisteme karşı mücadelemizi bir iktidar mücadelesi olarak gördü, başka bir şey değil. Eğer onları kırbaçlayamıyorsak o zaman onları bizimle uzlaşmaya zorlamaya çalışmalıyız. 

Örgütte başka kaç kişinin Powell gibi düşündüğünü merak ettim ve ürperdim. Biz de büyümek zorunda kaldık 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hızlıca. Amacımıza ve doktrinlerimize yönelik, Poweli olayını erkenden elemek suretiyle önleyebilecek esasen dini tutumu tüm halkımızda geliştirmek için yeterli zaman olmadı. 


Olduğu haliyle Powell'ın kaderine karar verme konusunda gerçek bir seçeneğimiz yoktu. Dikkate alınması gereken sadece itaatsizliği değil, aynı zamanda kendisinin temelde güvenilmez olduğunu ortaya koymuş olması da vardı. İçimizden birinin -ve bir birim liderinin- diğer üyelerle, savaş yeni başlıyorken, Sistem'le uzlaşmanın bir yolunu bulmaya çalışma konusunda açıkça konuşması... Böyle bir durumla başa çıkmanın tek bir yolu vardı. durum. 

Orada bulunan sekiz erkek üye pipeti çekti ve ben de dahil olmak üzere üçümüz infaz mangasında yer aldık. Powell öldürüleceğini anlayınca ara vermeye çalıştı. 

Ellerini ve ayaklarını bağladık ve bağırmaya başlayınca ağzını tıkamak zorunda kaldık. Onu Washington'un yaklaşık 10 mil güneyinde otoyolun dışındaki ormanlık bir alana götürdük, vurduk ve gömdük. 

Gece yarısından biraz sonradöndüm ama hâlâ uyuyamadım. Çok ama çok depresyondayım. 
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Bölüm VII 


4 Kasım 1991. Bu akşam yine çorba ve ekmek, ve pek bir şey yok. 
Paramız neredeyse bitti ve WFC'den hâlâ bir şey gelmedi. Eğer önümüzdeki birkaç gün içinde maaşımız ödenmezse yeniden silahlı soyguna başvurmak zorunda kalacağız ki bu da hoş olmayan bir ihtimal. 

Ünite 2'de hâlâ sınırsız gibi görünen yiyecek stoku var ve eğer bize bir ay önce o araba dolusu konserve ürünü vermemiş olsalardı, özellikle de şu anda beslememiz gereken yedi boğazımız olduğu için çok daha kötü durumda olurduk. . Ancak yiyecek tedarikimiz için Maryland'e gitmek çok tehlikeli. Polis barikatıyla karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. 

Bu, terör kampanyamızın bugüne kadarki en dikkat çekici -ve kamuoyu için açık ara en rahatsız edici- sonucudur. Özel otomobille yolculuk, en azından Washington bölgesinde, polis kontrollerinin neden olduğu her yerde muazzam trafik sıkışıklığı nedeniyle bir kabusa dönüştü. Son birkaç günde bu polis faaliyeti önemli ölçüde arttı ve öngörülebilir gelecekte de yaşamın olağan bir özelliği olmaya devam edecek gibi görünüyor. 


Ancak şu ana kadar yayaları, bisikletlileri veya otobüsleri durdurmadılar. Eskisinden daha az rahat olsa da hâlâ dolaşabiliyoruz. 

Ah, ışıklar yine yanıyor. Bu akşam ikinci kez mumları söndürmek zorunda kalıyoruz. Bu yıla kadar en kötü elektrik kesintileri yaz aylarında yaşanmıştı, ancak şimdi Kasım ayıyız ve biz hâlâ Temmuz ayında uyguladıkları "geçici" yüzde 15'lik voltaj indirimine takılıp kalıyoruz. Bu sürekli "karartma" bile bizi giderek artan sayıda istem dışı kesintilerden kurtarmıyor. 


Ancak birilerinin elektrik kesintisinden çıkar sağladığı açık. Katherine geçen hafta marketlerden birinde birkaç mum bulacak kadar şanslı olduğunda bunların tanesine 1,50 51 ödemek zorunda kaldı. Gazyağı ve benzinli fenerlerin fiyatı düştü 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görüş, ancak hırdavat mağazalarında zaten bunların hiçbiri stokta yok. Bir daha boş zamanım olduğunda bu yönde ne doğaçlama yapabileceğime bakacağım. 

Geçtiğimiz hafta boyunca tek kişilik, düşük riskli birçok faaliyetle Sistem üzerindeki baskıyı sürdürüyorduk. Örneğin Washington'daki Federal binalara ve medya tesislerine yaklaşık 40 el bombalı saldırı düzenlendi ve bunların 11'inden birimimiz sorumludur. 


Artık postane dışındaki herhangi bir Federal binaya tam bir vücut araması yapmadan girmek neredeyse imkansız olduğundan, ustaca davranmak zorunda kaldık. Bir defasında Henry, parçalanma bombasının pimini çekti ve Washington Post'un kargo kapısının dışında bekleyen büyük bir yük paletindeki iki kartonun arasına kaydırdı, emniyet kolu kartonlar tarafından yerinde tutulacak şekilde sıkıştırdı. . O kadar beklemedi ama daha sonra gelen haberler, Post binasında bir çalışanın ölümüne ve üç kişinin de ciddi şekilde yaralanmasına yol açan bir patlama olduğunu doğruladı. 

Ancak çoğu zaman pompalı tüfeklerden doğaçlama el bombası atıcıları kullandık. Bize 150 metreden daha fazla bir maksimum menzil sağlıyorlar, ancak geciktirme elemanı değiştirilmedikçe el bombası her zaman bundan daha erken patlıyor. Bunları etkili bir şekilde kullanmak için gereken tek şey, hedefin yaklaşık 100 metre yakınında bir saklanma yeridir. 

Hareket halindeki bir otomobilin arka koltuğundan, bitişikteki bir binanın tuvalet penceresinden ve -geceleri- hedef binanın karşısındaki küçük bir parktaki bir çalılık alanından ateş ettik. Şansınız varsa bir pencereye çarpabilir ve bir ofisin veya koridorun içinde bir patlama meydana gelebilir. Ancak el bombası dış duvardan sektiğinde bile patlama camları paramparça ediyor ve şarapnel insanların zıplamasına neden oluyor. 

Bunu yeterince uzun süre devam ettirirsek muhtemelen hükümeti Federal binalardaki tüm pencereleri kapatmaya zorlayabiliriz, bu da kesinlikle Federal işçilerin bilincinin artmasına yardımcı olacaktır. 
Ancak bu tür faaliyetleri sonsuza kadar sürdüremeyeceğimiz açıktır. 

Dün en iyi aktivistlerimizden birini kaybettik - Birim 8'den Roger Greene - ve zaman geçtikçe daha fazlasını da kaybedeceğiz. Sistem 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Bize karşı sahip oldukları sayısal üstünlük göz önüne alındığında, her türlü yıpratma savaşını kaçınılmaz olarak kazanmaları gerekiyor. 

Bu sorunu kendi aramızda defalarca konuştuk ve her seferinde aynı engele geri dönüyoruz: Amerika'da, Örgüt dışında devrimci bir tutum neredeyse yok ve bugüne kadarki tüm faaliyetlerimiz değişmemiş gibi görünüyor. bu gerçek. Halk kitleleri kesinlikle Sistem'e aşık değil - aslında son altı veya yedi yılda yaşam koşulları kötüleştikçe şikayetleri giderek arttı - ama yine de isyan fikrini akıllarına getiremeyecek kadar rahat ve kayıtsızlar. . 


Bunun üzerine, Sistem'in kamuoyuna ulaşan imajımızı kontrol etmesinden dolayı uğradığımız muazzam dezavantaj da var. Halkın ne düşündüğüne dair "nukukçularımızdan" sürekli geri bildirim alıyoruz ve çoğu insan, Sistem'in bizi "ganster" ve "katil" olarak tasvir etmesini tereddüt etmeden kabul etti. 


Biz ve halk arasında bir çeşit empati olmadan, kayıplarımızı telafi edecek kadar yeni üyeyi asla bulamayız. 
Ve Sistem halkla olan neredeyse her iletişim kanalını kontrol ederken, bu empatiyi nasıl geliştireceğimizi görmek zor. Broşürlerimiz ve ara sıra bir yayın istasyonunun birkaç dakikalığına ele geçirilmesi, Sistemin insanları hizada tutmak için kullandığı aralıksız beyin yıkama seline karşı fazla ilerleme kaydedemez. 


Işıklar yeni açıldı, artık çuvalın başına geçmeye hazırım. Bazen Sistem'in kendi zayıflıklarının, bizim yardımımız olmadan da, onun çöküşüne yol açacağını düşünüyorum. Ardı arkası kesilmeyen elektrik kesintileri, umutsuzca yıkmaya çalıştığımız bu yıkık yapıdaki binlerce çatlaktan yalnızca biri. 


8 Kasım. Son birkaç günde iç işlerimizde büyük bir değişiklik yaşandı. 
Geçen perşembe günü dükkanımızın nüfusu sekize çıktı ve şimdi tekrar dörde düştü: ben, Katherine ve Bill ve Carol Hanrahan, daha önce Birim 6'dan. 
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Henry ve George, Birim 6'daki felaketten sonra yine bize gelen Edna Carlson ve Perşembe günü Birim I'in saklandığı yere yapılan polis baskınından hayatta kalan tek kişi olan Dick Wheeler ile birlikte çalıştılar. 
Dördü ilçede yeni bir yere taşındı. 

Yeni düzenleme, Katherine ve beni endişelendiren kişisel sorunu çözmenin yanı sıra, işlevsel açıdan daha iyi bir şekilde ayrılmamızı sağladı. Biz artık burada bir teknik servis birimiyiz, ayrılan dört kişi ise sabotaj ve suikast birimi. 


Bill Hanrahan bir makinist, tamirci ve matbaacıdır. İki ay öncesine kadar o ve Carol İskenderiye'de bir matbaa işletiyordu. 
Karısı onun mekanik dehasını paylaşmıyor ama oldukça yetenekli bir matbaacı. Burada başka bir matbaa kurar kurmaz onun işi, Örgütün bu bölgede gizlice dağıttığı broşürlerin ve diğer propaganda malzemelerinin çoğunu üretmek olacak. 


Örgütün iletişim ekipmanlarından ve özel mühimmattan sorumlu olmaya devam edeceğim. Bill bana bu konuda yardımcı olacak ve aynı zamanda silah ustamız ve cephanelik bekçimiz olacak. 


Katherine, WFC'den aldığımız daktiloyla yazılmış propagandayı Carol için kameraya hazır manşetlere ve metne dönüştürme sorumluluğunu üstlenerek editoryal becerilerini sınırlı bir ölçüde yeniden kullanma şansına sahip olacak. Kopyalama için gerekli olan yoğunlaştırma, silme ve diğer değişiklikleri yaparken kendi takdir yetkisini kullanabilecektir. 


Bill ve ben ilk özel mühimmat işimizi dün birlikte bitirdik. 4,2 inçlik havanı 81 mm'lik mermileri kaldıracak şekilde değiştirdik. 
Geçen ay Aberdeen Proving Ground'a düzenlenen baskında ele geçirdiğimiz mermiler için şu ana kadar 81 mm'lik havanı alamadığımız için değişiklik gerekliydi. 
Ancak silah tutkunu üyelerimizden birinin, 1940'ların sonlarından beri sakladığı kullanışlı 4,2 inçlik havan topu vardı. 

Teşkilat bundan sonra çok önemli bir misyon planlıyor 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Harcın kullanılacağı bir veya iki gün vardı ve Bill ve ben işi zamanında bitirmemiz için baskı altındaydık. Şu anda torna tezgahımız veya başka takım tezgahımız olmadığından asıl zorluğumuz, 4,2 inçlik borunun içine kaynak yapmak için doğru ID'ye sahip bir çelik boru parçası bulmaktı. 
Boru için bir tedarikçi bulduğumuzda gerisi oldukça kolay oldu ve 


sonuçtan gurur duyuyoruz - her ne kadar ağırlığı 81 mm'lik bir havanın olması gerekenden üç kat daha fazla olsa da. 


Bugün teoride oldukça basit ama pratikte bize beklediğimizden daha fazla zorluk çıkaran bir iş yaptık: 500 Ib'lik bomba kovanındaki patlayıcı dolguyu eritmek. Büyük bir çaba ve küfürle -ve kaynayan sudan kaynaklanan birkaç güzel yanık sonucu her yerimize sıçratmayı başardık- bombadaki tritonal patlayıcının çoğunu çeşitli boş greyfurt suyu kutularına, fıstık ezmesi kavanozlarına ve diğer kaplara boşalttık. . 
Çalışma tüm gün sürdü ve herkesin sabrını tüketti, ancak artık bize aylarca yetecek kadar orta boy bombanın yapımına sahibiz. 


Birimimizin Örgüt için yeni görevlerini yerine getirirken Bill Hanrahan'ı cana yakın bir silah arkadaşı bulacağımı düşünüyorum. (Artık 6. Ünite olarak atandık ve ben sorumluyum.) Artık binamızı iki bekar yerine başka bir evli çiftle paylaştığımız için buradaki yeni yaşam düzenlemesi kesinlikle Katherine ve benim için daha uygun. 


Az önce "başka bir evli çift" yazdım ama tabii ki bu bir kalem sürçmesiydi çünkü Katherine ve ben resmi olarak evli değiliz. Ancak son iki ayda, özellikle de son iki üç haftada birlikte o kadar çok şey yaşadık ve birbirimize o kadar bağımlı olduk ki, aramızda en az evlilik kadar güçlü bir bağ oluştu. 


Geçmişte, ne zaman birimizin yapması gereken bir Organizasyonel görev olsa, genellikle bu görev üzerinde birlikte çalışmayı başarırdık. Artık 


böyle bir işbirliği herhangi bir entrika gerektirmeyecek. 


İlginçtir ki, herkese dayatma yapan örgüt 
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Birçok bakımdan doğal olmayan bir yaşam, Örgüt içindeki cinsiyetler arasında, dışarıdakinden daha doğal bir ilişkiye yol açmıştır. Evli olmayan kadın üyeler teorik olarak erkek üyelerle "eşit" olsalar da, aynı 

disipline tabi olmaları bakımından, aslında kadınlarımız genel toplumdaki kadınlara göre çok daha fazla değer görüyor ve 

korunuyor. 


Örneğin, günümüzde her yerde görülen bir salgın hastalık haline gelen tecavüzü ele alalım. Bu oran, 1970'lerin başından bu yana, Yüksek Mahkeme'nin cinsiyetler arasında yasal bir fark varsayıldığı için tecavüzü suç haline getiren tüm yasaların anayasaya aykırı olduğuna 
karar verdiği geçen yıla kadar zaten yılda yüzde 20 ila 25 
oranında artıyordu. Yargıçlar tecavüzün yalnızca cinsel olmayan saldırıları kapsayan yasalara göre yargılanabileceğine hükmetti. 

Yani tecavüz buruna yumruk durumuna indirgenmiştir. Fiziksel yaralanmanın kanıtlanamadığı durumlarda dava açılması, hatta tutuklanması artık neredeyse imkansız. Bu adli fesatlığın sonucu, tecavüz olaylarının öyle bir noktaya gelmesi oldu ki, hukuk istatistikçileri son zamanlarda her iki Amerikalı kadından birinin hayatında en az bir kez tecavüze uğramayı bekleyebileceğini tahmin ediyor. Büyük şehirlerimizin çoğunda istatistikler elbette çok daha kötü. 


Kadın özgürlükçü grupları bu gelişmeyi dehşetle karşıladı. 
Başlarken akıllarında olan şey tam olarak bu değildi yirmi yıl önce "eşitlik" için propaganda yapıyordu. En azından bu tür grupların alt kademelerinde bir endişe var; Çoğunluğu Yahudi olan liderlerinin başından beri bu sonucu düşündüklerine dair şüphelerim var. 

Siyah sivil haklar sözcüleri ise Yüksek Mahkeme'nin kararına yalnızca övgüde bulundu. Tecavüz yasalarının "ırkçı" olduğunu söylediler çünkü orantısız derecede çok sayıda Siyah bu yasalar uyarınca suçlandı. 


Günümüzde Siyah haydut çeteleri otoparklarda ve okul oyun alanlarında takılıyor ve ofis binalarının koridorlarında dolaşıyorlar. 
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apartman kompleksleri, çekici, refakatçisi olmayan herhangi bir Beyaz kız arıyor ve silahsız yurttaşlardan ya da kelepçeli polisten ceza 

almanın son derece düşük bir ihtimal olduğunu biliyor. Okul 

sınıflarında toplu tecavüzler özellikle popüler yeni bir spor haline geldi. 


Özellikle liberal olan bazı kadınlar, bu durumun mazoşizmleri için belirli bir tatmin sağladığını, ırksal "suçluluk" duygularının kefaretinin bir yolu olduğunu görebilirler. Ancak normal Beyaz kadınlar için bu günlük bir kabustur. 

Her şeyin en hastalıklı yönlerinden biri de birçok genç beyazın, ırklarına yönelik bu yeni tehdide karşı çıkmak yerine görünüşe göre ona katılmaya karar vermesidir. Beyaz tecavüzcüler daha yaygın hale geldi ve hatta son zamanlarda entegre tecavüz çetelerinin örnekleri bile ortaya çıktı. 

Kızlar da tamamen pasif kalmadı. Genç beyaz erkek ve kadınların, hatta ergenlik çağındaki çocukların bile her türden cinsel sefahati, yalnızca iki ya da üçyıl önce hayal bile edilemeyecek bir düzeye ulaştı. Kitle iletişim araçlarının teşvik ettiği eşcinseller, fetişistler, karma ırklı çiftler, sadistler ve teşhirciler sapkınlıklarını kamuoyu önünde sergiliyor ve halk da onlara katılıyor. 


Daha geçen hafta, Katherine ve ben birimimizin maaşlarını almak için Bölge'ye gittiğimizde -ki bu nihayet gerçekleşti, neredeyse son çorba kutumuza kalmışken- küçük, kötü bir olay yaşandı. Eve gidecek bir otobüs için bir otobüs durağında beklerken, bir gazete almak için 
birkaç metre ötedeki bir eczaneye koşmaya karar verdim. En fazla 20 
saniyeliğine ortadan kaybolmuştum, ama geridöndüğümde yağlı görünüşlü bir genç -Beyaz civarındaydı ama genç yozlaşmışlar arasında popüler olan "Afro" saç stiline sahipti- dans ederken ve onun etrafında dolanırken Katherine'e müstehcen sözlerle alay ediyordu. 
boksör. 

(Okuyucuya not: "Afro", Büyük Devrim sırasında aniden ortadan kayboluncaya kadar, Kuzey Amerika sakinlerinin kültürü ve yaşam tarzları üzerinde giderek yozlaştırıcı bir etki yaratan zenci veya Afrika ırkını ifade eder.) 
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Onu omzundan yakaladım, döndürdüm ve elimden geldiğince sert bir şekilde yüzüne vurdum. O aşağı inerken, parçalanmış ağzından dört ya da beş dişinin koyu kırmızı kanla aktığını görmenin derin, ilkel tatminini yaşadım. 


Tamamen onu oracıkta öldürmek niyetiyle cebime uzanıp tabancama uzandım ama Katherine kolumu yakaladı ve tedbir geri geldi. 

Onu vurmak yerine üzerine bindim ve tüm gücümle kasıklarına üç tekme attım. İlk tekmeyle sarsılarak sarsıldı ve kısa, boğucu bir çığlık attı, sonra hareketsiz kaldı. 

Yoldan geçenler gözlerini kaçırıp hızla yollarına devam ettiler. Caddenin karşısında iki Siyah aval aval baktı ve yuhaladı. Katherine ve ben hızla köşeyi döndük. Altı blok kadar yürüdük, sonra geri dönüp başka bir durakta otobüse bindik. 

Katherine daha sonra bana eczaneye girer girmez gencin ona doğru koştuğunu söyledi. Kolunu ona doladı, ona evlenme teklif etti ve göğüslerini patilemeye başladı. Oldukça güçlü ve çevikti, ondan uzaklaşmayı başardı ama o beni eczaneye kadar takip etmesini engelledi. 


Katherine genellikle bir tabanca taşıyordu ama hava mevsimin ötesinde sıcaktı, palto giymeye uygun değildi ve ateşli silahı saklayacak yer bırakmayan kıyafetler giyiyordu. Benimle birlikte olduğundan beri, günümüzde kadınların vazgeçilmez kıyafeti haline gelen biber gazı kapsüllerini bile taşıma zahmetine girmemişti. 

Bu bağlamda, Cohen Yasası öncesinde silahlara el konulması için histerik bir şekilde propaganda yapan aynı kişilerin şimdi göz yaşartıcı gazın da yasa dışı ilan edilmesi için çağrıda bulunması ilginçtir. Hatta yakın zamanda, tecavüzcü olabilecek kişileri savuşturmak için göz yaşartıcı gaz kullanan kadınların silahlı saldırıyla suçlandığı vakalar bile yaşandı! Dünya o kadar çılgın bir hale geldi ki artık hiçbir şey sürpriz olmuyor. 

Dışarıdaki durumun aksine, Örgüt içinde tecavüz neredeyse düşünülemez. 
Ancak gerçek bir zorla tecavüz vakası meydana gelirse, failin birkaç saat içinde sekiz gram kurşunla ödüllendirileceğine dair hiçbir şüphem yok. 
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Dükkana döndüğümüzde Henry ve başka bir adam bizi bekliyordu. 
Henry benden, değiştirdiğimiz havanın görüş ayarlarına ilişkin son bir özet vermemi istedi. Giderken harcı da yanlarında götürdüler. Hala ne için kullanacaklarını bilmiyorum. 


Katherine ve ben Henry'yi çok seviyoruz ve onun yeni birimimizdeki varlığını özleyeceğiz. O, Örgütün başarısının nihai olarak bağlı olacağı türden bir kişidir. 

Katherine, Henry'ye makyaj ve kılık değiştirme hilelerinin çoğunu zaten öğretmişti ve adam havanı alıp gittiğinde peruk, sakal, plastik aletler ve kozmetik malzemelerinin çoğunu ona vermişti. 
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Bölüm IX 


9 Kasım 1991. Ne gündü! Bu öğleden sonra saat ikide Başkan'ın 
konuşmasını dinlemek üzere Kongre'nin olağanüstü oturumu toplandı. Hükümetin "ırkçılığın" kökünü kazımasına ve terörizmle daha etkili bir şekilde mücadele etmesine olanak sağlayacak özel bir yasa çıkarılmasını isteyecekti. 

Basına göre Kongre'den talep etmek istediği şeylerden biri de uzun süredir beklenen iç pasaport yasasıydı. Geçtiğimiz ay bu pasaport programında kullanılacak bilgisayarı imha etmemize rağmen, hükümetin bu konuda baskı yaptığı açıkça görülüyor. 

Capitol, 3.000 ile 5.000 arasında gizli polis ve silahlı, üniformalı askerler tarafından kuşatılmıştı. Makineli tüfek takılı cipler her yerdeydi. Hatta iki tank ve birkaç APC bile vardı. 


Basın mensupları ve Kongre personeli, Kongre Binası'na yaklaşabilmek için her birinde silah araması yapılan üç ayrı barikat ve dikenli tel halkasından geçmek zorunda kaldı. Helikopterler tepemizde uçuştu. Sabotaj veya suikast girişiminde bulunan hiçbir gerilla grubu, intihar girişiminde bulunsa bile buranın iki blok yakınına yaklaşamazdı. 

Aslında hükümet, olayın aciliyet duygusunu arttırmak için güvenlik düzenlemelerini açıkça abarttı. 

Kongre Binası çevresindeki tüm birliklerin ve silahların görüntüsü, televizyon izleyicilerinin kafasında, eminim ki, ülkede hükümetin mümkün olan en güçlü önlemleri almasını gerektiren bir acil durum söz konusudur. 

Ardından, TV kameraları Kongre Binası dışındaki kalabalık sahneden Başkan'ın konuşacağı Meclis salonundaki konuşmacı kürsüsüne geçmeye hazırlanırken, kimse bunun ne olduğunu anlamamasına rağmen yaklaşık 200 metre kadar bir havan topu mermisi patladı. binanın kuzeybatısında. IV izleyenler duydu 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Patlama oldu ama Capitol'ün üzerinde süzülen belirsiz gri duman bulutu dışında hiçbir şey göremedi. 

Sonraki birkaç saniye boyunca genel bir kafa karışıklığı yaşandı. Gaz maskeli askerler bir yöne doğru koşarken, asık suratlı, tabancalı gizli polisler diğer yöne koşuyordu. TV yorumcusu soluk soluğa birinin Capitol'ün otoparklarından birinde bomba patlattığını duyurdu. 


Bir dakikadan biraz daha az bir süre gevezelik ederek bunu kimin yaptığı, bombayı güvenlik güçlerinin arasından nasıl geçirmeyi başardıkları, patlamada kaç kişinin yaralandığı vb. konularda spekülasyonlar yaptı. Daha sonra ikinci tur geldi. 

Bu, TV kamerasının yaklaşık 50 metre önünde bir patlama ve flaşla patladı. Capitol'ün doğu otoparkındaki kum torbaları yığınının arkasında makineli tüfek bulunduran bir grup askere neredeyse doğrudan isabet sağladı. 

"Bu bizim havanımız!" Bağırdım. Ayrıca şafak vakti gelmiş olmalı Askeri deneyimi olan herkes aynı anda olay yerini izlerken, iki patlamadan havan topu sorumluydu. 

Havan topları, özellikle gerilla savaşı için harika küçük silahlardır. 
Ölümcül mermilerini sessizce ve neredeyse dikey olarak hedeflerine düşürürler. Tamamen korunaklı bir şekilde ateşlenebiliyorlar ve hedef bölgedeki kişiler mermilerin hangi yönden geldiğini anlayamıyor. 

Bu durumda, adamlarımızın Capitol'den yaklaşık üç kilometre uzakta, Potomac'ın batı kıyısındaki tenha, yoğun ormanlık bir alandan ateş ettiğini hemen tahmin ettim. Henry ve ben bir süre önce tam da böyle bir amaç için bölgeyi kontrol etmiştik, çünkü Washington'daki her önemli Federal bina 81 mm'lik havan topu menzilindeydi. 

Ikinci turdan yaklaşık 45 saniye sonra üçüncüsü indi Capitol'ün güney kanadının çatısı binanın içinde patladı. Artık menzile sahiplerdi ve mermiler dört ila beş saniyelik aralıklarla yağmaya başladı. Televizyon ekiplerinin çoğu da dahil olmak üzere neredeyse herkes saklanmak için çabalamıştı ama cesur bir kameraman görevinde kalmıştı. 
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Her yerde güzel alev ve çelik çiçeklerinin filizlendiğini, asfalt üzerinde dans ettiğini, parçalanmış duvarların ve yanan araçların ortasında gürleyerek, Capitol'ün bir içinde bir dışında patlayarak, tiranlık ve ihanet saflarında kanlı bedeller ödettiğini gördük. 


Her şey yaklaşık üç dakika içinde bitti ama sürdüğü sürece şimdiye kadar gördüğüm en muhteşem manzaraydı. Bunu izleyen genel halk üzerinde nasıl bir izlenim bırakmış olmalı? 

Ve bugün hem Kaliforniya'da hem de New York'ta daha fazla heyecan vardı. Los Angeles Şehir Meclisi, kendi "ırkçılık karşıtı" kararnameleri oylamadan önce, Başkan'ın Kongre'ye yaptığı konuşmanın televizyon yayınını izlemek amacıyla toplandı. Tam da burada havai fişek gösterisi başladığında, dört adamımız sahte polis kimliklerini kullanarak oradaki konsey toplantısına girdiler ve el bombaları atmaya başladılar. 
Sekiz konsey üyesi doğrudan öldürüldü ve adamlarımız temiz bir kaçış gerçekleştirdi. 

Bir saat önce Örgüt, New York'ta, çoğu Yahudi olmak üzere tatil yapan ileri gelenlerle birlikte Tel Aviv'e doğru havalanan bir uçağı bazukayla düşürdü. Hayatta kalan olmadı. (Okuyucuya not: "bazuka", küçük roketler için taşınabilir bir fırlatıcıydı, esas olarak 11. Dünya Savaşı sırasında zırhlı araçlara karşı piyade silahı olarak kullanıldı, 60-54 BNE ve 8 BNE tarafından zaten modası geçmişti. Tel Aviv en büyük şehirdi. Eski Çağ'da bu talihsiz ülkenin Yahudiler tarafından işgal edildiği dönemde Filistin'de. Şehrin kalıntıları hala insan yerleşimi için fazla radyoaktif.) 


Sonuç olarak, Organizasyon için yoğun bir gün oldu! Sisteme karşı çoklu, eş zamanlı saldırılar başlatma yeteneğimizi gösteren bu gösteriler beni büyük ölçüde güçlendirdi ve aynı şeyin tüm yoldaşlarımız için de geçerli olduğundan eminim. 

Capitol'e yaptığımız saldırının neden olduğu tüm gürültü, duman ve enkaza rağmen, daha sonraki haberlerden öğrendiğimiz kadarıyla sadece 61 kişi öldürülmüştü. Bunlar arasında iki Kongre üyesi, bir alt kabine yetkilisi ve dört ya da beş üst düzey Kongre çalışanı yer alıyor. Ancak 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Bugünkü tüm saldırılarımızın gerçek değeri, acil kayıplarda değil, psikolojik etkide yatmaktadır. 

Öncelikle Sisteme karşı gösterdiğimiz çabalar ölçülemeyecek derecede güvenilirlik kazandı. Ancak daha önemlisi siyasetçilere ve bürokratlara öğrettiklerimizdir. Bu öğleden sonra hiçbirinin ulaşamayacağımız yerde olmadığını öğrendiler. Şehirde dikenli tellerin ve tankların arkasına saklanabilirler ya da taşradaki mülklerinin beton duvarlarının ve alarm sistemlerinin arkasına saklanabilirler ama yine de onları bulup öldürebiliriz. 
Amerika'daki tüm silahlı muhafızlar ve kurşun geçirmez limuzinler onların 


güvenliğini garanti edemez. Bu onların unutamayacakları bir derstir. 


Şimdi hepsi bize öfkeleniyor ve halka bizi yok edeceklerine dair ciddi bir söz veriyorlar, ama biraz düşünme şansı bulduktan sonra bazıları "sigorta satın almayı" düşünmeye hazır olacak. Sistemin en büyük zayıflığı, tamamen ahlaki yozlaşmasıdır. Bizim insan gücümüz ve silahımız çok eksik ama liderlerinden hiçbiri kişisel çıkardan başka bir şeyle motive olmuyor. Bunu yapmanın bir avantaj olduğunu gördükleri anda Sistem'e ihanet etmeye hazırdırlar. 


Şimdilik bunların hepsinin kaçınılmaz olduğunu bilmelerine izin vermemeliyiz. 
darağacına doğru yola çıktı. Bırakın bizimle anlaşma yapıp Sistem çöktüğünde canlarını kurtarabileceklerini düşünsünler. Bu konuda yalnızca Yahudiler yanılsama içinde değiller. 

Kamuoyunun bugünkü istismarlara karşı tepki yelpazesinin ne olacağını bilmek için henüz biraz erken. Elbette ki çoğu, kendilerine inanmaları söylenen şeye inanacak. Temel olarak biraları ve televizyonlarıyla baş başa kalmak istiyorlar. 


Onların zihniyeti, Sistemin onları doyurduğu film tutkunu dergilerin ve TV sitcomlarının bir yansımasıdır. (Okuyucuya not: "Durum komedisi" kelimesi görünüşe göre Eski Çağ'ın son yıllarında popüler olan bir tür televizyon programını ifade etmektedir.) 

Ancak yine de halkın Sistem'e ve bize karşı olan hislerini dikkatle takip etmeliyiz. Her ne kadar büyük çoğunluğu buzdolapları dolu olduğu sürece Sistem'e destek vermeye devam edecek olsa da bunu kamuoyundan almamız gerekiyor. 
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Kayıplarımızı telafi etmek için askere alıyoruz. 

Şu anki işe alım yetersizliğimiz herkes için büyük bir endişe kaynağıdır. Söylentiye göre son iki ayda Washington bölgesinde tek bir yeni eleman bile işe alınmamıştı. Bu süre zarfında gücümüzün yaklaşık yüzde 15'ini kaybettik. Umarım başka yerlerde koşullar bu kadar kötü değildir. 

Yeni üyeler kazanmayı umduğumuz tüm kesimler arasında en büyük hayal kırıklığını yaratanlar "muhafazakarlar" ve "sağcılar" oldu. Onlar dünyanın en kötü komplocuları ve aynı zamanda dünyanın en büyük korkaklarıdır. Aslında onların korkaklıkları ancak aptallıklarıyla aşılır. 


Muhafazakarlar arasında dolaşan mevcut komplo teorisi, Örgütün aslında Sistem'in emrinde olduğu yönünde. Bizler, işleri Sistem'in aldığı baskıcı karşı-devrimci ve ırkçılık karşıtı tedbirleri haklı çıkaracak kadar cehennem yaratmak olan kiralık provokatörleriz. Eğer tekneyi sallamayı bırakırsak işler herkes için daha kolay olur. Bu teoriye inansalar da inanmasalar da, bu onlara bize katılmamaları için bir mazeret sağlıyor. 

Diğer uçta ise, düşünmeden liberaller, birkaç yıl önceki "radikal şıklık" coşkusunu tamamen unuttular, çünkü artık biz radikaliz. İdeolojik ipuçlarını "akıllı" dergilerden ve köşe yazarlarından alıyorlar ve "şu anda yapılması gereken şey, katı bir şekilde Sistem yanlısı olmaktır. Kendi tarzlarında, liberaller, gelişmişlik iddialarına rağmen, onlar kadar akılsız ve muhafazakarlar olarak kolayca manipüle edilebilirler. 


Hıristiyanlar karışık bir çanta. Bazıları en sadık ve cesur üyelerimiz arasında yer alıyor. Sisteme olan nefretleri, geri kalanımızın sahip olduğu nedenlere ek olarak, Sistem'in Hıristiyanlığı baltalama ve 


saptırmadaki rolünü kabul etmelerine dayanmaktadır. 


Ama hâlâ büyük kiliselere bağlı olanların hepsi bize karşı. Yahudilerin Hıristiyan kiliselerini ele geçirmesi ve bakanlığın yolsuzlukları artık neredeyse tamamlanmış durumda. Kürsü fahişeleri her Pazar günü sürülerine Sistem'in parti çizgisini vaaz ediyor ve 30 gümüş parçasını topluyorlar. 
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hükümetin "eğitim" bağışları, "kardeşlik" ödülleri, konuşma ücretleri ve iyi bir basın. 

Özgürlükçüler bölünmüş bir başka gruptur. Bunların yaklaşık yarısı Sistemi destekliyor, yarısı da karşı. Ancak hepsi bize karşı. Sisteme karşı olanlar, Sistemi Örgüt'ten daha büyük bir tehdit olarak görüyorlar. 

Güvenilirliğimiz arttıkça, giderek daha fazla özgürlükçü Sistemi destekleyecektir. Muhtemelen bu grubu kullanmamızın hiçbir yolu yok. 

Hayır, nüfusun bu çeşitli ideolojik kesimlerinden herhangi birine nüfuz etme konusunda pek umut yok. Eğer yeni eleman bulabilirsek, bu şu anda bağlı olmayanlar arasında olacaktır. 


Sistemin beyin yıkaması herkesin aklını bozmadı. Dışarıda hala ne Sistem'in propagandasına inanan, ne de sırf duyularını tatmin etmek için yaşayan pek çok kişinin hayvan benzeri varoluş düzeyine ayartılmasına izin vermeyen milyonlarca iyi insan var. Bu insanları 


bize katılmaya nasıl motive edebiliriz? 


Hayat bugünlerde daha da çirkin, giderek daha çok Yahudi oluyor. Ama yine de orta derecede rahattır ve rahatlık en büyük yozlaştırıcıdır, korkakların en büyük yaratıcısıdır. Öyle görünüyor ki, şimdilik Amerika'daki tüm gerçek devrimcileri ağımıza almış durumdayız. Şimdi biraz daha fazlasını nasıl yapacağımızı öğrenmeliyiz, hem de hızlı bir şekilde. 


14 Kasım. Bugün Henry bizi ziyaret etti ve Pazartesi günü Capitol'e 
düzenlenen havan topu saldırısının bazı ayrıntılarını öğrendim. Bu olaya sadece üç kişi dahil olmuştu: Henry ve havan parçalarını ve mermileri ormanda önceden seçilmiş atış noktalarına taşımasına ve her şeyi ayarlamasına yardım eden adam ve parkta küçük bir vericisi olan bir kız. Gözcü olarak görev yapan Capitol'den birkaç blok ötede. Henry mermileri tüpün içine düşürürken, Henry'nin yardımcısına menzil düzeltmelerini telsizle bildirdi. 

Hesapladığım menzil ayarları neredeyse mükemmeldi. 

Çalınan 81 mm'lik mühimmatın tamamını tükettiler 
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Geçen ay Aberdeen'deyken Henry biraz daha doğaçlama yapıp yapamayacağımı sordu. Ona görevin zorluğunu anlattım. 

Yapabileceğimiz bombalar var; oldukça karmaşık olanları da. Ancak havan mermileri başka bir şeydir. Şu anki yeteneklerimiz için fazlasıyla karmaşıklar. Doğaçlama yapabileceğim herhangi bir şey, gerçeğe çok kaba bir yaklaşım olacaktır ve hiçbir yerde doğruluğa yakın olmayacaktır. 
Havanımızı tekrar kullanabilmemiz için, tüm riskleri göze alarak başka bir cephaneliğe baskın yapmamız gerekecek. 

Henry'yle konuştuğum bir diğer konu da son iki veya üç gün içinde meydana gelen nispeten küçük bombalama olaylarıydı. 
Bunlardan dördü Washington'da olmak üzere ülkenin her yerinde yüz ya da daha fazla sayıda vardı ve başta hedef seçimi - bankalar, büyük mağazalar, şirket ofisleri - ama aynı zamanda görünürdeki amatörlükleri olmak üzere çeşitli açılardan beni şaşırttılar. Patlayan her bombaya karşılık polisin en az bir tanesinin fışkırdığını keşfettiği görülüyor. 


Henry şüphelerimi doğruladı: En azından bu bölgedeki bombalamalar Örgütün işi değil. Bu ilginç. 
Gizli anarşistlerden bazılarını -ya da Tanrı bilir neleri- istemeden de olsa harekete geçirmiş gibiyiz. 


Medya elbette her şeyi bize atfediyor ki bu amatörlük açısından utanç verici bir durum ama belki de olayın kendisi kötü bir gelişme değil. 
En azından gizli polisin onları meşgul edecek çok daha fazla işi olacak ve bu da üzerimizdeki baskının bir kısmını hafifletecek. 


Sistemin uzun süredir teşvik ettiği nihilizmin büyümesi artık Sistem yerine bize fayda sağlıyor olabilir. 
Bugün ben de bu konuda oldukça ilginç bir deneyim yaşadım. 

Birim 4'ün küçük bir iletişim sorununu halletmek için Georgetown'a gitmek zorunda kaldım. Bir zamanlar Washington'un en şık bölgesi olan Georgetown, son beş yılda ülkenin başkentinin geri kalanını bir salgına dönüştüren aynı salgına yenik düştü. asfalt ormanı. 
Yüksek fiyatlı mağazaların çoğu yerini "eşcinsel" barlara, masaj salonlarına, porno tezgahlarına, içki mağazalarına ve 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benzer kapitalist girişimler. Kaldırımlar çöplerle dolu ve eskiden orada oldukça az olan Siyahlar her yerde kaynıyor. 

Ama Georgetown'da hala çok sayıda Beyaz yaşıyor -bir şekilde-. Bir zamanların modası geçmiş şehir evlerinin pencereleri artık tahtalarla kapatılmış durumda, ancak çoğu gecekondu kolonileri tarafından işgal edilmiş durumda, çoğunlukla da okuldan ayrılan gençler ve kaçaklar. 

Sokaklarda yardım dilenerek, çöp kutularını karıştırarak, ara sıra hırsızlık yaparak marjinal, acımasız bir yaşam sürdürüyorlar. Kızlardan bazıları gündelik fuhuş yapıyor. Neredeyse hepsi - ya da bugüne kadar ben öyle sanıyordum - kendilerini sürekli olarak uyuşturulmuş bir durumda tutuyorlar. Sistem geçen yıl uyuşturucu yasalarını uygulamayı bıraktığından beri 


eroin sigara kadar ucuz ve elde edilmesi kolay hale geldi. 


Bu çocuklar arasında olup bitenlerle ilgili bazı hikayeler dehşet verici olsa da polisler genellikle onları yalnız bırakıyor. Yemek pişirdikleri, yemek yedikleri, uyudukları, seviştikleri, doğum yaptıkları, damarlarına uyuşturucu pompalayıp öldükleri kaleleri, tahtalarla çevrili binaları içinde, uygarlık öncesi bir yaşam tarzına dönmüş gibi görünüyorlar. Aralarında çok sayıda tütsü ve büyü içeren tuhaf dini kültler gelişiyor. Özellikle eski Sami kültlerini hatırlatan çeşitli Şeytan tapınmaları yaygındır. Ritüel işkence ve ritüel cinayetin yanı sıra ritüel yamyamlık, ritüel seks alemleri ve diğer Batılı olmayan uygulamaların da gerçekleştiği söyleniyor. 


Birim 4'teki işlerimi bitirmiştim -ki bu birim Bohem üyelerimizden bazılarının daha fazla olması nedeniyle Georgetown sahnesine diğer birimlerimizin yapabileceğinden daha göze batmadan karışıyor- ve otobüs durağına geri döndüğümde bir başkasıyla karşılaştım. -tanıdık bir olay. İki genç haydut -Porto Rikolulara ya da Meksikalılara benziyorlardı- kaldırımda kızıl saçlı bir kızla 


boğuşuyor, onu bir kapı aralığına çekmeye çalışıyorlardı. 


Basiretli bir vatandaş müdahale etmeden geçip giderdi ama ben durdum, bir süre izledim ve sonra mücadele eden üçlüye doğru ilerledim. Yaklaşımım yüzünden iki esmer erkeğin dikkati kıza kurtulma şansı verecek kadar dağılmıştı. 
dik dik baktılar 


Machine Translated by Google 


bana saldırdı ve birkaç müstehcen şeyler bağırdı ama kendisi ile onu kaçıracak kişiler arasına hızla otuz metre kadar mesafe koyan kızı yakalamaya çalışmadılar. 


Döndüm ve yoluma devam ettim. Kız yavaş yavaş yürüyüp ona yetişmemi sağladı. "Teşekkür ederim" dedi ve bana sıcak bir gülümseme gönderdi. 
Gerçekten oldukça güzeldi ama çok pejmürde giyiniyordu ve 17 yaşından büyük değildi; belli ki Georgetown'un "sokak insanlarından" biriydi. 


Birlikte yürürken onunla sohbet ediyordum. Ondan aldığım ilk bilgilerden biri iki gündür yemek yemediği ve çok aç olduğuydu. Kaldırım kenarındaki bir lokantada durduk ve ona bir hamburger ve milkshake aldım. Bundan sonra 


hâlâ acıkmıştı, ben de ona bir hamburger ve patates kızartması daha aldım. 


O yemek yerken konuştuk ve birkaç ilginç şey öğrendim. 
Birincisi, okuldan ayrılanlar arasındaki yaşamın benimkinden daha çeşitli olmasıydı düşünce. Uyuşturucu kullanan koloniler ve uyuşturucudan kesinlikle uzak duran koloniler, ırksal olarak karışık koloniler ve tamamen beyaz koloniler, cinsel açıdan dengeli koloniler ve tamamı erkeklerden oluşan "kurt sürüleri" vardır. 
Gruplar aynı zamanda dini-kült çizgisinde de bölünmüş durumda. 

Elsa -adı bu- hiç uyuşturucu kullanmadığını söyledi. İki gün önce âile içi bir tartışmanın ardından birlikte yaşadığı gruptan ayrıldı ve ben geldiğimde bir "kurt sürüsü"nün inine sürüklenme sürecindeydi. 


Ayrıca Henry ve benim kafamı karıştıran son bombalamalardan kimin sorumlu olduğuna dair bana bazı iyi ipuçları verdi. Görünüşe bakılırsa, Georgetown kolonilerinden bazılarının "bu tür şeylerle meşgul olduğu, bilirsiniz, domuzları çöpe attığı" arkadaşları arasında genel bir bilgi gibi görünüyor. 

Elsa'nın kendisi tamamen apolitik görünüyor ve şu ya da bu şekilde bombalamalarla ilgilenmiyor. Çok fazla burnumu sokmak ve polis olduğumu düşünmesini istemedim, bu yüzden konu hakkında daha fazla bilgi alması için onu zorlamadım. 

Bu koşullar altında Elsa'yı da benimle birlikte merkeze geri getirmeye gücüm yetmezdi ama yine de onunla mücadele etmek zorundaydım. 
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günaha. Ayrıldığımızda ona beş dolarlık bir banknot uzattım ve o da bana gruplardan birinde kendisine zorlanmadan bir yer bulacağına dair güvence verdi. Muhtemelen bıraktığı gruba geri dönecekti. Bana adresini verdi, böylece onu araştırabilirdim. 

Bu akşam üzerinde düşündüğümde, bana öyle geliyor ki okuldan ayrılan bu gençlerin arasında potansiyel olarak yararlı bazı müttefikleri gözden kaçırıyor olabiliriz. Elbette bireysel olarak pek etkileyici değiller 


ama kolektif bir şekilde onlardan faydalanmamız pekâlâ mümkün olabilir. Daha fazla dikkate alınması gerekiyor. 
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Bölüm X 


16 Kasım 1991. Sistemin geçen haftaki havan saldırısına tepkisi 
şekilleniyor. Öncelikle artık toplum içinde dolaşmak daha zor. Polis ve birlikler yerinde kontrollerini büyük ölçüde artırdı ve herkesi, yayaları ve araçları durduruyorlar. Radyoda yaklaşık saatte bir, durdurulduklarında kimliklerini tespit edemedikleri takdirde acil tutuklamaya tabi olacakları 


konusunda insanları uyaran anonslar yapılıyor. 


Örgüt hali hazırda bazılarımıza sahte sürücü belgeleri ve diğer sahte kimlikleri sunabildi ancak Washington bölgesindeki herkesin icabına bakılması biraz zaman alacak. Dün Carol'ın yakın bir görüşmesi vardı. 
Birimimize haftalık yiyecek almak için bir süpermarkete gitmişti ve kendisi kasadayken bir polis devriyesi geldi. Her çıkışa adamlar yerleştirdiler ve mağazadan çıkan herkesin kendilerine tatmin edici bir kimlik göstermesini istediler. 


Tam Carol ayrılmaya hazırlanırken çıkışlardan birinde bir kargaşa çıktı. 
Polis, kimlik taşımadığı anlaşılan bir adamı sorguya çekiyordu ve adam saldırganlaştı. Polisler onu kelepçelemeye çalıştığında polislerden birine vurup kaçmaya çalıştı. 


Birkaç metreden fazla ilerlemeden onu yakaladılar ama diğer çıkışlarda görev yapan polislerin hepsi yardıma koştu. Carol, yiyeceklerini alarak geçici olarak korumasız bir çıkıştan kaçmayı başardı. 

Tüm bu kimlik kontrolleri polisi normal görevlerinden uzaklaştırdı ve Siyahlar ve diğer suç unsurları bundan gerçekten faydalanıyor. 

Bazı Ordu personeli de kimlik kontrolü ve diğer polis operasyonlarına katılıyor ancak asıl görevleri hâlâ hükümet binalarını ve medya tesislerini korumak. 


En ilginç gelişme ise İnsan İlişkileri 
Konseylere ayrıca acil durum polis yetkileri de verildi ve onlar, sosyal yardım listelerinden çok sayıda Siyahı "vekalet ediyor". 
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Silah Baskınlarında yaptıkları gibi. Bölgede ve İskenderiye'de bu vekil Siyahların bir kısmı şimdiden kasıntılı bir şekilde ortalıkta dolaşıyor ve sokaklarda Beyazları durduruyor. 

Durdurdukları kişilerden rüşvet talep ettikleri, ödememeleri halinde tutuklanmakla tehdit ettikleri yönünde söylentiler var. Ve bazı Beyaz kadınları "sorgulamak" için "saha karargahlarına" götürüyorlar. Orada kanun adına soyuldular, toplu tecavüze uğradılar ve dövüldüler! 


Haber medyası bu rezaletlerle ilgili tek kelime etmiyor elbette ama haberler hâlâ ortalıkta dolaşıyor. İnsanlar kızgın ve korkuyor ama ne yapacaklarını bilmiyorlar. Silah olmadan yapabilecekleri çok az şey var. 
Tamamen Sistemin insafına kalmışlardır. 

İki yıl önce yaşanan muazzam kızgınlıktan sonra, Sistemin neden yeniden Siyahları vekalet ederek işleri kasten karıştırdığını anlamak zor. 

Bunu birimde kendi aramızda konuştuk ve görüşlerimiz ayrıldı. Benden başka herkes geçen Pazartesi yaşanan olayların Sistemi paniğe sürüklediğini ve yeniden aşırı tepki vermelerine neden olduğunu düşünüyor. 

Olabilir ama sanmıyorum. Kendileriyle bizim aramızda bir gerilla savaşı fikrine alışmaları için artık iki ayları vardı. 

Ve FBI binasını havaya uçurarak ilk kez burunlarını kanadığımızdan bu yana neredeyse beş hafta geçti. 

Ülke çapında yeraltı gücümüzün 2000'den fazla olamayacağını biliyorlar ve bizi yıprattıklarını da biliyor olmalılar. Kesinlikle önleyici tedbir olarak Siyahları Beyazların üzerine salıverdiklerini düşünüyorum. Beyaz nüfusu korkutarak bizim askere almamızı zorlaştıracaklar ve böylece ölümümüzü hızlandıracaklar. 


Bill, tam tersine, Beyazların İnsan İlişkileri Konseyleri ve onların "milletvekili" çetelerinin yenilenen faaliyetlerine gösterdiği tepkinin bizim için işe alımları kolaylaştıracağını savunuyor. Bu, 1989'da bir dereceye kadar doğruydu, ancak Beyaz Amerikalılar, Sistem'in zorbalığının artan açıklığına son iki yılda o kadar alıştılar ki, bu son 


hamlenin onları uyandırmaktan ziyade korkutmaya hizmet edeceğine inanıyorum. Göreceğiz. 
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Bu arada beni bekleyen dağ gibi bir iş var. 
Washington Saha Komutanlığı yıl sonundan önce kendilerine 30 yeni verici ve 100 yeni alıcı vermemi talep etti. Bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum 


ama başlasam iyi olur. 


27 Kasım. Bugüne kadar gece gündüz WFC'nin istediği iletişim ekipmanını 
elde etmek için canımı dişine takarak çalıştım. Üç gün önce, Salı günü, ihtiyaç duyulan son parçaları topladım ve burada, atölyede bir montaj hattı kurdum ve Carol ile Katherine'i hizmete soktum. Montaj sürecinde daha basit bazı işlemleri yapmalarını sağlayarak, sonuçta teslim tarihime yetişebilirim. 


Ancak dün WFC'den beni bu sabahın erken saatlerinden bu gece saat 10'a kadar mağazadan uzak tutan bir çağrı aldım. Çağrının amaçlarından biri de "sadakat kontrolü"ydü. 


Ancak bana verilen adrese ulaşana kadar bunu bilmiyordum. Harry Powell'ın duruşmasının yapıldığı küçük hediyelik eşya dükkanıydı. 


Bir gardiyan beni bodrumdaki deponun yanındaki küçük bir ofise götürdü. Orada iki adam beni bekliyordu. Bunlardan biri, daha önce tanıştığım Devrimci Komuta'dan Binbaşı Williams'tı. Diğeri ise avukatlarımızdan biri olan Dr. Clark'tı ve kısa sürede öğrendiğime göre klinik psikologdu. 

Williams bana Örgüt'ün yeraltına yeni katılanlar için bir test süreci geliştirdiğini anlattı. Görevi, işe alınan kişinin gerçek motivasyonlarını ve tutumlarını belirlemek ve gizli polis tarafından casus olarak bize 


gönderilenlerin yanı sıra başka nedenlerden dolayı uygun görülmeyenleri elemektir. 

Ancak yeni işe alınanların yanı sıra, Örgüt'ün bazı eski üyeleri de teste tabi tutuluyor: yani görevleri nedeniyle gizli polis için özel değeri olan bilgilere erişim sağlayan kişiler. İletişim sistemimiz hakkındaki detaylı bilgim bile beni bu kategoriye sokacaktır ve işim aynı zamanda alışılmadık bir durumla temasa geçmemi sağladı. 
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Diğer birimlerde çok sayıda üyemiz var. 

Başlangıçta yeraltı birimindeki hiçbir üyenin, kendi birimi dışındaki herhangi bir üye tarafından kullanılan kimliği veya birimin konumunu bilmemesini planlamıştık. Ancak pratikte bu plandan fena halde taviz verdik. 
Son iki aydaki gelişmelere bakılırsa, artık Washington bölgesinde çok sayıda başka üyeye -gönüllü olarak ya da işkence yoluyla- ihanet edebilecek birkaç kişi var. 


Silah Baskınlarından sonra yeni üyelerin alınması ve değerlendirilmesinde elbette büyük özen gösterdik ama bu sabah maruz kaldığım gibi bir şey olmadı. Bir miktar ilaç enjeksiyonu yapıldı -en az iki tane ama ilkinden sonra şaşkındım ve kaç tane daha olduğundan emin olamıyorum- ve vücudumun çeşitli yerlerine yarım düzine kadar elektrot bağlandı. Parlak, titreşen bir ışık gözlerimi doldurdu ve sorgulayıcılarımın sesleri dışında çevremle tüm bağlantımı kaybettim. 


Sonraki hatırladığım şey, sorgulamanın yarım saatten az sürdüğü söylenmesine rağmen, yaklaşık üç saat sonra bodrumdaki bir karyola üzerinde uyandığımda esnemem ve gerinmem oldu. Bana verilen ilacın hiçbir görünür yan etkisi olmadan, kendimi yenilenmiş hissettim. 


Ayağa kalktığımda koruma yanıma geldi. Kapalı ofisten boğuk sesler duyabiliyordum; başka biri sorgulanıyordu. Ve benimkinden birkaç metre ötede başka bir adamın karyola üzerinde uyuduğunu gördüm. 
Yakın zamanda benim yaşadığım sürecin aynısını yaşadığından şüpheleniyorum. 

Başka bir bodrum odasına götürüldüm; içinde yalnızca bir sandalye ve küçük metal bir masa, aslında bir daktilo sehpası bulunan küçük bir odacıktı bu. 
Masanın üzerinde, daktiloyla yazılmış raporların ciltlendiği türden, muhtemelen beş inç kalınlığında siyah, plastik bir dosya vardı. Güvenlik görevlisi bana dosyadaki her şeyi çok dikkatli okumam gerektiğini ve Binbaşı Williams'ın benimle tekrar konuşacağını söyledi. Dışarı çıkarken kapıyı çekti. 


Bir kız bana bir tabak sandviç ve bir fincan sıcak kahve getirdiğinde henüz oturmamıştım. Kıza teşekkür ettim ve 
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Karnım acıktığında, dosyadaki materyalin ilk sayfasını gelişigüzel okurken kahvemi yudumlamaya ve sandviçimi yemeye başladım. 

Yaklaşık dört saat sonra son sayfayı bitirdiğimde, başladığım sandviçin yenmemiş kısmı da dahil olmak üzere sandviçlerin hâlâ tabakta olduğunu fark ettim. Kupa neredeyse tamamen soğuk kahveyle doluydu. Sanki bin yıllık bir uzay yolculuğunun ardından dünyaya, odaya dönmüş gibiydim. 

Okuduklarım -yaklaşık 400 daktilo edilmiş sayfalık bir kitaptı- beni bu dünyadan, Örgüt'ün yer altı savaşçısı olarak yaşadığım günlük varoluştan kurtarmış ve beni dünyanın zirvesine taşımıştı. tüm ulusları, kabileleri ve ırklarıyla birlikte önümde uzanan tüm dünyayı görebildiğim yüksek bir dağ. Ve yüz milyon yıl öncesinin dumanı tüten ilkel bataklıklarından, önümüzdeki yüzyıllar ve binyılların bizim için taşıdığı sınırsız olanaklara kadar, önümde uzanan çağları da görebiliyordum. 


Kitap, mevcut mücadelemizi -Örgüt, hedefleri ve tehlikede olanı- daha önce gerçekten düşündüğümden çok daha geniş bir bağlama yerleştirdi. Yani kitaptaki pek çok şeyi daha önce düşünmüştüm ama hepsini hiçbir zaman tek ve tutarlı bir modelde bir araya getirmemiştim. 
Resmin tamamını hiç bu kadar net görmemiştim. (Okuyucuya not: Turner'ın Kitaba atıfta bulunduğu açıktır. Diğer kanıtlardan bu kitabın adı geçen Şehitler Kaydı'ndan yaklaşık on yıl önce yazıldığını biliyoruz - yani muhtemelen 9 BNE'de veya bir zamanda. Eski kronolojiye göre 1990. Turner "daktilo edilmiş sayfalar"dan bahseder, ancak daktiloyla yazılmış sayfaların kopyalarını mı yoksa orijinalleri mi kastettiği açık değildir. Eğer durum ikinci ise, ozaman burada orijinale dair mevcut tek referansa sahip olabiliriz. Kitabın kopyası! 


Orijinal daktilo yazısının, Turner'ın tanımına uyan dosyalarda yer alan birçok röprodüksiyonu hayatta kaldı ve Arşivlerde saklandı, ancak arkeologlar hâlâ orijinalinden hiçbir iz bulamadılar.) 


İlk kez yaptığımız şeyin en derin anlamını anlıyorum. Ne yaparsak yapalım neden başarısız olamayacağımızı şimdi anlıyorum 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Kazanmak için bunu yapmak zorundayız ve kaçımız bunu yaparken yok olmak zorunda kalsak da. Olmuş olan ve henüz olmayacak olan her şey 

bize bağlıdır. Bizler gerçekten Tanrı'nın Büyük Tasarımını gerçekleştirmedeki araçlarıyız. Bunlar hiçbir zaman dindar olmayan benden tuhaf sözler 

gibi gelebilir ama son derece samimi sözlerdir. 


Binbaşı Williams kapıyı açtığında ben hâlâ orada oturmuş okuduklarımı düşünüyordum. Sandviçlerimi bitirmediğimi fark ettiğinde benden de kendisiyle gitmemi istemeye başladı. Küçük odaya başka bir sandalye getirdi ve konuşurken beni yemeğimi bitirmeye davet etti. 


Kısa sohbetimiz sırasında çok ilginç şeyler öğrendim. Birincisi, daha önceki inancımın aksine, Örgüt'e sürekli olarak yeni üye alımı yapılıyor. Hiçbirimiz bunun farkına varmamıştık çünkü WFC yeni insanları yepyeni birimlere yerleştiriyordu. Bu nedenle yeni iletişim ekipmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 


Öğrendiğim başka bir şey de yeni işe alınanların önemli bir kısmının gizli polis casusları olduğuydu. Neyse ki Örgüt yönetimi bu tehdidi öngördü ve zamanında bir çare buldu. Yeraltına indiğimizde, işe alıma güvenli bir şekilde devam edebilmemizin tek yolunun, yeni insanları kusursuz bir şekilde taramak olacağını fark ettiler. 


İşleyiş şekli şöyle: Hukukçularımız, Örgüt'e katılmak istediğini söyleyen birini bulduklarında, o kişi derhal Dr. Clark'a teslim ediliyor. Dr. Clark'ın sorgulama yöntemi kaçamak veya aldatmaya yer bırakmıyor. Binbaşı Williams'ın açıkladığı gibi, eğer aday sınavda başarısız olursa, sonrasında küçük uykusundan asla uyanamaz. 

Bu şekilde Sistem, casuslarının neden ortadan kaybolduğunu asla öğrenemez. Şu ana kadar aralarında birkaç kadının da bulunduğu 30'dan fazla casusu yakaladığımızı söyledi. 

Kendi sorgulamam benim çok dengesiz olduğumu veya bildiklerime güvenilemeyecek kadar sadakatten yoksun olduğumu ortaya çıkarsaydı ne olacağını düşününce ürperdim. Ve bir an için yeraltında bile olmayan Dr. Clark'a karşı bir kırgınlık hissettim. 
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üyesi benim için ölüm kalım kararını elinde tutmalıydı. 


Ancak yasal olmanın hiçbir damgası olmadığını düşündüğümde kızgınlığım hızla geçti. Dr. Clark'ın yeraltında olmamasının tek nedeni, adının Eylül ayında FBI'ın tutuklama listesinde olmamasıdır. 
Mücadelemizde hukukçularımız da yeraltında yaşayan bizler kadar hayati bir rol oynuyor. Propagandamız ve üye toplama çabalarımız açısından hayati önem taşıyorlar - Örgüt dışındaki dünyayla tek yakın temasımız - ve yakalanma ve tutuklanma riski bizden çok daha fazla. 


Binbaşı Williams düşüncelerimi hissetmiş olmalı çünkü elini omzuma koydu, gülümsedi ve sınavımın çok iyi geçtiğine dair güvence verdi. 
Aslında o kadar iyi ki, Örgüt içinde seçilmiş bir iç yapıya dahil edilmem gerekiyordu. Yeni bitirdiğim kitabı okumak bu başlangıcın ilk adımıydı. 


Bir sonraki adım yaklaşık bir saat sonra gerçekleşti. Altı kişi üst kattaki dükkânda gevşek bir yarım daire şeklinde toplanmıştık. İş saatleri bitmişti ve perdeler sıkı sıkıya çekilmişti. Tek ışık dükkanın arka tarafındaki iki büyük mumdan geliyordu. 

Odaya en son giren bendim. Merdivenlerin başında sandviçlerimi getiren kız beni durdurdu ve bana keşiş cübbesine benzer, kapüşonlu kaba, gri bir kumaştan bir elbise uzattı. Bornozumu giydikten sonra bana nerede duracağımı gösterdi ve sessiz olmam konusunda uyardı. 


Yüz hatları başlıklarının gölgesinde kaldığından, o tuhaf küçük toplantıda arkadaşlarımdan hiçbirinin yüzünü seçemiyordum. Ancak altıncı katılımcı merdivenlerin tepesindeki kapı aralığına ulaştığında döndüm ve Columbia Bölgesi Metropolitan Polisi'nden bir çavuş üniforması giyen uzun boylu, iri yapılı bir adamın cübbe giydiğini görünce irkildim. 


Sonunda arkadaki başka bir kapıdan Binbaşı Williams içeri girdi. 
O da gri cüppelerden birini giymişti ama kapüşonu geriye atılmıştı, böylece her iki yanında bulunan iki mum yüzünü aydınlatıyordu. 
Bizimle alçak bir sesle konuştu ve Tarikat'a üye olmak için seçilen her birimizin testi geçtiğini açıkladı. 
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Sözün ve Amelin sınanması. Yani hepimiz sadece Davaya karşı doğru bir tutumla değil, aynı zamanda Davanın gerçekleşmesi mücadelesindeki eylemlerimizle de kendimizi kanıtladık. 


Tarikatın üyeleri olarak bizler Emrin taşıyıcıları olmalıyız. 


Örgütün gelecekteki liderleri yalnızca bizim saflarımızdan çıkacak. Bize pek çok şey daha anlattı, az önce okuduğum bazı fikirleri yineledi. 


Görevimizin ilk aşaması olan Sistemin yok edilmesi başarıyla tamamlanana kadar Düzen'in, Örgüt içinde bile gizli kalacağını açıkladı. Ve bize birbirimizi tanıyacağımız ayeti gösterdi. 


Ve sonra Yemin'i ettik; beni iliklerime kadar sarsan ve ensemdeki tüyleri diken diken eden çok güçlü bir Yemin. 

Yaklaşık birer dakika aralıklarla teker teker dışarı çıkarken kapıdaki kız cübbelerimizi aldı ve Binbaşı Williams her birimizin boynuna küçük bir kolye ucu olan altın zincirler taktı. Bunları zaten bize anlatmıştı. Her kolyenin içinde küçük bir 


cam kapsül bulunur. Bunları gece gündüz her zaman takmalıyız. 


Tehlike özellikle yaklaştığında ve yakalanma ihtimalimiz olduğunda, kapsülleri kolyelerden çıkarmalı ve ağzımızda taşımalıyız. Yakalanırsak ve hemen kaçma umudumuz yoksa kapsülleri dişlerimizle kıracağız. Ölüm ağrısız ve neredeyse anında olacak. 


Artık hayatlarımız gerçekten yalnızca Tarikat'a ait. Bugün bir anlamda yeniden doğdum. Artık biliyorum ki bir daha asla dünyaya, çevremdeki insanlara ya da 


kendi hayatıma daha önce baktığım gibi bakamayacağım. 


Dün gece yatmak için soyunduğumda Katherine hemen yeni kolyemi fark 


etti ve tabii ki sordu. Ayrıca bütün gün ne yaptığımı da bilmek istiyordu. 


Neyse ki Katherine tamamen dürüst olunabilecek türde bir kız; gerçekten de ender bir mücevher. Ona kolyenin işlevini açıkladım ve Organizasyon için üstlendiğim yeni bir görev nedeniyle bunun gerekli olduğunu söyledim. 
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Ayrıntıları en azından şimdilik kimseye söylememeye mecbur kaldım. 
Belli ki merak etmişti ama beni daha fazla zorlamadı. 
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Bölüm XI 


28 Kasım 1991. Bu gece hepimiz için ölümcül sonuçlar doğurabilecek 
rahatsız edici bir olay yaşandı. Bir araba dolusu genç keş buradaki binaya girmeye çalıştı, görünüşe göre burasının terk edilmiş olduğunu düşünüyordu ve biz de onları ve arabalarını ortadan kaldırmak zorunda kaldık. 
İlk defa böyle bir şey oluyor ama buranın terkedilmiş görünümü gelecekte aynı türde başka sorunlara davetiye çıkarabilir. 


Araba park alanımıza girip çevre alarmımızı tetiklediğinde hepimiz yukarıda yemek yiyorduk. Bill ve ben alt kattaki karanlık garaja gittik ve dışarıda kimin olduğunu görebilmek için bir gözetleme deliği açtık. 


Arabanın ışıkları kesilmişti ve içindekilerden biri dışarı çıkıp kapımızı deniyordu. Daha sonra kapının camına çivilenmiş tahtaları gevşetmeye başladı. Başka bir genç dışarı çıkıp ona yardım etmeye geldi. Karanlıkta yüz hatlarını göremiyorduk ama konuştuklarını duyabiliyorduk. 

Belli ki zenciydiler ve öyle ya da böyle oraya girmeyi amaçladıkları belliydi. 


Bill onların cesaretini kırmaya çalıştı. En iyi taklit getto aksanıyla kapıdan bağırdı: "Hey dostum, bu yer işgal edildi. Kıçını kaldır defol." 


İki Siyah irkilerek kapıdan geri sıçradı. Birbirleriyle fısıldaşmaya başladılar ve arabadaki iki kişi daha onlara katıldı. Sonra Bill ile Siyahlardan biri arasında bir diyalog başladı. Şöyle devam etti: 


"Burada kimsenin olduğunu bilmiyorduk kardeşim. Ateş edecek bir yer arıyoruz." 

"Eh, artık biliyorsun. Öyleyse git!" 

"Neden bu kadar düşmansın kardeşim? İçeri girmemize izin ver. Eşyalarımız ve piliçlerimiz var. Sen de var mısın?" 

"Hayır, tek başıma değilim ve hiçbir şey istemiyorum. Yapsan iyi olur 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devam et dostum." (Okuyucuya not: Amerika'daki zencilerin lehçesi, aralarında sonuna kadar yaygın olan uyuşturucu kullanımına ilişkin pek çok özel terim içeriyordu. "Şey", özellikle afyon türevi olan eroin anlamına geliyordu. popüler. "Ateş etmek", eroini damara enjekte etmek anlamına geliyordu. Hem Zencinin uyuşturucu alışkanlıkları hem de lehçesinin büyük bir kısmı, Eski Çağ'ın son elli yılında hükümetin zorladığı ırkların karışması döneminde Amerika'nın beyaz nüfusuna yayıldı. Çağ.) 

Ancak Bill onların cesaretini kırma girişiminde başarısız oldu. İkinci Siyah garaj kapısına ritmik bir şekilde vurmaya başladı ve tekrar tekrar "Aç kapıyı kardeşim, aç" diye slogan atmaya başladı. Arabadaki biri radyoyu açtı ve sağır edici bir seste zenci müziği çalmaya başladı. 


Gücümüzün yettiği son şey, bu gürültülü sahnenin devamı ile polisin ya da yan taraftaki kamyon firmasından birinin dikkatini çekmek olduğundan, Bill ve ben hemen bir plan yaptık. 

Her iki kızı da pompalı tüfeklerle silahlandırdık ve onları mağaza 

alanının bir tarafındaki kasaların arkasına yerleştirdik. Bir tabanca aldım, arka kapıdan dışarı çıktım ve davetsiz misafirleri dışarıdan koruyabilmek için sessizce binanın yan tarafından dolaştım. Sonra Bill, “Tamam, tamam. 
Kapıyı açıyorum dostum. Sen arabanı içeri sür." dedi. 

Bill garaj kapısını kaldırmaya başladığında Siyahlardan biri arabaya geri döndü ve motoru çalıştırdı. Bill bir kenarda durdu ve başını eğik tuttu, böylece arabanın ışıkları ona çarptığında beyaz teni göze çarpmıyordu. 
Herkes içeri girince kapıyı tekrar indirmeye başladı. Ancak Siyahların arabası, kapının tamamen kapanmasına yetecek kadar yaklaşmamıştı ve sürücü, bir adım daha ileri gitme komutunu görmezden geldi. 


Sonra yaya olan Siyahlardan biri Bill'i daha iyi gördü ve hemen alarmı çalıştırdı. "Kardeşim yok" diye bağırdı. 

Bill dükkanın ışıklarını yaktı ve ben yarı kapalı kapının altından içeri girerken kızlar saklandıkları yerden çıktılar. 

Bill, sürücü tarafındaki kapıyı hızla açarak, "Herkes arabadan dışarı çıksın ve yere yatsın" diye emir verdi. "Hadi zenciler, hareket edin!" 
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Üzerlerine doğrultulan dört topa baktılar ve yüksek sesle itiraz etmeden hareket ettiler. Ancak bunlardan ikisi zenci değildi. Altısı da yüzüstü beton zemine uzandığında, üç Siyah erkek, bir Siyah kadın ve iki Beyaz fahişemiz olduğunu gördük. Her ikisi de 18 yaşının üzerinde görünmeyen iki Beyaz kızı görünce tiksintiyle başımı salladım. 


Ne yapacağına karar vermesi uzun sürmedi. Silah seslerini kaldıramazdık, ben de ağır bir levyeyi, Bill de bir kürek aldı. Kızlar onları pompalı tüfekleriyle korurken, biz yerde ekibin zıt uçlarında başladık. Hızlı ama kusursuz bir şekilde çalıştık; kafalarının arkasına tek bir darbe her biri için yeterliydi. 


Yani son ikisine kadar. Bill'in küreğinin bıçağı Siyah erkeklerden birinin kafatasına sekti ve yanındaki Beyaz kızın omzuna çarptı, etini kesti ama ölümcül bir yara açmadı. Onun işini bitirmek için levyemi oyuna sokmadan önce, küçük orospu bir atış gibi ayağa kalktı. 


İçeri girdikten sonra garaj kapısını mümkün olduğu kadar aşağı itmiştim ama kapı hâlâ düzgün bir şekilde kilitlenmemişti ve bu arada yaklaşık on beş santim yukarıya doğru sürünerek çıkmıştı. Bu dar açıklıktan hızla geçerek sokağa doğru yöneldi, ben de onun yaklaşık 10 metre arkasındaydım. 

Koşan kızın hemen önünde, karanlık kaldırımda bir ışık yayının sallandığını görünce dehşetten donup kaldım. Yan taraftaki otoparktan büyük bir kamyon sokağa dönüyordu. Kız sokağa ulaşsa kamyonun farları onu aydınlatacak ve sürücünün onu görmemesi mümkün olmayacaktı. 


Hiç tereddüt etmeden tabancamı kaldırdım ve ateş ettim, kızı anında park alanımızı kamyon firmasının park alanından ayıran otlarla kaplı çitin yanında yere düşürdüm. Sadece etkisi açısından değil, aynı zamanda hızlanan kamyonun motorundan gelen gürültünün ihbarı etkili bir şekilde maskelemesi açısından da çok şanslı bir atıştı. Kamyon uzaklara doğru gürleyene kadar soğuk terlerden sırılsıklam bir halde garaj yolunda çömeldim. 


Bill ve ben altı cesedi Siyahların arabasının arkasına yükledik. 
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Carol da bizim aracımızda onu takip ederken arabayı sürdü ve tüyler ürpertici kargoyu İskenderiye şehir merkezindeki bir Siyah restoranının önüne park etti. Bırakın polis çözsün! 

Yeni iletişim ekipmanı üzerindeki çalışmalar oldukça iyi gidiyor. Kızlar bugün akşam yemeğinden ve akşamın talihsiz olaylarından önce o kadar çok üniteyi bir araya getirdiler ki, işimin bir parçası olan ayarlama ve testlere yetişemedim. 


Daha iyi bir osiloskopum ve birkaç başka enstrümanım olsaydı daha fazlasını yapabilirdim. 


30 Kasım. Cumartesi günkü olayları düşünürken beni şaşırtan şey, o iki Beyaz 
fahişeyi öldürdüğüm için hiçbir pişmanlık ya da pişmanlık duymamamdı. Altı ay önce, ne yapmış olursa olsun, ergenlik çağındaki Beyaz bir kızı sakince katlettiğimi hayal edemiyordum. 

Ama son zamanlarda hayata dair çok daha gerçekçi oldum. Anladığım kadarıyla bu iki kız Siyahlarla birlikteydi çünkü okullardan, kiliselerden liberalizm hastalığına ve Sistemin bugünlerde gençlere yaydığı plastik popüler kültüre bulaşmışlardı. Muhtemelen sağlıklı bir toplumda büyümüş olsalardı, bir miktar ırksal gurura sahip olacaklardı. 


Ancak bu tür düşüncelerin mücadelemizin şu andaki aşamasıyla alakası yok. 
Hastalığa genel bir tedavi getirecek araçları elimize alana kadar, tıpkı tüm sürüyü kaybetmek istemediğiniz sürece, herhangi bir sürüdeki hastalıklı hayvanları acımasızca ayıklayıp imha etmeniz gerektiği gibi, onunla da başka yollarla başa çıkmalıyız. sürü. 

Kadınsı el sıkışmaların zamanı değil. 

Bu akşam televizyon haberlerinde gördüklerimiz bu dersi hepimize güçlü bir şekilde hatırlattı. Chicago'daki İnsan İlişkileri Konseyi bugün büyük bir "ırkçılık karşıtı" miting düzenledi. Mitingin iddia edilen bahanesi, Cuma günü Chicago şehir merkezinde bir araba dolusu Siyah "milletvekilinin" güpegündüz, muhtemelen Örgüt tarafından makineli tüfekle vurulmasını protesto etmekti. 
Olayda yalnızca üç Siyah öldürüldü, ancak Sistem, Beyazların İnsan ırkına karşı kaynayan öfkesini susturmak için bunu ele geçirdi. 
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İlişkiler Konseyleri ve onların vekil Siyah serseri ekipleri. 
Görünüşe göre bu Siyah "milletvekilleri" Chicago'daki savunmasız Beyazlara karşı buradakilerden çok daha şok edici saldırılar gerçekleştirdiler. 


Chicago bölgesindeki tüm kitle iletişim araçları tarafından güçlü bir şekilde desteklenen Chicago mitingine, ilk aşamada yaklaşık 200.000 gösterici katıldı; bunların yarısından fazlası beyazdı. 

Şehir toplu taşıma yetkililerinin katkılarıyla yüzlerce özel otobüs, 

etkinlik için tüm banliyölerden insanları getirdi. 

Chicago İnsan İlişkileri Konseyi'nin kol bantlarını takan binlerce genç Siyah haydut, "düzeni koruyan" devasa kalabalığın içinde kibirli bir şekilde caka satarak yürüyordu. 

Mitinge, "kardeşlik" ve "eşitlik" yönünde dindar çağrılar yapan tüm olağan siyasi fahişeler ve kürsü fahişeleri katıldı. Daha sonra sistem, "Beyaz ırkçılığının kötülüğünün" tamamen ortadan kaldırılması konusunda heyecan verici bir konuşma yapan yerel Tom'lardan birini dışarı çıkardı. 
(Okuyucuya not: "Tom", yetkililer veya Yahudi çıkarları için çalışan zenci bir paravandı. Kendi ırklarından kitleleri manipüle etme konusunda uzman olan bu kişilere, hizmetlerinin karşılığında iyi maaş veriliyordu. 
Hatta bazı "Tomlar", kısa süreliğine de olsa Örgüt, Devrimin son aşamalarında, milyonlarca Zencinin belirli kentsel alanlardan minimum Beyaz can kaybıyla toplama kamplarına gönderilmesi istendiğinde.) 


Bundan sonra, İnsan İlişkileri Konseyi'nin yetenekli ajitatörleri, kalabalığın çeşitli kesimlerini gerçek bir kardeşlik çılgınlığına dönüştürdü. Transistörlü megafonları olan bu esmer, sapık saçlı küçük Yahudi çocuklar işlerini gerçekten biliyorlardı. Kalabalığın ellerine düşecek kadar talihsiz olabilecek herhangi bir "Beyaz ırkçı" için gerçek kana susamışlıkla çığlık atmasını sağladılar. 

"Irkçıları öldürün" sloganları atarak ve kardeşçe sevgiyi ifade eden diğer ifadelerle kalabalık, Chicago şehir merkezinde yürüyüşe başladı. 
Siyah "milletvekilleri" kaldırımlarda alışveriş yapanlara, işçilere ve iş adamlarına yürüyüşe katılma emri verdi. Reddeden herkes acımasızca dövüldü. 

Daha sonra Siyah çeteleri mağazalara ve ofislere girmeye başladı 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Herkesin sokağa çıkmasını emretmek için megafonları kullanarak yürüyüş rotası boyunca binalar. Bir mağazanın veya bina lobisinin geri kalan sakinlerinin bu fikri anlayıp gösteriye coşkuyla katılmasından önce genellikle bir veya iki inatçı Beyazı tekmelemek yeterliydi. 

Kalabalık artarak sona doğru yarım milyon kişiye yaklaşırken, kol bantlı Siyahlar giderek daha saldırgan hale geldi. Kalabalık içinde yeterince yüksek sesle şarkı söylemiyormuş gibi görünen herhangi bir Beyaz'ın saldırıya uğraması muhtemeldir. 

Ve TV kameralarının zevkle yakınlaştırdığı çok sayıda vahim olay yaşandı. Kalabalıktan biri, yaklaştıkları bir kitapçıda "ırkçı" kitaplar satıldığı söylentisini başlattı. Bir iki dakika içinde birkaç yüz göstericiden oluşan bir grup -bu kez çoğunluğu genç beyazlardan oluşan- ana kalabalıktan ayrılarak kitapçıda toplandı. 
Pencereler kırıldı ve mağazanın içindeki göstericilerden oluşan ekipler dışarıdakilere kucak dolusu kitap fırlatmaya başladı. 


Başlangıçtaki öfke dalgası, kitaplardan çılgınca avuç dolusu sayfanın yırtılıp havaya atılmasıyla dağıldıktan sonra, geri kalan kitaplar için kaldırımda şenlik ateşi yakıldı. Daha sonra bir Beyaz satış görevlisini dışarı sürüklediler ve onu dövmeye başladılar. 
Kaldırıma düştü ve kalabalık, tepinerek ve tekmeleyerek onun 


üzerine saldırdı. Televizyon ekranı olay yerinin yakın planını gösterdi. 
Beyaz göstericilerin yüzleri kendi ırklarına karşı nefretle buruşmuştu! 


Televizyon izleyicilerinin yakından takip edildiği bir diğer olay ise bir kedinin öldürülmesiydi. Kalabalıktan biri büyük, beyaz bir sokak kedisini fark etti ve "Korkunç kediyi getirin!" diye bağırmaya başladı. Yaklaşık bir düzine gösterici talihsiz kedinin ardından ara sokağa doğru yola çıktı. Birkaç dakika sonra ellerinde kedinin kanlı cesedini taşıyarak yeniden ortaya çıktıklarında, ne olduğunu görebilecek kadar yakında bulunan kalabalıktan coşkulu bir tezahürat yükseldi. Tam bir delilik! 

Chicago'daki gösteriden hepimizin ne kadar depresyona girdiğini kelimelerle anlatmak imkansız. Tabii ki amacı da buydu 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mitingin organizatörleri. Onlar uzman psikologlardır ve kitlesel terörün gözdağı için kullanıldığını iyice anlıyorlar. İçten içe hâlâ kendilerine karşı çıkan milyonlarca insanın artık ağızlarını açamayacak kadar korkacaklarını biliyorlar. 


Ama nasıl olur da halkımız -Beyaz Amerikalılar- nasıl bu kadar omurgasız, bu kadar emektar ve zalimlerini memnun etmeye bu kadar hevesli olabilir? 
Böyle bir ayaktakımından nasıl devrimci bir ordu toplayabiliriz? 

Bu gerçekten 20 yıl önce Ay'da yürüyen ve yıldızlara ulaşan ırkla aynı mı? Ne kadar da aşağılara düştük! 


İçinde bulunduğumuz mücadeleyi, sel gibi, gerçek nehirler gibi kan dökmeden kazanmanın mümkün olmadığı artık korkutucu derecede açık. 

Cumartesi günü İskenderiye'de bıraktığımız araba dolusu leşten yerel haberlerde kısaca bahsedildi ama ulusal haberlerde hiç bahsedilmedi. 
Bu kadar küçümsenmenin nedeninin, altılı cinayetlerin haber değeri olamayacak kadar sıradan hale gelmesi değil, yetkililerin bu olayın ırksal önemini fark etmeleri ve taklidi teşvik etmemeye karar vermeleri olduğunu düşünüyorum. 
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Bölüm Xİl 


4 Aralık 1991. Birkaç hafta önce orada tanıştığım küçük kızıl saçlı "okulu 
terk eden" Elsa ile konuşmak için bugün Georgetown'a gittim. Ziyaretimin nedeni, Elsa'nın bazı arkadaşlarının Sistem'e karşı mücadelemizde rol oynama potansiyelini daha iyi değerlendirmeye çalışmaktı. 


Aslında onlardan bazıları - ya da en azından benzer durumdaki insanlar - halihazırda Sistem'e karşı kendi savaşlarının içindeler. Geçtiğimiz ay, Örgütün müdahil olmadığı olayların sayısında şaşırtıcı bir artış yaşandı. 


Bunlar arasında bombalamalar, kundakçılık, adam kaçırma, şiddetli halk gösterileri, sabotaj, önde gelen isimlere yönelik ölüm tehditleri ve hatta geniş çapta duyurulan iki suikast yer alıyor. Çeşitli olayların sorumluluğunu o kadar çok farklı grup (anarşistler, vergi isyancıları, şu ya da bu çizgideki "kurtuluş cepheleri", yarım düzine birbirinden uzak dini tarikatlar) üstlendi ki, hiç kimse bunların hepsine ayak uyduramaz. Baltası olan her deli harekete geçmiş gibi görünüyor. 

Bu insanların çoğu o kadar dikkatsiz amatörler ki, ırksal olarak entegre olmuş FBI'ımız bile onları toplamak konusunda oldukça güvenilir bir iş çıkarıyor, ancak daha fazlası ortaya çıkmaya devam ediyor gibi görünüyor. 
Örgütün faaliyetlerinin getirdiği genel devrimci şiddet ve hükümet karşı şiddeti atmosferi, görünüşe göre bunların çoğunun teşvik edilmesinden sorumludur. 

Tüm bunların en ilginç yönü, Sistem'in vatandaşların zihinleri üzerindeki hakimiyetinin genelden daha az olduğunun kanıtıdır. Amerikalıların çoğu, elbette, TV dininin yüksek rahipleriyle zihinsel olarak aynı doğrultuda yürüyor, ancak giderek büyüyen bir azınlık, adımlarını bozdu ve Sistem'i bir düşman olarak görüyor. 

Ne yazık ki düşmanlıkları genellikle yanlış sebeplere dayanmaktadır ve faaliyetlerini koordine etmek neredeyse imkansızdır. 


Aslında vakaların büyük çoğunluğunda gerekçeli bir temel bulunmamaktadır. 
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hepsi faaliyetleri için. Bu aslında siyasi terörizmden ziyade, 

hayal kırıklıklarının vandalizm biçiminde kitlesel bir şekilde dışa vurulmasıdır. 
Sadece bir şeyleri parçalamak, yaşamak zorunda kaldıkları yaşanmaz dünyanın sorumlusu olarak gördükleri insanları yaralamak istiyorlar. 

Şu anda gördüğümüz devasa ölçekteki vandalizm, siyasi polisin başa çıkamayacağı bir şey. uzun zamandır. Onları perişan halde çalıştırıyor. 


Siyasi vandalların ve delilerin yanı sıra, son olaylarda nüfusun diğer iki kesimi de önemli bir rol oynuyor: Siyah ayrılıkçılar ve organize suçlular. Birkaç hafta öncesine kadar herkes Sistem'in nihayet 70'lerde milliyetçi fikirli Siyahların sonuncusunu da satın aldığını varsayıyordu. 
Görünen o ki, gözlerden uzak duruyorlar ve kendi işleriyle ilgileniyorlar ve şimdi de biraz para kazanmak için bir şans görüyorlar. 


Çoğunlukla Tom gruplarının ofislerini havaya uçuruyor ve birbirlerine ateş ediyor gibi görünüyorlar, ancak geçen hafta New Orleans'ta çok sayıda camın kırıldığı ve yağmalandığı oldukça iyi bir isyan organize ettiler. Onlara daha fazla güç! 


Mafya, sahip oldukları iki veya üç büyük işçi sendikası ve diğer birkaç organize suç grubu, gasp faaliyetlerini önemli ölçüde artırarak düzensizlikten ve halkın endişesinden faydalanıyor. Bir iş adamına ya da tüccara, "koruma" ödemesi yapmadığı takdirde işyerini bombalayacaklarını söylediklerinde, birkaç ay öncesine göre onlara inanma olasılıkları daha yüksek. Ve adam kaçırma büyük bir iş haline geldi. Polisler, profesyonel haydutları rahatsız edemeyecek kadar Sistem'in (yani bizim) gerçekten endişelendiği şeyler üzerinde çalışmakla meşguller ve bir saha günü geçiriyorlar. 


Kesinlikle soğukkanlı bir bakış açısıyla suçtaki bu artışı bile memnuniyetle karşılamalıyız, çünkü bu durum halkın Sistem'e olan güveninin sarsılmasına yardımcı oluyor. Ancak Sistem'in "satın aldığı" yargıçların uzun zamandır şımarttığı bu unsurların her birini alıp, yargıçlarla birlikte daha fazla uzatmadan duvarın dibine koyacağımız gün de gelmeli. 
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Elsa'nın bana verdiği adresi çaldım - burası bir zamanlar şık bir şehir evi olan binanın bodrum girişiydi - ve Elsa'yı sorduğumda kucağında ağlayan bir bebek taşıyan hamile olduğu belli olan genç bir kadın tarafından içeri davet edildim. Gözlerim loş ışığa alıştığında tüm bodrum katının ortak yaşam alanı olarak kullanıldığını gördüm. Alçak tavan boyunca uzanan borulara bağlanan battaniyeler ve çarşaflar, yarım düzine köşe ve nişin kabaca yarı-özel uyku alanları olarak bölünmesine hizmet ediyor. 
Ayrıca bodrumun ana kısmında yerde birkaç şilte bulunmaktadır. 


İki genç kadının mutfak aletlerini yıkadığı çamaşırhanenin yanındaki oyun masasından başka mobilya yok, sandalye bile yok. 


Bir duvarın önünde bodrumdaki tek ısıyı sağlayan eski bir odun sobası var. Daha sonra öğrendiğim gibi, küçük komünün elindeki tek kamusal hizmet akan sudur ve mahallede çöp toplayarak ya da kapıları, korkulukları, pencere pervazlarını kırmak için üst kata bir baskın ekibi göndererek sobaları için yakıt elde ederler. döşeme tahtaları bile. 
Bodrum merdivenlerinin başındaki sıkı barikatlı çelik kapının ötesinde, daha büyük bir başka komün evin üst kısmını işgal ediyor, ancak genellikle çılgın uyuşturucu partilerine düşkünler ve sonrasında yakıt akıncılarını alt kattan püskürtecek durumda değiller. 


Bodrum katında yaşayanlar ağır uyuşturuculardan uzak duruyor ve kendilerini üst kattaki insanlardan oldukça üstün görüyorlar. Yine de kendileri için pis bodrum katını tercih ediyorlar, çünkü ısıtmak ve savunmak üst kata göre daha kolay; pencereler tavana yakın birkaç küçük, kirli çizgili camdan oluşuyor ve herhangi bir saldırgan davetsiz misafirin giremeyeceği kadar küçük. Üstelik yaz aylarında daha serin oluyor. 

İçeri girdiğimde yedi ya da sekiz kişi şiltelerin üzerine yayılmış, pille çalışan bir televizyon alıcısında saçma bir "oyun" programı izliyor ve esrarlı sigara içiyordu. Her yer bayat bira, yıkanmamış çamaşır ve esrar dumanının kokusuyla kaplıydı. (Esrarı bir uyuşturucu olarak görmüyorlar.) Dört yaşlarında iki küçük oğlan çocuğu, ikisi de çırılçıplak. 
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yerde yuvarlanıyor ve sobanın yanında kavga ediyorlardı. Tavana yakın boşta duran ısıtma borularından birine rahatça tünemiş gri bir kedi merakla bana bakıyordu. 

Ancak şiltelerdeki insanlar kısa bir bakıştan sonra ödeme yapmadılar. 
bana daha fazla ilgi göster. Televizyon ekranının aydınlattığı yüzlerin hiçbirinin Elsa'ya ait olmadığını görebiliyordum. Ancak beni kabul eden kız adını seslendiğinde uzak köşedeki battaniye bölmelerinden biri aniden kenara itildi ve Elsa'nın başı ve çıplak omuzları bir an için görünür hale geldi. Beni görünce sevinçten çığlık attı, battaniyesinin arkasına saklandı ve bir dakika sonra "büyükanne" elbisesiyle ortaya çıktı. Elsa battaniyeyi aralayıp dışarı çıkarken, loş girintide yatağın üzerinde başka bir şekil görmek beni belli belirsiz rahatsız etti. Bir kıskançlık mı? 


Elsa bana samimi bir sevgiyle hızlıca sarıldı ve ardından ocaktaki eski bir tencereden döktüğü dumanı tüten bir fincan kahve ikram etti. Kahveyi minnetle kabul ettim, çünkü otobüs durağından yürümek beni iyice üşütmüştü. Sobanın yanında boş bir yatağa oturduk. Televizyondan gelen ses ve ağlayan bebeğin ve itişip kakışan iki oğlanın çıkardığı 


gürültü, nispeten mahremiyet içinde konuşmamıza olanak sağladı. 


Pek çok şeyden konuştuk, çünkü ziyaretimin gerçek nedenini hemen söylemek istemedim. Elsa ve birlikte yaşadığı insanlar hakkında çok şey öğrendim. Öğrendiklerimin bir kısmı beni üzdü, bir kısmı ise beni derinden sarstı. 

Elsa'nın kendi hikayesi beni çok üzdü. Üst orta sınıf bir ailenin tek çocuğudur. Babası, Washington'un en güçlü Senatörlerinden birinin konuşma yazarıdır (ya da öyleydi, ailesiyle bir yıldan fazla bir süredir iletişim halinde değildi). Annesi, asıl faaliyeti Beyazların banliyö mahallelerinde evler satın almak ve Siyahi refah ailelerini buralara taşımak olan sol görüşlü bir vakfın avukatı. 


Elsa 15 yaşına gelene kadar çok mutluydu. Ailesi o zamana kadar Connecticut'ta yaşıyordu ve Elsa kızlara yönelik özel bir okula gidiyordu. (Tek cinsiyetli okullar artık yasa dışıdır, 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Tabii ki.) Yazları ailesiyle birlikte sahildeki tatil evlerinde geçirdi. Yazlık evlerinin çevresindeki ormanları, patikaları ve tek başına yaptığı uzun yürüyüşleri anlatırken Elsa'nın yüzü parlıyordu. Kendi küçük yelkenlisi vardı ve özel piknikler yapmak ve güneşte uzanıp hayal kurmak için uzun, mutlu saatler geçirmek için sık sık kıyıdan açıktaki küçük bir adaya yelken açardı. 

Daha sonra aile Washington'a taşındı ve annesi, Beyazların bir banliyösünde yaşamak yerine Capitol Hill yakınlarındaki Siyahların çoğunlukta olduğu bir mahallede bir daire tutmaları konusunda ısrar etti. Elsa, onu gönderdikleri ortaokuldaki dört Beyaz öğrenciden biriydi. 

Elsa erken gelişmişti. Doğal sıcaklığı ve açık, çekingen doğası, olağanüstü fiziksel çekiciliğiyle birleşerek 15 yaşında bile cinsel açıdan olağanüstü derecede çekici bir kız ortaya çıkardı. Sonuç, okuldaki bir diğer Beyaz kıza da sürekli olarak kızan Siyah erkeklerin, Elsa'ya huzur yok. Bunu gören Siyah kızlar, Elsa'dan özel bir tutkuyla nefret ediyor ve ona ellerinden gelen her şekilde eziyet ediyorlardı. 

Elsa okuldayken bir an bile tuvalete girmeye, hatta öğretmenin görüş alanından çıkmaya cesaret edemiyordu. Bir gün Siyahi bir müdür yardımcısı onu ofisinde köşeye sıkıştırıp elini elbisesinin içine sokmaya çalıştığında, kısa süre sonra öğretmenlerin gerçek bir koruma sağlamadığını anladı. 

Elsa her gün okuldan eve gözyaşları içinde geliyor ve ailesine onu başka bir okula göndermeleri için yalvarıyordu. Annesinin tepkisi ona bağırmak, yüzüne tokat atmak ve ona "ırkçı" demek oldu. Eğer Siyah oğlanlar onu rahatsız ediyorsa bu onun hatasıydı, onların değil. Ve Siyah kızlarla arkadaş olmak için daha çok çabalamalı. 

Müdür yardımcısıyla yaşadığı olayı ona anlattığında bile babası onu rahatlatmadı. Bütün bu mesele onu utandırıyordu ve bunu duymak istemiyordu. Onun liberalizmi annesininkinden daha pasifti, ancak genellikle tamamen "özgürleşmiş" karısı tarafından ırkla ilgili herhangi bir konuda aynı fikirde olması konusunda korkutuluyordu. 
Hatta üç genç siyah haydut kapısının önünde ona yaklaşıp cüzdanını aldı ve 
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Elsa'nın annesi, kol saatini çalan ve sonra onu yere düşürüp gözlüklerini çiğneyen Elsa'nın polisi aramasına ve soygunu bildirmesine izin vermedi. Siyahlara karşı polise şikayette bulunma düşüncesinin bir bakıma "faşist" olduğunu düşünüyordu. 

Elsa üç ay boyunca buna katlandı ve sonra evden kaçtı. 

Şu anda içinde bulunduğu küçük topluluk onu büyüledi ve temelde neşeli bir mizaca sahip olduğundan, yeni durumunda oldukça mutlu olmayı öğrendi. 

Sonra, yaklaşık bir ay önce, onunla tanışmama yol açan bir sorun çıktı. Gruba yeni bir kız olan Mary Jane katılmıştı ve Elsa ile Mary Jane arasında sürtüşme vardı. O sırada Elsa'nın yatağını paylaştığı çocuk, görünüşe göre Mary Jane'i daha önce, ikisi de gruba katılmadan önce tanıyordu ve Mary Jane, Elsa'yı bir gaspçı olarak görüyordu. Elsa da Mary Jane'in erkek arkadaşını baştan çıkarmaya yönelik pek de ustaca olmayan çabalarına kızıyordu. Sonuç, bir gün ikisi arasında, daha güçlü olan Mary Jane'in kazandığı, çığlık atan, tırmalayan, saç yolan bir kavgaydı. 

Elsa iki gün boyunca sokaklarda dolaşmıştı - işte o zaman onunla tanıştım - ve sonra bodrumdaki komüne geri döndü. Bu arada Mary Jane, gruptaki başka bir kızın yanlış tarafına geçmişti ve Elsa bir ültimatom vererek bu avantajı kullandı: Ya Mary Jane gitmeli ya da o, Elsa, kalıcı olarak ayrılacaktı. Mary Jane, Elsa'yı bıçakla tehdit ederek karşılık vermişti. 


"Peki ne oldu?" Diye sordum. 

Elsa'nın basit cevabı "Onu sattık" oldu. 

"Onu sattın mı? Ne demek istiyorsun?" diye bağırdım. 

Elsa şöyle açıkladı: "Mary Jane, herkes benim tarafıma geçtikten sonra ayrılmayı reddetti, biz de onu Kike Kappy'ye sattık. O da bize televizyonu ve onun için iki yüz dolar verdi." 

"Kike Kappy"nin, hayatını Beyaz köle ticaretinden kazanan Kaplan adında bir Yahudi olduğu ortaya çıktı. Kaçak kızları satın almak amacıyla New York'tan Washington'a düzenli geziler yapıyor. Her zamanki tedarikçileri, Elsa'yı kurtardığım "kurt sürüleri"ydi. Bu yağmacı gruplar kızları kaçırıyor 
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Onları bir hafta kadar orada tut ve sonra eğer ortadan kaybolmaları gazetelerde herhangi bir yoruma neden olmadıysa onları Kaplan'a sat. 

Bundan sonra kızlara ne olacağını kimse kesin olarak söyleyemez ama çoğunun, zenginlerin garip ve sapkın arzularını tatmin etmek için gittiği New York'taki bazı seçkin kulüplerde hapsedildiği düşünülüyor. Bazılarının sonunda bir Satanist kulübe satıldığı ve korkunç ritüellerde acı verici bir şekilde parçalandığı söyleniyor. Neyse, komünden biri Kaplan'ın şehirde olduğunu ve "satın aldığını" duymuştu, bu yüzden Mary Jane gitmeyince onu bağladılar, Kaplan'ın 


yerini tespit ettiler ve satışı yaptılar. 


Şoka uğramayacağımı sanıyordum ama Elsa'nın Mary Jane'in kaderiyle ilgili anlattığı hikaye beni dehşete düşürdü. Öfkeli bir ses tonuyla "Nasıl," diye sordum, "Beyaz bir kızı bir Yahudi'ye satabilir misin?" Elsa bariz hoşnutsuzluğumdan utandı. Bunun korkunç bir şey olduğunu ve bazen Mary Jane'i düşündüğünde kendini suçlu hissettiğini itiraf etti, ancak o zamanlar bu, komünün sorununa uygun bir çözüm gibi görünmüştü. Bunun her zaman gerçekleştiğini, yetkililerin görünüşe göre bu konuda her şeyi bildiğini ve müdahale etmediğini, dolayısıyla bunun aslında herhangi birininkinden çok toplumun hatası olduğunu söyleyerek zayıf bir bahane sundu. 


İğrenerek başımı salladım ama konuşmamızın bu yönü bana esas olarak ilgilendiğim konuya uygun bir açılış sağladı. "Kaplan'ın varlığına ve onun pis işlerine göz yuman bir medeniyet yakılıp kül edilmeli" dedim. 


"Her şeyi bir şenlik ateşi yakmalı ve sonra yeniden başlamalıyız." 


Bilinçsizce sesimi, son yorumumun bodrumdaki herkes tarafından duyulmasına yetecek kadar yükseltmiştim. Tüylü bir kişi televizyonun önündeki yatağından kalktı ve o tarafa doğru ilerledi. "Kim ne yapabilir?" 
diye sordu, aslında bir cevap beklemiyordu. "Kike Kappy en az bir düzine kez tutuklandı ama polisler onu her zaman serbest bırakıyor. Siyasi bağlantıları var. New York'taki önde gelen Yahudilerden bazıları onun müşterileri. 


Ve iki ya da üç Kongre üyesinin, onun tedarik ettiği kulüplerden bazılarını ziyaret etmek için düzenli olarak oraya gittiğini duydum." 
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"O halde birisi Kongre'yi havaya uçurmalı" diye cevap verdim. 

Görünüşe göre Örgütün havan topu saldırısına atıfta bulunarak, "Sanırım bu zaten denendi" diye güldü. 

"Eh, eğer şimdi elimde bir bomba olsaydı kendim denerdim" dedim. 
"Nereden dinamit alabilirim?" 

Adam omuzlarını silkti ve televizyona geri döndü. Daha sonra bilgi almak için Elsa'yı pompalamayı denedim. Georgetown'da hangi gruplar bombalama yapıyor? Onlardan biriyle nasıl iletişime geçebilirim? 


Elsa yardımcı olmaya çalıştı ama bilmiyordu. Bu onun özel bir ilgisinin olmadığı bir konuydu. Sonunda, daha önce oradan geçen adama seslendi: "Harry, 29. Cadde'deki insanlar, kendilerine 'Dördüncü Dünya Kurtuluş Cephesi' diyenler domuzlarla savaşmıyor mu?" 


Harry'nin sorusundan pek memnun olmadığı belliydi. Ayağa fırladı, ikimize öfkeyle baktı ve cevap vermeden bodrumdan çıkıp kapıyı arkasından çarptı. 

Çamaşırhanedeki kadınlardan biri arkasını döndü ve Elsa'ya öğle yemeğini hazırlama gününün geldiğini ve henüz patatesleri haşlamak için ocağa bile koymadığını hatırlattı. Elsa'nın elini sıktım, iyi dileklerde bulundum ve çıktım. 

Sanırım işleri oldukça fena batırdım. "Bırakılan" topluluğa öylece girebileceğimi ve Sistem'e karşı şiddet içeren ve yasa dışı faaliyetlerde bulunan birine kibarca yönlendirilebileceğimi hayal etmek inanılmaz derecede saflıktı. Açıkçası Washington'daki her gizli polis aynı şeyi deniyor. Benim de polis olduğum sözü her yerde mutlaka duyulmalıdır. 
Bu, söz konusu çevredeki Sistem karşıtı militanlarla temas kurma şansımı boşa çıkarıyor. 


Elbette, "Dördüncü Dünya Kurtuluş Cephesi"ni, her ne ise, bulmaya çalışması için başka birini gönderebiliriz. Ama şimdi bunun bir anlamı var mı diye merak ediyorum. Elsa'ya yaptığım ziyaret beni, onun yaşam tarzını paylaşan insanlarda Örgüt ile yapıcı işbirliği potansiyelinin çok az olduğuna oldukça ikna etti. Öz disiplinden ve herhangi bir gerçek anlamdan yoksundurlar 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amaçlı. Vazgeçtiler. Aslında yapmak istedikleri tek şey bütün gün 

yatıp sevişmek ve esrar içmek. Neredeyse inanıyorum ki, eğer hükümet yardım yardımlarını iki katına çıkarırsa, bomba atanların bile militanlığını kaybedeceklerini düşünüyorum. 

Elsa temelde iyi bir çocuk ve içgüdüleri çoğunlukla iyi olan ancak bu kabus dünyasıyla baş edemeyen ve bu yüzden okuldan ayrılan başkaları da olmalı. Her ikimiz de dünyayı şimdiki haliyle reddetmiş ve ikimiz de bir anlamda okulu bırakmış olsak da, bir anlamda Örgüt'teki insanlarla Elsa'nın arkadaşları arasındaki fark, bizim başa çıkma yeteneğimiz olması, onların olmamasıdır. Kendimi, Henry'yi, Katherine'i ya da Organizasyon'daki herhangi birini oturup televizyon seyrederken ve yapılması gereken çok şey varken dünyanın akışına bırakacağını hayal edemiyorum. Bu insan kalitesi farkıdır. 


Ancak bizim için önemli olan birden fazla kalite türü var. 
Amerikalıların çoğu hâlâ bu durumla başa çıkıyor; bazıları zorlukla, bazıları ise oldukça başarılı. Okulu bırakmadılar çünkü belli bir hassasiyetten yoksunlardı - Örgüt'te bizim de Elsa ve onun en iyi arkadaşlarıyla paylaştığımıza inandığım bir hassasiyet - bu çürüyen toplumun kokusunu almamızı sağlayan ve bizi biz yapan bir hassasiyet. şaka. 
Dışarıdaki başa çıkanlar da, başa çıkmayanların çoğu gibi, ya kokuyu alamıyor ya da onları rahatsız etmiyor. Yahudiler onları her türlü domuz ahırına götürebilirdi ve bol miktarda pislik olduğu sürece buna uyum sağlayacaklardı. Evrim onları yetenekli hayatta kalanlar haline getirdi, ancak onları başka bir açıdan başarısızlığa uğrattı. 


İnsan uygarlığı ne kadar kırılgan bir şeydir! Bu onun temel doğası açısından ne kadar yüzeyseldir! Ve onun varlığını sürdürmesi, hayatlarına bir model verdiği kalabalık kalabalıklardan ne kadar azına bağımlıdır! 

En yetenekli bireylerin (yurttaşlarımızın en saldırgan, zeki ve çalışkan olanlarının) belki de yüzde bir ya da ikisinin varlığı olmadan, ne bu medeniyetin ne de herhangi bir medeniyetin kendisini uzun süre ayakta tutamayacağına inanıyorum. Belki yüzyıllar boyunca yavaş yavaş parçalanacak ve insanların bu sorunu çözecek irade, enerji veya dehası olmayacaktı. 
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çatlaklar. Sonunda herkes kendi doğal, uygarlık öncesi durumuna geri dönecekti; bu, Georgetown'daki okuldan ayrılanlarınkinden pek de farklı olmayan bir durumdu. 

Ancak enerji, irade ve deha bile açıkça yeterli değil. 

Amerika'da hâlâ çarkların dönmesini sağlayacak kadar üstün başarılılar var. Ancak bu üstün başarılılar, uzun zaman önce çabalarıyla çalışmaya devam eden makinenin yoldan çıktığını ve şimdi uçuruma doğru hızla uçtuğunu fark etmemiş gibi görünüyor. Gittikleri yönün çirkinliğine ve doğallığına karşı olduğu kadar, nihai tehlikesine karşı da duyarsızdırlar. 

Irkımızı ormandan çıkarıp gerçek uygarlığa doğru attığımız ilk birkaç adıma yönlendiren aslında sadece bir azınlıktır. Her şeyi, hem yapılması gerekeni hissetme duyarlılığına hem de bunu yapma becerisine sahip olan birkaç atamıza borçluyuz. 

Duyarlılık olmadan hiçbir yetenek gerçekten büyük bir başarıya yol açamaz ve yetenek olmadan duyarlılık yalnızca hayallere ve hüsrana 

yol açar. Örgüt, insanlığın büyük kitlesi arasından, şimdiki neslimizden bu ender kombinasyona sahip olanları seçmiştir. Artık galip gelmek için ne gerekiyorsa yapmalıyız. 
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Bölüm XIII 


21 Mart 1993. Bugün yeni bir başlangıç. Baharın ilk günü olması büyük 
bir tesadüf. Benim için bu, ölümden dönüş gibi; 470 gün yaşayan ölüm. 
Katherine'e geri dönmek, diğer yoldaşlarıma geri dönmek, bu kadar boşa harcanan zamandan sonra mücadeleye yeniden devam edebilmek - bunların düşüncesi beni tarif edilemez bir neşeyle dolduruyor. 


Bu günlüğe son yazdığımdan bu yana o kadar çok şey oldu ki (Katherine'in bunu benim için saklayabildiğine ne kadar sevindim!), hepsini burada nasıl özetleyeceğime karar vermek zor. İlk önce ilk şeyler. 

Bir pazar günü saat sabahın dördüydü, zifiri karanlıktı. Hepimiz mışıl mışıl uyuyorduk. Hatırladığım ilk şey Katherine'in beni omzumdan tutup uyandırmaya çalışmasıydı. Arka planda ısrarlı bir uğultu duyabiliyordum, uykusuzluk içindeyken bunun yatak odamızın alarm saati olduğunu tahmin ediyordum. 

"Elbette, henüz kalkmanın zamanı değil," diye mırıldandım. 

Katherine telaşla, "Aşağıdaki uyarı zili," diye fısıldadı. "Binanın dışında biri var." 

Bu beni uyandırdı ama daha ayaklarımı yere basamadan, büyük bir çarpma sesi duyuldu ve kıvılcımlar saçan bir şey dikkatlice tahtalarla kapatılmış yatak odası penceresinden içeri doğru fırladı. Oda neredeyse anında boğucu bir gaz bulutuyla doldu ve ben acıdan nefes nefese kalıyordum. 

Sonraki birkaç dakika hafızamda biraz bulanık. 

Bir şekilde hepimiz ışıkları açmadan gaz maskelerimizi taktık. Bill ve 

ben aşağıya koştuk ve Katherine ile Carol'ı üst kattaki pencerelerin sorumluluğunu üstlendik. Neyse ki henüz kimse binaya girmeyi denememişti ama Bill ve ben merdivenlerin sonuna vardığımızda dışarıdan birinin megafonla ellerimiz havada dışarı çıkmamızı emrettiğini duyabiliyorduk. 

Gözetleme deliğimizden hızlıca bir göz attım. Dışarıdaki karanlık, tamamı binamıza yönlendirilmiş düzinelerce projektörle gündüz gibi aydınlanmıştı. Parıltı beni pek çok şeyi görmekten alıkoydu 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Işıkların arkasındaydı ama orada yüzlerce asker ve polisin, çok sayıda teçhizatla birlikte olduğu hemen belli oldu. 

Dışarıya ateş etmeye çalışmanın beyhude bir çaba olduğu açıktı, ama yine de dışarıdaki insanları bu girişimden caydırmak için üst ve alt kattaki pencerelerden ön ve arkadan kısa bir yaylım ateşi açtık (her biri yarım düzine hızlı atış). binaya hızlı bir şekilde girmeye zorlayın. 
Bundan sonra hepimiz, anında geri dönüş ateşiyle delik deşik olan pencere ve kapılardan uzak durduk ve gerekli ekipmanlarımızın çoğunu kaçış tünelinden mümkün olduğunca çıkarmaya odaklandık. 


Garajın çimento blok duvarları, her yönden üzerimize püskürtülen hafif silah ateşine karşı koruma sağlıyordu. 

Bill, Katherine ve Carol eşyalarımızı uzun, karanlık tünelden geçirirken ben de dükkanda kalıp kurtarmaya çalışmamız gerektiğinidüşündüğüm şeyleri onlar için bir araya topladım. Çılgınca ve yorucu bir çeyrek saat içinde, tünelin uzak ucundaki drenaj hendeğine küçük bir silah ve iletişim ekipmanı yığını monte ettiler. 


Her ne kadar taşımanın çoğunu üçü yapsa da en azından vurulma tehlikesiyle karşı karşıya değillerdi. Etrafımda ıslık çalan kurşunlar vardı Bütün bu süre boyunca kulaklarım ağrıyordu ve duvarlardan seken beton parçaları en az bir düzine kez sokulmuştu. Öldürülmekten nasıl kurtulduğumu hala anlamıyorum. Hatta onları gizli tutmak için saldırganlarımıza her beş dakikada bir kapıdan birkaç el ateş etmeyi bile başardım. 

Sonunda tüm küçük silahlarımızı ve mühimmatımızı, büyük patlayıcılarımızın ve daha ağır silahlarımızın yaklaşık yarısını ve tamamlanmış tüm iletişim birimlerimizi çıkarmıştık. Bill'in aletleri kurtarıldı, çünkü hepsini bir alet kutusunda bir arada tutmak gibi düzenli bir alışkanlığı vardı, ancak test ekipmanımın çoğunu terk ettik çünkü bunlar atölyenin her yerine dağılmıştı. 

Yağ çukurunda kısa bir süre toplandık ve Bill ile kızların bir araç çalıp eşyalarımızı arabaya yüklemelerine karar verdik, ben de dükkanda kalıp kaçış tünelimizin girişini kapatacak bir yıkım saldırısı hazırladım. Onlara 
30 dakika verirdim, sonra 
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fitili ateşleyecek ve kendi çıkışımı yapacaktım. 
Katherine kaçtı ve hızla üst kata koştu, günlüğüm de dahil olmak üzere kişisel 


eşyalarımızdan bazılarını aldı ve ben de onu son kez diğerleriyle birlikte tünele geri gönderdim. 


Bu sırada alt kattaki kapılar ve pencerelerin üzerindeki tahtalar neredeyse 


yarıya kadar çekilmişti ve projektörlerden dükkâna o kadar çok ışık geliyordu ki, herhangi bir hareket son derece tehlikeli hale geliyordu. Sinirli bir telaşla çalışarak, tünel girişinin hemen üzerindeki yağ çukuruna 20 kiloluk bir tritonal 


şarjı yerleştirdim ve astarladım. 


Daha sonra yerde sürünerek küçük kaplarda yaklaşık 100 poundluk tritonalin istiflendiği duvara doğru ilerledim. O partiden gres çukurundaki şarja kadar bir miktar primacord sürmeyi planlamıştım, böylece tüm mağaza tek bir patlamada havaya uçacak ve her şey tamamen molozla kaplanacaktı. Polislerin 


enkazı inceleyip kaçtığımızı keşfetmesi birkaç gün alacaktı. 


Ama asla duvara dayanamadım. Her nasılsa-hala anlamıyorum 


tam olarak ne oldu; gres çukurundaki yük zamanından önce patladı. Belki 

seken bir kurşun primere çarptı. Ya da belki de hâlâ bölgeye atılmakta 

olan göz yaşartıcı gaz bombalarından birinden çıkan kıvılcımlar fitili ateşledi. Her halükarda, beyin sarsıntısı beni ürküttü ve neredeyse öldürüyordum. Bir hastanenin acil servisindeki ameliyat masasında bilincimi yeniden kazandım. 


Sonraki birkaç gün olağanüstü derecede acı vericiydi. Bu hatıra karşısında irkildim. Acil servisten doğrudan FBI binasının alt bodrumundaki sorgu hücresine götürüldüm; burası yedi hafta önceki bombalamanın enkazından hâlâ yalnızca kısmen temizlenmişti. 


Hala kafa karışıklığı içinde olmama ve yaralarımdan dolayı aşırı acı çekmeme rağmen bana çok sert davranıldı. Bileklerim arkamdan sıkıca kelepçelendi ve ne zaman tökezlesem ya da bir emre yeterince hızlı cevap veremesem tekme ve yumruklarla karşılaşıyordum. Yarım düzine FBI ajanı her taraftan bana sorular bağırırken hücrenin ortasında durmak zorunda kaldığım için yapabileceğim tek şey şuydu: 
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Onlarla işbirliği yapmak istesem bile tutarsızca mırıldanıyordum. 

Ne var ki, ızdırap içindeyken bile, sorgucularımın sorularından diğerlerinin güvenli bir şekilde kaçmış olmaları gerektiğini fark ettiğimde büyük bir mutluluk dalgası hissettim. Etrafımdaki adamlar defalarca aynı soruyu haykırıyorlardı: "Diğerleri nerede? Binada seninle birlikte kaç kişi vardı? Nasıl dışarı çıktılar?" 

Görünüşe göre yağ çukurundaki patlayıcı tünel girişini başarıyla yok etmişti. Sorular tekrarlanan tokatlar ve tekmelerle noktalandı, ta ki sonunda tekrar bilinçsiz bir halde yere düşene kadar. 


Kendime geldiğimde hala düştüğüm yerde, çıplak beton zeminde yatıyordum. Işık açıktı, odada kimse yoktu ve hücremin kapısının ötesindeki koridorda çalışan tamircilerin pnömatik çekiçlerinin takırdamasını ve diğer sesleri duyabiliyordum. Her yerim ağrıyordu, kelepçeler bana özel bir ıstırap veriyordu ama kafam neredeyse berraktı. 


İlk düşüncem artık zehir kapsülüm olmadığı için duyduğum pişmanlıktı. 
Gizli polis tabii ki garajın enkazında baygın bedenimi bulur bulmaz küçük kolyemi götürmüştü. Patlamadan önce kapsülü ağzımda taşıma tedbirini almadığım için kendime lanet ettim. Muhtemelen orada bulunmazdı ve hastanede uyanır uyanmaz onu Isırmış olabilirdim. 
İlerleyen günlerde bu pişmanlık tekrar tekrar ortaya çıkacaktı. 


İkinci düşüncem de pişmanlık ve kendini suçlamaydı. O kadar güçlü bir şüphe bana işkence ediyordu ki, iki gün önce Elsa'ya yaptığım yanlış ziyaretin, içinde bulunduğum kötü durumun sorumlusu olduğu neredeyse kesinlik noktasına ulaşıyordu. Anlaşılan Elsa'nın grubundan biri beni eve kadar takip etmiş ve sonra da bana haber vermişti. Bu şüphe daha sonra beni kaçıranlar tarafından dolaylı olarak doğrulandı. 

İkinci sorgulama seansım başlamadan önce sadece birkaç dakika ağrılarım ve kasvetli düşüncelerim ile baş başa kaldım. Bu kez hücreme iki FBI ajanı geldi, ardından bir doktor ve üç adam daha geldi; son üç kişiden ikisi iri, kaslı görünüşlüydü. 


Machine Translated by Google 


Zenciler. Üçüncü adam, kambur, beyaz saçlı, yaklaşık 70 yaşlarında bir adamdı. Kaba görünüşlü ağzının kenarlarında pis bir gülümseme titreşiyordu, ara sıra kötü bir sırıtmaya dönüşüyor ve tütün lekeli dişlerindeki altın kapaklar ortaya çıkıyordu. 

Doktor beni hızlıca kontrol edip, sağlığımın yerinde olduğunu söyleyip gittikten sonra, iki FBI ajanı beni ayağa kaldırdılar ve kapının yanında yerlerini aldılar. Oturum, uğursuz görünüşlü, altın dişli adama devredildi. 


Yoğun bir İbrani aksanıyla ve insanı rahatsız edecek derecede yumuşak, profesörce bir tavırla konuşarak, kendisini bana İsrail Askeri İstihbaratından Albay Saul Rubin olarak tanıttı. Yabancı bir hükümetin temsilcisinin beni ne amaçla sorguladığını bile merak edemeden Rubin şöyle açıkladı: 

"Irkçı faaliyetleriniz Uluslararası Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği için Bay Turner, hem sizin ülkenizden hem de benim ülkemden temsilcilerin yer aldığı uluslararası bir mahkeme tarafından yargılanacaksınız. Ama önce sizden bazı bilgilere ihtiyacımız var ki biz de bunu yapabilelim." Aynı anda suçlu arkadaşlarınızı da adalete teslim edin. 

"Dün gece pek işbirlikçi olmadığınızı anlıyorum. Sorularıma cevap 
vermezseniz işinizin çok zor olacağı konusunda sizi uyarmalıyım. Son 45 
yılda insanlardan bilgi alma konusunda çok büyük tecrübem oldu. benimle işbirliği yapmak istemeyenler. Sonunda hepsi bana bilmek istediğim her şeyi anlattı, hem Araplar hem de Almanlar, ama inatçı olanlar için bu çok tatsız bir deneyimdi." 


Sonra, kısa bir aradan sonra: "Ah evet, 194'lerde ve 1946'daki Almanlardan bazıları -özellikle SS'den olanlar- oldukça inatçıydı." 


Görünüşte tatmin edici olan bu hatıra, Rubin'in yüzünde başka bir iğrenç sırıtışın oluşmasına neden oldu ve ben ürpermeyi bastıramadım. Eski bir ordu istihbarat subayı olan üyelerimizden birinin yıllar önce bana gösterdiği, gözleri oyulmuş, dişleri çekilmiş, parmakları kesilmiş ve testisleri sadist sorgulayıcılar tarafından parçalanmış Alman mahkumların korkunç fotoğraflarını hatırladım. ABD Ordusu üniformalarını giymeden önce 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askeri mahkemelerce "savaş suçlusu" olarak mahkum ediliyor ve infaz ediliyor. 
Karşımdaki pis bakışlı Yahudi yüzünü yumruklarımla parçalamaktan başka hiçbir şey istemiyordum ama kelepçelerim bana bu lüksü yaşatmıyordu. Rubin'in yüzüne tükürmeye ve aynı zamanda kasıklarına tekme atmaya karar verdim. Ne yazık ki sert, ağrıyan kaslarım nişan almamı engelledi ve tekmem Rubin'in sadece kalçasına çarptı ve onu birkaç adım geriye sendeletti. 
Daha sonra iki zenci görevli beni yakaladı. Rubin'in talimatıyla beni şiddetli, kapsamlı ve bilimsel bir şekilde dövmeye başladılar. 
Bitirdiklerinde tüm vücudum zonklayan, yakıcı bir acı kütlesiydi ve ben yerde inleyerek kıvranıyordum. 


Sonraki sorgulama seansları daha kötüydü, çok daha kötüydü. 

Benim için muhtemelen Adolf Eichmann tarzında halka açık bir "gösteri duruşması" planlandığından Rubin, şeklimi bozabilecek göz oyma ve parmak kesme işlemlerinden kaçındı, ancak yaptığı şeyler de bir o kadar acı vericiydi. (Okuyucuya not: Adolf Eichmann, İkinci Dünya Savaşı sırasında orta düzey bir Alman yetkiliydi. Savaştan on beş yıl sonra, 39 BNE'de Güney Amerika'da kaçırıldı. 

Yahudiler İsrail'e uçtu ve Yahudi olmayan dünyada "zulüm görenlerin" tek sığınağı olan İsrail'e sempati uyandırmak için özenle hazırlanmış, iki 

yıllık bir propaganda kampanyasının ana figürü haline geldi. 

Yahudiler. Acımasız bir işkencenin ardından Eichmann, "Yahudi 

halkına karşı işlediği suçlar" nedeniyle ölüme mahkum edildiği dört aylık gösteri duruşması sırasında ses geçirmez bir cam kafeste sergilendi. 

Bazen günlerce aklımı kaçırıyordum ve Rubin'in tahmin ettiği gibi sonunda ona bilmek istediği her şeyi anlattım. Hiçbir insanoğlu aksini yapamazdı. 

İşkence seansları sırasında her zaman seyirci olarak orada bulunan iki FBI ajanı bazen biraz solgunlaşıyordu ve Rubin iki siyah asistanını rektuma uzun, kör bir çubuk soktuğunda ben de şişlenmiş bir domuz gibi çığlık atıyor ve kıvranıyordum. Biri sanki hasta olacakmış gibi görünüyordu ama hiçbir zaman itiraz etmediler. Sanırım İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Alman asıllı Amerikalı subayların Yahudileri sakince izlemesi de aynıydı. 
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işkenceciler Alman ordusunda görev yapmış ırksal kardeşleri 


üzerinde çalışıyorlar ve aynı şekilde zenci GI'nin Alman kızlara tecavüz edip onlara gaddarca davranmasında hiçbir yanlışlık görmediler. 
Yahudiler tarafından kendi ırklarından nefret edecek kadar beyinleri mi yıkanmış, yoksa maaşlarını almaya devam ettikleri sürece kendilerine söyleneni yapan duyarsız piçler mi? 

Rubin'in son derece acı verici uzmanlığına rağmen artık Örgüt'ün sorgulama tekniklerinin Sistem'inkinden çok daha etkili olduğuna tamamen ikna oldum. Biz bilimseliz, oysa Sistem sadece acımasız. Rubin direncimi kırıp sorularına cevap almasına rağmen çok şükür doğru soruların çoğunu sormayı başaramadı. 


Neredeyse bir ay süren bir kabusun ardından nihayet benimle işi bittiğinde, ona Örgüt'ün tanıdığım üyelerinin çoğunun isimlerini, saklandıkları yerleri ve IŞİD'e karşı çeşitli operasyonlara katılanları anlatmıştım. Sistem. FBI binasının bombalanması için yapılan hazırlıkları ve Kongre Binası'na düzenlenen havan topu saldırısındaki rolümü ayrıntılı olarak anlatmıştım. Ve elbette, birimimin diğer üyelerinin yakalanmadan nasıl kurtulduğunu tam olarak anlattım. 


Tüm bu açıklamalar kesinlikle Örgüt için sorunlara neden oldu. Ancak siyasi polisin benden ne öğreneceğini tam olarak tahmin edebildikleri için olası zararları ortadan kaldırabildiler. Temel olarak bu, birkaç mükemmel saklanma yerinin aceleyle terk edilmesi ve yenilerinin kurulması anlamına geliyordu. 

Ancak Rubin'in sorgulama tekniği yalnızca doğrudan sorulara verilen yanıtlar biçimindeki bilgileri ortaya çıkardı. Bana iletişim sistemimiz hakkında hiçbir şey sormadı ve bu yüzden de hiçbir şey öğrenmedi. 
(Daha sonra öğrendiğime göre, FBI içindeki hukukçularımız, sorgumun hangi bilgileri sağladığı konusunda Örgüt'ü bilgilendiriyordu; böylece radyo iletişimimizin güvenliğine olan güvenimizi koruduk.) 


Ayrıca Tarikat hakkında, felsefemiz ya da uzun vadeli hedeflerimiz hakkında da hiçbir şey öğrenemedi. 
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Sistemin stratejimizi anlamasına yardımcı oldu. Aslında Rubin'in benden 

aldığı her şey sadece taktiksel nitelikteydi. Bunun nedeninin, Sistem'in, 

Örgütü tasfiye etme görevinin sadece birkaç hafta meselesi olacağına dair 

kibirli varsayımı olduğuna inanıyorum. 

Büyük bir sorun olarak görüldük ama ölümcül bir tehlike olarak görülmedik. 
Sorgulama sürem bittikten sonra, üç hafta daha FBI binasında tutuldum; 

görünüşe göre, verdiğim bilgilere dayanarak tutuklanabilecek çeşitli 

Örgüt üyelerinin kimliklerini tespit etmem için bana yardımcı olacağı 

beklentisiyle. 

Ancak bu süre zarfında hiçbiri tutuklanmadı ve sonunda yaklaşık 

200 Örgüt üyesinin ve aynı sayıda hukukçunun tutulduğu Fort 

Belvoir'deki özel hapishane yerleşkesine transfer edildim. 


Hükümet, Örgüt'ün bizi serbest bırakması tehlikesi nedeniyle bizi sıradan hapishanelere koymaktan korkuyordu - ve ayrıca, sanıyorum, diğer Beyaz mahkumlara beynimizi yıkamamızdan korktukları için. Böylece, yakalanan tüm Örgüt üyeleri ülkenin dört bir yanından Fort Belvoir'a götürüldü ve dikenli tellerle, tanklarla, makineli tüfekli koruma kuleleriyle ve iki MP bölüğüyle çevrili binalardaki tek kişilik hücrelerde tutuldu; hepsi bir Ordunun merkezindeydi. temel. Ve sonraki 14 ayımı orada geçirdim. 


Duruşmamla ilgili planlara ne olduğunu söyleyemem. 

Birçok kişi hücre hapsinin özellikle sert bir muamele olduğunu düşünüyor ama bu benim için bir lütuftu. Hâlâ o kadar depresif ve anormal bir ruh hali içindeydim ki bu kısmen Rubin'in işkencesinin bir sonucuydu, kısmen bu işkenceye boyun eğdiğim için hissettiğim suçluluk duygusundan, kısmen de kilit altında tutulup mücadeleye katılamamaktan kaynaklanıyordu. Kendimi yeniden toparlamak için biraz yalnız kalmaya ihtiyacım vardı. Ve elbette, herhangi bir sıradan hapishanede gerçek bir lanet olabilecek Siyahlar hakkında endişelenmek zorunda kalmamak güzeldi. 

Benim yaşadığım dehşete ve acıya maruz kalmamış hiç kimse böyle bir deneyimin derin ve kalıcı etkisini anlayamaz. Vücudum artık tamamen iyileşti ve depresyon ve depresyonun tuhaf birleşiminden kurtuldum. 
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Sorgulamam bende bıraktığı gerginlik hissine kapılıyordu ama ben artık eskisi gibi değilim. Artık daha sabırsızım, daha ciddiyim (hatta belki 


daha kasvetliyim), görevimize devam etme konusunda her zamankinden daha kararlıyım. 


Ve tüm ölüm korkumu kaybettim. Daha pervasız olmadım - hatta 


daha az - ama artık hiçbir şey benim için korku yaratmıyor. Gerektiğinde kendime ve başkalarına karşı eskisinden çok daha sert olabiliyorum. Ben etraftayken devrimimizin yoluna çıkan her türlü sızlanan muhafazakarın, "sorumlu" ya da başkasının vay haline! Kendi çıkarlarına hizmet eden bu işbirlikçilerin artık mazeretlerini dinlemeyeceğim ve sadece tabancama 


uzanacağım. 

Ben ve diğerlerinin Fort Belvoir'da olduğumuz süre boyunca kimseyle iletişim kurmamamız gerekiyordu ve herhangi bir materyal, gazete veya başka bir şey okumamıza izin verilmiyordu. Yine de çok geçmeden birbirimizle sınırlı ölçüde iletişim kurmayı öğrendik ve pek de anlayışsız olmayan korumalarımız aracılığıyla dışarıdan sözlü bir haber kanalı kurduk. 

Hepimizin duymak istediği haber elbette Örgüt ile Sistem arasındaki savaştı. Sisteme karşı başarılı bir eylemin - haber medyasının jargonuyla "vahşet" - haberi geldiğinde özellikle neşeleniyorduk ve büyük eylem haberleri arasındaki süre birkaç günden fazla uzarsa depresyona giriyorduk. 


Zaman geçtikçe, eylem haberleri oldukça azaldı ve medya, Örgüt'ten geriye kalanların yakında tasfiye edileceğini ve ülkenin "normale" döneceğini giderek daha büyük bir güvenle tahmin etmeye başladı. 

Bu bizi endişelendirdi, ancak endişemiz arttı. Fort Belvoir'da bize katılan yeni mahkumların sayısının giderek azaldığı gözlemiyle moralim 

bozuldu. Oraya ilk gittiğimde günde ortalama bir tane getiriliyordu ama bu sayı geçen yılın ağustos ayında haftada birin altına düşmüştü. 


Ardından 11 ve 12 Eylül 1992'deki büyük Houston bombalamaları geldi. 
Dünyayı sarsan iki günde, 4.000'den fazla kişinin ölümüne ve Houston'dakilerin çoğunun ölmesine neden olan 14 büyük bombalama gerçekleşti. 
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Endüstriyel ve nakliye tesisleri için için yanan enkaz. 

Eylem, 11 Eylül sabahı İsrail'e hava bombası taşıyan tam dolu bir mühimmat gemisinin Houston'daki kalabalık gemi kanalında patlatılmasıyla başladı. O gemi, dört kişiyi de yanına alarak kanalın dibine kadar inerek kanalı tamamen kapattı. ve ayrıca yakındaki devasa bir rafineriyi ateşe verdi. 

Bir saat içinde gemi kanalı boyunca sekiz büyük patlama daha meydana geldi ve ülkenin en yoğun ikinci limanı dört aydan fazla bir süre boyunca hizmet dışı kaldı. 

Daha sonra meydana gelen beş patlama Houston havaalanını kapattı, şehrin ana elektrik üretim istasyonunu yok etti ve stratejik olarak konumlandırılmış iki üst geçidi ve bir köprüyü çökerterek bölgedeki en yoğun seyahat edilen otoyollardan ikisini geçilmez hale getirdi. Houston anında bir felaket bölgesi haline geldi ve Federal hükümet, hem öfkeli ve paniğe kapılan halkı kontrol altında tutmak hem de Örgüt'e karşı koymak için binlerce askeri bölgeye gönderdi. 

Houston eylemi bize dost kazandırmadı ama hükümetin davasına da yardımcı olmadı. Ve devrimimizin bastırıldığına dair büyüyen düşünceyi tamamıyla dağıttı. 

Houston'dan sonra Wilmington, Providence ve Racine geldi. Eylemler eskisinden daha azdı ama çok daha büyüktü. Geçen sonbaharda devrimin yeni ve daha belirleyici bir aşamaya girdiğini anladık. Ama bundan daha fazlası daha sonra. 

Dün gece biz Fort Belvoir'dakiler için en önemli olaydı. Her zamanki gibi gece yarısından hemen önce zeytin yeşili iki otobüs hapishane yerleşkemizin kapısının önünde durdu. Normalde gece yarısı nöbetçi vardiyası için yaklaşık 60 milletvekili getiriyorlar ve akşam vardiyasını alıyorlar. Bu sefer farklıydı. 

Bir kaçışın devam ettiğine dair ilk izlenimim, nöbetçi kulelerinden birinden ateşlenen makineli tüfek sesiyle uyandığımda geldi. 
Tesisimizdeki dört tanktan birine 105 mm'lik topun doğrudan isabetiyle hızla susturuldu. Bundan sonra aralıklı olarak hafif silah sesleri duyuldu, çok sayıda bağırış ve koşan ayak sesleri duyuldu. Sonunda hücremin ahşap kapısı balyoz darbesiyle içeri doğru patladı ve kurtuldum. 
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Ben de iki MP otobüsüne binip binen yaklaşık 150 şanslı kişiden biriydim. Dikkatsiz mürettebatı kurtarıcılarımızın ilk hedefi olan, ele geçirilen dört tankın dışında birkaç düzine kişi daha vardı. Geri kalanlar, Ordunun helikopterlerinin tesadüfen yerde kalmasını sağlayan sağanak yağmurda zorlukla yürüyerek gitmek zorunda kaldı. 


Toplamda 18 mahkumu kaybettik, dört kurtarıcı öldürüldü ve 61 
mahkum yeniden yakalandı. Ancak radyodaki habere göre 442 kişi üssün dışında bekleyen kamyonlara ulaştık, tanklar da takipçilerimizi uzak tuttu. 

Heyecanın sonu bu değildi, ancak bu sabah saat dörtte Washington'daki iki düzineden fazla önceden seçilmiş "güvenli eve" başarıyla dağıldığımızı söylemek yeterli olsun. 
alan. Birkaç saat dinlendikten sonra sivil iş kıyafetlerimi giydim, benim için özenle ve ustaca hazırlanmış sahte kimlik kartlarını aldım ve elimde bir gazete ve öğle yemeği kovasıyla sabah işleri arasında yoluma devam ettim. -bana atanan buluşma noktasına gidenler. 


İki dakika içinde bir erkek ve bir kadını taşıyan bir kamyonet yanımda kaldırıma yanaştı. Kapı açıldı ve içeri sıkıştım. Bill trafiğin yoğun olduğu saatlerde arabayı sürerken sevgili Katherine'imi bir kez daha kollarıma aldım. 
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Bölüm XIV 


24 Mart 1993. Bugün, bir Tarikat üyesinin suçlanabileceği 
en ciddi suç olan Yemin Etme suçundan yargılandım. Üzücü bir deneyimdi ama geleceğini biliyordum ve sonuca rağmen bu deneyimi arkamda bıraktığım için son derece rahatladım. 


Hapishane hücremde geçirdiğim aylar boyunca şu soru Üzerinde ıstırap çektim: Yakalanmadan önce kendimi öldürmeyi başaramadığım için, Tarikat'a olan yeminimi bozmuş oldum mu? Yakalandığım koşulları ve sonrasında yaşananları yüzlerce kez aklımdan geçirmiş olmalıyım; davranışımın suçsuz olduğuna, hiçbir hatam olmadan canlı canlı beni esir alanların eline düştüğüme kendimi inandırmaya çalıştım. 
Bugün tüm olayları akranlarımdan oluşan bir jüriye anlattım. 


Çağrı bu sabah radyo aracılığıyla geldi ve ne için olduğunu hemen anladım, ancak rapor vermem emredilen adrese şaşırmış olsam da: Washington şehir merkezindeki en yeni ve en büyük ofis binalarından biri. Çekici bir resepsiyonist beni büyük bir hukuk bürosundaki konferans odasına alırken, kaçıştan bu yana bana izin verilen üç günlük dinlenme süresine duyduğum minnettarlıkla karışık bir endişeye sahiptim. 


Portmantoda beni beklerken bulduğum bornozu yeni giymiştim ki başka bir kapı açıldı ve diğer sekiz cüppeli ve kukuletalı figür odaya girip sessizce büyük bir masanın etrafına oturdu. Sekiz kişiden sonuncusunun kapüşonu geriye itilmişti ve Binbaşı Williams'ın tanıdık özelliklerini fark ettim. 

Duruşmalar oldukça hızlı ve formalite havasında geçti. 

Bir saatten biraz fazla süren sorgulamanın ardından bana daha küçük, bitişik bir odada beklemem söylendi. Üç saate yakın orada bekledim. 

Diğerleri nihayet durumumu tartışmayı bitirip bir karara vardıklarında, konferans odasına geri çağrıldım. Ben masanın bir ucunda dururken Binbaşı Williams, 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diğer ucunda oturan, kararı açıkladı. Hatırlayabildiğim kadarıyla sözleri şöyleydi: 

"Earl Turner, bu Tarikat'ın bir üyesi olarak performansınızı iki açıdan değerlendirdik ve her ikisinde de yetersiz olduğunuzu gördük. 


"Öncelikle, yakalanıp hapsedildiğiniz polis baskınından hemen önceki davranışınızda, şok edici bir olgunluk ve sağduyu eksikliğine dair kanıt gösterdiniz. Georgetown'daki kızı ziyaret etme konusundaki düşüncesizliğiniz - özellikle yasak olmasa da, bu davranış , sizin ve biriminizin üyelerinin aşırı tehlikeye atıldığı ve Organizasyon için değerli bir tesisin kaybedildiği bir duruma doğrudan yol açan, size verilen görevlerin kapsamı dışındaydı. 


"Sizin tarafınızdan verilen kararın başarısızlığı nedeniyle, Tarikat'ın deneme üyesi olarak süreniz altı ay uzatılıyor. Ayrıca tutuklu olarak geçirdiğiniz süre, denetimli serbestliğin bir parçası olarak sayılmayacak. 
Bu nedenle, En erken gelecek yılın Mart ayından önce Birleşme töreninin yapılmasına izin verildi. 

"Ancak polis baskınından önceki davranışınızın Yemininizi ihlal etmediğini tespit ettik." 

Bu son açıklamayı duyunca, duyulamayacak kadar rahat bir nefes aldım. Ama sonra Williams sesinde daha sert bir tonla devam etti: 


"Siyasi polis tarafından canlı götürülmeniz ve yaklaşık bir ay süren sorguda hayatta kalmanız çok daha ciddi bir meseledir. 


"Yemininizi ederek hayatınızı Tarikat'ın hizmetine adadınız. Tarikat'a olan görevinizi her zaman, hayatınızın korunması da dahil olmak üzere diğer her şeyden üstün tutmayı taahhüt ettiniz. Bu yükümlülüğü isteyerek ve severek kabul ettiniz. Mücadelemiz süresince, 

Yemininizi bozmamak için gerçekten hayatınızdan vazgeçmek zorunda kalmanız ihtimalinin çok yüksek olduğunu bilmek. 


"Ve siz özellikle siyasi polisin eline canlı olarak düşmemeniz konusunda uyarıldınız ve bu durumdan kurtulmanın yolları verildi. 
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Bu. Ama sen onların eline düştün ve hayatta kaldın. Sizden aldıkları bilgiler Örgütün bu alandaki çalışmalarını ciddi şekilde sekteye uğrattı ve birçok yoldaşınızı çok büyük tehlikeye soktu. 


"Elbette, Yemininizi ihlal etmek gibi bilinçli bir karar vermediğinizi anlıyoruz. Yakalanma koşullarınızı dikkatlice inceledik ve siyasi polisin şu anda halkımıza karşı kullandığı sorgulama tekniklerinin farkındayız. Eğer dünyadaki herhangi bir ordunun sadece bir askeri olsaydınız, suçsuz sayılırdınız. 


"Fakat Tarikat diğer ordulara benzemez. Biz, tüm halkımızın kaderini belirleme ve sonunda ilkelerimizle dünyayı yönetme hakkını kendimiz için talep ettik. Eğer bu hakka layık olacaksak, o zaman bununla birlikte gelen sorumluluğu kabul etmeye istekli olmalıyız. 


"Her gün kararlar alıyoruz ve sonuçları olan eylemler gerçekleştiriyoruz. 
Birçoğu cezalandırılabilir olduğunu düşündüğümüz herhangi bir suçtan masum olan beyazların ölümlerinde. Biz bu masum insanların canlarını almaya hazırız, çünkü eğer şimdi harekete geçmezsek sonuçta halkımızın başına çok daha büyük bir zarar gelecektir. Kriterimiz ırkımızın nihai iyiliğidir. Kendimize bundan daha aşağı bir kriter uygulayamayız. 


"Aslında, kendimize karşı başkalarına karşı çok daha katı olmalıyız. 
Kendimiz için, genel kamuoyundan ve hatta Orgüt'ün sıradan üyelerinden talep ettiğimizden çok daha yüksek bir davranış standardını korumalıyız. Özellikle, bu fikri asla kabul etmemeliyiz." 
Çağımızın hastalığından doğan bir görüşe göre, bir görevi yerine getirmemek için iyi bir mazeret, yerine getirilen tatmin edici bir mazerettir. 


"Bizim için mazeret olamaz. Ya görevimizi yaparız ya da yapmayız. 
Yapmazsak mazerete ihtiyacımız yok, sadece başarısızlığın sorumluluğunu kabul ederiz. Ceza varsa onu da kabul ederiz. Yemin bozmanın cezası ölümdür." 

Oda tamamen sessizdi ama kulaklarımda bir uğultu duyabiliyordum ve sanki ayaklarımın altındaki zemin sallanıyor gibiydi. içinde durdum 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Williams bu kez biraz daha yumuşak bir sesle yeniden konuşmaya başlayıncaya kadar şaşkın bir sessizlik oldu: 

"Bu mahkemenin görevi açıktır, Earl Turner. Sizin durumunuzda öyle hareket etmeliyiz ki, bu Tarikat'ın her üyesi, gelecekte bir zamanda, polis baskını sırasında kendisini sizinkine benzer koşullar altında bulabilecek. karargâhınız, yakalanmaktan kaçınamadığı takdirde ölümün kaçınılmaz olduğunu bilecektir - ya kendi eliyle gerçekleşecek onurlu bir ölüm ya da daha sonra yoldaşları tarafından pek de onurlu olmayan bir ölüm. 


daha sonra 'iyi bir mazeret'in hayatını kurtaracağı umuduyla görevinden kaçınmasının cazibesi. 
"Bugün burada bulunan bazılarımız, diğerlerine sağlam bir örnek teşkil eden bu düşüncenin, kaderinizin tek belirleyicisi olması gerektiğini savundu. 
Ancak bazılarımız bunu savundu, çünkü o zamanlar henüz bu Tarikat'a tam üye olmamıştınız. Söz konusu durumda - henüz Birlik törenine katılmadığınız için - davranışlarınız, deneme süresini tamamlamış ve Birliğe ulaşmış birine uygulanandan farklı bir standartla makul bir şekilde değerlendirilebilir. 


"Kararımız kolay olmadı ama şimdi bunu duymalı ve ona uymalısınız. 
Öncelikle uzatılan denetimli serbestlik sürenizi tatmin edici bir şekilde tamamlamalısınız. Daha sonra, bu sürenin bitiminden bir süre sonra sendikaya katılmanıza izin verilecektir. -ama sadece şartlı olarak, daha önce asla izin vermediğimiz bir şey.Şart, başarılı bir şekilde tamamlanmasının makul olarak ölümünüzle sonuçlanması beklenebilecek bir görevi üstlenmeniz olacaktır. 


"Ne yazık ki, gerekli bir hedefe ulaşmanın başka bir yolunu bulamadığımız halde, üyelerimize bu tür 'intihar görevleri" atamak gibi acı verici bir görevle sık sık karşı karşıya kalıyoruz. Sizin durumunuzda böyle bir görev iki amaca hizmet edecek. 

"Eğer bunu başarıyla tamamlarsanız, tamamlama eylemi, Birliğinizin şartını ortadan kaldıracaktır. O zaman, ölseniz bile, tıpkı diğer Tarikatlar gibi, Tarikatımız devam ettiği sürece bizde ve haleflerimizde yaşamaya devam edeceksiniz. Birliğe ulaşan ve daha sonra hayatını kaybeden üye. Ve eğer şans 


eseri 


Machine Translated by Google 


Görevinizde hayatta kalırsanız, sicilinizde leke olmadan saflarımızdaki yerinizi alabilirsiniz. Söylediğim her şeyi anladın mı?" 


Başımı salladım ve cevap verdim: "Evet, anlıyorum ve yargınızı koşulsuz kabul ediyorum. Bu adil ve yerinde. Şu anda içinde bulunduğumuz mücadeleden sağ çıkmayı hiçbir zaman beklemiyordum ve bana izin verildiği için minnettarım. buna daha fazla katkıda bulunmak istiyorum. Birlik umudunun önümde kaldığı için de minnettarım." 


25 Mart. Bugün Henry geldi ve o, Bill ve ben uzun bir konuşma yaptık. 
Henry yarın Batı Yakası'na gidiyor ve ayrılmadan önce Bill'in bana geçen yılın gelişmeleri hakkında bilgi vermesine yardım etmek istedi. 
Görünüşe göre kendisi, özellikle güçlü olduğumuz Los Angeles bölgesindeki yeni elemanları eğitmek ve Örgütün diğer bazı iç fonksiyonlarını yürütmekle meşgul olacak. 

Beni selamladığında İşaret'i gösterdi ve onun da Tarikat'ın bir üyesi olduğunu biliyordum. 

Aslında bugün öğrendiklerim, hapishane hücremde zaten vardığım sonuçtu: Örgüt, saldırılarının ana itici gücünü taktiksel, kişisel hedeflerden stratejik, ekonomik hedeflere kaydırdı. Artık Sistemi doğrudan yok etmeye çalışmıyoruz, ancak artık halkın Sisteme olan desteğini baltalamaya odaklanıyoruz. 


Uzun zamandır bu değişikliğin gerekli olduğunu hissettim. 
Görünen o ki iki şey Devrimci Komutanlığı aynı sonuca varmaya zorluyordu: Sisteme karşı yıpratma savaşında kayıplarımızı telafi etmeye yetecek kadar yeni üye toplayamıyor olmamız ve ne Sisteme karşı darbelerimizin ne de Sistem'in giderek daha baskıcı hale gelmesi. Bu darbelere verilen tepkiler halkın Sistem'e karşı tutumu üzerinde gerçekten belirleyici bir etkiye sahipti. 


İlk faktör zorunluydu. Kayıplarımız istikrarlı bir şekilde arttığı için Sisteme karşı faaliyet seviyemizi koruyamadık. 
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istesek bile monte ettik. Henry, tüm ülke genelinde ön cephedeki muharebe birliklerimizin toplam sayısının (Sisteme karşı bıçak, silah veya bomba kullanmaya hazır ve yetenekli olanlar) geçen yaz 

yaklaşık 400 kişilik düşük bir noktaya düştüğünü tahmin ediyordu. 

Ön saflardaki birliklerimiz Örgüt üyelerinin yalnızca dörtte birini oluşturuyor ve son derece orantısız bir kayıp oranına maruz kalıyorlar. 


Bu nedenle, biz hâlâ başka bir yaklaşım için yeterince güçlü bir çekirdeği korurken, Örgüt savaşın seviyesini geçici olarak düşürmek zorunda kaldı. Sisteme karşı tüm stratejimiz başarısız oluyordu. 


Başarısız oluyordu çünkü Beyaz Amerikalıların büyük çoğunluğu duruma umduğumuz şekilde tepki vermiyordu. Yani, "eylem propagandamıza" olumlu, taklitçi bir yanıt almayı bekliyorduk, ancak bu gelmedi. 

Biz Sistem'in zulmüne direnme örneğini oluşturduğumuzda başkalarının da direneceğini umuyorduk. Üst düzey Sistem kişiliklerine ve önemli Sistem tesislerine karşı çarpıcı saldırılar yaparak, dünyanın her yerindeki Amerikalılara kendi benzer eylemlerini başlatma konusunda ilham vereceğimizi ummuştuk. Ama çoğunlukla piçler kıçlarının üstüne oturuyorlardı. 

Elbette bir düzine kadar sinagog yakıldı ve siyasi amaçlı şiddet düzeyinde genel bir artış oldu, ancak bu genellikle yanlış yönlendirildi ve etkisizdi. Organizasyon olmadan bu tür faaliyetlerin çok yaygın olmadıkça ve uzun bir süre boyunca sürdürülmedikçe pek bir değeri yoktur. 

Ve Sistem'in Örgüt'e tepkisi birçok insanı rahatsız etti ve pek çok homurdanmaya neden oldu, ancak bu bir isyanı kışkırtmanın yanına bile yaklaşmadı. Tiranlığın Amerikan halkı arasında o kadar da sevilmeyen bir şey olmadığını keşfettik. 

Ortalama bir Amerikalı için gerçekten değerli olan şey onun özgürlüğü, onuru ya da ırkının geleceği değil, maaş çekidir. 

Sistem 20 yıl önce çocuklarını siyahi okullara göndermeye başladığında şikayette bulundu, ancak steyşın vagonunu ve fiberglas sürat teknesini elinde tutmasına izin verildi, bu yüzden kavga etmedi. 
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Beş yıl önce silahları alındığında şikayet etmişti ama renkli televizyonu ve arka bahçesinde barbeküsü hâlâ vardı, bu yüzden kavga etmedi. 


Ve bugün Siyahların kendi kadınlarına istediği zaman tecavüz etmesinden ve Sistem ona yiyecek almak veya çamaşırlarını toplamak için kimlik belgesi göstermesini istediğinden şikayet ediyor, ama hâlâ çoğu zaman karnı tok olduğundan kavga etmiyor. 

Kafasına televizyonun yerleştirmediği hiçbir fikir yok. 

Çaresizce "iyi ayarlanmış" olmayı ve kendisinden beklendiğini tam olarak düşündüğünü yapmayı, düşünmeyi ve söylemeyi istiyor. Kısacası o, yaklaşık son 50 yıldır Sistem'in onu yapmaya çalıştığı şeye dönüştü: bir kitle adamı; beyni yıkanmış büyük proletaryanın bir üyesi; bir 

sürü hayvanı; gerçek bir demokrat. 

Ne yazık ki bu bizim ortalama Beyaz Amerikalımız. Keşke böyle olmasaydı diyebiliriz ama öyle. Açık ve korkunç gerçek şu ki, artık var olmayan kahramanca bir idealizm ruhunu uyandırmaya çalışıyoruz. Halkımızın yüzde 99'u, neredeyse tüm yaşamları boyunca içine gömüldükleri Yahudi materyalist propaganda seli nedeniyle silinip gitti. 


Son yüzde birlik kesime gelince, bunların bize pek fayda sağlamamasının çeşitli nedenleri var. Bazıları elbette Örgüt'ün ya da herhangi bir örgütlü grubun sınırları içinde çalışamayacak kadar huysuzdur; aslında bir çok sayıda olduğu gibi onlar yalnızca "kendi işlerini yapabilirler". Diğerleri hâlâ farklı fikirlere sahip olabilir ya da yeraltına zorlandığımız için bizimle iletişime geçememiş olabilirler. 
Sonunda bunların çoğunu işe alabiliriz ama artık zamanımız yok. 


Örgütün yaklaşık altı ay önce yapmaya başladığı şey, Amerikalılara ilk kez gerçekçi, yani sığır sürüsü gibi davranmaktı. Artık idealist bir çağrıya cevap veremedikleri için onların anlayabileceği şeylere seslenmeye başladık: korku ve açlığa. 


Masalarından yiyecekleri alıp, buzdolaplarını boşaltacağız. 
Sistemin ana hakimiyetini elinden alacağız onlara. Ve acıkmaya başladıklarında onları hazırlayacağız 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Sistemden korktuklarından daha çok bizden korkuyorlar. Onlara tam olarak hak ettikleri muameleyi yapacağız. 

Bu yaklaşımdan neden bu kadar uzun süre geri kaldığımızı bilmiyorum. 
Afrika'da, Asya'da ve Latin Amerika'da onlarca yıldır süren gerilla savaşının bize yol gösterdiği örneklere sahibiz. Her durumda gerillalar, halkın onları sevmesini değil, kendisinden korkmasını sağlayarak kazandı. Kendilerine karşı çıkan köy liderlerine alenen işkence yaparak ve onları beslemeyi reddeden tüm köy nüfusunu acımasızca katleterek, komşu köylerde öyle bir terör yarattılar ki, herkes onların isteklerini reddetmekten korktu. 

Biz Amerikalılar tüm bunları gözlemledik ama aldığımız dersi kendimize uygulayamadık. Beyaz olmayanların tamamını -doğru olarak- hayvan sürüsü olarak görüyorduk ve bu şekilde davranmalarına şaşırmadık. Ama kendimizi -yanlış bir şekilde- daha iyi bir şey olarak görüyorduk. 

Daha iyi olduğumuz bir dönem vardı -ve yine böyle bir zamanın gelmesi için mücadele ediyoruz- ama şimdilik biz sadece bir sürüyüz, bir sürü zeki uzaylı tarafından en temel içgüdülerimizle yönlendiriliyoruz. 
Artık zalimlerimizden nefret etmediğimiz veya onlarla savaşmaya çalışmadığımız bir noktaya düştük; biz sadece onlardan korkuyoruz ve onların gözüne girmeye çalışıyoruz. 

Öyle olsun. Kendimizi Yahudi büyüsüne kaptırdığımız için çok acı çekeceğiz. 

Kaynaklarımızı küçük ölçekli terör saldırılarıyla israf etmeyi bıraktık ve elektrik santralleri, akaryakıt depoları, ulaşım tesisleri, gıda kaynakları, önemli sanayi tesisleri gibi özenle seçilmiş ekonomik hedeflere yönelik büyük ölçekli saldırılara yöneldik. Zaten gıcırdayan Amerikan ekonomik yapısının hemen yıkılmasını beklemiyoruz, ancak bir takım yerel ve geçici çöküntülere yol açmasını ve bunların giderek tüm kamuoyu üzerinde kümülatif bir etki yaratmasını bekliyoruz. 


Zaten kamuoyunun büyük bir kısmı, arkalarına yaslanıp savaşı güvenli ve rahat bir şekilde TV'de izlemelerine izin verilmeyeceğini anladı. Örneğin Houston'da yüzbinlerce kişi geçen Eylül ayında yaklaşık iki hafta boyunca elektriksiz kaldı. Buzdolaplarındaki ve donduruculardaki yiyecekler hızla 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süpermarketlerdeki çabuk bozulan ürünler gibi şımarıktı. Ordu herkese yetecek kadar yardım istasyonu kuramadan önce, aç Houstonlılar tarafından iki büyük gıda isyanı yaşandı. 

Bir keresinde Federal birlikler, hükümetin yiyecek deposuna saldırmaya çalışan bir çetedeki 26 kişiyi vurdu ve ardından Örgüt, hükümetin dağıttığı acil durum erzaklarının botulizmle kirlendiği söylentisiyle başka bir isyan başlattı. 

Houston henüz normale dönmedi; şehrin büyük bir kısmı hâlâ günde altı saatlik elektrik kesintisine maruz kalıyor. 


Wilmington'da iki büyük DuPont tesisini havaya uçurarak şehrin yarısını yardıma muhtaç hale getirdik. Ve Providence'ın hemen dışındaki elektrik üretim istasyonunu devre dışı bıraktığımızda New England'ın yarısının ışıklarını kapattık. 

Racine'de karşılaştığımız elektronik üreticisi çok büyük değildi ama ülke genelindeki diğer üreticiler için belirli temel bileşenlerin tek tedarikçisiydi. Onun tesisini ateşe vererek sonunda yirmi tesisin daha kapanmasına neden olduk. 

Bu eylemlerin etkileri henüz belirleyici değil ama eğer bunu sürdürebilirsek öyle olacak. Halkın tepkisi zaten bizi buna ikna etti. 


Bu tepkinin genel olarak bizim açımızdan dostane bir tepki olduğu kesinlikle söylenemez. Houston'da bir kalabalık, bombalama olaylarından birinde sorgulanmak üzere tutuklanan iki şüpheliyi polisin elinden aldı ve onları parçaladı. Neyse ki onlar bizim insanlarımız değildi; sadece yanlış zamanda yanlış yerde bulunan iki talihsiz arkadaştı. 


Ve muhafazakarlar, elbette, şiddetimizle hükümeti "kışkırtarak" koşulların iyileşmesi için tüm fırsatları mahvettiğimizi söyleyerek ciyaklamalarını ve kıkırdamalarını iki katına çıkardılar. 
Muhafazakarların "iyileşme"den bahsederken kastettikleri, ekonominin istikrara kavuşturulması ve herkesin çok ırklı bir rahatlık içinde tüketime dönebilmesi için Siyahlara yeni bir taviz verilmesidir. 


Ama uzun zaman önce düşmanlarımızı saymamayı, yalnızca kendilerimizi saymayı öğrendik. 
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Arkadaşlar. Ve ikincisinin sayısı artık artıyor. Henry, geçen yazdan bu yana üyelik sayımızı yüzde 50'ye yakın artırdığımızı belirtti. Görünen o ki, yeni stratejimiz pek çok seyirciyi sınır dışı etti; bazıları bizim tarafımızda, bazıları ise diğer tarafta. 

Algısı kuvvetli insanlar bu savaşın dışında kalamayacaklarının farkına varmaya başlıyorlar. Onları, isteseler de istemeseler de taraflarını seçip katılmaları gereken ön saflara zorluyoruz. 
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Bölüm XV 


28 Mart 1993. Nihayet artık işlerin akışına geri döndüm. 
Hafta sonu boyunca Katherine benim için birçok soruyu yanıtladı ve bana Henry Friday'den alamadığım yerel gelişmelerle ilgili ayrıntıları verdi. 


Ben kilitliyken iletişim ekipmanımız üzerindeki çalışmanın elbette devam etmesi gerekiyordu ve şu anda bölgede bu görevi üstlenen iki nitelikli kişi daha var. Ama hala benim için yapılacak çok fazla teknik iş var. Bill iyi bir mekanik ustası ve silah ustasıdır, ancak kimyasal veya elektronik teknikler gerektiren mühimmat işlerini halledemez. Ben cezaevindeyken birimimize gelen ve kendisinin bir kenara bırakmak zorunda kaldığı özel cihazlarla ilgili uzun bir talep listesi verdi bana. 

Dün gece listeyi dikkatle inceledik ve Örgütün mevcut ihtiyaçları açısından hangi öğelerin en önemli olduğuna karar verdik. Daha sonra işe başlamak için gereken malzeme ve ekipman listemi hazırladım. 


Bill'in istek listesindeki en öncelikli maddeler radyo kontrollü fünyeler, zaman geciktirmeli fünyeler ve ateşleyicilerdir. Örgüt ikinci kategoride doğaçlama yapıyor ve çok yüksek ateşleme yüzdesi alıyor. Birkaç dakikadan bir güne veya daha fazlasına kadar ayarlanabilen, yüzde 100 kesinlik sağlayan bir zaman geciktirme cihazı İStİyoruz. 

Talep edilen diğer bir ürün kategorisi ise gizlenmiş bombalar ve yangın çıkarıcı cihazlardır. Artık metal detektöründen geçmeden herhangi bir devlet kurumuna veya medya tesisine girmek neredeyse imkansız ve tüm paketler ve postalar rutin olarak röntgen ile taranıyor. 
Bu biraz zeka gerektirecek ama zaten birkaç fikrim var. 

Ve bir de Bill'in teknik yardıma ihtiyaç duyduğu kendi projesi var: sahtecilik! Bill, örgütün zaten Batı Yakası'nda oldukça büyük ölçekte başarılı bir şekilde para bastığını ve onun da aynı şeyi yapmaya başlamasını istediklerini söyledi. 
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Burada. 


Örgütün ekonomik durumunun geçen yıl neden bu kadar iyileşmiş gibi göründüğünü şimdi anlıyorum! Aslında, büyük ölçekli eylemlere geçtiğimizden beri, bazı yeni katkı kaynaklarından faydalanmaya başladık - çoğunlukla "sigorta" satın alan şişman kedilerden şüpheleniyorum - ama görünüşe göre hâlâ kendi paramızın bir kısmını basmayı faydalı buluyoruz. 


Batı Yakası'ndaki sahtecilik operasyonumuzu yürüten dahi her ne ise, Bill'in bana gösterdiği çok kapsamlı talimatlardan oluşuyor. Adam Gizli Servis'te ya da Gravür ve Baskı Bürosu'nda çalışmış olmalı. Gerçekten işini biliyor gibi görünüyor. (Okuyucuya not: "Gravür ve Basım Bürosu", Amerika Birleşik Devletleri'nde kağıt para üreten devlet kurumuydu ve "Gizli Servis", diğer şeylerin yanı sıra kalpazanlıkla mücadele eden bir polis teşkilatıydı. Bildiğimiz gibi, kalpazanlık daha sonra Örgüt tarafından sadece birimlerine fon sağlamak için değil, aynı zamanda genel ekonomiyi bozmak için de kullanıldı. Büyük Devrim'in son günlerinde Örgüt o kadar büyük miktarlarda sahte para saçıyordu ki, hükümet çaresizlik içinde tüm sahte parayı yasakladı. Tüm parasal işlemlerin madeni para veya çekle yapılmasını gerektiren kağıt para. Bu hamle halkın moralini bozdu ve Devrimin nihai başarısına yol açan faktörlerden biriydi.) 


Bill neredeyse her şeyin kurulumunu çoktan tamamladı; Hassas baskı için gerçekten güzel bir mağazası var. Sadece floresan problemiyle ilgili yardıma ihtiyacı var. Talimatlar ona mürekkebine hangi kimyasal katkı maddelerini koyması gerektiğini söylüyor ancak bunları nereden alacağını söylemiyor. Ve bitmiş ürünü kontrol etmek için bir ultraviyole muayene ünitesinin nasıl yapılacağından ve kullanılacağından emin değil. Bu zor olmayacak. 


Yeni çalışma ve yaşam düzenlememiz daha önce sahip olduğumuzdan kökten farklı. "Yeraltında" gizlice dolaşmak yerine artık açıktayız. 
Matbaanın vitrininde bir neon tabela var ve listede yer alıyor. 
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Sarı sayfalar. Gün boyunca mağaza "işe açıktır" ve Carol tezgahın arkasındadır, ancak Bill fiyatlarını o kadar yüksek tutar ki ancak görünüşünü korumaya yetecek kadar iş gelir. Onun asıl işi mesai saatleri dışında, genellikle bodrumda gerçekleşir. cephanelik. 


Dördümüz eski yerde yaptığımız gibi dükkânın üst katında yaşıyoruz ama pencereleri karartmak zorunda değiliz. Ve Bill'in kamyoneti tam ön taraftaki caddede park edilmiş durumda. Dünya açısından bakıldığında biz sadece matbaacılık işinde çalışan iki genç çiftiz. 


İşin püf noktası elbette Sistem incelemesine dayanabilecek sahte kimlikler oluşturmaktı, ancak Örgüt bu doğrultuda takdire şayan derecede bir uzmanlık geliştirdi. Hepimizin Sosyal Güvenlik kartları var ve ikimizin de ehliyeti var. Kartlar ve lisanslar gerçek (Örgütün bunları nasıl elde ettiğine dair bazı hoş olmayan hikayeler duydum), böylece banka hesapları açabilir, vergi ödeyebiliriz ve diğer şeyleri herkes gibi yapabiliriz. 


Sadece yeni adımın-öh!- "David |. 
Bloom." Bu konuda gerçekten azarlanıyorum. Neyse ki, ehliyetteki fotoğraf saçımı boyalı tuttuğum sürece benim için yeterince belirsiz. 


Örgütün yeraltında yaşayan bizler için yeni kimlikler oluşturma konusunda hiçbir seçeneği yoktu. Belgelenmiş bir kimliği olmayan bir kişi artık bu toplumda işlev göremez. Ehliyet ya da hükümetin vermeye başladığı yeni kimlik kartlarından birini göstermeden yiyecek satın alınamıyor, hatta otobüse bile binilemiyor. 


Çoğu durumda sahtecilikle idare etmek hala mümkün, ancak bilgisayarlı sistem birkaç ay içinde tamamlanacak ve ardından sahteler otomatik olarak tespit edilecek. Böylece Örgüt bunu doğru yapmaya ve yavaş ve zor bir iş olmasına rağmen bize "gerçek" kimlik bilgileri vermeye karar verdi. Birkaç özel birim bu görevi soğukkanlılıkla ve acımasızca yerine getiriyor, ancak yeni kimlik bilgilerine olan talep hala arzın çok üzerinde. 

Ayrıca Sistem'in daha da acımasız hale geldiği görülüyor. 
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bize karşı yürüttüğü kampanya. Son dört ayda çok sayıda insanımız -ülke genelinde belki elli kadar insanımız- profesyonel katiller tarafından katledildi. Kesin toplamı belirlemek zor çünkü öldürüldüğünden şüphelendiğimiz bazı kişiler ortadan kayboldu ve ceset bulunamadı. 


İnsanlarımız ilk kez ortadan kaybolmaya veya yüzerken bulunmaya başladığında nehirde, elleri arkadan bağlı ve kafalarına altı veya yedi kurşun deliğiyle öldürülmüşken, Örgüt kademesinde bu cinayetlerin Örgütün kendisi tarafından gerçekleştirilen iç disiplin işlemleri olduğuna dair yaygın bir varsayım vardı. Aslında geçen sonbaharda her şeyden çok disiplin cezaları yüzünden üye kaybettiğimiz bir dönem vardı. Moralin çok düşük olduğu bir dönemdi ve tereddüt edenleri Örgüt'e karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye ikna etmek için aşırı yöntemler kullanmak gerekiyordu. 


Ama Devrimci Komuta bunu hemen anladı: 
ve çok geçmeden herkes devreye yeni bir unsurun girdiğini anladı. 
Federal polis teşkilatlarından birindeki bağlantılarımızdan, insanlarımızın iki grup tarafından öldürüldüğünü öğrendik: İsrailli özel bir suikast timi ve İsrail hükümetiyle sözleşmeli bir grup mafya "tetikçisi". Her iki grup söz konusu olduğunda, ABD polisine FBI tarafından "duruşma" emri verildi. (Okuyucuya not: "Mafya", esas olarak İtalyanlar ve Sicilyalılardan oluşan, ancak genellikle Yahudiler tarafından yönetilen ve Büyük Devrim'den önceki seksen yılda Amerika Birleşik Devletleri'nde gelişen bir suç konfederasyonuydu. Bu dönemde Mafya'yı yok etme çabaları vardı, ancak o dönemde gelişen sınırsız kapitalizm, büyük ölçekli organize suç ve buna eşlik eden siyasi yolsuzluk için ideal koşulları sağladı. Mafya, neredeyse tüm üyeleri (8.000'den fazla erkek) tutuklanana kadar varlığını sürdürdü. Devrimi takip eden temizlik döneminde Örgüt tarafından tek ve büyük bir operasyonla kaldırıldı ve idam edildi.) 
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Şu ana kadarki tüm mağdurlar bizim "yasallarımız" arasındaydı. 
Görünüşe göre FBI'dan biri, Örgüt üyesi olduğundan şüphelenilen ancak henüz tutuklanmamış kişilerin isimlerini İsrail büyükelçiliğindeki birine veriyor ve oradan alıyor. 

Örneğin New Orleans'ta bazı misillemelerde bulunduk. Yaklaşık altı hafta önce iki "nukukçumuz", biri orada önde gelen bir avukat olan Mafya usulü öldürüldükten sonra, yerel Mafya mekânı olarak hizmet veren gece kulübünde madencilik yaptık. "Alt patronlarından" birinin doğum günü kutlaması sırasında bombalar patlayıp mekan alevler içinde kaldığında, kaçan patronlar, sadece iki kişinin karşısındaki çatılara konuşlanmış adamlarımızdan gelen acımasız makineli tüfek ateşiyle karşılandı. çıkar. 

O gece orada 60'a yakın mafya üyesi olmak üzere 400'den fazla kişi hayatını kaybetti. 


Ancak bu yeni tehdit hala üzerimizde ve buna maruz kalan üyelerimizin ve partizanlarımızın, yani yasalara saygılı vatandaş statülerini koruyarak ve kendi kimlikleri altında faaliyet gösterenlerin moralini ciddi şekilde zedeledi. , yeraltındaki anonimliğimizin tadını çıkarmayın. Yakında tehdidin kaynağına karşı harekete geçmek zorunda kalacağımız açık. 


2 Nisan. Tedarik sorunu en azından geçici olarak çözüldü. Gerçekten 
nefret ettiğim o soygun operasyonlarından birini daha gerektiriyordu. 
Bu sefer Henry'yle ilk fotoğrafımızı çekerkenki kadar gergin değildim -bu sanki yarım ömür önceydi- ama yine de hoşuma gitmemişti. 

Bill ve ben gerekli öğeler listemizi kaynaklarına göre üç kategoriye ayırdık. İhtiyacımız olan kimyasal maddelerin yaklaşık üçte ikisi genel tüketici pazarında hazır değildi ve bir kimyasal tedarik evinden gelmeleri gerekiyordu. 

Daha sonra zamanlama cihazları için en az 100 kol saati istedim ve bunları satın alsaydık bize çok pahalıya mal olurdu. Son olarak, bir takım elektronik ve elektrikli bileşenler vardı; bazıları 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genel hırdavat malzemeleri ve kolaylıkla temin edilebilen birkaç kimyasal madde; bunların tümü zorluk çekmeden ve bütçemizin kaynakları dahilinde satın alınabilir. 

Salı ve Çarşamba günlerinin çoğunu son kategorideki eşyaları toplamakla geçirdim. 

Kimyasal sorun da Çarşamba günü çözüldü. Bu bir endişe kaynağıydı çünkü laboratuvar ve endüstriyel kimyasal tedarikçilerinin de tıpkı patlayıcı tedarikçileri gibi artık tüm yeni müşterilerini siyasi polis aracılığıyla kontrol etmesi gerekiyor. Bu tür bir incelemeden hemen kaçınırdım. Ancak WFC'ye danıştım ve Silver Spring'deki "yasal kişilerimizden" birinin küçük bir elektrokaplama atölyesi olduğunu ve ihtiyacım olanı onun düzenli tedarikçisinden sipariş edebileceğini öğrendim. Pazartesi günü ondan eşyaları alacağım. 

Ama saatler! Zamanlayıcılarımız için tam olarak ne istediğimi biliyordum ve zamanlayıcıların hem yapım verimliliği hem de çalışma sırasında kesin olarak bilinen davranışlar açısından standartlaştırılabilmesi için yeterince aynı tarzdan istedim. Katherine ve ben dün kuzeydoğu DC'de bir depoyu soyduk ve 200 tane aldık. 

Aradığım saatleri bulmak için iki gün telefon etmem gerekti. Daha sonra Philadelphia'dan Washington deposuna gönderilmeleri gerekiyordu. Washington'daki adama onlar için çok acelem olduğunu ve onları alması için hemen 12.000 dolarlık onaylı bir çekle birlikte birini göndereceğimi söyledim. Beni ön büroda bekleyeceklerini söyledi. Ve öyleydiler. 

Bill'in de benimle gelmesini istedim ama bütün hafta boyunca dükkândaki 


iş nedeniyle meşguldü. Ve Katherine gerçekten gitmeyi istiyordu. Kızın, onu iyi tanımayan birinin asla şüphelenmeyeceği vahşi bir yanı var. 


İlki, Katherine'in makyaj işlerinden biri, benim "David Bloom" kimliğimi ve kendi kimliğini korumak. Kimlik altında kimlik, kimlik altında - Earl Turner'ın kim olduğunu ya da aslında neye benzediğini neredeyse unutuyordum! 
Daha sonra bir aracı kaydırmak zorunda kaldık. Bu sadece birkaç dakika sürdü ve olağan prosedürü izledik: Kamyoneti büyük bir alışveriş merkezine park edin, otoparkın diğer tarafına yürüyün, bir araba bulun. 
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Ön panelin altındaki kontak anahtarına giden zırhlı kabloyu küçük bir cıvata kesici kullanarak kestim ve ardından kablodaki doğru kabloları bulup klipsi takmak yalnızca birkaç saniye sürdü. yol açar. 


Depoda şiddet olmayacağını umuyordum ama dileğim kabul olmayacaktı. 
Yöneticiye kendimizi tanıttık ve paketimizi istedik. Onaylı | çekini istedi. 
"Aldım" dedim, "saatlerin sipariş ettiğim saatler olup olmadığını kontrol eder etmez sana vereceğim." 


Planım saatleri alıp kapıdan çıkıp gitmek ve müdürün çek için bağırmasını sağlamaktı. Ama adam paketimizle geri döndüğünde, iki iri yapılı depo çalışanı da onunla birlikte geldi ve biri bizimle kapı arasında pozisyon aldı. Hiçbir şeyi şansa bırakmıyorlardı. 


Paketi açtım, içindekileri kontrol ettim ve tabancamı çektim. 
Katherine de silahını çekti ve kapının yanındaki adama el sallayarak uzaklaştırdı. Ama denediğinde kapı açılmadı! 

Silahını işçiye doğrulttu ve adam hemen şöyle açıkladı: "Kapıyı açmak için ofiste zile basmaları gerekiyor." 

Yöneticiye doğru döndüm ve ona hırladım: "Bu kapıyı hemen açın, yoksa bu saatlerin parasını size kızgın kurşunla öderim!" 

Ama çevik bir hareketle ofisten depo alanına doğru başka bir kapı aralığından kaçtı ve ben tepki veremeden ağır metal kapıyı arkasından çarptı. 

Daha sonra masadaki kadın katibe kapının ziline basmasını emrettim. 
Ancak o, bir heykel gibi dimdik oturmaya devam etti, ağzı dehşet ifadesiyle sonuna kadar açıktı. 

Çaresiz hissetmeye başladığımda kapının kilidini açmaya karar verdim. 
Kısmen sinirsel acelemin nişan almamı bozmasından dolayı bunu yapmak için dört atış yapmam gerekti. 

Arabaya koştuk ama depo müdürü zaten oradaydı. 

Piç lastiklerimizin havasını boşaltıyordu! 

Tabancamın namlusunu kafasına vurdum ve onu çakılların üzerine serdim. Neyse ki lastiğin havası yalnızca kısmen inmişti ve araba hâlâ sürülebiliyordu. Katherine ve ben 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oradan uzaklaşmak için daha fazla zaman kaybetmedim. 

Ne hayat! 

Bu öğleden sonra, ilk zamanlayıcının montajını ve testini bitirdiğimde, istediğim şık saatlerin, onları elde etmek için harcadığım zahmete değeceğine ikna oldum. 
Yeni zamanlayıcı mükemmel çalışıyor; her seferinde pozitif, düşük dirençli bir 


temas kuruyor ve eminim ki tekleme yüzdemizi neredeyse sıfıra indirecektir. 


Ayrıca Bill'in UV inceleme ünitesini onun için çalıştırdım ve Pazartesi günü mürekkep katkı maddelerini alır almaz ilk dolarlarını basmaya hazır olacak. 
Ürünü mükemmel olmayacak ama yeterince yakın olmalı. Özellikle bankalarda sahte banknotları tespit etmek için kullanılan tüm standart testleri geçmelidir. 
Sahte olduğunu anlamak için laboratuvara götürmeleri gerekecek. 


Ve şüphe uyandırmadan röntgen muayenesinden geçmesi gereken üç farklı bomba mekanizması tasarlamayı bitirdim. Bunlardan biri şemsiye sapına sığar; piller, zamanlayıcı ve diğerleri. Şemsiyenin ana gövdesi, eğer yangın çıkarıcı bir cihaz isteniyorsa, termit ile doldurulabiliyor ya da sap kısmı ayrılarak fünye olarak 


kullanılabiliyor. Başka bir zamanlayıcı-patlatıcı kombinasyonu bir cep transistörlü radyoya yerleştirilecek (bu aynı zamanda ton kodlu bir radyo sinyaliyle de ateşlenebilir) ve üçüncüsü, patlayıcı ve güçlendiricinin bilek bandına kalıplanıp ateşlendiği elektrikli bir kol saati olacak. saatin dahili pili ile. Elbette her durumda, büyük patlayıcıların bir alana ayrı ayrı getirilmesi gerekir, ancak bunlar pek çok farklı şekilde gizlenebilir - örneğin alçı gibi dökülerek, tanıdık herhangi bir nesnenin şekline dönüştürülerek, hatta doğru renge boyanarak. 


Machine Translated by Google 


Bölüm XVI 


10 Nisan 1993. Bir haftadır ilk kez kendime biraz vakit ayırıp rahatlayabiliyorum. 
Evanston Enerji Projesi'ni gezeceğim yarın sabaha kadar Chicago'da bir moteldeyim ve yapacak hiçbir şeyim yok. Cuma öğleden sonra iki şey için buraya uçtum: Evanston turu ve Chicago birimlerimizden birine sıcak para teslimatı. Bill, Pazartesi gecesi mürekkebe kimyasal katkı maddeleri karıştırır karıştırmaz baskıya başladı ve Cuma sabahının erken saatlerine kadar neredeyse sürekli olarak devam ettirdi; Carol birkaç saatlik uyku için onu iki kez heceledi. Bu amaç için edindiği son banknot kağıdını kullanana kadar kapanmadı. Katherine ve ben kesme işlemini yaparak ve kağıdı baskı makinesinin her iki ucunda tutarak yardımcı olduk. Bu iş neredeyse hepimizi öldürüyordu ama Örgüt parayı acilen istiyordu. 


Artık gerçekten de bir yığınları var! Hayatımda bu kadar çok para göreceğimi hiç hayal etmemiştim. Bill, 10 ve 20 dolarlık banknotlar halinde on milyon doların biraz üzerinde bastı; bu, bir ton yeni, yeni banknottan daha fazlaydı. 
Ve iyi görünüyorlar! Bill'in yeni onluklarından birini gerçek bir onlukla karşılaştırdım. 
yeni bir tane ve seri numaraları dışında hangisinin hangisi olduğunu anlayamadım. 

Bill gerçekten her konuda profesyonel bir iş çıkardı. Her faturanın farklı bir seri numarası bile vardır. Bu proje dikkatli planlama, özveri ve sıkı çalışmayla nelerin başarılabileceğini gösteriyor. Tabii ki, ben mürekkep katkı maddeleri ve UV ünitesi konusunda ona yardım etmeye hazır olmadan önce, Bill'in işleri ayarlamak ve kuru çalışmalarla pratik yapmak için altı ayı vardı. Üç buçuk günlük koşusuna başlamadan önce süreçteki tüm hataları gidermişti. 


Yeni 20'lerden 50.000 tanesini yanımda getirdim ve dün Chicago'daki bağlantıma teslim ettim. Onun biriminin görevi faturaları "aklamak", böylece Örgütün bu alandaki harcamaları için eşdeğer miktarda gerçek para mevcut olacak. Bu gerçekten çok daha zorlu ve daha fazla zaman alan bir işlemdir. 
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baskı. 

Ben buraya doğru yola çıktığımda, Katherine bagajında 800.000 
dolarla Boston'a giden bir uçağa biniyordu. Bu haftanın ilerleyen saatlerinde Dallas ve Atlanta'da teslimatlar yapacağız. Bu kadar sıcak parayla havaalanı güvenlik kontrollerinden geçmek biraz sinir bozucu ama bagajlarımızın röntgeninden başka bir şey yapmadıkları sürece sorun olmaz. Şu anda aradıkları tek şey bombalar ve ateşli silahlar gibi görünüyor. Ama ülkenin her yerinde sıcak faturalarımızı almaya başlayana kadar bekleyin! 

Washington'dan gelen uçakta biraz düşünme şansım oldu. 35.000 feet'ten insan olaylara farklı bir bakış açısı kazandırıyor. 
Aşağıya yayılan tüm bu genişleyen banliyöleri, otoyolları ve fabrikaları görmek, Amerika'nın ne kadar büyük olduğunu ve ne kadar zor bir görevi üstlendiğimizi anlamamızı sağlıyor. 

Esasen, stratejik sabotaj programımızla yaptığımız şey, 

Amerika'nın doğal çürümesini bir ölçüde hızlandırmaktır. 

Ekonominin termitlerin yediği keresteleri ufalıyoruz, böylece bütün yapı birkaç yıl içinde ve daha felaket bir şekilde, bizim çabalarımız 

olmadan çökecek. Tüm fedakarlıklarımızın olayların gidişatı üzerinde ne kadar küçük bir etkiye sahip olduğunu fark etmek moral 

bozucu. 

Örneğin sahteciliğimizi düşünün. Ulusal ekonomi üzerinde zar zor ölçülebilen bir etki bile yapabilmemiz için, bir yıl içinde Bill'in geçen hafta bastığı paranın en az bin katı kadar (yılda en az 10 milyar dolar) para basıp dağıtmamız gerekecek. Amerikalılar sadece sigaraya bunun üç katını harcıyor. 


Elbette Batı Yakası'nda faaliyet gösteren iki para baskı makinemiz daha var ve yakın gelecekte başkalarını da kuracağız. Ve eğer Evanston Projesi'ni sona erdirmenin bir yolunu bulabilirsem, bu tek seferde yaklaşık 10 milyar dolarlık bir sermaye kaybı olacak - Büyük Dünya boyunca endüstriyel tesislerde elektrik enerjisi kaybından kaynaklanacak ekonomik zarardan bahsetmiyorum bile. Göller bölgesi. 

Ancak Sistem'e karşı yürüttüğümüz kampanyadan çok daha önemli olan başka bir şey yapıyoruz. Uzun vadede öyle olacak 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sonsuz derecede daha önemlidir. Eskinin küllerinden doğacak yeni bir toplumun, yepyeni bir medeniyetin çekirdeğini oluşturuyoruz. Ve yeni medeniyetimiz şimdikinden tamamen farklı bir dünya görüşüne dayanacağı için ancak devrimci bir şekilde diğerinin yerini alabilir. 
Aryan değerlerine ve Aryan bakış açısına dayanan bir toplumun, Yahudi manevi yozlaşmasına yenik düşmüş bir toplumdan barışçıl bir şekilde evrimleşmesinin hiçbir yolu yoktur. 


Dolayısıyla, tamamen Sistem tarafından bize dayatılan ve bizim tercihimiz olmadığı gerçeği bir yana, şu anki mücadelemiz kaçınılmazdır. 
Geçtiğimiz 31 ayda yaşanan olaylara bu bakış açısıyla bakıldığında -yani Sistem'e karşı tamamen yıkıcı savaşımız yerine yeni bir toplumsal çekirdek inşa etme yönündeki yapıcı görevimiz dikkate alındığında- bana öyle geliyor ki, başlangıçtaki stratejimiz, Sistem liderlerini vurmak yerine, Sistem liderlerini vurmaktı. Genel ekonomi aslında düşündüğüm kadar kötü bir başlangıç yolu değildi. 

Savaşın karakterini başından beri biz ekonomiye karşı değil, biz Sisteme karşı olarak şekillendirdi. Sistem saldırılarımızdan korunmak için baskıcı tepkiler verdi ve bu da kendisini bir ölçüde halktan izole etmesine neden oldu. Kongre üyelerine, Federal yargıçlara, gizli polislere ve medya yöneticilerine suikast düzenlemek dışında pek bir şey yapmadığımız zamanlarda, insanlar kendilerini özellikle tehdit altında hissetmiyorlardı, ancak Sistem'in tüm yeni güvenlik önlemlerinin neden olduğu rahatsızlıklara içerliyorlardı. 

Eğer ekonomiyi baştan vursaydık, Sistem bizden biri-halk mücadelesini daha kolay resmedebilirdi ve medyanın da kamuoyunu Sistem'e karşı Sistem'le işbirliği yapılması gerektiğine ikna etmesi daha kolay olurdu. 
ortak bir tehdit, yani biz. Dolayısıyla, stratejideki ilk hatamız, bilinçli olarak işleri herkes için rahatsız etmeye çalışırken, şimdi işe alım yapmamızı Tanrısal bir şekilde kolaylaştırdı. 


Elimizden geldiğince. 


Ve son zamanlarda çok fazla eleman alımı yapan sadece Organizasyon değil. Teşkilat aynı zamanda yaklaşık 68 yıllık varlığının son 48'inde benzeri görülmemiş bir oranda büyüyor. ben gizlice 
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Dün burada pikap elemanımızla tanıştığımda İşareti verdim - her zaman yeni Organizasyon üyeleriyle tanıştığımda yaptığım gibi - ve o da aynı şekilde karşılık verdiğinde hoş bir şekilde şaşırdım. 

Beni dün gece Chicago bölgesindeki yeni deneme süresi üyeleri için düzenlenen göreve başlama törenine konuk olmaya davet etti. R'nin memnuniyetle kabul etmesini sağladım ve törende neredeyse üçte biri aday olan yaklaşık 60 kişinin olduğunu görünce hayrete düştüm. Bu, Teşkilat'ın Washington bölgesindeki toplam üye sayısının üç katından fazla. Törenden neredeyse bir buçuk yıl önce kendi göreve başlamam kadar etkilendim. 


14 Nisan. Sorunlar, sorunlar, sorunlar! Chicago'dan döndüğümden beri 
hiçbir şey yolunda gitmedi. 

Bill, son para için kullandığı kağıttan başka bir şey bulamıyor ve benden doğaçlama yapmasına yardım etmemi istedi. Aynı temel doku ve bileşime sahip, biraz soluk renkli kağıtlara renklendirmeyi denedik, ancak sonuç tatmin edici değildi. Ben farklı renklendirme süreçlerini denemeye devam ederken Bill de orijinal kağıt için başka bir kaynak aramaya devam edecek. 


Daha sonra dün yerel İnsan İlişkileri Konseyi'nden bir heyet mağazayı ziyaret etti. Dört Siyah ve hasta, hasta, hasta bir Beyaz erkek, hepsi de Konseyin kol bantlarını takıyordu, matbaaya geldi. Mağazanın vitrinine, vatandaşları şüpheli kişileri siyasi polise ihbar ederek "ırkçılıkla mücadeleye yardım etmeye" teşvik eden büyük bir poster asmak ve tezgahın üzerine bağışlar için bir konteyner bırakmak istediler. 


O sırada Carol tezgahın arkasındaydı ve onlara aslında cehenneme gitmelerini söyledi. 

Bu şartlar altında elbette bu doğru bir şey değildi. Eğer gürültüyü duyup müdahale etmeseydim bizi siyasi polise ihbar edeceklerdi. 
Yüzümde ikna edici bir Yahudi ifadesi olduğunu umduğum bir ifadeyle bodrum merdivenlerinden yukarı çıktım ve "Burada oylamalar devam ediyor," dedim. 
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zaten?" rutini. Bunu çok kalın bir yere koymadım - umarım çok kalın değil - böylece mesajı alırlar: Buradaki mağaza müdürü kendisi de bir azınlık grubunun, çok özel bir azınlık grubunun üyesiydi ve ondan şüphelenilmesi pek mümkün değildi. İnsan İlişkileri Konseylerine veya onların övgüye değer çabalarına karşı herhangi bir düşmanlık beslemek. 

Baş zenci, Carol'ın reddedilmesinden dolayı bana öfkeyle şikayet etmeye başladı. Sabırsız bir el hareketiyle sözünü kestim. 
ve Carol'a sahte bir şok bakışı yöneltti. "Tabiki tabiki," 

Ben de şöyle dedim: "Koleksiyon kutunuzu burada bırakın. Bu iyi bir amaç için. 
Ama pencere posteri yok, yeterli yer yok. Kuzenim Abe'in Birleşik Yahudi Çağrısı posterlerinden bir tanesini oraya koymasına bile izin veremezdim. Gel! Sana yerini göstereyim." " 

Heyeti işbirlikçi bir şekilde kapıya doğru yönlendirirken, Carol'a en iyi Simon Legree tavrımla işine geri dönmesini emrettim. "Evet efendim. 

Bloom," dedi uysal bir tavırla. 

Kaldırımda, kolumu dostane bir şekilde Siyah sözcüsünün omuzlarına atarken ve dikkatini caddenin karşısındaki bir mağazaya yönlendirirken tiksintimi yendim. "Burada çok fazla müşterimiz yok" diye açıkladım. "Ama yakın arkadaşım Solly Feinstein'ın girip çıkan birçok insanı var. Ayrıca büyük bir penceresi de var. Posterinizin orada olması onu mutlu edecektir. Onu 'Sol'un Rehin Dükkanı' yazan yere koyabilirsiniz ve herkes Onu göreceğim. Ve ona bir bağış kutusu bırakmayı da unutmayın; iki bağış kutusu; onun büyük bir mağazası var." 


Hepsi benim dostça önerimden memnun görünüyordu ve caddenin karşı tarafına doğru yola koyuldular. Ama sivilceli ve Afro taklidi olan zavallı görünüşlü Beyaz tereddüt etti, döndü ve bana şöyle dedi: "Belki de o kızın adını öğrenmeliyiz. Bize söylediği bazı şeyler kesinlikle ırkçı geliyordu." 


"Vaktini ona harcama," diye sert bir şekilde cevap verdim ve şüphesini el sallayarak uzaklaştırdım. "O sadece aptal bir şiksa. Herkesle böyle konuşuyor. 
Yakında ondan kurtulacağım." 

Dükkana tekrar girdiğimde olayı bodrum katındaki merdivenlerden duymuş olan Bill ve Carol sarsıldılar: kahkahalar. 
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Sert bir tavırla onları "Aslında o kadar da komik değil" diye uyardım. 
"Hemen bir şeyler yapmam gerekiyordu ve eğer büzüşmem ve yapmacık aksanım o alt insan ekibini kandırmasaydı, şimdi başımız gerçekten büyük belada olurdu." 
Sonra Carol'a şöyle ders verdim: "Bu yaratıklara onlar hakkında ne düşündüğümüzü söyleme lüksünü göze alamayız. Önce yapmamız gereken bir iş var, sonra o grupla kesin olarak anlaşacağız. O halde hadi gururumuzu bir kenara bırakalım." ve mecbur kaldığımız sürece birlikte oynarız. Bizim sorumluluklarımıza sahip olmayanlar isterlerse kendilerini ırkçılık nedeniyle soruşturabilir ve onlara daha fazla yetki verebilirler. 
Ama caddenin karşısındaki rehinci dükkanının vitrinine yerleştirilen posterin 


Sol'un kullanılmış kamera ve dürbün sergisinin çoğunu gölgelediğini gördüğümde sırıtışımı bastıramadım. Gerçekten dilini ısırmak zorunda kalmış olmalı! Ve şimdi o posteri gören herkes Konseyin düşünce kontrol programı ile onun arkasındaki insanlar arasında doğru zihinsel bağlantıyı kuracak. 

Yanlış giden son şey Katherine'in dün gece gribe yakalanmasıydı. Bu sabah Dallas'a bir sürü para götürmesi planlanmıştı ama gidemeyecek kadar hastaydı ve görünüşe göre iki ya da üç gün daha yatakta kalacak. Bu da yarın sadece Atlanta'ya gitmek zorunda kalacağım değil, aynı zamanda Dallas teslimatını da yapmam gerektiği anlamına geliyor. Bu, uçaklarda ve havalimanlarında bütün bir günü boşa harcamak anlamına gelir ve Evanston operasyonuna hazırlanmak için zamana fena halde ihtiyacım var. 


Önümüzdeki altı hafta içinde Evanston'daki yeni nükleer enerji kompleksini, onlar hâlâ turistlere rehberlik ederken vurmak istiyoruz. 
Kalıcı olarak halka kapatılacağı 1 Haziran'dan sonra onu devre dışı bırakmak çok daha zor hale gelecek. 


Evanston Enerji Projesi çok büyük bir proje: dünyanın en büyük türbinleri ve jeneratörleriyle çevrili dört devasa nükleer reaktör. Ve her şey, reaktörlerin ısı eşanjörlerine soğutma suyu sağlayan Michigan Gölü'nün bir mil ötesindeki beton yığınların üzerinde duruyor. Proje, 18.000 
megawatt, yani neredeyse 20 milyar watt elektrik enerjisi üretiyor! İnanılmaz! 
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Güç, Büyük Göller bölgesinin tamamını besleyen elektrik şebekesine besleniyor. İki ay önce Evanston Projesi faaliyete geçmeden önce, tüm Ortabatı ciddi bir elektrik kesintisinden muzdaripti; buradakinden çok daha kötü, ki bu da yeterince kötü. Bazı bölgelerde fabrikalar haftada sadece iki gün çalışacak şekilde sınırlandırıldı ve o kadar çok beklenmedik elektrik kesintisi yaşandı ki, bölge gerçek bir ekonomik krizin eşiğine geldi. 


Eğer yeni santrali devre dışı bırakırsak işler eskisinden daha da kötü olacak. Yetkililer, Chicago ve Milwaukee'de ışıkları açık tutabilmek için, Detroit ve Minneapolis gibi, yedekleyecek hiçbir şeyin olmadığı uzak yerlerden elektriği çalmak zorunda kalacaklar. Ülkenin bu kısmı ağır darbe alacak. Ve Evanston Projesini tasarlamak ve inşa etmek 10 yıl sürdü, bu nedenle durumu çok kısa sürede çözemeyecekler. 


Ancak hükümet Evanston Projesi'ni kaybetmenin sonuçlarını da düşündü ve oradaki güvenlik oldukça güçlü. Tekne veya uçak dışında buraya yaklaşılamaz. 

Çevresinde projektörler, devriye botları ve aralarında kablo ağları olan dizi şamandıralar var, bu da su yoluyla yaklaşmayı neredeyse imkansız kılıyor. 

Her iki yönde de kilometrelerce uzanan kıyı çitlerle çevrili ve çitin arkasında çok sayıda askeri radar ve uçaksavar tesisi bulunuyor; bu da patlayıcı yüklü bir uçağı tesise çarpma girişiminin başarılı olma ihtimalini ortadan kaldırıyor. 

Bana öyle geliyor ki, bölgeye geleneksel yollarla saldırı düzenlememizin tek yolu, ağır havan toplarını menzil içerisine, kıyıya yakın bir yere, gizlenme olasılığının olduğu bir yere gizlice sokmak olacaktır. Ancak bildiğim kadarıyla şu anda bu tür silahlarımız mevcut değil. Her neyse, elektrik santralinin gerçekten hayati önem taşıyan kısımları o kadar devasa binalarda ki, bir havan topu saldırısının yüzeysel hasardan daha fazlasına yol açabileceğinden şüpheliyim. 

Bu yüzden Devrimci Komuta benden orayı turlamamı ve alışılmadık fikirler bulmamı istedi; ben de bunu yaptım ama hala çözülmesi gereken birçok zor sorun var. 
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Geçen Pazartesi oraya yaptığım ziyaret bana güvenlik düzenlemelerinin güçlü ve zayıf yönleri hakkında oldukça iyi bir fikir verdi. Bazı zayıflıklar gerçekten oldukça şaşırtıcı. En şaşırtıcı olanı ise hükümetin geçici de olsa turistlerin bölgeye girmesine izin vermesidir. Bu kararın nedeninin nükleer karşıtı çılgınların tesis hakkında çıkardığı büyük yaygara olduğuna eminim. 
Hükümet, içinde yerleşik olan tüm güvenlik özelliklerini halka gösterme zorunluluğunu hissediyor. 


Tura kaydolduğumda, sırf fabrikaya neler girebileceğimi görmek için kasıtlı olarak kendimi her türlü gereçle doldurdum. Yanımda bir evrak çantası, bir fotoğraf makinesi ve bir şemsiye taşıyordum; ceplerimi bozuk paralar, anahtarlar ve mekanik kurşun kalemlerle dolduruyordum. 

Turistleri fabrikaya götüren feribotta güvenlik çok az. Sadece üstünkörü bir inceleme için bana ataşe çantamı açtırdılar. Ancak fabrikadaki güvenlik karakoluna girdiğimde çantamı, kameramı ve şemsiyemi aldılar. 


Daha sonra cebimdeki tüm metal çöpleri toplayan bir metal detektöründen geçmek zorunda kaldım. Muhafızlar için ceplerimi boşalttım ama sonra eşyaları bana geri verdiler. Hiçbirine yakından bakmadılar. Yani en azından yangın çıkarıcı bir kalem gizlice içeri girebilir. 

Ancak beni gerçekten ilgilendiren şey, grubumdaki yaşlı bir beyefendinin metal başlı bir baston taşımasıydı ve gardiyanlar, tur boyunca onu elinde tutmasına izin verdi. 

Esas itibarıyla benim fikrim şu: Tek bir turistin burayı yerle bir etmeye yetecek kadar patlayıcı maddeyi gizlice içeri sokması mümkün olmadığından, içeri girebileceği küçük miktardaki patlayıcı maddeyi de bir delik açmak gibi gerçekten etkili olacak şekilde yerleştirmesinin hiçbir yolu yok. reaktörün basınçlı kaplarından birinde patlayıcıları unutsak iyi olur. Bunun yerine bitkiyi radyoaktif maddeyle kirletmeye çalışacağız, böylece kullanılamayacak. 


Bu fikri uygulanabilir kılan şey, örgüt içinde belirli radyoaktif maddeler için bir kaynağımızın bulunmasıdır. Kendisi Florida'daki bir üniversitede kimya 


profesörü ve araştırmasında malzemeleri kullanıyor. 


Oldukça sıcak ve kötü bir radyonüklitten yeterincesini kolaylıkla paketleyebiliriz. 
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Yarı ömrü bir yıl kadar olan bir şeyi bir bastona ya da koltuk değneğine dönüştürüp onu dağıtmak için küçük bir patlayıcıyla birlikte tüm Evanston 

Enerji Projesi'ni yaşanmaz hale getiriyoruz. Tesis fiziksel olarak zarar görmeyecek ama kapatmak zorunda kalacaklar. 

Dekontaminasyon o kadar büyük bir iş olacak ki, tesis kalıcı olarak kapalı kalabilir. 


Maalesef bu bir intihar görevi olacak. Radyoaktif maddeyi tesisin içine taşıyan kişi, onunla tesisin kapısına ulaşmadan önce zaten öldürücü dozda radyasyona maruz kalmış olacaktır. 

Herhangi bir koruma sağlamanın pratik bir yolu yok. 

En büyük endişe tesisin her yerinde bulunan radyasyon dedektörleridir. 
Bunlardan biri, işini yapmaya hazır olmadan adamımızın kokusunu alırsa, işler karışabilir. 

Ancak güvenlik görevlilerinin gelen turistleri kontrol ettiği tesisin giriş istasyonunda dedektör olmadığını fark ettim. Turistlerin götürüldüğü devasa türbin ve jeneratör odasında birkaç tane var ve turistler tarafından kullanılan çıkış kapısının yanında da bir tane var - muhtemelen bir ziyaretçinin bir şekilde nükleer yakıtı cebine atması gibi beklenmedik bir olaya karşı korunmak için. gizlice dışarı çıkarmaya çalışıyor. Ancak birisinin tesise gizlice radyoaktif madde sokmaya çalışabileceği akıllarına gelmemiş gibi görünüyor. 

Tüm dedektörlerin nerede olduğunu gayet iyi hatırlıyorum ve bunu yapmam gerekecek. 
Florida'daki adamımıza, içlerinden birinin bize sağlayacağı malzemeden belli bir mesafeden bir şey alma ihtimalini soralım. Taşıyıcımız tesise vardıktan sonra ancak jeneratör odasına ulaşmadan önce bir alarm çalarsa, hemen koşması gerekecek. Ama cihazımızı ona mümkün olan en iyi şansı verecek şekilde tasarlamaya çalışacağız. 


Planın tamamı oldukça korkutucu ama büyük bir avantajı var: halk üzerindeki psikolojik etkisi. İnsanlar nükleer radyasyon korkusu konusunda neredeyse batıl inançlara sahiptir. Nükleer karşıtı lobi bununla bir saha günü geçirecek. Sıradan bir bomba veya havan topu saldırısından çok daha fazla insanın hayal gücünü harekete geçirecektir. Bu, birçok insanı dehşete düşürecek ve daha fazlasının çitten düşmesine neden olacak. 

İtiraf etmeliyim ki bu noktada deneme sürecimin sona ermesine sevindim. 


Machine Translated by Google 


Sürenin dolmasına hâlâ 11 ay var ve bu görev için gönüllü olmam istenmeyecek. 


Machine Translated by Google 


Bölüm XVII 


20 Nisan 1993. Yoğun bir haftanın ardından güzel bir gün, dinlenme 
ve huzur dolu bir gün. Katherine ve ben bu sabah erkenden dağlara gittik ve günü ormanda yürüyerek geçirdik. Serin, parlak ve netti. Piknik öğle yemeğinin ardından açık gökyüzünün altındaki küçük bir çayırda seviştik. 

Pek çok şeyden bahsettik, hem mutluyduk, hem de kaygısızdık. 
Mutluluğumuza gölge düşüren tek gölge, bir aydan az bir süredir hapisten çıkmış olmama rağmen Katherine'in, Örgütün beni son zamanlarda gönderdiği şehir dışı gezilerin sayısından şikayet etmesiydi. 
Gelecekte birlikte daha da az zaman geçireceğimizi ona söylemeye cesaretim yoktu. 

Bunu ancak dün kendim öğrendim. Dün gece Florida'dan döndükten sonra Binbaşı Williams'a rapor verdiğimde bana önümüzdeki birkaç ay içinde çok seyahat edeceğimi söyledi. Ondan tüm ayrıntıları alamadım ama Örgüt'ün bu yaz ülke çapında topyekün bir saldırıya hazırlandığını ve benim bir nevi gezici askeri mühendis olacağımı ima etti. 


Ama bugün bunu aklımdan çıkardım ve doğanın güzelliğinin ortasında sevimli bir kızla hayatta, özgür ve yalnız olmanın tadını çıkardım. 


Bu akşam eve dönerken radyoda mükemmel bir günü anlatan bir haber duyduk: Örgüt; Bu öğleden sonra Washington'daki İsrail büyükelçiliği. 
Daha iyi bir tarih yok böyle bir eylem için yıl seçilebilirdi 

Aylardır, büyükelçiliklerinde çalışan İsrailli bir cinayet timi, ülke çapındaki insanlarımızı öldürüyor. 

Bugün şimdilik skoru belirledik. 

İsrailliler ABD Senatosu'nda itaatkar hizmetkarları için kokteyl partisi düzenlerken biz ağır havan toplarıyla saldırdık. Bu olay için çok sayıda İsrailli yetkili uçakla gelmişti ve bizim ziyaretimiz sırasında büyükelçilikte 300'den fazla kişi olmalıydı. 
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4,2 inçlik havan topları çatıdan başlarına TNT ve fosfor yağdırmaya başladı. 

Habere göre saldırı yalnızca iki veya üç dakika sürdü, ancak 40'tan fazla mermi büyükelçiliğe çarptı ve geriye yalnızca yanmış bir enkaz yığını kaldı ve yalnızca bir avuç hayatta kaldı! Yani en az iki havan topu ateşlemiş olmalıyız. Bu, geçen hafta yeni silah alımlarımız hakkında bana söylenenleri doğruluyor. 


Sansürcülerin bir şekilde yayınlanmadan önce kesmeyi başaramadığı haberdeki büyüleyici olaylardan biri de bir grup turistin elçilik görevlisi tarafından öldürülmesiydi. Saldırı sırasında bir İsrailli, hafif makineli tüfekle, elbiseleri alevler içinde, harap olmuş binadan koşarak çıktı. 
Caddenin karşısından yıkım mahalline aval aval bakan, tamamı kadın ve küçük çocuklardan oluşan bir düzine turist grubunu gördü. Nefretini gırtlaktan İbranice haykıran Yahudi onlara ateş açtı, dokuz kişiyi olay yerinde öldürdü ve diğer üçünü de ağır şekilde yaraladı. Tabii ki polis tarafından suçlanmadı. Gününüz geliyor Yahudiler, gününüz geliyor! 


Yarınki uzun güne hazırlanmak için bu gece erken yatmam gerekiyor ama öğleden sonraki başarımızın heyecanı uyumamı henüz imkansız hale getiriyor. Örgüt, havanın gerilla savaşı için ne kadar eşsiz bir silah olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Evanston'a yönelik yeni planımız konusunda artık çok daha heyecanlıyım ve FHorida'daki profesörümüzün daha fazla inatçılığının üstesinden gelmek için daha hazırlıklı olacağım. 


Geçen cumartesi, Henry ve Ed Sanders'la Evanston fabrikasına radyoaktif madde sokma planımı tartışırken, beni havanın bu işi daha iyi yapabileceğine ve artık bu departmanda yeterli donanıma sahip olduğumuza ikna ettiler. Bu yüzden teslimat paketini, yürüme bastonundan 4,2 inçlik havan mermisine dönüştürerek yeniden tasarladım. 

Fosforu üç WP turunda radyoaktif kirletici maddemizle değiştireceğiz. 
Konvansiyonel mermilerle hedefi sıfırladıktan sonra, modifiye edilmiş üç mermimizi ateşleyeceğiz. 
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elbette tam olarak aynı ağırlığa ayarlanacak. 


Bunu bu şekilde yapmanın orijinal planıma göre üç avantajı var. 
Birincisi, daha kesindir; bir şeylerin ters gitme ihtimali çok daha azdır. 
İkincisi, yaklaşık 10 kat daha fazla kirletici madde salacağız ve mermilerdeki patlama yükleri, onu yüklü bir bastonla umabileceğimizden daha iyi bir şekilde dağıtacak. Üçüncüsü, bunun bir intihar görevi olmasına gerek yok. "Sıcak" mermileri ateşlenecekleri ana kadar korumalı tutabiliriz, böylece havan 


mürettebatı ölümcül dozda radyasyona maruz kalmayacaktır. 


En büyük endişem, mermilerimizi çatıya koymak yerine elektrik santralinin içine sokup sokamayacağımızdı. Bina o kadar ağır inşa edilmiş ki, gecikmeli etkili fitillerle bile içeri girebileceklerinden şüpheliyim. Ancak Ed Sanders beni, 4,2 inçlik bir silah sıfırlandığında ve sıkıca yerine oturduğunda, yeterli doğrulukta ve yeterince düşük bir yörüngede mermiler gönderebileceğine ve böylece jeneratör binasının kıyıya bakan tarafında mükemmel bir isabet 
olasılığına sahip olacağımıza ikna etti. , neredeyse tek, devasa bir pencere, 10 
kat yüksekliğinde ve 200 metreden daha geniş. 


Bu yeni planla donanmış olarak Floridalı kimyagerimiz Harrison ile konuşmaya gittim. Ona, işinin kendisine düşen kısmının uygun bir radyoaktif malzeme elde etmek ve ardından özel imkanlarını kullanarak bunu kendisine getireceğim havan mermilerine güvenli bir şekilde yüklemek olduğunu anlattım. 

Harrison kriz geçirdi. Örgüte yalnızca küçük miktarlarda radyonüklid ve diğer elde edilmesi zor malzemeler sağlamayı teklif ettiğinden şikayetçi oldu. 
Herhangi bir mühimmatın fiili olarak işlenmesine dahil olmak istemiyordu ve özellikle planımızın gerektirdiği malzeme miktarına karşı çıkıyordu. Ülkede çok fazla insanın bu kadar çok radyoaktif maddeye erişimi yok ve kendisi de bunun kendisine kadar takip edilmesinden korkuyor. 


Onunla mantık yürütmeye çalıştım. Eğer yüklemeye çalışırsak şunu açıkladım: 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Mermileri kendimiz fırlatırsak, sahip olduğu korumalı işleme tesisleri olmazsa, bir veya daha fazla insanımız kesinlikle ölümcül dozda radyasyona maruz kalacaktır. Ben de ona, amacımıza uygun olduğu sürece, 

üzerinde en az şüphe uyandıracak bir radyonüklit veya radyonüklit karışımını seçmekte özgür olduğunu söyledim. 

Ama o açıkça reddetti. "Bu söz konusu olamaz" dedi. "Bu, tüm kariyerimi tehlikeye atar." 

"Dr. Harrison," diye yanıtladım, "Korkarım durumu anlamıyorsunuz. 
Savaştayız. Irkımızın geleceği bu savaşın sonucuna bağlı. Örgütün bir üyesi olarak, kendi kararınızı vermek zorundasınız. Tüm kişisel kaygıların ötesinde ortak çabamızın sorumluluğundasınız. Örgütün disiplinine tabisiniz." 


Harrison bembeyaz oldu ve kekelemeye başladı ama ben acımasızca devam ettim: "Eğer isteğimi reddetmeye devam edersen, seni oracıkta öldürmeye hazırım." Aslında silahsızdım çünkü ticari bir uçakla uçmuştum ama Harrison bunu bilmiyordu. Birkaç kez yutkundu, sesini buldu ve elinden geleni yapacağını söyledi. 


Rakamlarımızı ve ihtiyaçlarımızı tekrar gözden geçirdik ve yaklaşık bir takvim üzerinde anlaştık. Ayrılmadan önce Harrison'a, eğer bu operasyonun kendisini "yasal" olarak devam edemeyecek kadar tehlikeye atacağını düşünüyorsa, tamamlandıktan sonra onu yeraltına getirebileceğimize dair güvence verdim. 

Belli ki hâlâ çok gergin ve mutsuz ama bize ihanet etmeye çalışacağını sanmıyorum. Örgüt, tehditlerine ilişkin çok yüksek derecede güvenilirlik oluşturmuştur. Ancak tedbiri elden bırakmamak adına, zamanı geldiğinde değiştirilmiş mermileri yüklenip geri getirilmek üzere Florida'ya götürmek için başka bir kurye kullanacağız. Bunun için herhangi bir teknik bilgiye gerek yoktur. 

"Sert adam" gibi davranmayı ve insanları tehdit etmeyi sevmiyorum; bu benim için doğal olmayan bir rol. Ama Harrison gibi insanlara pek sempatim yok ve eminim ki eğer işbirliği yapmayı kabul etmeseydi üzerine atlayıp onu çıplak ellerimle boğardım. 

Oynadıklarını düşünen bir sürü insan var sanırım 


Machine Translated by Google 


Kendilerinin başının çaresine bakıp tüm riskleri almamıza ve tüm kirli işleri yapmamıza izin vererek akıllıca hareket ediyorlar. Kazanırsak bundan faydalanacaklarını, kaybedersek de hiçbir şey kaybetmeyeceklerini düşünüyorlar. 
Diğer savaşların ve devrimlerin çoğunda bu böyle oldu, ancak bu kez bu şekilde yürüyeceğine inanmıyorum. Bizim tavrımız, ırkımızın bu imtihan zamanlarında tek derdi hayattan keyif almak olanların, hayatı hak etmediğidir. Bırak ölsünler. 
Bu savaşı yürütürken kesinlikle onların refahını gözetmekle ilgilenmeyeceğiz. 
Giderek ya sonuna kadar bizden yana ya da bize karşı olma durumu ortaya çıkacak. 


25 Nisan. Yarın en az bir haftalığına New York'a gideceğiz. Orada dikkatimi 
gerektiren birçok şey pişiyor. Ben döndüğümde Florida'daki işin halledilmiş olması gerekirdi ve eğer öyleyse, bu benim için Chicago'ya başka bir yolculuk olacaktı, bu sefer arabayla. 


Yidler büyükelçiliklerine yapılan saldırı hakkında gerçekten çığlık atıyorlar. 
Haber medyasında Kongre Binası'na yapılan saldırıya ya da FBI binasının bombalanmasına olduğundan çok daha fazla bu saldırıya vurgu yapıyorlar. 
Geçmişte onlar için çok işe yarayan eski "gaz odası" propagandasının artmasıyla birlikte televizyonda her geçen gün durum daha da kötüleşiyor. 
Gerçekten saçlarını yoluyorlar, elbiselerini yırtıyorlar: "Aman ne kadar acı çekiyoruz! Nasıl da zulüm görüyoruz! Neden başımıza gelmesine izin verdiniz? Altı milyon yetmedi mi?" 


Ne kadar öfkeli bir masumiyet eylemi! Bu konuda o kadar iyiler ki neredeyse beni de onlarla birlikte ağlatacaklar. Ancak tuhaf bir şekilde, bu dokuz turistin İsrailli muhafızlar tarafından öldürüldüğüne dair bir kez daha bahsedilmedi. Ah, onlar sadece Yahudi olmayanlardı! 

Elçilik eyleminin bize beklenmedik bir faydası da Siyahlar ile onların Yahudi patronları arasındaki büyük kavga oldu. Tamamen tesadüf eseri, saldırı, ülke çapındaki "eşitlik grevi" için belirlenen tarihten üç gün önce gerçekleşti; bu, İnsan İlişkileri'nin sahneye koyduğu dev medya olaylarından bir diğeri. 
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Bir dizi büyük şehirde eşzamanlı olarak "kendiliğinden" gösterilerin düzenleneceği, Siyah ve Beyaz vatandaşların hükümete ırklar arasındaki 


son engeli de yıkması ve Siyahlara güvence vermesi çağrısında bulunacak konseyler. tam eşitlik." 


Ama geçen perşembe, İsraillileri vurduğumuzun ertesi günü, Konseylerdeki büyük adamlar -tabii ki Yahudiler- her şeyi iptal ettiler. Ne olursa olsun, elçilik baskınında kendi "şehitliklerini" sağmayı bitirene kadar medyanın dikkatini Siyahlarla paylaşmayı göze alamayacaklarına karar verdiler. 

Eşitlik grevinin hazırlıkları üzerinde uzun süre çalışan daha militan Siyah liderlerden birkaçı, durumu bu şekilde görmüyordu. Yahudilerin tüm "eşitlik" hareketini kendi amaçları doğrultusunda manipüle etmeleri ve sömürmeleri uzun zamandır öfkeliydi ve bu, bazıları için bardağı taşıran son damla oldu. Öfkeli suçlamalar ve karşı suçlamalar Cumartesi günü Yahudilerin bir numaralı ev zencisinin, Ulusal İnsan İlişkileri Konseyleri Birliği'nin sözde "başkanı"nın Yahudi efendilerini kınadığı bir basın röportajı vermesiyle doruğa ulaştı. Bundan sonra Insan Ilişkileri Konseylerinin Yahudilerin azınlık statüsü iddiasını tanımayacağını söyledi. 


Beyaz çoğunluk gibi muamele görecekler ve artık "ırkçılık" nedeniyle soruşturma ve cezadan muaf tutulamayacaklar. 

Elbette ne olduğunu anlamadan kulağını kaybetmişti ve yerini daha iyi kırılmış bir Siyah aldı, ama yağ zaten ateşin içinde. Sokaklarda başıboş dolaşan Siyah "milletvekilleri" çeteleri sözü aldı ve kendi seçtiği 


kabilenin onların eline düşen herhangi bir üyesine yazıklar olsun. 
Sadece son iki gün içinde pek çok kişi "sorgulanırken" öldü. 


"Tom'lar" eninde sonunda daha militan ve kırgın kardeşlerini hizaya sokacak, ancak bu arada Izzy ve Sambo gerçekten birbirlerinin boğazına, dişine ve tırnağına sarılmış durumdalar ve bunu izlemek bir keyif. 
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6 Mayıs. Bir günlüğüne de olsa yeniden evde olmak çok güzel. Ama New 
York ilginçti! Orada elimizde olacağını düşündüğümden daha fazla mühimmat gördüm. 

New York'taki uzman birimlerimizden biri her türden askeri malzemeyi temin ediyor ve stokluyor. Ziyaretimin amacı, özel silahlar ve sabotaj cihazları tasarlama ve üretmede bana yararlı olabilecek mevcut askeri alet türlerini araştırmak ve böylece gelecekteki satın alma öncelikleri için önerilerde bulunmaktı. 


Havaalanında bir kız tarafından karşılandım ve beni Oueens'te, Doğu Nehri yakınında inanılmaz derecede pis bir sanayi ve depo bölgesinde bulunan toptan bir sıhhi tesisat malzemesi mağazasına götürdü. Çöpler, eski gazeteler ve boş içki şişeleri her yere saçılmıştı. Kız sonunda uzun, tel örgülü bir çitin arkasındaki küçük, çamurlu bir park alanına yanaşıncaya kadar, dar sokağı neredeyse kapatan terk edilmiş birkaç arabanın soyulmuş ve paslanmış gövdelerinin etrafından dolaşmak zorunda kaldık. 

"Yalnızca çalışanlar" yazan çelik kapıyı çaldı ve hızla boru bağlantı parçalarıyla dolu kasvetli, tozlu bir depoya kabul edildik. Orada beni, yağlı tulum giyen, elinde bir not defteri taşıyan, 25 yaşlarında, neşeli bir genç adama teslim etti. Kendisini yalnızca "Richard" olarak tanıttı ve kapının yanındaki uzun tezgahın bir ucundaki itibarsız görünüşlü elektrikli ocaktan bana bir fincan kahve ikram etti. 


Daha sonra eski ve çürük bir yük asansörüne binerek binanın ikinci katına çıktık. Asansörden çıktığımızda şaşkınlıkla nefesimi tuttum. 
Kenarları 30 metreden fazla olan devasa, alçak tavanlı bir odada, akla gelebilecek her türlü askeri silahtan oluşan muazzam yığınlar vardı: otomatik tüfekler, makineli tüfekler, alev püskürtücüler, havan topları ve kelimenin tam anlamıyla binlerce kasa cephane, el bombası. , patlayıcılar, ateşleyiciler, güçlendiriciler ve yedek parçalar. 
Zeminin bunları nasıl desteklediğini bilmiyorum. 

Odanın bir köşesinde dört erkek ve bir kadın, floresan ışıkların altındaki iki uzun bankta çalışıyordu. Bir adam, otomatik tüfeklerin seri numaralarını teker teker aldı. 
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Diğerleri ise tüfekleri yağlayıp yeniden birleştirdiler ve daha sonra onları, üst kısmı çıkarılmış olan büyük bir sıcak su ısıtıcısının içine dikkatlice paketlediler. Yakınlarda başka su ısıtıcılarının bulunduğu bir düzine büyük karton gördüm. 

Richard, "Silahları bu şekilde saklıyor ve gönderiyoruz" diye açıkladı. 
"Yetkililerin, bulmaları ihtimaline karşı, malzemeleri nereden aldığımızı anlamalarını zorlaştırmak için seri numaralarını kaldırıyoruz. Ve su ısıtıcıları buradan ayrıldıktan sonra, geriye doğru takip edilmelerinin hiçbir yolu yok. 
bize. Kartonların üzerine koyduğumuz sahte nakliye etiketleri, içindekilerin ne olduğunu bize gösterecek şekilde kodlanmıştır. Oldukça özel su ısıtıcılarımızın, doğu kıyısındaki birçok muharebe birimimizin karargahına kurulduğunu göreceksiniz. ama bunları ülkenin her yerine gönderiyoruz." 


Neredeyse şaşkınlık içinde silah yığınlarının arasında dolaştım. Tavan yüksekliğinde büyük, zeytin yeşili kasalardan oluşan bir yığının yanında durdum. 
Her sandığın üzerinde şu sözler yazılıydı: "Harç, 4,2 inç, M 30, Tamamlandı" ve onun altında da "Brüt Ağırlık 700 Ibs." 

"Bunları nereden aldın?" Diye sordum. Bir buçuk yıl önce sadece bir antika harcı değiştirerek yaptığımız tüm çalışmaları hatırladım. 


Richard, "Bunlar geçen hafta Fort Dix'ten geldi" diye yanıtladı. 
"Trenton'un hemen dışındaki birimlerimizden birindeki insanlar, üstteki bir Siyah tedarik çavuşuna, üzerinde bu şeylerin olduğu bir kamyonu çalıp onlara teslim etmesi için 10.000 dolar ödediler. Sonra onları bir arabanın arkasında ikişer ikişer buraya getirdiler. toplamak. 

"Burada New York, New Jersey ve Pensilvanya'daki bir düzineden fazla üs ve cephanelikten malzeme alıyoruz. Bakın geçen ay Picatinny Arsenal'den ne aldık" dedi, yakındaki silindirik nesne yığınını kaplayan brandayı geriye atarak. 


Onları incelemek için eğildim. Bunlar yaklaşık iki fit uzunluğunda ve beş inç çapında sunta borulardı. Her biri bir M329 yüksek patlayıcı havan mermisi 


içeriyordu. O yığında en az 300 tane olmalı. 


Richard açıklamasına şöyle devam etti: "Eskiden çoğumuzun 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Askeri üslerden yeni silahlar, orada konuşlanmış kendi adamlarımız tarafından birer birer kaçırıldı. Ancak son zamanlarda kamyon dolusu eşyaları bizim için kaçırmaları için Siyah servis personelini işe almaya başladık. Her zaman tam olarak istediğimizi bu şekilde elde edemeyiz, ancak çok daha fazlasını elde ederiz. 

"Yasadışı silah ihracatı işi için mafya alıcıları gibi davranan birkaç sahte cephe kurduk. Üslerdeki adamlarımız, alıcıları silah depolama alanlarından sorumlu Siyahlara yönlendiriyor. Yeterli para karşılığında çekip gidecekler. Bizim için tüm üssü... Onlara verdiğimiz paranın bir kısmını nöbetçi birkaç 'ruh kardeşleriyle' paylaşmak zorundalar. 


"Bizim için birçok avantajımız var. Birincisi, Siyahların yakalanmadan eşyaları kaydırması daha kolay. Siyasi polis onları Beyaz servis personeli kadar yakından izlemiyor ve Siyahlar zaten her yerde organize ağlara sahipler. lastiklerin, benzinin, PX malzemelerinin ve sivil talep olan diğer şeylerin çekilmesi ve satılması için temel oluşturur ve hizmetteki çalışanlarımızın diğer Beyaz askerleri işe almak ve gücümüzü oluşturmak olan ana görevlerine konsantre olmalarına olanak tanır. Ordunun içinde." 


Günün geri kalanını odadaki her şeyi gözden geçirerek ve bunları zihinsel olarak kataloglayarak geçirdim. Ayrıldığımda birkaç düzine farklı tipte yüksek patlayıcı fitil, ateşleyici ve denemek istediğim diğer ufak tefek şeylerden örnekler aldım. Bu da trenle geri dönmem gerektiği anlamına geliyordu. 

Ordudaki durum iki uçludur. Orduda yüzde 40'tan fazla Siyah ve diğer hizmetlerde de neredeyse bir o kadarı varken, moral, disiplin ve verimlilik şaşırtıcı derecede düşük. 

Bu, silah çalmamızı ve özellikle de hizmetlerine yapılanlara kızan kariyer personeli arasından eleman toplamamızı son derece kolaylaştırıyor. 


Ama aynı zamanda uzun vadede korkunç bir tehlike de yaratıyor çünkü gün gelecek, ordunun içinde hamlemizi yapmak zorunda kalacağız. Bu kadar çok Siyah silah altındayken, kanlı bir kargaşanın yaşanması kaçınılmaz. Biz Siyahları temizleyip yeniden düzenlerken 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hizmetler, ülke neredeyse savunmasız kalacak. 
Yani bu şekilde planlandığını düşünüyorum. 


Machine Translated by Google 


Bölüm XVI 


23 Mayıs 1993. Bu benim Dallas'taki son gecem. İki haftadır buradayım 
ve yarın Washington'a dönmeyi umuyordum ama bu öğleden sonra onun yerine Denver'a gitme emri geldi. Görünüşe göre burada yaptığım şeyin hemen hemen aynısını yapacağım, yani öğretmenlik. 


Burada seçilmiş sekiz aktivist için sabotaj teknolojisi üzerine hızlandırılmış bir kurs vermeyi yeni bitirdim ve "hızlandırılmış" demek istiyorum; Bu, buraya geldiğimden beri düşünemeyecek kadar yorgun olmadığım ilk boş saatim. Her gün sabah sekizden akşam sekize kadar buradayız, yemek için sadece birkaç dakika ara veriyoruz. 

Buradaki insanlara neredeyse bildiğim her şeyi öğrettim. Doğaçlama patlatıcıları, zamanlayıcıları, ateşleyicileri ve diğer aygıtları sıfırdan nasıl oluşturacağımızı öğrenerek başladık. Daha sonra çeşitli ihtiyaçlara uyarlanabilen mevcut askeri cihazların yapısını, özelliklerini ve performans özelliklerini inceledik. 
amaçlar. Artık tüm öğrencilerim, üzerinde çalıştığımız her tür sigorta ve geciktirme cihazını gözleri bağlı olarak söküp takabiliyor. 

Daha sonra çok sayıda varsayımsal hedefi inceledik ve onlara saldırmak için ayrıntılı planlar hazırladık. Rezervuarları, boru hatlarını, yakıt depolarını, demiryolu hatlarını, hava terminallerini ve uçakları, telefon santrallerini, petrol rafinerilerini, enerji nakil hatlarını, üretim istasyonlarını, otoyol kavşaklarını, tahıl asansörlerini, depoları ve çeşitli makine ve diğer imalat ekipmanlarını değerlendirdik. 


Sonunda gerçek bir hedef seçip onu yok ettik: Dallas'ın merkezi telefon santrali. Odündü. Bugün otopsi yaptık ve operasyonu detaylı bir şekilde eleştirdik. 

Aslında her şey olağanüstü derecede iyi gitti; öğrencilerimin hepsi final sınavını başarıyla geçtiler. Ama hiçbir hata olmayacağını 

garanti etmek için mümkün olan her şeyi yaptım. Telefona özel olarak hazırlanmak için üç tam gün harcadık 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değişme. 

Öncelikle binada daha önce operatör olarak çalışmış yerel bir üyemizi iyice pompaladık. Bize her kattaki otomatik anahtarlama ekipmanının bulunduğu odaların yaklaşık konumunu vererek yerleşim planını anlattı. 
Onun yardımıyla merdiven boşluklarını, çalışanların girişlerini, güvenlik odasını ve diğer ilgili detayları gösteren kaba bir harita hazırladık. 


Daha sonra ekipmanlarımızı hazırladık. Bu işte kaba kuvvet yerine cerrahi hassasiyet kullanmaya karar verdim; Üstelik kaba kuvvetle yıkım işi için yeterince büyük miktarda patlayıcımız yoktu. 
Elimizde üç adet 500 metrelik PETN dolu infilaklı fitil makarası ve 20 
poundun biraz üzerinde dinamit vardı. 


Sekiz aktivistimizi iki kişilik dört takıma ayırdım. Her takımdan bir adam otomatik doldurmalı, kesilmiş bir av tüfeği taşıyordu, diğeri ise yıkım ekipmanı taşıyordu. Ekiplerden üçü, biri bir kat olmak üzere üç kattaki anahtarlama ekipmanına atandı. 

Bu ekiplerin her birine infilaklı ip makaralarından birer tane verildi; beş galonluk bir kutu ev yapımı, napalm benzeri benzin ve sıvı sabun karışımı; ve gecikmeli etkili bir patlatıcı. Dördüncü takıma 20 kiloluk bir çanta ve ev yapımı bir termit bombası verildi ve bodrumdaki transformatör kasasına atandılar. Dinamit transformatörleri mahvedebilir, termit ise transformatör yağını ateşe verebilir. 


Dün gece saat on sularında, telefon santralinden iki blok ötedeki karanlık bir ara sokakta iki arabaya park etmiştik. 

Her birkaç dakikada bir telefon şirketinin servis kamyonu kavşaktan tam önümüze geçiyordu. 

Sonunda beklediğimiz olay gerçekleşti: Bir servis kamyonu kavşakta kırmızı ışıkta durdu, görünürde başka araç ya da yaya yoktu. Yan sokaktan hızla çıktık, kamyonun önünü ve arkasını kapattık, bu sırada iki adamımız kamyonun kapılarını hızla açtı ve sürücüye silah zoruyla arkaya binmesini emretti. Daha sonra üç aracı da yan sokağa sürdük ve herkesi ve tüm eşyalarımızı servis kamyonuna aktardık. 
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Bu sadece birkaç saniye sürdü ama kaçırdığımız telefon görevlisiyle bir yarım saat daha konuştuk. Telefon binasındaki anahtarlama ekipmanının konumu ve düzeni ile güvenlik personeli ve prosedürleri hakkında hâlâ sahip olduğumuz bazı soruları, asgari düzeyde teşvik ederek yanıtladı. 

Geceleri binada yalnızca bir silahlı muhafız bulunduğunu ve acil durumlarda destek için beş blok ötedeki polis karakoluna doğrudan giden bir hatta bağlı olduğunu öğrendiğimizde hoş bir sürpriz yaşadık. 
Askere, geceleri arka çalışanların girişini açmak için gerekli olan üniformasını ve manyetik kodlu şirket güvenlik rozetini giydirdik. 

Daha sonra onu tel ile güvenli bir şekilde bağladık, ağzını tıkadık ve kamyonu telefon binasının arka girişine doğru sürdük. 


Üniformayı giyiyordum. Diğerleri kamyonun içinde saklanırken, askerin talimatlarını takip ederek binaya girmeyi başardım. Şaşkın muhafizı silahından kurtarmak ve diğerlerine içeri girmelerini işaret etmek yalnızca bir an meselesiydi. Dört ekibimiz binaya dağılırken, ben uygun bir hademe dolabı buldum ve gardiyanın kendi ana anahtarını kullanarak onu oraya kilitledim. 


Bu noktadan itibaren tüm operasyon beş dakikadan az sürdü. 
Anahtarlama ekipmanına atanan üç ekip hızlı ve verimli bir şekilde çalıştı. Her takımdaki pompalı tüfekli adam, karşılaşılan çalışanları bir ofise toplayıp onlara göz kulak olurken, diğer adam ekipman üzerinde çalışmaya gitti. 


Patlayıcı kordon açıldı ve her kattaki iki veya üç uzun elektronik panel dizisine bağlandı. Daha sonra yıkım görevlisi beş galonluk napalm kutusunu aldı ve içindekileri, hem infilaklı fitille bağlanmış hem de bağlanmamış olan ekipmanın geniş bölümlerine döktü. Son olarak, infilaklı fitilin bir ucuna zaman geciktirmeli bir fünye bantlandı. 


Adamlarımız zemin katta bana katılmak için merdivenlerden koşarak inerken, penceresiz binayı üç sağır edici patlama sarstı. 
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Bir dakika sonra dördüncü ekibimiz bodrumdan koşarak merdivenlerden yukarı çıktı. 

Kamyona binmek için hiç vakit kaybetmedik. Arabayı park yerinden çıkarken, bodrum katındaki trafo kasasında büyük bir gürültüyle el çantası patlaması meydana geldi ve bu da binanın bir tarafındaki tuğla cephenin büyük bir bölümünün ayrılarak sokağa devrilmesine ve iç mekanın açığa çıkmasına neden oldu. burası artık yanan napalmdan ve yanan anahtarlama ekipmanından çıkan alevler ve dumanla doluydu. 

Bu öğleden sonraki yerel gazetede operasyonla ilgili haberler, binada bulunan iki düzine kadar çalışanın güvenli bir şekilde dışarı çıkmayı başardıklarını gösterdi - dolaba kilitlediğim ve dumandan zehirlenerek ölen gardiyan hariç. Bu konuda kendimi suçlu hissediyorum ama çaresi yoktu; acelemiz vardı. 

Telefon binasındaki ekipmanı oldukça kapsamlı bir şekilde yok etmemize rağmen, telefon şirketi en önemli telefon hatlarının 
48 saat içinde tekrar hizmete sokulmasını ve şehirdeki telefon 
hizmetinin iki hafta içinde tamamen onarılmasını beklediğini duyurdu. 

Bu duyuru bizi şaşırtmadı. Telefon şirketinin, verdiğimiz hasarı hızla onarmak için yeni ekipman ve onarım uzmanlarından oluşan ekipler gönderebileceğini biliyorduk. Telefon santralına yaptığımız saldırı, eğer diğer birkaç cepheye yapılacak topyekün bir saldırı ile koordine edilmiş olsaydı, Sistem'e karşı bir darbe olarak gerçek anlam ifade edebilirdi. 

Sistem elbette bunu kendi başına çözdü ve dünkü operasyonun yalnızca bir eğitim tatbikatı olduğunu bilmenin hiçbir yolu olmadığından, kendisini en kötüsüne hazırlıyor. Şehir merkezindeki hemen hemen her kavşakta tanklar var ve askerler ve polis tüm ana yollarda ve otoyollarda o kadar çok araç kontrol noktası kurdu ki, şehir genelinde otomobil trafiği neredeyse durma noktasına geldi. Eğer o olmasaydı yarın yerine bu gece Denver'a gidiyor olurdum. 
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8 Haziran. Bugün Katherine'den bir not aldım! Organizasyonun 
evimdeki dükkandan bana göndermesini istediğim bir ekipman kutusunun içinde geldi. Kutuyu açana kadar notu fark edemedim ve bu nedenle teslimatı yapan kuryeye cevap gönderme şansım olmadı. 


Kendisi ve diğerlerinin haftada 70-80 saat dükkânda çalıştıklarını, çoğunlukla para bastıklarını ama aynı zamanda büyük miktarlarda propaganda broşürleri de bastıklarını belirtiyor. Broşürlerin talep edilmesindeki aciliyetten dolayı Washington bölgesinde yeni ve büyük bir kampanyanın başladığından şüpheleniyor. (Yakında ne olduğunu öğrenecek!) 

Hâlâ Dallas'ta olduğumu sanıyor ve beni görebilmesi için yakın zamanda Dallas'a bir nakit teslimatı yapmasının emredileceğini umduğunu söylüyor. 
Birkaç saatliğine de olsa yeniden onunla birlikte olmak kalbimi nasıl da acıtıyor! 

Ancak en az üç hafta daha Washington'a dönme şansım pek yok. Rocky Dağı bölgesinde işler gerçekten mantar gibi çoğaldı. Örgüt burada pek güçlü değil ama yine de Devrim Komutalığı bölgede 43 yüksek öncelikli hedef belirledi; bunların yarısından fazlası askeri tesisler. Bu hedefleri, muhtemelen Temmuz başında, emir verildiğinde eş zamanlı olarak vurmaya hazırlamalıyız. 


Üstelik burada özel mühimmat konusunda herhangi bir deneyimi olan neredeyse hiç kimse yok ve bu yüzden herkesi sıfırdan eğitmek zorundayım - toplamda 26 öğrenci. Bölgede belirlenen hedeflere yönelik gerekli tüm yangın çıkarıcı ve patlayıcı cihazların hazırlanması ve kullanılmasından sorumlu olacaklar. 

Şans eseri, burada gerilla taktiklerini mükemmel bir şekilde anlayan birkaç askeri insanımız var ve bu yüzden eğitimimi yalnızca teknik amaçla sınırlandırıyorum ve taktikleri askerlere bırakıyorum. 


Buradaki işimin kapsamı daha dar olmasına rağmen işler Dallas'takinden daha yavaş ilerliyor çünkü işler çok dağınık. Aynı anda 26 kişiye ders verilmesinin uygun görülmediği, 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bu yüzden Denver'da altı kişiyle buluştum; 11 Buranın yaklaşık 20 mil kuzeyindeki bir üniversite kasabası olan Boulder'da; dokuzu da buranın hemen güneyindeki bir çiftlik evinde. Her grubu üç günde bir görüyorum ama onlara toplantılar 

arasında yapmaları için birçok ev ödevi veriyorum. 

Şu ana kadar Rocky Dağı bölgesinde Sistem'e karşı neredeyse hiçbir şiddet içeren eylem başlatmadık ve buradaki genel atmosfer Doğu Kıyısı'na göre biraz daha rahat. Ancak geçen hafta çok nahoş bir şey yaşandı ve bu, buradaki mücadelenin de diğer yerlerdeki kadar acımasız ve şiddetli olacağının acı bir hatırlatıcısı oldu. 


İnşaat işçisi olan bir üyemiz, çalıştığı inşaat sahasından birkaç dinamit çubuğu gizlice sokmaya çalışırken yakalandı. Görünüşe göre uzun bir süredir her gün beslenme çantasında bir düzine kadarını kaçırıyordu. 


Saha görevlisi onu yerel şerife teslim etti, oda hemen adamın evini aradı ve sadece büyük bir dinamit deposu değil, aynı zamanda birkaç silah ve bazı Organizasyon belgeleri de buldu. Şerif, kariyerine gerçekten ivme kazandırabilecek bir şeye rastladığını düşündü. Eğer kırabilseydi 
Rocky Dağı bölgesindeki organizasyonda Sistem ona çok minnettar olacaktır. Eyalet yasama meclisinde bir sandalye kazanma, hatta belki vali yardımcısı olma veya eyalet hükümetinde başka bir yüksek göreve atanma şansı yüksek olacaktı. 


Bunun üzerine şerif ve yardımcıları adamımızı dövmeye başladılar, diğer Örgüt üyelerinin isimlerini vermesini sağlamaya çalıştılar. Ona çok kötü bir çalışma yaptılar ama konuşmadı. Daha sonra adamın karısını getirip onun huzurunda onu tokatlamaya ve tekmelemeye başladılar. 

Sonuç olarak adamımız çaresizlik içinde milletvekillerinden birinin kılıfından bir tabanca kaptı. Tetiği çekemeden başka bir milletvekili tarafından vurularak öldürüldü. Karısı FBI'a teslim edildi ve sorgulanmak üzere Washington'a geri gönderildi. Onlara önemli bir bilgi vermesi mümkün olmasa da, içinde bulunduğu çileyi düşündükçe ürperiyorum. 
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gönderiliyor. 

Ancak şerifin zaferi kısa sürdü. Üyemizin öldürüldüğü günün akşamı şerif, televizyonda yayınlanan bir haber röportajında yer aldı; kanun, düzen ve eşitlik adına vurduğu darbeyle övündü ve diğer "ırkçılara" eşit derecede acımasızca davranacağı konusunda kendini beğenmiş bir şekilde uyardı. "Kimin eline düştü. 


O gece televizyon röportajının ardından eve geldiğinde karısını oturma odasında yerde boğazı kesilmiş halde buldu. İki gün sonra devriye arabası pusuya düşürüldü. Kurşunlarla dolu cesedi yanmış enkazın içinde bulundu. 

Kendi ırkımızın kadınlarını öldürmek korkunç bir şey ama tüm eski kuralların bir kenara atıldığı bir savaşın içindeyiz. Artık kendisini nihai zaferine o kadar yakın hisseden Yahudi ile ölümüne bir savaş içindeyiz ki, maskesini güvenle düşürebilir ve düşmanlarına, dininin ona söylediği "sığır" gibi davranabilir. Şerife karşı verdiğimiz ceza, en azından Yahudi olmayan Yahudi uşaklarına, eğer X Yahudisinin kadınlarımıza ve çocuklarımıza karşı tavrını benimserlerse, kendi ailelerinin güvende olmasını bekleyemeyecekleri konusunda bir uyarı olarak hizmet etmelidir. 
(Okuyucuya not: "Yahudilik" olarak adlandırılan Yahudi dini doktrinini içeren birkaç kitap seti bugün hala mevcuttur. Bu kitaplar, Talmud ve Tevrat, aslında Yahudi olmayanlardan Yahudi olmayanlardan söz etmektedir. Yahudilerin Yahudi olmayan kadınlara karşı tutumu bizim için özellikle dehşet vericiydi. Bizim ırkımızdan bir kız çocuğunu tanımlamak için kullandıkları kelime, İbranice hem "iğrenç" hem de "iğrenç" anlamına gelen kelimeden türetilen "şiksa" idi. "Kaşer olmayan et" veya "kirli et." 


21 Haziran. Bu gece Boulder'dan dönerken polis barikatında 
durduruldum. Bunu aşmak sorun değil; sadece ehliyetimi kontrol ettiler (yani, geç kalmış ve ağıt yakılmamış David 5S. Bloom'un ehliyeti), bana nereye gittiğimi sordular ve arabaya hızlıca bir göz attılar. Ancak barikatta kilometrelerce trafik akışı vardı ve diğer sürücüler gerçekten öfkeliydi. 
İçlerinden biri bana bunun ilk olduğunu söyledi. 
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Bir zamanlar bu bölgede barikatlar kullanmışlardı. 

Son birkaç günde haber yayınlarında yakaladığım barikat ve birkaç ipucu, beni Sistem'in büyük bir şeyin piştiğini bildiğine inandırdı. Umarım Doğu Yakası'ndaki gibi burada da güvenliği sıkılaştırmazlar, eğer yaparlarsa planlarımızı alt üst ederler. 


Öte yandan, Büyük Birader'in sevgi dolu ilgisinden tam doz almanın buradaki ahmaklara çok faydası olacak. Çoğu neredeyse hiç Siyah ya da Yahudi görmüyor ve sanki bir savaş yokmuş gibi davranıyorlar. Ülkenin diğer bölgelerini rahatsız eden şeylerden, aynı eski rutinlerini devam ettirebilecek kadar uzakta olduklarını düşünüyorlar. Yakın zamanda ortadan kaldırılmadığı takdirde hepimizi kesinlikle yok edecek olan kanseri Amerika'dan temizleyecek kadar zevk ve refah arayışını durdurmak zorunda kalabilecekleri yönündeki her türlü ipucuna içerliyorlar. Ama Boobus Americanus'ta durum hep böyleydi. 


Evanston'dan haber alamadığım için oldukça endişeliyim. Geçen ayın son haftasından bu yana her gün oraya baskının yapılmasını bekliyordum. 
Harrison'la daha fazla sorun mu oldu? Yoksa Devrimci Komuta, Evanston baskınını belki de gelecek ayki büyük taarruzumuza kadar ertelemeye mi karar verdi? 

Son brifingimde böyle bir ertelemeye dair herhangi bir belirti yoktu. 
Sorun büyük olasılıkla Harrison'da, kahretsin ona! 
Washington'dan Dallas'a gitmek üzere ayrılmadan hemen önce Chicago havan topu ekibimizin bana verdiği menzildeki hedefin vurulma olasılığını yeniden hesapladığımda, radyoaktif kirletici maddeyi yalnızca üç mermi yerine beş mermiye dağıtmamız gerektiğine karar verdim. Bu bize jeneratör binasına bir veya daha fazla mermi atma ihtimalimizin neredeyse yüzde 
90 olduğunu veriyor. Ancak Harrison bu kadar mühimmatla uğraşmak zorunda 
kalmamış olabilir. Eğer durum buysa, neden kimse bana söylemedi? 


Ayrıca önümüzdeki hafta buradaki işimi bitirdiğimde ne yapacağıma dair hiçbir emir almadığımdan da endişeleniyorum. O zaman Washington'a dönmezsem, korkarım büyük baskı başlamadan bunu başaramayabilirim. 
Katherine ve diğerleriyle birlikte orada olmak istiyorum. 
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diğerleri gelecek ay her şey hayran kaldığında. Bunu yapmamam için de bir neden göremiyorum, çünkü özel mühimmat konusunda başka bir 


eğitim kursu düzenlemek için beni başka bir yere gönderecek zamanım olmayacak. 
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Bölüm XIX 


27 Haziran 1993. Nihayet siparişlerimi aldım! Kaliforniya olacak 
benim için büyük yaz saldırımız sırasında. İlk başta Washington'a geri dönemeyeceğim için çok hayal kırıklığına uğradım, ancak bu öğleden sonra bana söylenen bazı şeylerin sonuçlarını düşündükçe faaliyetimizin asıl odak noktasının bu olduğuna daha fazla ikna oldum. önümüzdeki birkaç hafta içinde Batı Yakası'nda olacak. Görünüşe göre orada işlerin tam ortasında olacağım ve bu, en azından tüm bu sınıf çalışmalarından sonra hoş bir değişiklik olacak. 

Denver Saha Komutanlığı beni ve altı öğrencimi iki saat önceden haber vererek bugün bir toplantıya çağırdı. Benim ve diğer dördünün en geç Çarşamba gecesi Los Angeles'ta olacağımız dışında bize neredeyse hiçbir şey söylenmedi. Son ikisine San Francisco'nun hemen dışındaki San Mateo'da bir varış noktası verildi. 

Hemen ve şiddetle itiraz ettim: "Bütün bu insanlar özellikle bu bölgedeki belirli hedeflere saldırmak üzere eğitildi. Ve takım olarak eğitildiler. Burada çok daha etkili olabilecekken onları şimdi parçalayıp bazılarını Kaliforniya'ya göndermenin anlamı yok. Eğer gönderilirlerse Rocky Dağı bölgesine yönelik tüm programımız tehlikeye girecek." 

Toplantıdaki iki DEC memuru, kararlarının kaprisli bir şekilde alınmadığı ve itirazlarımın geçerliliğinin tamamen farkında oldukları, ancak daha acil değerlendirmelerin geçerli olması gerektiği konusunda bana güvence verdi. Sonunda onları, Devrim Komutasından, ayırabildikleri her aktivistin derhal Batı Yakası'na nakledilmesi yönünde acil bir emir aldıklarını açıklamaya zorladım. Görünüşe göre ülkenin her yerindeki diğer saha komutanlıkları da benzer emirler almış. 

Daha fazlasını söylemek konusunda isteksizdiler, ancak Kaliforniya'daki destinasyonlarımıza rapor vermek için son tarihimize yaptıkları vurgudan dolayı, işlerin gelecek hafta bir zamanda patlak vereceğinden kuvvetle şüpheleniyorum. 

Bu öğleden sonra bir şeyi başardım: 
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San Mateo'ya gidecek olan ancak buradaki varlığı bu bölge için 

planlanan operasyonların başarısı için gerçekten önemli olan Albert Mason, yerini başka bir adama bıraktı. Ama o tavizi bile almakta zorlandım. 
Transfer edilecek adamları seçerken tam olarak hangi kriterlerin kullanıldığını bilmek konusunda ısrar ettim. Benim durumum dışında iki tane olduğu ortaya çıktı: piyade savaş deneyimi ve tüfek nişancılığı - ki bu da sanki Sahil'de sabotajcılar ve yıkım uzmanları yerine keskin nişancılar ve barikat savaşçıları istiyorlarmış gibi görünüyor. 


Al'ın askerdeyken tüfek konusunda "uzman" olarak vasıflandırıldığı ve Güneydoğu Asya'da üç yıl takım lideri olarak görev yaptığı doğrudur. (Okuyucuya not: Turner, o sırada yirmi yıldır bitmiş olan ancak Örgüt'ün daha sonra Sistem'in sorunlarıyla başa çıkmadaki başarısının temelini atmada son derece önemli bir rol oynayan sözde "Vietnam Savaşı"ndan bahsediyor. silahlı kuvvetler.) Ama aynı zamanda buradaki en iyi öğrencim oldu. 
Buradaki cephaneliklere yaptığımız baskınlarda elde etmeyi umduğumuz yeni askeri aletlerin bazılarını açıklamak için zaman harcadığım tek adam o. Örneğin yeni M-58 lazer mesafe bulma cihazlarını kullanabilecek ve havan ekiplerimize bunların nasıl kullanılacağını öğretebilecek tek kişinin o olduğundan eminim. Ayrıca burada, bu bölgedeki otoyol ağını devre dışı bırakma ve devre dışı bırakma planımızın önemli bir parçası olan radyo kontrollü fünyeleri donatabilmesi için yeterli temel elektronik dersi verdiğim tek kişi de o. 


Ancak bunları DFC'ye söylediğimde Al'ın burada kalmasına izin verdiler. 
Daha sonra, buradaki işleri tehlikeye atmadan Kaliforniya'ya, Al'ın yerine gidebileceğini düşündüğüm ve kriterlerini karşılayan birini bulmadan önce buradaki tüm diğer aktivistlerin listesini gözden geçirmek için yarım saat harcadık. 

Benim izlenimim şu ki, bu bölge için planladığımız her şey hâlâ devam ediyor ve buradaki hedeflerimize ulaşmamız bizim için hâlâ önemli görülüyor, ancak asıl kritik operasyon alanı Batı Yakası olacak. Bu son dakika transferleriyle oradaki insan gücümüzü yaklaşık iki katına çıkarıyoruz ama öyle bir ortamda yapıyoruz ki. 
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Böylece diğer alanlar için planlanan operasyonların en azından çoğu, daha az personelle de olsa devam edebilir. 

1.600 kilometreden fazla yol kat etmek için yalnızca 48 saatimiz var ve kaç kontrol noktasında durdurulacağımızı bilmiyoruz. Diğerleri yaklaşık iki saat içinde beni almaya gelecekler ve arandığımızda bulunmamaları için aletlerimi arabaya yerleştirmem en az dört saatimi alacak. Sanırım şimdi biraz kestireceğim. 


1 Temmuz. Vay be! Burada işler gergin mi? Dün sabah saat bir 
sularında, hemen unutacağım bir yolculuğun ardından geldik. Diğerleri kendilerine tahsis edilen birimlere dağıldılar ama ben geçici olarak Los Angeles Kuzeybatı Saha Komutanlığı'nda, Los Angeles'ın yaklaşık 
20 mil kuzeybatısındaki Canoga Park denen yerde kalıyorum. 


Los Angeles metropol bölgesinde sekiz farklı saha komutanlığının bulunması, ülkedeki diğer büyük şehirlerin çoğu için ise bir tanesinin yeterli olması gerçeğinden hareketle, Örgütün burada başka yerlere göre çok daha sağlam bir şekilde yerleştiği açıktır. 
Bu, burada 500-700 aralığında bir yeraltı üyeliğine işaret ediyor. 


Geldiğimden beri çoğunlukla uykumu toparlıyorum ama buradaki diğer insanlar hiç uyumuyor gibi görünüyor. 

Kuryeler sürekli gelip gidiyor ve her saat konferanslar yapılıyor. Bu akşam nihayet birisine ilik açtım ve durum hakkında en azından kısmi bir brifing aldım. 

Önümüzdeki 4 Temmuz Pazartesi sabahı ülke çapında 600'den fazla askeri ve sivil hedefe eş zamanlı saldırı planlandı. Ancak ne yazık ki buradaki üyelerimizden biri çarşamba günü polis tarafından yakalandı. 
varış. Görünüşe göre sadece bir tesadüftü. Rutin bir kimlik kontrolü için sokakta durduruldu ve polisler bir şeyden şüphelenmeye başladı. 


Adam Tarikat'ta yer almadığından, yakalandığı takdirde kendisini öldürmeye ne hazırdı ne de mutlak bir yükümlülüğü vardı. Büyük 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Son iki gündür endişe duyduğu şey, işkence altında, Pazartesi günü büyük bir saldırı planlandığı gerçeğini Sistem'e duyurmaya yetecek kadar bildiklerini açığa çıkarmasıydı. Daha sonra, yetkililer hangi hedefleri vurmayı planladığımızı bilmeseler de, her yerde güvenliği, kayıplarımızın dayanılmaz derecede yüksek olacağı noktaya kadar sıkılaştıracaklar. 

Devrimci Komutanlığın iki seçeneği var: Adamımızı sorguya çekilmeden önce susturmak ya da tüm saldırımızı yeniden planlamak. İkinci seçenek neredeyse düşünülemez: Pek çok şey, tarihin ileri alınmasına izin vermek için önümüzdeki Pazartesi günü için dikkatli bir şekilde ayarlandı ve ayrıntılı olarak senkronize edildi ve bir erteleme aylarca sürebilir - bu kadar çok insanın zaten hazır olması nedeniyle ortaya çıkan büyük riskler. Pazartesi, çok uzun zamandır çok şey biliyorum. 

Bu nedenle dün ilk tercihe göre hareket edilmesine karar verildi. 
Ancak bu bile büyük bir sorun teşkil ediyor: En değerli hukukçularımızdan birinin, FBI'ın Los Angeles ofisindeki özel bir ajanın kimliğini ortaya çıkarma riskine girmeden Los Angeles'taki adamımızı vuramayız. 
Çünkü mahkum büyük bir sır olması gereken bir yerde tutuluyor. 

Eğer oraya baskın yaparsak ellerinde sadece; Bilgileri bize sızdıran kişi olarak yarım düzine kişi şüpheleniyor. 


Adamlarımızdan birini aldıklarında Sistemin geleneksel prosedürü, sahada yalnızca yüzeysel bir sorgulama yapmaktır; mahkumun Örgüt ile herhangi bir şekilde bağlantısı olduğuna dair herhangi bir belirti olup olmadığını belirlemeye yetecek kadar. Eğer varsa, o zaman İsrailli işkence uzmanları tarafından kapsamlı bir çalışma yapılması için Washington'a geri gönderiliyor. Ve ikincisinin olmasına izin veremeyeceğimiz şey budur. 


Bu vakada ilginç olan şey -ve Devrim Komutanlığı'nı iki gündür acı dolu bir kararsızlık içinde tutan şey- FBI'ın mahkumu perşembe sabahı Washington karargâhına geri göndermek yerine burada tutması. Bir Organizasyon üyesinin olduğundan şüphelendikleri anda. Kimse tam olarak nedenini bilmiyor gibi görünüyor 
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FBI'ımız bile yasal. Bu onların açısından örgütsel verimsizliğin bir örneği olabilir. Veya belki de daha önceki rutinlerinin aksine bu kez 


Washington'dan buraya bir sorgulama ekibi getiriyorlar. 


Her neyse, RC saldırıyı ertelemeye ve ne olacağını görmeye karar verdi. 
Önümüzdeki 36 saat içinde mahkumun Washington'a gitmek üzere bir uçağa bindirilmesi veya burada daha fazla sorgulanması yönünde herhangi bir adım atılmazsa sorun çözülecek; Sistem'in ondan alacağı herhangi bir bilgi Pazartesi programımıza müdahale edemeyecek kadar geç gelecektir. Ancak Pazar günü öğleden önce bir nakil ya da sorgulamanın eli kulağında görünüyorsa, yerel FBI ofisindeki içerideki adamımızı kaybetme riskine rağmen, FBI'ın buradaki gizli hapishanesine yıldırım baskını başlatmaya hazırız. bizim için paha biçilmez olsun. 


Bana gelince, neden burada olduğumu ya da ne yapmam gerektiğini hâlâ bilmiyorum ve başka kimsenin de bildiğinden emin değilim. Sadece beklemem söylendi. 

Sanırım yine Eylül 1991'de yaptığımız gibi büyük bir sınavla karşı karşıyayız. 
Örgütün iki gün içinde Sisteme topyekun bir saldırı başlatması bana inanılmaz geliyor. Son birkaç ayda askere almada kaydettiğimiz çok hızlı ilerlemelere rağmen, tüm ülke için ateş hattına koyabileceğimiz toplam adam sayısı 1.500'den fazla olamaz. 


Destek personelimiz, kadın üyelerimiz ve hukuk görevlilerimiz de dahil olmak üzere toplam gücümüzün 5.000 kişiyi aşması mümkün değil ve bunların neredeyse üçte birinin şu anda burada, Kaliforniya'da yoğunlaştığını tahmin ediyorum. 
Bir sivrisineğin bir file suikast düzenlemeyi planlaması gibi, gerçek dışı görünüyor. 

Elbette Pazartesi günü Sistemin çökmesini beklemiyoruz. Öyle olsaydı bu durumla nasıl başa çıkacağımızı bilemezdik çünkü Örgüt hâlâ ülkenin yönetimini ve Amerikan toplumunun yeniden inşasını devralmak için çok küçük. Bu işi yapmaya başlamak için bile şu an sahip olduğumuzdan 100 kat daha büyük bir altyapıya ihtiyacımız olacak. 
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Pazartesi günü yapacağımız şey, çatışmayı yeni bir düzeye çıkarmak ve Sistem'in bizimle başa çıkmak için kullandığı son stratejinin önüne geçmek. Bu konuda gerçekten başka seçeneğimiz yok; Eğer Örgüt bize dayatılan çok zor koşullar altında hayatta kalacak ve büyümeye devam edecekse ivmemizi, özellikle de psikolojik ivmemizi korumalıyız. 

Savaşı sürekli tırmandırmamanın tehlikesi, Sistem'in yeni bir denge bulması ve halkın buna alışmasıdır. Mevcut üye akınını sürdürmenin tek yolu halkın önemli bir bölümünü psikolojik olarak dengesiz tutmaktır; onları en azından yarısını Sistem'in bizi ortadan kaldıracak kadar güçlü ve etkili olmadığına, bizim karşı konulmaz bir yaratık olduğumuza inandırmaktır. er ya da geç savaş onları da içine alacak. 


Aksi takdirde değersiz piçler, arkalarına yaslanıp ne olacağını görmek için kolay yolu seçeceklerdir. Amerikan halkı, yeni provokasyonlar yavaş yavaş alıştırıldığı sürece, akla gelebilecek en provokatif koşullar altında bile utanmadan bu kaba zevk arayışını sürdürebileceğini kanıtlamıştır. Harekete geçmemek en büyük tehlikemizdir. 


Ancak bunun yanı sıra siyasi polis vidaları sürekli olarak sıkıyor. 
Olağanüstü güvenlik prosedürlerimize rağmen, eğer onlara zaman verirsek, sonunda Örgüte sızmayı ve bizi mahvetmeyi başaracaklar. Ve kaldırılmadan hareket etmemiz giderek zorlaşıyor. 
Bir yıldan fazla bir süre önce yıktığımız yeni iç pasaport sistemi, çok yakında eskisinden iki kat daha kötü bir şekilde yeniden raylara girecek. 
Bu işler hale geldiğinde nasıl hayatta kalacağımızı bilmiyorum. 


Ancak son iki yılı düşündüğümüzde şimdiye kadar hayatta kalabilmemiz şaşırtıcı. Bir aya nasıl dayanabileceğimizi bilmediğim yüzlerce kez oldu. 


Bu noktaya kadar gelebilmemizin nedenlerinden biri, gerçekten övgü alamadığımız bir şeydir - ve bu da, 
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Sistem. Bazı kötü hatalar yaptılar ve bize büyük zarar verebilecek pek çok şeyi takip edemediler. 

Bize karşı çabalarıyla gerçekten gece yarısı yağını yakan Yahudiler dışında, Sistem'in geri kalanının bir grup saat gözlemcisi olduğu izlenimi ediniliyor. Teşekkürler "fırsat eşitliği"- ve FBI'daki ve Ordu'daki tüm o zenciler - bunun için! Sistem o kadar yozlaşmış ve melezleşmiş ki, bu sistemde yalnızca Yahudiler kendini evinde hissediyor ve kimse ona karşı bir sadakat hissetmiyor. 

Ancak bunun daha büyük bir kısmı, kendi özel koşullarımıza uyum sağlama şeklimizdir. Sadece iki yıl içinde Örgüt tamamen yeni bir varoluş biçimi öğrendi. Şu anda, hayatta kalmamız için kesinlikle hayati önem taşıyan, ancak iki yıl önce neredeyse hiç düşünmediğimiz birçok şeyi yapıyoruz. 

Örneğin yeni işe alınanları kontrol etmeye yönelik sorgulama tekniğimiz; O olmadan bu kadar uzun süre ayakta kalabilmemiz 


mümkün değildi ve kesinlikle sahip olmamız gerekene kadar onu geliştirmedik. 
Tekniği geliştiren Dr. Clark olmasaydı ne yapardık bilmiyorum. 


Bir de sahte kimlik meselesi var. Yeraltına ilk çıktığımızda bu sorunla başa çıkma konusunda sadece belirsiz fikirlerimiz vardı. Artık aktivistlerimize neredeyse kusursuz sahte kimlikler sağlamaktan başka hiçbir şey yapmayan bir dizi uzmanlaşmış birimimiz var. Onlar gerçek profesyoneller, ama oldukça korkunç olan mesleklerini aceleyle öğrenmek zorunda kalmışlar. 

Ve para, başlangıçta ne büyük bir sorundu! Paramızı saymak zorunda kalmak tüm psikolojimizi etkiledi; küçük düşünmemizi sağladı. Bildiğim kadarıyla, sorun kritik hale gelmeden önce Örgüt'teki hiç kimse bir yeraltı hareketinin finansmanı sorunu üzerinde ciddi bir şekilde düşünmemişti. 
Daha sonra sahtecilik ticaretini öğrendik. 


Organizasyonda gerekli teknik bilgiye sahip birinin olması bir tesadüftü elbette, ama yine de sahte banknotları bastıktan sonra dolaşıma sokmak 


için dağıtım ağımızı kurmamız gerekiyordu. 


Bu başarı sadece son birkaç ayda 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hepimiz için çok büyük bir fark. Hazır nakit kaynağına sahip olmak - ihtiyacımız olan her şeyi kaçırmak yerine satın alabilmek, 

eski günler işleri çok daha kolaylaştırdı. Bize daha fazla hareket kabiliyeti ve daha fazla güvenlik sağladı. 

Şu ana kadarki başarımızda belli bir şans unsuru vardı ve Devrimci Komutanlığın oldukça iyi bir generallik işi yaptığına hiç şüphe yok. İyi bir planlamamız, iyi bir stratejimiz vardı ama bundan da öte, yeni zorluklarla başa çıkma ve yeni sorunları çözme yeteneğimizi gösterdik. Esnek kaldık. 


Bence Örgütün tarihi, hiç kimsenin bir devrim için sabit bir plan yapıp sonra ona sadık kalamayacağını kanıtlıyor. Gelecek her zaman çok belirsizdir. Belirli bir durumun nasıl gelişeceğinden asla emin olunamaz. Ve her zaman tamamen beklenmedik şeyler oluyor; ne kadar kapsamlı olursa olsun hiçbir planlamacının öngöremeyeceği şeyler. Dolayısıyla başarılı olabilmek için bir devrimcinin her zaman yeni koşullara uyum sağlamaya ve yeni fırsatlardan yararlanmaya hazır olması gerekir. 


Bu konudaki sicilimiz güven verici ama gelecek hafta için endişelenmeden duramıyorum. Pazartesi günü o piçlerin kökünü kazıyacağımıza eminim. 
planladığımız şeylerin sadece yarısı başarılı olursa, ülkenin ekonomik mekanizmasına büyük bir İngiliz anahtarı atacağız. Ve Sistemi tam bir seferberlik durumuna zorlayacağız, bunun sonucunda da kamuoyunda psikolojik şok yaşanacaktır. 


Peki ya sonra? Gelecek ay ve ondan sonraki ay ne olacak? 


Elimizdeki her şeyi önümüzdeki haftanın taarruzuna harcıyoruz ve bu seviyede bir aktiviteyi birkaç günden fazla sürdürmemizin imkânı yok. Her yerde çok geriliyoruz. 

Ama yine de içgüdülerim bana Örgütün artık tamamen çaresizlikten hareket etmediğini söylüyor. Pazartesi günü Sistemi mahvetmek için son, umutsuz bir çaba göstermiyoruz. En azından umarım öyle değildir. 
Eğer topyekün bir çaba gösterirsek ve başarısız olduğumuzda kısmak zorunda kalırsak -ki kesinlikle öyle olacaktır- bunun psikolojik etkisi Sistem'e faydalı olduğu kadar bizim için de öldürücü olacaktır. 

O halde Devrim Komutanlığı'nın elinde bir şeyler olmalı 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bilmiyorum. Kaliforniya'daki insanlarımızın yoğun yoğunlaşmasının bir ipucu olduğuna eminim ama bunu çözemiyorum. 
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Bölüm XX 


7 Temmuz 1993. Görünüşe göre sabaha kadar burada olacağım, böylece son 
birkaç günün olaylarını kaydetmek için bir saat kadar zaman ayırabilirim. 
Burası gerçekten gösterişli bir yer. Burası Los Angeles'ın çoğunu görebildiğimiz bir çatı katı dairesi; bu yüzden burayı komuta merkezi olarak kullanıyoruz. Ama lüks inanılmaz: saten çarşaflar; hakiki kürk yatak örtüleri; altın kaplama banyo armatürleri; Her odaya burbon, viski ve votka dağıtan 0 duvar musluğu oda; duvarlarda kocaman, çerçeveli, pornografik fotoğraflar vardı. 
Daire, yerel Belediye Çalışanları Sendikası'nın ticari temsilcisi ve duvarlardaki müstehcen fotoğrafların yıldız öznesi olan Jerry Siegelbaum'a aitti. Görünüşe göre sarışın, Yahudi olmayan kızları tercih ediyordu, ancak bir resimdeki partneri bir Zenci, diğerinde ise genç bir oğlanla birlikte. O, işçilerin bir temsilcisiydi! 
Umarım birisi onu yakında koridordan uzaklaştırır; Pazartesiden beri klima yok ve oldukça kötü kokmaya başladı. 


Bu devasa şehir, en son geceleri genel olarak gördüğüm zamana göre şimdi oldukça farklı bir görünüm sunuyor. Tüm ana caddeleri çevreleyen ışıkların parıltısı gitti. Bunun yerine, genel karanlık yalnızca şehre rastgele dağılan yüzlerce yangınla kırılıyor. Orada binlerce aracın hareket ettiğini biliyorum ama ışıklar olmadan gidiyorlar, bu yüzden onlara ateş edilmiyor. 

Son dört gündür, polis ve acil durum araçlarından gelen neredeyse sürekli siren çığlıklarına, silah sesleri, patlamalar ve helikopterlerin uğultulu takırtıları karışıyor. Bu gece sadece silah sesleri var, o da pek fazla değil. 

Buradaki savaş belirleyici bir aşamaya gelmiş gibi görünüyor. 

Pazartesi sabahı saat ikide, 60'tan fazla muharebe birimimiz Los Angeles bölgesini eş zamanlı olarak vururken, diğer yüzlerce birim de Kanada'dan Meksika'ya ve kıyıdan kıyıya kadar ülkenin her yerindeki hedefleri vurdu. henüz ne olduğunu duymadım 
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Bunu başka bir yerde başardık, çünkü Sistem tüm haber medyasına -yani bizim el koymadığımız medyaya- tam bir sansür uyguladı ve benim de bu duruma maruz kalan kendi çalışanlarımızdan hiçbiriyle konuşma şansım olmadı. Devrim Komutanlığı ile temas halinde. 

Ama burada, Los Angeles'ta şaşırtıcı derecede iyi iş çıkardık. 

İlk saldırımız metropol bölgesine giden tüm su ve elektrik gücünü kesti, ana havaalanlarını devre dışı bıraktı ve tüm ana otoyolları geçilmez hale getirdi. Telefon santrallerini devre dışı bıraktık ve tüm benzin depolarını havaya uçurduk. Liman bölgesi dört gündür neredeyse katı bir alev kütlesine bürünmüş durumda. 

En az 15 polis karakolunu ele geçirdik. Çoğunlukla silahlarını aldık, iletişim ekipmanlarını ve o sırada devriyede olmayan araçları imha ettik ve sonra geri çekildik. Ama görünen o ki adamlarımız hala birkaç polis binasında saklanıyor ve bunları yerel komuta merkezi olarak kullanıyor. 


İlk başta polisler ve itfaiyeciler kafaları kesilmiş tavuklar gibi ortalıkta koşuştular; her yerde sirenler ve yanıp sönen ışıklar vardı. Ancak Pazartesi öğleden sonra iletişim o kadar kötü bir şekilde kesilmişti ki, o kadar çok yangın ve diğer acil durumlar vardı ki polis ve itfaiye teşkilatları müdahalelerinde çok daha seçici olmaya başladı. Pek çok bölgede ekiplerimiz hiçbir müdahaleye maruz kalmadan pratik bir şekilde çalışmalarını sürdürebildi. Şimdi elbette çoğu acil durum ve polis aracının yakıtı bitti ve hiç hareket edemiyor. Ve hala gazı olanlar da düşük görünüyor. 


Polisi etkisiz hale getirmenin (ve diğer her şeyin) anahtarı ordu içindeki çalışmamızdı. Pazartesi öğleden sonra bile askeri yapı içerisinde büyük bir şeyin olduğu herkes tarafından açıkça görülüyordu. Öncelikle, elektrik santrallerini koruyan birlikler ve tanklar, TV vericileri vb. dışında -her zaman olduğu gibi- üzerimize herhangi bir askeri birlik konuşlandırılmadı. 


Ayrıca bölgedeki tüm askeri üslerde silahlı çatışmaya dair bariz işaretler vardı. 

Şehrin üzerinde alçaktan uçan jet avcı-oombardıman uçaklarını görebiliyor ve duyabiliyorduk, ancak bize saldırmıyorlardı - en azından doğrudan değil. Onlar 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metropol bölgesindeki bir düzine kadar Kaliforniya Ulusal Muhafız cephaneliğini bombalıyor ve bombalıyor. Bu jetlerin buranın güneyindeki El Toro Deniz Hava Üssü'nden olduğu anlaşılıyor. Daha sonra Los Angeles üzerinde gökyüzünde birkaç it dalaşı gördük ve buradan 70 mil kadar güneydoğudaki büyük Deniz Piyadeleri üssü Camp Pendleton'un Edwards Hava Kuwvetleri Üssü'nden gelen ağır bombardıman uçakları tarafından vurulduğunu duyduk. Sonuç olarak, ilgili herkes için oldukça kafa karıştırıcı bir sena Ancak Pazartesi akşamı şans eseri Henry'ye rastladım ve o bana askeri durum hakkında epeyce bilgi verdi. 
Sevgili Henry, onu tekrar gördüğüme ne kadar sevindim! 
KNX verici binasında buluştuk, orada yayın ekibimizin istasyonu ele geçirdikten sonra tekrar yayına sokmasına yardım ediyordum. 
Bu arada, dört gündür yaptığım şey bu: yükseltilmiş vericileri onarmak, verici frekanslarını değiştirmek ve ekipmanı doğaçlama yapmak. 
Artık hepsi acil durum jeneratörleriyle çalışan bir FM istasyonumuz ve iki AM 


istasyonumuz var. Her üç durumda da stüdyoların kablolarını kestik ve yayın ekiplerimizi doğrudan verici sahalarına kurduk. 


Henry, albay rütbesi taşıyan bir ABD Ordusu üniforması giymiş ve yanında makineli tüfekler ve tanksavar roketleri taşıyan üç askerle birlikte bir cipte kükreyerek KNX'e geldi. Yayınlanacak metni getiriyordu; öncelikle askeri personele yönelik bir metin. 

Mikrofonumuzu ve ses ekipmanımızı verici girişine bağlamayı bitirdiğimde Henry ve ben, spikerimiz tarafından mesajı havada okunurken konuşmak için kenara çekildik. Bu, henüz devrimimize katılmamış olan tüm Beyaz askeri personele yapılan bir çağrının yanı sıra, çağrıya kulak vermeyenlere bir uyarıdan oluşuyordu. Mesaj çok iyi tasarlanmıştı ve hem askeri hem de sivil dinleyiciler üzerindeki etkisinin güçlü olduğuna eminim. 


Henry'nin, bir yılı aşkın bir süredir Örgütün silahlı kuvvetlere eleman alma çalışmalarının tümünden sorumlu olduğu ve geçen Mart ayında buraya nakledildiğinden beri çabalarını Batı Yakası'nda yoğunlaştırdığı ortaya çıktı. Bana anlattığı hikaye uzundu. 
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ama o zamandan bu yana öğrendiklerim ile birlikte konunun özü şudur: 


Örgüt kurulduğundan bu yana ordu içinde iki düzeyde personel alımı yapıyoruz. Alt düzeyde, Eylül 1991'den önce yarı açık ve sonrasında gizli olarak faaliyet gösterdik. Bu, propagandamızın kayıtlı personel ve iletişim dışı kişiler arasında çoğunlukla kişiden kişiye yayılmasını içeriyordu. Ancak Henry bana, son derece gizlilik içinde daha üst düzeylerde personel alımı da yaptığımızı söyledi. 


Devrimci Komutanlığın stratejisi, bir dizi yüksek rütbeli askeri komutanın desteğini kazanmaktaki başarımıza bağlıydı: ve Pazartesi günü o gizli kozu oynamaya başladık. Bu nedenle silahlı kuvvetler bize karşı kullanılmadı ve son dört gündür çeşitli askeri birlikler birbirlerine ateş edip bombalıyor. 


Ordu içi çatışma bir yanda sempatizanlarımızın komuta ettiği birlikler, diğer yanda Sistem'e sadık (açık ara çoğunlukta) birlikler ile başladı. 
Ancak çatışmanın başka bir yönü de kısa sürede gelişti ve ilkini gölgede bıraktı: Siyah Beyaz'a karşı. 


Örgüt yanlısı subayların komutasındaki askeri birlikler, Pazartesi sabahı saldırımızı başlatır başlatmaz tüm Siyah askeri personeli silahsızlandırmaya başladı. Kullandıkları bahane, Siyah militanların diğer birliklerde isyan başlattıkları ve üst kademelerden gelen emirlerin, isyanın yayılmasını önlemek için tüm Siyahların silahsızlandırılması olduğuydu. Genel olarak, Beyaz askerler bu hikayeye inanmaya hazır ve istekliydi ve silahlarını birimlerindeki Siyahlara karşı çevirmek için iki kez anlatılmalarına gerek yoktu. Liberal olan birkaç kişi yatkınlıkları onları tereddüt ettirdi ve olay yerinde vuruldu. 

Diğer birliklerde askere alınan personelimiz üniformalı gördükleri Siyahları vurmaya başladı ve ardından sempatizanlarımızın komutasındaki birliklere kaçtı. Siyahlar, doğal olarak, Siyahların isyanıyla ilgili hikayeyi gerçeğe dönüştürecek şekilde tepki gösterdi. Sistem yanlısı subayların 


komuta ettiği birliklerde bile Siyahlar ve Beyazlar arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. 
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Ve bu birimlerin bazılarının neredeyse yarısı Siyah olduğundan, çatışmalar kanlı ve uzun sürdü. Sonuç şu oldu; sempatizanlarımızın komuta ettiği birimler başlangıçta Sistem yanlısı birimlerin gücünün yalnızca yüzde beşine sahip olmasına rağmen, ikincisinin çoğu Siyahlar ve Beyazlar arasındaki iç çatışmalar nedeniyle felç oldu. Ve şimdi bu nedenle artan sayıda Beyazlar birimlerimize geliyor. 


Yayınlarımızın bu sürece büyük katkısı oldu. Elbette kendi gücümüzü abarttık ve birimlerimize katılmak isteyen Beyaz askerlere nereye gideceklerini anlattık. Ve onları ikna etmeye yardımcı olmak ve aynı zamanda zencileri korkutmak ve işlerini yapmalarını sağlamak için vericilerimizden birini sahte bir "ruh" istasyonuna dönüştürdük ve Siyahlara Beyazlarını vurmalarını söyleyen bir Siyah devrimi çağrısı yayınladık. Beyazlar onları silahsızlandıramadan önce memurlar ve iletişim dışı kişiler. 

Los Angeles bölgesinde bize etkili bir muhalefet sunabilen tek askeri birimler, Hava Kuwetleri'nin bazı savaş ve bombardıman birimleri ile El Toro'daki Deniz hava birimiydi. Üzerimize geldiğine inanılan askeri birliklere saldırıyorlar. 

Ancak Henry'ye göre Sistem yanlısı güçlere bizimki kadar zarar veriyorlar. 

Henry bana Örgüt'ün Kaliforniya Ulusal Muhafızları'na eleman alımında, bize gelecek herhangi bir Muhafız birimine güvenebilecek kadar ilerleme kaydedemediğini açıklarken kıkırdadı. Böylece Örgüt, yerel Muhafız komutanı General Howell'i Pazartesi sabahı saldırıdan hemen önce önleyici tedbir olarak kaçırdı. 


Sistem Howell'ın yerini bulamayınca görünüşe göre onun bize katılmasından korkmuşlardı. Pazartesi gece yarısından sonra, her şeyin daha da kötüleşmesine bir saatten az bir süre kala, üç yabancıyla birlikte aceleyle evinden ayrıldığını duyduklarında korkuları şüphesiz doğrulanmış oldu. Her neyse, şüpheleri onları yendi ve Pazartesi öğleden sonra tüm Ulusal Muhafız cephaneliklerinin ve depolarının sadık hava birimleri tarafından bombalanmasını emrettiler. 

Ve Camp Pendleton'da üst sıralara ulaşmaya yaklaşamadık. 
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Sistem paniğe kapılıp bombardıman uçaklarının gönderilmesini emretmeden önce el. Eminim bu hamle işleri lehimize çeviren 


şeydir. Pendleton bölgesinde hâlâ yoğun çatışmalar var ama görünüşe göre şu anda zirvedeyiz. 


Bugün bizim için Los Angeles ana polis merkezini etkisiz hale 


getiren tank kolonunun hangi üsten geldiğini bilmiyorum ama kesinlikle bir lütuftular. Onlar olmadan bunu asla başaramazdık. 


Başından beri LA polisleri gerçekten organize olan tek muhalefetimiz oldu. Çevre bölgelerdeki polis kuwetlerinin daha küçük olması özel bir sorun yaratmadı. Bazılarını tamamen faaliyet dışı bıraktık; diğerleri ise birkaç erken çatışmadan sonra dikkat çekmemeye ve kendi işlerine bakmaya karar verdi. Ancak LAPD'deki 10.000 kadar adam birkaç saat öncesine kadar bize karşı yoğun bir eylem içindeydi ve gidişat çok zorluydu. Son dört gün içinde burada en az 100 KIA vardı; bu da yerel muharebe gücümüzün yüzde 15 ila 20'si kadardı. 


Burada orduyla yaptığımızın aynısını neden polise yapmadığımızı bilmiyorum. Belki de bizim açımızdan sadece kadro sıkıntısı vardı ve asker alımına polis alımından daha fazla öncelik veriliyordu. Her halükarda, buradaki ana polis merkezi neredeyse anında karşı-devrimci direnişin merkezi haline geldi. 


LA şehir polislerine ilçedeki bazı şerif birimleri ve hatta bazı eyalet otoyol devriye birimleri de katıldı ve ana karargah binasını, ona karşı koyabileceğimiz hiçbir şeye karşı zaptedilemez bir kaleye dönüştürdüler. Aslına bakılırsa, herhangi birimizin buranın birkaç blok yakınına yaklaşmaya cesaret etmesi neredeyse kesin ölüm demekti. 
Büyük bir yakıt depoları, binden fazla araçları ve iletişim ekipmanları için acil durum güçleri vardı ve bizden büyük bir oranda daha gerideydiler. 


Keşif amaçlı helikopterler kullanarak çeşitli güçlü noktalarımızı ve ele geçirdiğimiz binaları tespit ederek, So kadar araç ve 200-300 kişilik baskın ekipleri gönderdiler. 
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Neredeyse tüm otoyol üst geçitlerini yıkmamız onların hareket kabiliyetini büyük ölçüde kısıtlamıştı, ancak havadaki gözlemcileri onları birçok engelin etrafından yönlendirmeyi başardı. 

Ele geçirdiğimiz radyo istasyonları da dahil olmak üzere gerçekten hayati önem taşıyan bazı noktaları, yalnızca yaklaşma yollarını iyi kazılmış makineli tüfek ekipleriyle kapatarak korumayı başardık. Neyse ki polislerin elinde sadece birkaç zırhlı araç vardı, çünkü halkımızın çoğunun zırhla uğraşacak silahı yoktu. 
Tanksavar silahları ancak bugün muharebe ekiplerimizin genel kullanımına 


sunuldu. 


Los Angeles polisleri Sistem'e sadık kalan herhangi bir askeri birimle bağlantı kurabilseydi bu bizim sonumuz olurdu. 
Neyse ki bize gelen bir birimden bir düzine eski M60 onlara ilk ulaşan oldu. Polisin genel merkezlerinin etrafına kurduğu barikatların üzerinden geçtiler, binayı HE ve yangın çıkarıcı mermilerle delik deşik ettiler ve bölgedeki yüzlerce polis aracına serbestçe makineli tüfek ateşi sıktılar. 


Polislerin iletişimi ve gücü kesildi ve binaları düzinelerce yerde ateşe verildi. Binayı boşaltmak zorunda kaldılar ve biz de çevredeki otoparklara ve sokaklara, bölge onlar için savunulamaz hale gelene kadar 81 mm'lik havan topu yağdırdık. Burası artık ıssız ve hala yanıyor. 


Polislerin çoğu evlerine gitmiş ve sivil kıyafetlerini değiştirmiş görünüyor. 


Artık burada bize karşı örgütlü direnişin çoğu etkisiz hale getirildi, her şey ülkenin diğer bölgelerinden askeri birlikler gönderilmeden önce bu bölgeyi etkili bir şekilde kontrolümüz altına alıp alamayacağımıza bağlı. Bunun neden gerçekleşmediğini anlamıyorum. zaten oldu. 


Sadece birkaç saat önce bana, bölgeye bir miktar elektrik gücü ve bir miktar suyun yeniden sağlanması, araç trafiği için rotaların yeniden tesis edilmesi ve konumların belirlenmesi ile ilgili ayrıntıları planlama görevi üstlenecek bir grup teknik elemanımıza sabah rapor vermem söylendi. ve kalan tüm benzin ve dizel yakıt tedarikinin güvence altına alınması. 

Bana göre inşaat mühendisine göre daha uygun bir iş gibi görünüyor. 
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Aynı zamanda biraz erken gibi görünüyor, ancak Devrimci Komutanlığın gelecekten emin göründüğünü bilmek cesaret verici. 
Belki yarın genel durum hakkında daha fazla bilgi edinebilirim. 


10 Temmuz. Peki, peki, peki! Gerçekten bazı şeyler oluyor; bazı iyi 
şeyler ve bazı kötü şeyler, ama şu ana kadar çoğunlukla iyi. 

Ordu ve polisin durumu burada ve aslında Batı Yakası'nın büyük bölümünde esasen kontrol altında gibi görünüyor, ancak görünen o ki San Francisco çevresinde ve diğer birkaç bölgede hâlâ pek çok çatışma sürüyor. 

Ve burada hâlâ ortalıkta dolaşan ve biraz yaramazlık yapan birkaç silahlı grup (bazı polisler ve bazı askeri personel) var. Ancak buradaki tüm üsleri ve askeri havaalanlarını güvenlik altına aldık ve başıboş personeli bir iki gün içinde toplayacağız. Kol bantlarımızdan birini takmadığı sürece silah taşıyan herkesin görüldüğü yerde vurulması emri artık çıktı. 


Bu, birkaç gün önce, görür görmez vurulma riskiyle karşı karşıya olanların biz olduğumuz zamanlara göre hoş bir değişiklik. Yıllarca saklandıktan, kılık değiştirerek ortalıkta dolaştıktan ve her polis gördüğümüzde korkudan hastalandıktan sonra, açıkta olmak ve silahlı V'ler olmak harika bir duygu. 

Buradaki büyük sorun artık sivil bir sorun haline geldi. Sivil nüfus tamamen çıldırdı. Aslında onları suçlayamazsınız ve bu kadar uzun süre -az ya da çok- kendi başlarına davranmalarına şaşırdım. Sonuçta bir haftadır elektriksiz ve susuz kaldılar. Bunların çok önemli bir kısmı da birkaç gündür yemeksiz yaşıyor. 


İlk birkaç gün (Pazartesi ve Salı) sivil halk tam da onlardan beklediğimiz şeyi yaptı. Yüzbinlercesi arabalarına ve otoyollara yığıldı. 
Elbette çok uzağa gidemediler çünkü bir dizi önemli kavşağı havaya uçurmuştuk ama akla gelebilecek en anıtsal trafik sıkışıklıklarından oluşan bir koleksiyon yaratmayı başardılar, böylece bizim için kara yolculuğunu neredeyse imkansız hale getirme görevimizi sonlandırdılar. için 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polis. 

Salı öğleden sonra Beyaz nüfusun çoğu evlerine - ya da en azından kendi mahallelerine - dönmüştü; birçoğu durmuş arabalarını yollarda bırakıp geri yürüyordu. İlk olarak Los Angeles bölgesini otomobille terk etmeleri için uygun bir yol olmadığını keşfetmişlerdi; ikincisi, benzin istasyonlarındaki elektrikli pompalar çalışmadığı için benzin alamıyorlardı; üçüncüsü çoğu mağaza ve işletme sıkı bir şekilde kapatılmıştı; ve dördüncüsü, gerçekten büyük bir şey oluyordu. Evde kaldılar, transistörlü radyolarını açık tuttular ve endişelendiler. 
İsyanların, yağmaların ve yangınların Pazartesi öğleden sonra erken saatlerde başladığı ve giderek daha yoğun ve yaygın hale geldiği Siyah bölgeler dışında, oldukça az suç veya şiddet vardı. 


Ancak Perşembe günü erken saatlerde, Beyazların yaşadığı bölgelerde de, çoğunlukla bakkallarda, bir miktar yağma yaşandı. Bazı insanlar o zamana kadar 48 saatten fazla bir süredir yemek yememişti ve kanunsuzluktan ziyade çaresizlikten hareket ediyorlardı. 

Polisin kandırıldığından ancak perşembe gecesine kadar emin olmaya başladığımızdan sivil karışıklığı engellemek için hiçbir şey yapmadık. 
Sokaklarda aç ve çaresiz kalanların sayısı arttıkça, mağaza camlarını kırıp yiyecek çaldıkça, radyoları için içilebilir su ve taze pil ararken, aynı şeyleri arayan diğer insanlarla kavga ettikçe polisin bize ayıracağı zaman azalıyor. . Başlangıçta elektriği, suyu ve ulaşımı kesmemizin ardındaki temel fikir elbette buydu. 


Polisin tek başına uğraşması olsaydı kazanamazdık. 
Ama hem bizimle hem de kamu düzeninin genel olarak bozulmasıyla aynı anda baş edemediler. 

Ancak şimdi düzeni yeniden sağlama işi biziz ve bu çok kötü olacak. Halk korku ve panikten tamamen aklını kaçırmış durumda. Tamamen mantık dışı davranıyorlar ve biz işleri kontrol altına alana kadar çok sayıda hayatın feda edilmesi kaçınılmaz. Kısmen korkuyorum 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Açlık ve bitkinlik bunu bizim yerimize yapmak zorunda kalacak çünkü insan gücümüz ve diğer maddi kaynaklarımız bu görev için tamamen yetersiz. 

Bugün yakıt kurtarma ekibiyle birlikte yola çıktım ve sivil sorunumuza yakından baktım. Beni gerçekten sarstı. Büyük bir benzin deposu kamyonunu, silahlı bir cip eşliğinde, Pasadena bölgesindeki bir dolum istasyonundan bir dolum istasyonuna sürüyor, benzini her istasyonun deposundan kamyonumuza pompalıyorduk. Bölgede kendi ihtiyaçlarımızı uzunca bir süre karşılamaya yetecek kadar yakıt var ama siviller bu süre boyunca arabaları olmadan idare etmek zorunda kalacaklar. 

Pasadena birkaç yıl önce çoğunlukla beyazdı ama şimdi büyük ölçüde Siyah oldu. Siyah bölgelerde, ne zaman bir benzin istasyonunun yakınında Siyahlarla karşılaşsak, onları uzakta tutmak için onlara ateş açtık. Beyaz bölgelerde, yiyecek için yalvaran aç Beyazların saldırısına uğradık; tabii ki onlara vermek zorunda değildik. 


Ateşli silahlarının olmaması çok iyi bir şey, yoksa şu anda büyük bir sıkıntı içinde olurduk. Teşekkürler Senatör Cohen! 

Hata! Artık yazmaya vaktim yok, bir toplantıya gitmem gerekiyor. 
Orada ulusal durumla ilgili bir brifing almalıyız. 
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Bölüm XXI 


11 Temmuz 1993. Yoğun bir gün! Şu anda kuzeydeki hidroelektrik 
santrallerden birinden bölgeye bir miktar elektrik enerjisi geliyor ama çok fazla değil. Elektriğin sıkı bir şekilde orantılanması gerekiyor ve ben bütün günümü metropol alanının enerji verilecek bölümlerinin haritasını çıkarmakla ve ardından elektrik hatlarını kesmek veya değiştirmek ve diğerlerini yeniden bağlamak için ekipler göndermekle geçirdim. Daha sonra tayınlama başarılı olursa başka kesimlere de elektrik verebiliriz. 

Dün gece Washington'un neden ülkenin diğer bölgelerinden buraya asker göndermeye çalışmadığını öğrendim: Bunun nedeni Vandenberg Hava Üssü ve tüm füze silolarının orada olması! 

Geçen hafta Pazartesi sabahı saldırımızdan sonraki ilk 48 saat boyunca Sistem o kadar panik içindeydi ve askeri durum o kadar belirsizdi ki büyük bir birlik hareketi mümkün değildi. Her ne kadar Batı Yakası dışında herhangi bir yerde bölgeyi ele geçirme ve tutma umudumuz olmayacak kadar zayıf bir şekilde yayılmış olsak da, her yerde muazzam miktarda karışıklık, düzensizlik ve kafa karışıklığı yarattık. 


Ülkenin diğer bölgelerindeki ordu içindeki insanlarımıza, birliklerini geçici olarak felç etme hesaplı eylemler yapma talimatı verilmişti. 
Bu bir miktar sabotaj, kundakçılık ve yıkım içeriyordu, ancak çok daha büyük ölçüde seçici silahlı saldırıları içeriyordu. Beyaz olmayanların kotası yüksek olan birimlerde halkımız, kasıtlı olarak Siyahların tepkisini kışkırtma niyetiyle "Beyazların gücü!" gibi sloganlar atarak Siyahları rastgele vurdu. Bunu, burada başarıyla uyguladığımız taktiğin aynısı izledi: radyo istasyonlarını ele geçirmek ve Siyahlara silahlarını Beyaz subaylara çevirmeleri için sahte çağrılar yayınlamak. 


Diğer birimlerdeki haberleşme merkezlerine el konularak, birimlerin geldiğine dair yanlış izlenim yaratan mesajlar gönderildi. 


bize doğru. 


Bütün bunların üstüne, sivillere gerçek anlamda zarar verdik. 
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nüfus. Enerji santralleri, iletişim tesisleri, barajlar, önemli 

otoyol kavşakları, tank çiftlikleri, gaz boru hatları ve havaya uçurulabilecek veya yakılabilecek diğer her şey Pazartesi 

sabahı, sivil paniğe neden olmak ve ülke çapında topyekun bir çabayla vuruldu. Sistemi geçici olarak ilgili sorunlarla meşgul tutun. 


Ayrıca diğer her şeyin yanı sıra Evanston Projesi'ne yapılan baskının da Pazartesi sabahı gerçekleştiğini öğrendim. 
Tamamen başarılı olduğunu duyduğuma çok sevindim. 

Net sonuç şuydu ki, Sistem durumu değerlendirdiğinde ve herhangi bir askeri birimin bize karşı harekete geçeceğine dair yeterli güveni yeniden kazandığında, Vandenberg'i temizlemeyi bitirmiş ve ültimatomumuzu vermiştik: Bize karşı askeri bir hareket, New York City ve Tel Aviv'i hedef alan nükleer füzeler fırlatmamızla sonuçlanacaktır. Son birkaç gündür her şeyin bu kadar sessiz olmasının nedeni de bu! 

Ve artık Devrim Komutasının, uzun zamandır aklımdan kaçan ve bende pek çok şüpheye yol açan tüm stratejisini anlıyorum. RC, başından beri, mevcut sayılarımızla, Sistem'e karşı, onu çökertmeye yetecek kadar uzun bir süre boyunca, yeterince büyük ölçekte bir askeri saldırıyı sürdürmemizin hiçbir yolu olmadığını fark etti. Ekonomik sabotaj ve psikolojik savaşa dayalı gerilla kampanyamızı elbette uzun bir süre devam ettirebilirdik ama zaman sonuçta Sistem'den yanaydı. Sayımızı önemli ölçüde artıracak gerçekten dramatik bir atılım yapmadıkça, Sistem'in artan polis yetkileri sonunda bizi felç edecek. 

Artık büyük bir ilerleme kaydettik. Ve en azından çok önemli bir büyüme potansiyeline sahibiz; Yalnızca Los Angeles metropol bölgesinde kontrolümüz altında yaklaşık on iki milyon insan var. Kuzey Kaliforniya'daki anormal durum nedeniyle, toplam nüfus tabanının ne kadar büyük olması gerektiği hala net değil. 


Şu anda örgütün doğrudan kontrolü altında, Meksika sınırından yaklaşık 150 mil kadar uzanan Kaliforniya'nın bir şeridi var. 
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Los Angeles'ın kuzeybatısında ve kıyıdan iç kısımlara 50 ila 100 mil arasında değişen bir mesafe boyunca. Bu şeride San Diego, Los Angeles ve çok önemli Vandenberg AFB dahildir. Sierralar ve Mojave Çölü bölgemizin doğal doğu sınırını oluşturuyor. 

Neredeyse Oregon sınırına kadar uzanan ve San Francisco ile Sacramento'yu da içeren daha başka bir kıyı şeridinde, işleri Sistem karşıtı bir askeri grup yönetiyor gibi görünüyor, ancak burada kendi otoritemizin henüz kurulmadığını anlıyorum. Ve Oregon ve Washington eyaletleri, daha önceki söylentilerin aksine hâlâ Sistem kontrolü altında görünüyor. 

Ülkenin başka yerlerinde işler genel bir kargaşa içinde ve vur-kaç baskınlarımız devam ediyor, ancak Sistem'in acil bir durumu yok. 
çökme tehlikesi. Hükümeti endişelendiren asıl sorun, kendi silahlı kuvvetlerine güvenip güvenemeyeceği gibi görünüyor. Bu endişenin bir sonucu olarak, sivil halk arasında düzeni sağlamak için onlara çok ihtiyaç duyulmasına rağmen bazı bölgelerdeki birlikler hala üslerinde sınırlı durumda. 

Sivil ayaklanmaların en yoğun yaşandığı bazı bölgelerde -özellikle gıda tedarikinin kesintiye uğraması nedeniyle- hükümet yalnızca beyaz olmayanlardan oluşan özel askeri birimler kullanıyor. Tamamı zencilerden oluşan bu birimlerin bir kısmını Kaliforniya bölgemizin etrafındaki sınır bölgesine gönderdiler. 

Bu türden en yakın birim, buranın yaklaşık 160 kilometre kuzeybatısındaki Barstow'da görünüyor. Oradan gelen bazı Beyaz mülteciler bölgemize sızıyor ve onların raporları oldukça mide bulandırıcı: Yerel Beyazlara hükmeden Siyah birliklerin toplu tecavüz ve terörü. 
Beyazların başına bu tür şeylerin geldiğini duymaktan nefret ediyorum ama tepki yalnızca bizim lehimize olabilir. Ve Sistem'i, Beyaz nüfusun sadakatine ve Beyaz olmayan unsurlara bağımlılığına olan güven eksikliğini göstermeye zorlamamız iyi bir şey. 


Şu anda bizim için en önemli şey hükümetin topraklarımıza zorla girmeye çalışmaması. Vandenberg tehdidimiz onları şimdilik oyalıyor ama bu durum kesinlikle sonsuza kadar sürmeyecek. Ama en azından bize deneme şansı veriyor 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buradaki sivil nüfusumuzun kontrol altına alınmasını istiyoruz. 

Ve işler ne kadar karışık! Her zamankinden daha fazla yangın var ve isyanlar yaygınlaştı. Temel hizmetleri yeniden sağlarken ve acil bir gıda dağıtım sistemi kurarken düzeni koruyacak yeterli insanımız yok, hatta şu anda nominal olarak yanımızda olan tüm askeri personel de dahil. 


Elimizde yaklaşık 40.000 silahlı kuvvet personeli var; bunların yaklaşık üçte ikisi buradaki metropol bölgesinde ve diğer üçte biri San Diego'dan Vandenberg'e dağılmış durumda. Ancak bu çok sinir bozucu bir durum, çünkü bu bölgedeki Organizasyon üyelerinden sayıca 20'ye bir oranında daha fazlalar - ki bu aslında daha önce düşündüğümün yarısı kadar bile kötü bir oran değil, ama yine de yeterince kötü! Bu birliklerin büyük çoğunluğunun Örgüt'e hiçbir sadakat borcu yok ve aslında emirlerinin bizden geldiğinin farkında değiller. 

Şu ana kadar onları gece gündüz oyaladık ama çok fazla soru sormaya zamanları olmadı. Organizasyon üyeleri, şirket düzeyinden itibaren her askeri birime atandı ve dün gece tekrar kısa bir süre görüştüğüm Henry, onları oldukça iyi kontrol ettiğimizi düşünüyor gibi görünüyor. Umarım! 


Yakıt geri kazanımı ve tesisat onarım ekipleri için kullandığımız birliklerden birkaçıyla sohbet etme şansım oldu. Üç olgudan etkilenmiş görünüyorlar: Washington'daki hükümetin buradaki kontrolü tamamen kaybetmiş olması; Siyahların hem ordunun içinde hem de dışında tehlikeli ve güvenilmez bir unsur olduğu; ve silah ve yiyecek açısından şu anda sivil nüfustan çok daha iyi durumdalar. 


Ama ideolojik olarak kötü durumdalar! Bazıları belli belirsiz bizim tarafımızda; diğerleri hâlâ Sistem'in beyin yıkamasıyla dolu; ve çoğu ikisinin arasında bir yerdedir. Şu anda onları hizada tutan tek şey, burada herhangi bir alternatif otorite kaynağının tamamen bulunmaması. 


Sistem, birliklerimize yönelik sadakat çağrıları yayınlamaya bile cesaret edemedi; bunun nedeni, muhtemelen bu, buradaki zaferimizin ne kadar büyük olduğunun ülkenin geri kalanına kabul edilmesi anlamına geleceğidir. Şu anda resmi Sistem hattı şu şekildedir: 


Machine Translated by Google 


durum iyice kontrol altında ve Kaliforniya'daki "ırkçı gangsterler" 

(yani biziz) yakında yakalanacak veya tasfiye edilecek. Gece gündüz askerlerine yönelik isyan çağrıları yayınladığımızdan ve buradaki durumun gerçekte olduğundan çok daha olumlu bir resmini sunduğumuzdan, Sistem'in hikayesi kulağa oldukça boş geliyor. 

Sistem iddialarımızı reddetmek yerine yayınlarımızı engellemeye başladı ki 


bu muhtemelen onların en kurnazlığıdır. 
kurs. 


14 Temmuz. İlk önemli gıda sevkiyatı bugün metro alanına girdi; San 
Joaguin vadisinden gelen taze ürünlerle dolu 60 küsur büyük traktör römorkundan oluşan bir konvoy. Şu anda Beyaz bölümlerde görevlendirdiğimiz 30 acil dağıtım noktasında yükleri boşalttılar, ancak bu, okyanusu yüksükle doldurmaya çalışmak gibiydi. Beyaz nüfusu asgari geçim düzeyinde tutabilmek için her gün en az beş kat daha fazla yiyeceğe ihtiyacımız var. 

Bütün bakkallar tamamen yağmalanmış olmasına rağmen buradaki depolarda hala büyük miktarda bozulmayan gıda stokları bulunuyor. 
Biraz daha iyi organize olduğumuzda ve her şeyin yerini tespit edip envanterini çıkardığımızda, bu depolanmış gıdayı gelen taze gıdaya takviye olarak kullanabiliriz. Bu arada, çeşitli depolarda "hayır" yanıt olarak kabul etmeyen çok sayıda insanı vurmak zorunda kaldığımız kötü olaylar yaşandı. 


Ancak asıl kötü olan şey, Siyahi ve ırksal açıdan karışık bölgelerde karşılaştığımız durumdur. Son iki günümü birliklerin henüz temizlemeyi bitirdiği bölgelerdeki kurtarma ekiplerini yöneterek geçirdim. 


Birliklerin görevi, Siyahları nüfusun geri kalanından ayırmak ve onları bizim bölgemizden konvoyla çıkarılana kadar kontrollü erişim alanlarında hapsetmektir. Oldukça basit ve anlaşılır bir şekilde yapılır. Doğuya giden bir otoyola yakınlığı ve bölgeden tüm çıkışların kolaylıkla engellenebilmesi nedeniyle seçilen bir Siyah tutma alanı belirlendi. 
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Tanklar ve makineli tüfek ekipleri bu çıkışlarda pozisyon alıyor. 

Daha sonra çevredeki mahallelerde bir tarama başlatılır ve belirlenen tutma alanına yaklaşılır. Piyade gruplarının önünde, sürekli olarak şu tür duyurular yayınlayan sesli kamyonlar var: "Tüm Siyahlar yiyecek ve su temini için 47. Cadde'deki Martin Luther King İlköğretim Okulu'nda derhal toplanmalı. Saat 1:00'den sonra 43. 
Cadde'nin kuzeyinde bulunan herhangi bir Siyah" Başbakan görüldüğü yerde vurulacak. Tüm Siyahlar toplanmalı..." 

Başlangıçta, Siyahlardan oluşan gruplar yerlerinde durmaya ve birliklere meydan okumaya çalıştılar, görünüşe göre honkilerin onları gerçekten vurmayacağı izlenimiyle. (Okuyucuya not: "Honky", Büyük Devrim'den önceki otuz yılda Zenciler tarafından kullanılan, Beyaz bir kişiye atıfta bulunan pek çok aşağılayıcı argo terimden biriydi. Kökeni belirsizdir.) 
Ancak hatalarını çok geçmeden fark ettiler. ve haber hızla yayıldı. 


Siyahların çoğu, yavaşça ilerleyen piyadelerin bir veya iki blok ilerisinde, belirlenen alanlara giden caddeler boyunca ilerliyordu; piyadeler, yanlarına geldiklerinde her binayı hızla araştırıyordu. 

Binayı henüz boşaltmamış olan siyahlar, süngü zoruyla kabaca sokaklara sürüldü. Herhangi bir direniş gösterirlerse, olay 

yerinde vuruluyorlardı ve ara sıra çıkan silah sesleri, diğer Siyahların ilerlemesine yardımcı oluyordu. 

Şimdiye kadar sadece yarım düzine kadar Siyahın kaçak ateşli silahlarla binalara barikat kurduğu ve birliklerimize ateş ettiği görüldü. Bu ne zaman olursa olsun, birlikler işgal edilen binanın yanından geçip bir tank çağırıyor, bu da binayı top ve makineli tüfek ateşiyle dolduruyor. 

Bir kez daha, sivil halkın yıllar önce Sistem tarafından silahsızlandırılması çok iyi bir şey. Eğer daha fazla Siyahın silahı olsaydı, sayı eşitsizliği göz önüne alındığında, onlarla başa çıkmamızın hiçbir yolu olmazdı. 


Kurtarma ekiplerim piyadelerin hemen arkasına doğru ilerliyor. İşimiz tüm temel malzeme ve tesislerin envanterini çıkarmak ve güvence altına almaktır: benzin ve büyük miktarlarda diğer yakıtlar, bozulmayan gıdalar, tıbbi malzemeler, ağır nakliye araçları, belirli endüstriyel tesisler vb. 


Machine Translated by Google 


Siyahlar kendi bölgelerindeki tüm yiyecekleri oldukça iyi temizlediler ve aradığımız diğer birçok şeyi de düşüncesizce yok ettiler - gerçi biz 
onların gözden kaçırdıkları pek çok şeyi buluyoruz, bunlar arasında 40 
tondan fazlası da var Daha bu sabah bir evcil hayvan yemi fabrikasında kurutulmuş balık unu. Malzemenin tadı pek güzel değil ama bu tek parti 100.000 kişinin bir haftalık minimum protein ihtiyacını karşılayacak. Ve dün suyun arıtılması için gerekli olan 30.000 galon sıvı klora rastladık. 


Aynı zamanda bir hastanenin ve iki kliniğin ilaç stoklarının çoğunu da ele geçirdik; buradaki ilaç depoları ayaklanan Siyahların binaları yağmalamasından sonra bile hâlâ sağlamdı. 

Ayrıca Siyahların yiyecek kıtlığını çözmenin bir yolunun da korkunç kanıtlarını bulduk: yamyamlık. Görünüşe göre geçen hafta Salı gibi erken bir tarihte, Beyazların kullandığı arabaları durdurmak için bir ana caddeye barikatlar kurarak başladılar. Talihsiz Beyazlar arabalarından sürüklenerek yakındaki bir Siyah restoranına götürüldü, kesildi, pişirildi ve yenildi. 

Daha sonra Siyahlar av partileri düzenleyerek Beyaz bölgelere baskınlar düzenledi. Siyahların yaşadığı bir apartmanın bodrumunda, bu baskınların başarısını kanıtlayan, tarif edilemez bir dehşet sahnesi bulduk. 

Ben ve adamlarımdan oluşan bir ekip, bitişikteki bir depodaki yağmalanmış yıkıntıları kontrol etmeyi bitirip sokağa çıktığımızda binanın önünde bir kargaşa fark ettik. Girişte dolaşan bir grup GI'nın bir şeyden rahatsız olduğu belliydi. İçlerinden biri koşarak apartmandan dışarı çıktı ve kaldırımda öğürmeye ve kusmaya başladı. Sonra bir başkası yüzünde sert bir ifadeyle genç bir Beyaz kızı binadan dışarı çıkardı. Yaklaşık 10 yaşındaydı, çıplaktı, kirliydi ve bariz bir şok halindeydi. 


Binaya girdiğimde içeriyi saran korkunç kokudan ürktüm. Burnumu ve ağzımı bir mendille kapatmak işe yarayacak gibi görünmüyordu ama el fenerimin yardımıyla bodrum merdivenlerinden aşağıya doğru gelen iki askerin daha yanından indim. Birinin kollarında sessizce bakan bir adam vardı 
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Yaklaşık dört yaşında beyaz bir çocuk, hayatta ama görünüşe göre yürüyemeyecek kadar zayıf. 
Buhar borularına asılan iki gazyağı feneriyle aydınlatılan mahzen, 

apartmandaki Siyahlar tarafından insan mezbahasına dönüştürülmüştü. 

Zemin yarı donmuş kandan dolayı kaygandı. Kokuşmuş iç organlarla dolu çamaşır 

tekneleri vardı ve bazıları da kopmuş kafalarla doluydu. Dört küçük insan kalçası 


tellerden sarkıyordu. 


Fenerlerden birinin altındaki ahşap bir tezgahın üzerinde, 


şimdiye kadar gördüğüm en korkunç şey. Bu, genç bir kızın katledilmiş ve kısmen parçalanmış cesediydi. Mavi gözleri boş boş tavana bakıyordu ve uzun, altın sarısı saçları boğazındaki açık yaradan akan kanla keçeleşmişti. 


Geri çekildim ve tökezleyerek merdivenlerden yukarı çıktım ve tekrar ışığa çıktım. O berbat mahzene geri dönmeyi başaramadım ama kameralar ve ışıklarla birlikte iki ekibimi kapsamlı bir fotoğraf kaydı yapmaları için oraya gönderdim. 
Fotoğraflar birliklerin beyin yıkaması için faydalı olacaktır. 


Binanın dışındaki GI'lerden birinden, bodrumda hepsi beyaz olan en az 30 
çocuğun parçalarının ve hala hayatta olan iki çocuğun bulunduğunu öğrendim. Bir köşedeki boruya bağlanmışlardı. Binanın arka avlusunda doğaçlama bir barbekü ızgarası ve iyice kemirilmiş büyük bir yığın küçük insan kemiği vardı. Avlunun fotoğraflarını da çektik. 


Çoğunlukla Siyahi bölgelerde çalışıyorum ama aynı zamanda Beyaz ve Chicano bölgelerinde bulunan çalışanlarımızdan oldukça kötü hikayeler duydum. 
Beyazlar ya da Chicanolar tarafından yamyamlık vakası bildirilmedi -Siyahlar bu açıdan birbirinden farklı bir ırktır- ama yiyecek yüzünden çıkan kavgalarda çok sayıda ölüm yaşandı. Ve Siyah çetelerin Beyaz bölgeleri işgal ettiği ve Beyazların evlerini ele geçirdiği, özellikle de evlerin birbirinden daha izole olduğu daha zengin bölgelerde bazı tüyler ürpertici zulümler yaşandı. 


Olumlu tarafı, beyazların çoğunlukta olduğu orta sınıf ve işçi sınıfı mahallelerinin bazılarında, Beyazlar kendilerini Siyahların ve işçi sınıfının saldırılarından korumak için bir araya geldiler. 
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Chicano'lar. Bu canlandırıcı bir gelişme ama buradaki salakların son yıllarda oy verme şekli göz önüne alındığında şaşırtıcı. Yıllarca süren 


Yahudi beyin yıkamasının beyaz kitlelere ulaşmayı başaramaması mümkün mü? 


Aslında korkarım pek çok vakada bu durum etkili oldu. Örneğin ırkların karışık olduğu mahallelerde Beyazlar son 10 günde çok acı çektiler ve kendilerini korumak için neredeyse hiçbir çaba göstermediler. Elbette silahlar olmadan meşru müdafaa büyük ölçüde rakamlara ve hayatta kalma isteğine bağlıdır. 
Her ne kadar sadece birkaç karma mahallede Beyazlar sayıca çok az olsalar da, Siyahların ve Chicano'ların hâlâ sahip olduğu kimlik ve birlik duygusunu kaybetmiş görünüyorlar. 


Ancak hepsinden önemlisi, birçoğu meşru müdafaa yönündeki herhangi bir çabanın "ırkçı" olacağına ikna olmuş görünüyor ve ölümden korktuklarından çok, ırkçı olarak görülmekten -ya da kendilerini öyle düşünmekten- korkuyorlar. Siyah çeteler çocuklarını götürdüğünde veya kadınlarına gözlerinin önünde tecavüz ettiğinde bile kayda değer bir direniş göstermediler. Gerçekten hasta! 

Kendilerini korumaya bile çalışmayan Beyazlar için üzülmek benim için zor ve beyni yıkanmış bu kadar pisliği hak ettikleri kaderden kurtarmak için neden riske girip kendimizi yere sermemiz gerektiğini anlamak benim için daha da zor. Ancak yine de en çok sorun yaşadığımız ve en fazla şansı denediğimiz yerler karışık alanlardadır! 


Beyazları olduğu kadar Beyaz olmayanları da öldürebileceğimiz kalabalığa ateş etme konusunda isteksiziz ve görünüşe göre piçler bunun farkında ve bundan yararlanıyor. Bazı mahallelerde o kadar çok muhalefetle karşılaşıyoruz ki, çeşitli ırksal grupları bölgelere ayırma hedefimize ulaşmamız neredeyse imkansız. 

Irk ayrımı sağlamaya çalışmanın bir diğer büyük sorunu da bu bölgedeki pek çok insanın kolaylıkla Beyaz veya Beyaz olmayan olarak sınıflandırılamamasıdır. Melezleşme süreci bu ülkede o kadar ileri gitti ki, o kadar çok esmer, kıvırcık saçlı karakter var ki. 
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etrafta dolaşan tüm boyutlar ve şekiller, insan çizgiyi nereye çizeceğini bilmiyor. 

Yine de bir yerde çizgiyi çekmeliyiz, üstelik çok geçmeden! 
Bölgemizdeki herkesi doyurabilmemiz mümkün değil ve eğer Beyazlar arasında kitlesel açlıktan kaçınmak istiyorsak, onları yakında açıkça tanımlanmış, elektriğin, suyun, yiyeceğin ve diğer temel ihtiyaçların mevcut olduğu alanlara ayırmalıyız. Ve öyle ya da böyle herkesi bölgemizden çıkarmalıyız. Ne kadar gecikirsek halk o kadar asi hale gelecektir. 

Aslında Siyahları konsantre etme konusunda oldukça iyi iş çıkardık. 
Bunların yaklaşık yüzde 80'i şu anda dört küçük bölgede mühürlenmiş durumda ve anladığım kadarıyla ilk toplu konvoyu bu gece doğuya doğru gidiyor. Ama geri kalanına gelince, aslında yaptığımız tek şey nüfusu hareketsiz kılmak, böylece bir mahalleden diğerine hareket edemeyecekler. Onları kesinlikle kontrol altına alamıyoruz ve bildiğim kadarıyla henüz Yahudilere ve diğer düşman unsurlara karşı kitlesel 


tutuklamalara başlamadık veya başka bir eylemde bulunmadık. 
Şimdi bu konuya devam edelim! 
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Bölüm XXII 


19 Temmuz 1993. Son beş gündür kesinlikle tarihin en büyük kitlesel 
göçlerinden birine tanık oldum: Siyahların, melezlerin ve "kayıkçıların" güney Kaliforniya'dan tahliyesine. Günde bir milyonun üzerinde bir hızla onları doğuya doğru yürütüyoruz ve hâlâ bunların sonu yok gibi görünüyor. 


Bu akşamki birim toplantımızda yarının tahliyenin son tam günü olmasının beklendiğini öğrendim. Bundan sonra, başıboşları toplayıp hala ırksal açıdan karışık olan bazı bölgeleri ayırmayı bitirirken, onları tek seferde birkaç bin kişilik gruplar halinde sınırların ötesine göndermek yeterli olacak. 

Adamlarım ve ben, yürüyüşe çıkamayanlar için ulaşım bulma sorumluluğunu üstlendik. Aynı anda birkaç yüz kişiyi taşıyabilen düz yataklı kamyonlar ve büyük çekici römorklarıyla başladık ve sonunda boşaltılan Black ve Chicano mahallelerinde veya yakınında bulabildiğimiz her dağıtım kamyonunu ve panel kamyonu kullandık: yaklaşık 6.000 
kamyon tamamen. 

İlk başta, her kamyonun (1) tankında düşman bölgesine tek yönlü yolculuk yapmaya yetecek kadar yakıt olduğundan emin olmak için dikkatli bir iş yapmaya çalıştık, ancak bu çok uzun sürdü ve bu yüzden makul olmaya çalışarak karar kıldık. Her aracın yolculuk için en az 
1 yakıtı olduğundan emin olun. 2 

Dün geç saatlerde kamyonlarımız tükenmeye başladı ve bu nedenle 
bugün bütün gün binek otomobiller kullandık. Altımdaki yaklaşık 300 
adamı 10 kişilik takımlara ayırdım. Her takım, kontağı harekete geçirme konusunda deneyimli olduklarını iddia eden, yiyecek vaadiyle yaklaşık 50 genç Siyah gönüllüyü topladı. 
arabalar. 

Daha sonra ekiplerimiz park halindeki her arabayı feribotla taşımaya başladı. 
Çalıştırılabilen ve yakıt göstergesi en az bir depo benzinin dörtte birini gösteren Volkswagen'lerden Cadillac'lara 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dolu iniş alanları. Orada Siyah araba hırsızı gönüllülerimiz hamile bir Zenciyi ya da yaşlı bir sakatı direksiyonun arkasına sıkıştırıyor, araca taşıyabildiği kadar çok sayıda pikap ve çeşitli topal, hasta ve Beyaz olmayanları durduruyor, bazen onları çatılara yığıyor ve çamurluklar- ve yoluna gönderin. Daha sonra daha fazla araba için geri döndüm. 


Gönüllü Siyahlarımızın kendi halkına karşı ne kadar duygusuz olduğunu görünce şaşırdım. Kendi başlarının çaresine bakamayan bazı yaşlı Siyahlar, açlık ve susuzluk nedeniyle açıkça ölüm noktasına yaklaşıyorlar, ancak gönüllülerimiz onlara o kadar kaba davranıyor ve onları arabalara o kadar sıkı bir şekilde yerleştiriyor ki, bu beni ürkütüyor. onları izle. 

Aşırı yüklenmiş bir Cadillac bu sabah doğuya giden otoyolda yalpalayarak yola çıktığında, eski bir zenci hakimiyetini kaybetti ve çatıdan düştü, baş aşağı kaldırıma indi ve kafatasını bir yumurta gibi ezdi. Arabayı az önce dolduran Siyahlar kahkahalarla gülüyorlardı; Görünüşe göre uzun zamandır gördükleri en komik şeydi. 


Lojistiğimiz berbattı. Her türlü güvenliği ihlal ettik Kitabı kuralına göre yönettim ve bazı olağanüstü riskler aldım. Siyahların üzerimize saldırabileceği yüzlerce kez oldu, çünkü çok zayıf bir şekilde yayılmıştık ve sık sık, bir sorun olması durumunda bizi kurtaracak yedek 


personel olmaksızın onların sarsıcı yerleşim bölgelerinin derinliklerinde çalışmak zorunda kalıyorduk. 


Gerçekten bu işi düzgün bir şekilde yürütecek yeterli adamım yok ve hepimiz günde en az 18 saat çalışıyoruz, çoğu zaman yorulup tökezleyecek kadar yoruluncaya kadar dinlenmeye çalışmıyoruz. Yarının son gün olması iyi bir şey, çünkü ne adamlarımın ne de şansımızın daha fazla dayanabileceğini düşünmüyorum. 

Ancak şu ana kadar başardıklarımız gerçekten oldukça dikkate değer. Beyaz olmayan ve muhtemelen yürüyerek ulaşamayacak olan yaklaşık yarım milyon insanı dışarı çıkardık. Bunların her biri artık Sistem'in sorumluluğundadır; beslenmek, barındırılmak ve 
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Giyin ve beladan uzak dur. Onlara gönderdiğimiz yedi milyon kadar sağlam vücutlu Siyah ve Chicano'yla birlikte bu oldukça büyük bir sorumluluk. 

Bütün bu tahliye, yeni bir savaş biçimi anlamına geliyor: demografik savaş. Yalnızca Beyaz olmayanları kendi bölgemizden çıkarmakla kalmıyoruz, aynı zamanda onları düşmanın alanına sokarak daha sonra bize karşılığını verecek iki şey daha yapıyoruz: Sistem'in zaten gergin olan ekonomisine aşırı yükleniyoruz ve biz' Sınır bölgelerindeki hayatı Beyazlar için neredeyse çekilmez hale g 

Tahliye edilenler ülke geneline dağıtıldıktan sonra bile Kaliforniya dışında beyaz olmayan ortalama nüfus yoğunluğunda yaklaşık 


yüzde 25'lik bir artış meydana gelecek. Beyni en yıkanmış Beyaz liberaller bile bu artan "kardeşlik" dozunu yutmayı zor bulmalıdır. 


Yaklaşık bir saat önce birim toplantısına giderken Los Angeles'ın dışındaki ana tahliye yolunun üzerinde bir yerde durdum. Gün batımından sonraydı ama hâlâ iyi görülebilecek kadar aydınlıktı ve yavaş yavaş doğuya doğru ilerleyen devasa renkli yaşam akıntısının görüntüsü beni hayrete düşürmüştü. Her iki yönde de görebildiğim kadarıyla sağlıksız sel sürünerek ilerliyordu. Daha sonra otoyoldaki sokak lambalarını yakacağız ve yürüyüş bütün gece sürecek. Daha sonra, sabahın sıcağında, sağlıklı olanların tahliyesi yeterince dizginlenecek, böylece otoyolda araçlarımızın tekrar geçebilmesi için yer açacağız. Başlangıçta, yürüyüşçüleri gündüzleri devam ettirmeye çalıştığımızda sinek gibi düştüklerini öğrendik. 

Beyaz olmayanların o devasa, akıcı sürüsünün görüntüsü, bende, onun bizden, bölgemizden uzaklaştığını düşünerek büyük bir rahatlama hissi uyandırdı. Tahliye yolunun diğer ucunda olduğum ve o sürünün bana doğru, benim bölgeme doğru ilerlediğini gördüğüm düşüncesiyle tiksintiyle ürperdim. 

Sistem patronlarının seçeneği olsaydı, zencileri makineli tüfeklerle sınıra geri çevirirlerdi. Ancak sınır çoğunlukla Beyaz olmayan birliklerle doluyken, Beyaz olmayan bu sele ateş etme emrini vermek oldukça zor. Su baskını başladığından beri yapmadılar 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bunu durdurmanın herhangi bir yolunu bulabildim. 

Her canlının "eşit" olduğunu, "insan onuru"na sahip olduğunu vb. 
savunan ve buna göre davranılması gerektiğini savunan kendi propaganda çizgisinin tuzağına düşmüşlerdir. g Evet efendim, burada işler iyi gidiyor ve eminim başka yerlerde de daha siyah ve daha siyah görünüyorlar! 

Bunun kanıtı, beyaz mültecilerin doğudan bölgemize karşı akışıdır. 10 
gün önce günde yüz civarında olan sayıları günde birkaç bine çıktı. Sınır muhafızlarımız bu öğleden sonraya kadar sınırdan gelen toplam 25.000'den fazla Beyazı işlemden geçirdi. 


Görünüşe göre bunların çoğu, düşmanın sınır bölgelerini sular altında bırakan Siyah birliklerden ve tahliye edilen Siyah ve Chicanolardan kaçmak için koşuyor. Batıya koşmak doğuya koşmaktan daha kolaysa batıya koşarlar. 

Ancak bunların yaklaşık yüzde 10'u kesinlikle sınır bölgelerinden değil. 
Onlar, savaşımıza katılmak için kasıtlı olarak karşıya geçen Beyaz gönüllülerdir. Bazıları, tüm ailelerin yanı sıra genç erkekler de dahil olmak üzere Doğu Yakası'ndan geldiler ve devrimimizin burada gerçekten 


bir dayanak noktası oluşturduğu ülke tarafından anlaşılır hale gelir gelmez kararlarını verdiler. 


24 Temmuz. Oğlum! Gerçekten her işin ustası oluyorum. Santa 
Barbara'nın dışındaki büyük santral istasyonuna yaptığım onarım gezisinden sonra merkeze yeni döndüm. Burada her gün elektrik gücümüz kesiliyor ve arızanın ne olduğunu bulmam ve tamir etmesi için bir tamir ekibi bulmam gerekiyordu. Buradaki sivil nüfusu organize ettiğimizde kesinlikle memnun olacağım, böylece kamu hizmetlerini çalışır durumda tutması gereken insanlar yeniden iş başında olacak. 


Ancak ilk önce yapmamız gerekenler var; bu da kamu düzenini yeniden tesis etmek ve yeterli gıda arzını güvence altına almak anlamına geliyor. Hala siparişimiz yok ama artık metropol bölgesine insanların açlıktan ölmesini önlemeye yetecek kadar yiyecek getiriyoruz. bende biraz var 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Santa Barbara gezisi sırasında bunu nasıl yönettiğimize dair içgörü. 
Kırsal kesimde kelimenin tam anlamıyla yüzlerce organize Beyaz genç grubunun yanından geçtim; bazıları meyve bahçelerinde ve meyve bahçelerinde çalışıyor, diğerleri omuzlarına meyve sepetleri asarak yol boyunca şarkı söyleyerek yürüyorlar. Hepsi bronzlaşmış, mutlu ve sağlıklı görünüyordu. Şehirlerdeki açlık ve isyanlardan oldukça farklı! 


Hepsi ağır iş eldivenleri giyen ve çeşitli şort ve tulumlar giymiş yaklaşık 
20 genç kızdan oluşan bir grubun yanına geldiğimizde şoförümü 
durdurdum. Liderleri 15 yaşlarında çilli bir adamdı. 

Grubunu mutlu bir şekilde 128. Los Angeles Gıda Tugayı olarak tanımlayan at kuyruklu bir yaşındaki çocuk. Beş saatlik meyve toplamayı yeni bitirmişlerdi ve öğle yemeği için yolun aşağısındaki çadır kamplarına gidiyorlardı. 

Kendi kendime düşündüm, bu pek de bir tugay değil ama açıkçası sivil nüfusun benim bildiğimden çok daha fazla örgütlenmesi sürüyor. Kızın Örgüt'e üye olamayacak kadar genç olduğunu biliyordum ve bu durum kısa sürede gelişti ve herhangi bir siyasi anlayıştan tamamen masumdu. 

Tek bildiği şehirde işlerin korkutucu ve nahoş olduğuydu; acil yiyecek dağıtım merkezindeki kol bandı takan hoş bayan kendisi ve ailesiyle konuşup onlara çiftlik işlerinde gönüllü olan gençlerin öldürüleceğini söylemişti. ona bakıldığı ve iyi beslendiği için gitmesi konusunda anlaşmışlardı. Bu bir hafta önceydi ve dün kızlardan oluşan grubunun lideri olarak atanmıştı. 


Ona işi hakkında ne düşündüğünü sordum. Bunun zor olduğunu ancak şehirdeki ebeveynlerinin ve arkadaşlarının yemek yiyebilmesi için kendisi ve kızları için mümkün olduğu kadar çok meyve toplamanın önemli olduğunu biliyor. Kamptaki yetişkinler onlara ne kadar önemli bir sorumlulukları olduğunu anlattılar. 

Onlara devrimin önemi de anlatılmış mıydı? 
Hayır, onun bu konuda hiçbir bilgisi yok, sadece Chicano çiftlik işçilerinin gittiği ve artık tüm işlerini Beyazların yapmak zorunda kalacağı. 
Bunun muhtemelen iyi bir fikir olduğunu düşünüyor. Ondan başka 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kızlara öğretilen tek şey, kendi işlerini nasıl yapacaklarıydı; iş şarkıları ve akşamları kamp ateşi etrafında hijyen dersleri. 


Bu 12 ila 15 yaş arası çocuklar için kötü bir başlangıç değil. 

Daha sonra ileri eğitimleri için zaman olacak. Keşke yetişkinler de çocuklar kadar işbirlikçi olsaydı! 

Kızların tek bir şikâyeti vardı: Yiyecekleri. Bol miktarda vardı ama hepsi meyve ve sebzeydi; et yok, süt yok, ekmek bile yok. Açıkçası, gıda ekiplerini organize eden kişilerin de henüz çözmeleri gereken birkaç lojistik sorunu var. Arabada bulunan yarım kutu konserve sardalya ve birkaç kutu sodalı krakerin karşılığında bir sepet elma karşılığında kızlarla takas ettik ve her iki taraf da iyi bir anlaşma yaptıklarını hissetti. 

Los Angeles'ın hemen kuzeyindeki dağlardan geldiğimizde, GI'ler ve Organizasyon personeli tarafından sıkı bir şekilde korunan uzun bir yürüyüşçü grubuyla karşılaştık. Yavaş yavaş yanından geçerken mahkumları yakından gözlemleyerek ne olduklarına karar vermeye çalıştım. Siyah ya da Chicano gibi görünmüyorlardı ama yine de sadece birkaçı Beyaz gibi görünüyordu. Yüzlerin birçoğu açıkça Yahudiydi, diğerlerinde ise Zenci lekesini düşündüren özellikler veya saçlar vardı. Kafilenin başı ana yoldan ayrılıp, kayalarla kaplı bir kanyonda kaybolan az kullanılmış bir korucu yoluna sapıyor, kuyruk ise şehre doğru birkaç kilometre uzanıyordu. Grubun geçtiğimiz kısmında her yaştan ve her iki cinsiyetten 50.000 kadar yürüyüşçü bulunuyor olabilir. 

Karargaha döndüğümde garip sütunu sordum. Kimse emin değildi, ancak fikir birliği onların Yahudi olduğu ve doğuya gönderilen tahliye edilenlere dahil edilemeyecek kadar açık renkli melezler olduğu yönündeydi. Birkaç gün önce kafamı karıştıran bir şeyi şimdi hatırlıyorum: toplama ve tahliye operasyonları sırasında çok hafif Siyahların (neredeyse Beyazlar, sekizgenler ve dörtgenler, çeşitli Asya ve güney iklimlerinden sınıflandırılamayan melezler) diğerlerinden ayrılması. 

Ve sanırım artık anlıyorum. Açıkça ayırt edilebilen beyaz olmayanlar, üzerindeki ırksal baskıyı artırmak istediklerimizdir 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Kaliforniya dışındaki Beyazlar. Beyaza yakın melezlerin varlığı yalnızca meseleyi karıştıracaktır ve bunların daha sonra Beyaz olarak "geçme" tehlikesi her zaman vardır. Onları ele geçirir geçirmez onlarla şimdi ilgilensek iyi olur. Buranın kuzeyindeki kanyona yapacakları yolculuğun tek yönlü olacağından şüpheleniyorum! 

Ama belli ki hala yapılacak çok fazla eleme var. Tamamen Siyahlardan ve Chicanolardan oluşan bölgeleri ve tamamı Yahudilerden oluşan bazı mahalleleri temizledik, ancak kontrolümüz altındaki kentsel alanın neredeyse yarısını kapsayan, bu bölgelerde Yahudiler arasında gerici unsurlarla birlikte çalışan tam bir kaosun hakim olduğu alanlar var. Beyazlar gün geçtikçe daha da küstahlaşıyor. En kötü bölümlerde neredeyse sürekli gösteriler ve isyanlar yaşanıyor ve Yahudiler diğer bölümlerdeki genel huzursuzluğu sürdürmek için 
broşürler ve başka araçlar kullanıyor. Cuma gününden bu yana 4 


insanımız keskin nişancılar tarafından öldürüldü. Bir an önce bir şeyler yapılmalı! 


25 Temmuz. Bugün, son zamanlarda yaptığım çoğu çalışmayla çok hoş 
bir tezat oluşturuyor: Günümü, 4 Temmuz'dan bu yana bölgemize gelen gönüllülerden bazılarıyla röportaj yaparak, özel bir problem çözme grubu için yüz kadar kişiyi seçmeye çalışarak geçirdim. Benim ve ekibimin şimdiye kadar yapmak zorunda kaldığı mühendislik ve lojistik işlerini düzenli ve sistematik bir şekilde yapmaya başlayacağız. 

Konuştuğum kişiler bana ulaşmadan önce ön elemeden geçmişti ve hepsinin mühendislik ya da endüstri yönetimi geçmişi vardı. Yaklaşık 
300 erkeğin yanı sıra yüz kadar eş ve çocuk var, bu da bölgemize 
gerçekten önemli miktarda yeni kan akışının göstergesi. Şu ana kadar toplamın ne olduğunu bilmiyorum ama Örgütün Kaliforniya'daki 


gücünü son üç haftada birkaç kez artırdığını ve yeni gönüllülerin yalnızca küçük bir kısmını üye olarak kabul ettiğimizi biliyorum. 


Büyük çoğunluk ya öncelikle tarım işleri için işçi tugayları halinde örgütlenmiş ya da askerlik çağındaki erkeklerin çoğu Ordu üniforması giydirilmiş ve bize verilen tüfekler verilmiştir. 
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Bombalanan Ulusal Muhafız cephaneliklerinin birinden kurtarıldı. İkinci yöntemle, kontrolümüz altındaki askeri gücün yeterliliği olmasa bile genel güvenilirliğini yavaş yavaş artırıyoruz. Bu "hazır askerlerin" çoğu çok az askeri eğitim almış veya hiç almamış ve henüz onlara yeni Örgüt üyelerinin aldığı ideolojik hazırlıklardan herhangi birini verme 

şansımız olmadı, ancak onlar açıkça davamıza daha sempatik davranıyorlar. ortalama olarak normal GI'lerden daha fazladır. Bunları mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde normal birimlere entegre ediyoruz. 


Bugün gördüğüm insanlara mevcut yaşam düzenleri ve aile durumlarının yanı sıra eğitimleri ve iş deneyimleri hakkında sorular sordum. Neredeyse hepsi Los Angeles'ın hemen güneyinde, eski bir Siyah bölgesinde yakın zamanda boşaltılan bir konut bloğuna atandı. 
Örgüt oradaki küçük bir apartmanda yeni bir birim Genel Merkezi kurdu ve görüşmeler de orada gerçekleşti. 


Konuştuğum insanlardan çok az şikayet geldi, ancak hepsi taşındıkları binaların olağanüstü derecede pis durumundan bahsettiler. 
Bazı apartman birimleri o kadar pisliğe doymuş ki, yaşanamaz durumdalar. 


Ancak herkes neşeyle işe koyuldu ve dezenfekte etme, fırçalama ve yeniden boyama çabaları sadece birkaç gün içinde dikkate değer bir dönüşüm yarattı. 

Kısa bir inceleme turu yaptım ve daha önce çığlık atan genç Siyahların akın ettiği yerde güzel Beyaz çocukların sessizce oynadığını görmek iç açıcıydı. Yaklaşık iki düzine ebeveynden oluşan bir grup hâlâ dairelerin etrafındaki arazide çalışıyordu. Küçük bir çöp dağı topladılar: bira kutuları, sigara ambalajları, boş TV-yemek kartonları, yıkılmış mobilyalar ve paslanmış aletler. İki kadın, kazıklar ve iplerle büyük bir çorak, tamamen çiğnenmiş çimenlik alanı işaretledi ve ortak bir sebze bahçesi için toprağı kazıyor. Daha önce sadece yırtık kağıt gölgelikler bilinen pencerelerde, sanırım yatak çarşaflarından yapılmış ve evde boyanmış parlak perdeler açıldı. Eskiden eşiklerde taze çiçekler vardı 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sadece boş içki şişeleri dolu. 

Bu insanların çoğu buraya sadece sırtlarındaki kıyafetlerle, her şeyi geride bırakarak ve bizimle birlikte olabilmek için hayatlarını riske atarak geldiler. Şu anda onlar için daha fazlasını yapamıyor 


olmamız çok yazık ama onlar kendileri için oldukça iyi şeyler yapabilecek türden insanlar. 

Bu sabah seçtiğim ilk gönüllülerden biri, bir yerlerde uygun bir kamyon bulan ve onu düzenli olarak yeni yerleşim yerinden çöp taşımak ve yaklaşık altı mil uzaktaki en yakın dağıtım noktasından yiyecek getirmek için kullanan bir adamdı. 

Yeni bir yakıt dağıtım sistemi kurmak için zamanımız olana kadar, kendi mekanik bakımından ve bulabildiği her yerde benzin bulmaktan o sorumlu olacak. Kendisi daha önce Indiana'da kendi plastik fabrikasının sahibi olan 60 yaşında bir adam ama burada çöpçü olmaktan mutlu! 

Genel sivil durumu şekillendirdiğimizde Kaliforniya'nın bizim bölgemizdeki ortalama nüfus yoğunluğu bir ay öncesine göre yarıdan biraz daha az olacak. Yeni gelen insanlar için çok fazla konut olacak ve muhtemelen Los Angeles ilçesindeki konut ve ticari alanların yaklaşık yarısını düzleştireceğiz, ağaçlar dikeceğiz ve bunlardan park alanı yapacağız. Ancak bu gelecekte yatıyor ve şimdilik amacımız, yeni insanları geçici olarak, henüz sakinleştirmediğimiz ve ayıklamadığımız bölgelerden iyice ayrılmış alanlara yerleştirmek. 

Ama yaptığımız küçücük başlangıç bile beni neşe ve gururla dolduruyor. Daha birkaç hafta öncesine kadar her sokak köşesinde ve her kapı eşiğinde Beyaz olmayanların uzandığı sokaklarda yürümek ve yalnızca Beyaz yüzler görmek, temiz, mutlu, coşkulu, kararlı ve geleceğe dair umutlu Beyaz yüzler görmek ne büyük bir mucize. ! Devrimimizi başarılı bir şekilde tamamlamak ve onlar için, 128. Los Angeles Gıda Tugayı'nın kızları ve topraklarımızda onlar gibi milyonlarca kişi için bu geleceği güvence altına almak için hiçbir fedakarlık çok büyük değildir! 
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Bölüm XXIII 


1 Ağustos 1993. Bugün İp Günüydü; acımasız ve kanlı bir gün ama 
kaçınılmazdı. Bu gece, haftalardır ilk kez Güney Kaliforniya'nın tamamı sessiz ve tamamen huzurlu. Ama gece sessiz dehşetlerle dolu; Bu geniş metropol bölgesindeki on binlerce elektrik direği, elektrik direği ve ağaçtan tüyler ürpertici şekiller sarkıyor. 


Aydınlatılmış alanlarda her yerde onları görüyoruz. Kavşaklardaki sokak tabelaları bile hizmete girdi ve bu akşam Genel Merkez'e giderken neredeyse geçtiğim her sokak köşesinde sallanan bir ceset vardı, her kavşakta dört tane vardı. 
Buradan sadece bir mil uzaktaki tek bir üst geçitte yaklaşık 30 kişilik bir grup asılı duruyor, her birinin boynunda "Irkıma ihanet ettim" yazılı bir yazı taşıyan aynı pankart var. Bu gruptan iki ya da üç kişi asılmadan önce akademik elbiseler giymişti ve grubun tamamı görünüşe göre yakındaki UCLA kampüsünden öğretim üyeleriydi. 


Henüz elektrik vermediğimiz bölgelerde cesetler daha az görünüyor, ancak havadaki korku hissi ışıklı alanlara göre daha da kötü. Bu akşamki birim toplantımızdan sonra Genel Merkez ile yaşam odalarım arasındaki iki blok uzunluğunda, ışıksız bir yerleşim bölgesinden geçmek zorunda kaldım. Işıksız bloklardan birinin ortasında, tam önümde kaldırımda duran birine benzeyen bir şey gördüm. Yüz hatları kaldırımdan sarkan büyük bir ağacın gölgesinde gizlenen sessiz figüre yaklaştığımda hareketsiz kaldı ve yolumu kapattı. 


Biraz endişe hissederek tabancamı kılıfından çıkardım. 
Sonra, bana dönük olan figüre bir düzine metre yaklaştığım zaman, yavaş yavaş bana doğru dönmeye başladı. Harekette tarif edilemeyecek derecede ürkütücü bir şeyler vardı ve figür dönmeye devam ederken olduğum yerde durdum. Hafif bir esinti tepedeki yaprakları hışırdattı ve aniden bir ışık huzmesi 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ay Işığı yaprakların arasından sızdı ve doğrudan önümdeki sessizce dönen şeklin üzerine düştü. 

Ay ışığında gördüğüm ilk şey üzerinde büyük harflerle yazılmış bir yazı bulunan pankarttı: "Irkımı kirlettim." Pankartın üzerinde genç bir kadının korkunç derecede şişkin, morumsu yüzü görünüyordu; gözleri fal taşı gibi açık ve şişti, ağzı açıktı. Sonunda yukarıdaki dalların arasında kaybolan ince, dikey ip çizgisini seçebildim. Görünüşe göre ip biraz kaymış ya da bağlı olduğu dal sarkmış, ta ki kadının ayakları kaldırıma dayanıncaya kadar, kendi iradesiyle dik duran bir cesedin esrarengiz görüntüsünü veriyordu. 


Ürperdim ve hızla yoluma devam ettim. Bu gece bu şehirde buna benzer binlerce kadın cesedi var, hepsinin boynunda aynı pankartlar var. Bunlar Siyahlarla, Yahudilerle ya da Beyaz olmayan diğer erkeklerle evli olan ya da birlikte yaşayan Beyaz kadınlardır. 


Irkımı kirlettim pankartını takan çok sayıda erkek de var, ama kadınların sayısı onları yedi ya da sekize bir oranında kolayca geride bırakıyor. Öte yandan, ırkıma ihanet ettim pankartları taşıyan cesetlerin yaklaşık yüzde doksanı erkek ve genel olarak cinsiyetler kabaca dengeli görünüyor. 

İkinci pankartı takanlar ise politikacılar, avukatlar, işadamları, TV haber spikerleri, gazete muhabirleri ve editörleri, hakimler, öğretmenler, okul yetkilileri, "sivil liderler", bürokratlar, vaizler ve tüm halktır. kariyer veya statü veya oy veya benzeri nedenlerle Sistem'in ırksal programının desteklenmesine veya uygulanmasına yardımcı olan diğerleri. Sistem onlara zaten 30 parça parasını ödemişti. 


gümüş. Bugün onlara ödeme yaptık. : 

Bu sabah saat üçte başladı. Dün, Yahudilerin transistörlü megafonlar kullanarak kalabalığı kışkırttığı ve onları askerlerimize taş ve şişe fırlatmaya kışkırttığı, ayaklanmaların yaşandığı özellikle kötü bir gündü. "Irkçılık ortadan kalkmalı", "sonsuza kadar eşitlik" ve 


Yahudilerin onlara öğrettiği diğer sloganları atıyorlardı. Bana Vietnam'daki kitlesel gösterileri hatırlattı. 
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çağ. Yahudilerin bu tür şeylere yeteneği var. 

Ancak bu sabah saat üçte kalabalık, şiddet ve ilahi söylemeyi çoktan bitirmiş ve yataktaydı; hoparlörleri takan ve çevredeki mahallelere Sistem radyo yayınlarını yüksek sesle duyuran birkaç inatçı grup dışında hepsi. rock "müziği" çığlıkları ile "kardeşlik" çağrıları arasında gidip geliyordu. 


Birliklerimizin senkronize nöbetçi ekipleri birdenbire binlerce blokta, elli farklı yerleşim bölgesinde ortaya çıktı ve her ekip liderinin elinde uzun bir isim ve adres listesi vardı. Gürültülü müzik aniden durdu ve yerini, çizmeli ayakların tekmeleyerek açtığı binlerce kapının parçalanma sesi aldı. 


Dört yıl önceki Silah Baskınları gibiydi, sadece tam tersiydi ve baskın yapılanlar için sonuç hem daha sert hem de daha kalıcıydı. Askerlerin sokağa sürüklediği kişilerin başına iki şeyden biri geldi. Eğer Beyaz değilseler -buna tüm Yahudiler ve hatta biraz Beyaz olmayan soyları varmış gibi görünen herkes dahildi- aceleyle oluşturulmuş sütunlara itildiler ve dağ eteklerindeki kanyona doğru geri dönüşü olmayan yürüyüşlerine başladılar. şehrin kuzeyinde. En ufak bir direniş, herhangi bir karşılık verme girişimi veya herhangi bir gecikme, hızlı bir kurşunla sonuçlanıyordu. 

Öte yandan Beyazlar neredeyse her durumda olay yerinde asıldı. 
Önceden basılmış iki tür pankarttan biri kurbanın göğsüne asıldı, elleri hızla arkasından bantlandı, uygun bir kol veya işaret direğinin üzerine bir ip atıldı ve diğer ucu boynuna düğümlendi ve daha sonra kurban çekildi. Daha fazla uzatmadan yerden kalktılar ve askerler listelerindeki bir sonraki isme doğru ilerlerken havada dans etmeye başladılar. 

Asmalar ve ölüm sütunlarının oluşturulması yaklaşık 10 saat kesintisiz sürdü. Birlikler bu öğleden sonra erken saatlerde zorlu işlerini bitirip kışlalarına dönmeye başladıklarında, Los Angeles bölgesi tamamen ve tamamen sakinleşti. Dün ancak tankla güvenli bir şekilde girebildiğimiz mahalle sakinleri arkamızdan titriyordu. 
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bugün kapılar kapalı, çekilmiş perdelerin aralığından bakarken bile görülmekten korkuyorlar. Sabah boyunca birliklerimize karşı organize veya geniş çaplı bir muhalefet olmadı ve bu öğleden sonraya gelindiğinde muhalefet arzusu bile buharlaştı. 

Ben ve adamlarım bütün gün işin içindeydik, çoğunlukla lojistikle ilgileniyorduk. İnfaz ekiplerinin halatı bitmeye başlayınca, yerinde kullanmak üzere elektrik direklerinden kilometrelerce teli söktük. 
Ayrıca yüzlerce merdiveni de tamamladık. 

Devrimci Komuta'nın bildirilerini her blokta yapıştıran da bizdik; bundan sonra herhangi bir yağma, isyan ya da sabotaj eyleminin ya da bir askerin emrine uymamanın, bu kişilerin derhal infaz edilmesiyle sonuçlanacağı konusunda tüm vatandaşları uyarıyorduk. suçlu. 
Bildirilerde, bir Yahudi'yi veya Beyaz olmayan başka bir kişiyi bilerek barındıran veya polis birimlerimize kasten yanlış bilgi veren veya polis birimlerimizden bilgi saklayan kişilere yönelik de benzer bir uyarı bulunmaktadır. Son olarak, her mahallede, herkesin, adının alfabedeki konumuna bağlı olarak, belirli bir tarih ve saatte, kayıt ve bir çalışma birimine atanmak üzere rapor vermesi gereken raporlama noktasını listelerler. 

Bu sabah saat dokuz sularında Belediye Binası yakınında neredeyse bir bölük komutanıyla silahlı kavgaya giriyordum. Asılacak tüm önemli isimleri burada çekiyorduk: Tanınmış politikacılar, Hollywood'un önde gelen aktörleri ve aktrisleri ve birkaç TV şahsiyeti. Herkes gibi biz de evlerinin önüne assaydık çok az kişi görebilirdi ve onların verdiği örneğin çok daha geniş kitlelere yol gösterici olmasını istedik. Aynı nedenden dolayı, listemizdeki rahiplerin çoğu, infazlarını yayınlamak üzere televizyon ekipleri kurduğumuz üç büyük kiliseden birine götürüldü. 


Sorun şuydu ki, önemli isimlerden çoğu belediye binasına canlıdan çok ölü olarak ulaşıyordu. Nakliye kamyonlarındaki birlikler onları gerçekten zorluyordu. 

Birçok büyük bütçeli, ırklar arası "aşk" destanlarında rol almış, ünlü bir ırk karıştırmacı olan ünlü bir aktris, daha önce tüm kıyafetlerinin yanı sıra saçlarının, bir gözünün ve birkaç dişinin çoğunu kaybetmişti. 
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ip boynuna dolandı. Yaralı ve kanlı bir haldeydi. Eğer sormasaydım kim olduğunu bilemeyecektim. Eğer halk onu tanıyamayacak ve önceki davranışı ile cezası arasında doğru çıkarımlarda bulunamayacaksa, onu herkesin önünde asmanın ne anlamı var, diye merak ettim. 


Yeni gelen kamyonlardan birinin yakınında çıkan kargaşa dikkatimi çekti. 
Son yıllarda Sistem'in en çirkin kararlarından bazılarını -İnsan İlişkileri Konseyi'nin Siyah milletvekillerine verdiği tutuklama yetkisini doğrulayan karar da dahil olmak üzere- veren Federal yargıç olduğunu hemen tanıdığım aşırı derecede şişman yaşlı bir adam direniyordu. askerlerin pijamalarını çıkarıp ona adli cübbesini giydirme çabaları. 

Askerlerden biri onu yere serdi ve ardından diğer dört kişi onu tekmelemeye ve tüfek dipçiğiyle defalarca yüzüne, karnına ve kasıklarına vurmaya başladı. İp boynuna dolandığında ve gevşek vücudu bir elektrik direğinin yarısına kadar çekildiğinde, bilinci kapalıydı ve belki de çoktan ölmüştü. Bir televizyon kameramanı tüm sahneyi kaydediyor ve canlı yayınlıyordu. 

Bu son olaydan ve benzer nitelikteki diğer birkaç olaydan tamamen tiksindim ve şikayetimi iletmek için oradaki birliklerden sorumlu subayı aradım. Ona adamları arasında neden gerekli disiplini sağlamadığını sordum ve ona sert bir dille mahkumların dövülmesinin ters etki yaptığını söyledim. 


Irkımızın düşmanlarıyla uğraşırken kamuoyunda güçlü ve tavizsiz bir acımasızlık imajını korumalıyız, ancak bir Ugandalı veya Porto Rikolu çetesi gibi davranmak bunu pek başaramaz. (Okuyucuya not: Uganda, Afrika kıtasının, Zenci ırkın yaşadığı Eski Çağ'da siyasi bir alt bölümüydü. Porto Riko, New Carolina adasının Eski Çağ adıydı. 


şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğusundaki radyoaktif 

bölgelerden gelen beyaz mültecilerin torunlarından oluşuyor, ancak Büyük Devrim'in son günlerinde ırk tasfiye edilmeden önce burada özellikle 

kötü karaktere sahip melez bir ırk yaşıyordu.) Her şeyden önce şunu yapmalıyız: 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Sivil halktan katı bir disiplin talep edeceğimiz için kendimizi disiplinli olarak gösterebiliriz. Hayal kırıklığı duygularımızı veya kişisel nefretimizi asla açığa vurmamalıyız; ancak davranışlarımızla her zaman yaptığımız şeyin daha yüksek bir amaca hizmet ettiğini göstermeliyiz. 


Kaptan patladı. Bana kendi işime bakmam için bağırdı. İşime baktığım konusunda ısrar ettiğimde öfkeden kızardı ve sorumluluğun 
1 değil kendisinin olduğunu ve çok zor koşullar altında elinden gelenin en 
iyisini yaptığını söyledi. 


Organizasyonun geçen ay şirketindeki adamların neredeyse yarısını eğitimsiz yeni gelenlerle değiştirdiğini doğru bir şekilde belirtti ve bu nedenle disiplinin olabilecek tek şey olmaması benim için şaşırtıcı olmamalı. Ayrıca bana, adamlarının psikolojisi hakkında, mahkumların düşmanları olduğunu ve asılmayı hak ettiklerini kendilerine haklı çıkarmanın bir yolu olarak mahkumları dövmelerine izin vermenin değerini anlayacak kadar bilgi sahibi olduğunu söyledi. 

Yüzbaşının iddialarının hiçbirine gerçekten karşı çıkamadım, ancak benden uzaklaştığında, uzun saçlı, kadınsı görünüşlü bir gence vahşice tabancayla saldıran bir grup askerin üzerine öfkeyle yürüdüğünü memnuniyetle fark ettim. tuhaf bir "mod" görünümüyle -popüler bir "rock" sanatçısı- ve onlara durmalarını emretti. 


Bunu düşündükçe olaylara daha çok kaptanın bakış açısından bakmaya başladım. Elbette disiplini mümkün olan en kısa sürede büyük ölçüde sıkılaştırmalıyız, ancak şu an için birlikler arasında daha fazla siyasi güvenilirliğe ve daha az disipline sahip olmak bizim için daha iyi. 

Şüpheli GT'leri ayıklayıp silahsızlandırabilmek ve onların yerine düşman hatlarından bize gelen yeni insanları koyabilmek için sivil nüfusa yönelik baskımızı mümkün olduğu kadar erteledik. 


Ayrıca birliklerin yeni düzene alışması için zaman istiyorduk. 
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buradaki işleri yapmak ve onlara bugünkü çalışma için en azından küçük bir ideolojik hazırlık sağlamak. Ve uzun vadede sivil sorununu çözemeyecek yarım tedbirler yerine tamamen radikal tedbirler almak için açık bir mazeretimiz olsun diye, sivillerin elimizde olabilecekten daha fazla kontrolden çıkmasına bilerek izin verdik. 


Bugün öğrendiğim gecikmenin bir diğer nedeni de tutuklama listelerimizi derlemek için zamana ihtiyacımız olmasıydı. Birkaç yıldır Örgüt üyeleri, tıpkı ülkenin diğer yerlerinde olduğu gibi burada da Sistem dalkavuklarına, Yahudi geyiklere, eşitlikçi teorisyenlere ve diğer Beyaz ırk suçlularına ilişkin dosyalarının yanı sıra ağırlıklı olarak bölgede ikamet eden Beyaz olmayanların sokak rehberlerini de oluşturuyorlar. Beyaz alanlar. 

Geçtiğimiz ay boyunca oldukça güncel tutulan ikincisini hiçbir değişiklik yapmadan kullanabildik. Ancak dosyalar büyük miktarda değerlendirme ve ayıklama gerektiriyordu. İlk etapta onlardan çok fazla vardı. 


Örneğin, bir beyaz ailenin, bir komşusu bir zamanlar evlerinde bir kokteyl partisine katılan bir siyahi gözlemlediği için ya da İnsan Derneği tarafından geniş çapta dağıtılan "Şimdi Eşitlik" tampon çıkartmalarından birini sergilediği için, bir beyaz ailenin ırk suçluları olarak bir dosyası olabilir. İlişkiler Konseyleri. Genel olarak belirli bir dosyada başka deliller olmadığı sürece bu kişiler tutuklanma listesine alınmıyordu. Aksi takdirde beyaz nüfusun yüzde 10'undan daha fazlasını asmak zorunda kalırdık ki bu da tamamen uygulanamaz bir görevdi. 


Ve bu kadar çok insanı asabilseydik bile bunun için iyi bir neden olmazdı; bu yüzde 10'un çoğu aslında diğer yüzde 90'ın çoğundan daha kötü değil. Beyinleri yıkanmış; zayıf ve bencildirler; ırksal bağlılık duygusuna sahip değiller ama aynı şeyler bugünlerde çoğu insan için de geçerli. İnsanlar dönüştükleri şeydir ve bunu başlangıç noktası olarak kabul etmeliyiz. 
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Aslında tarih boyunca nüfusun yalnızca küçük bir kısmının iyi ya da kötü olduğu doğru olmuştur. Büyük çoğunluk ahlaki açıdan tarafsızdır (mutlak doğruyu mutlak yanlıştan ayırt etme yeteneğinden yoksundur) ve ipuçlarını o anda zirvede olan kişiden alırlar. 


İyi insanlar bir toplumun yöneticileri ve program yapıcıları olduğunda, bir bütün olarak nüfus bunu yansıtacak ve kendilerine ait hiçbir özgünlüğü veya ahlaki yönlendirme duygusu olmayan insanlar yine de toplumlarının en yüksek amaçlarını hararetle destekleyeceklerdir. Ancak, Amerika'da uzun yıllardan beri olduğu gibi, kötü insanlar hükmettiğinde, nüfusun çoğu, en kötü türden yozlaşma içinde mutlu bir şekilde debelenecek ve kendilerine öğretilen her pis ve yıkıcı fikri kibirli bir şekilde papağan gibi tekrarlayacak. 


Bugün yargıçların çoğu, çoğu öğretmen, aktör, sivil figür vb. Yahudilerin önderliğini takip ederken bilinçli ve kasıtlı olarak kötülük yapmıyor, hatta alaycı davranmıyor. Kendilerini "iyi vatandaşlar" olarak görüyorlar, tıpkı iyi liderlerin etkisi altında tamamen zıt bir şekilde hareket ediyor olsalardı kendilerini düşünecekleri gibi. 


Bu nedenle hepsini öldürmenin bir anlamı yok. Bu ahlaki zayıflığın yüzlerce nesil boyunca ırktan arındırılması gerekecek. 
Şimdilik, nüfusun bilinçli olarak kötü olan kısmını ve geri kalanlara örnek olsun diye ülke genelindeki birkaç yüz bin ahlaki açıdan sakat "iyi vatandaşımızı" ortadan kaldırmak bizim için yeterli. 


Amerika'nın her mahallesindeki en kötü ırk suçlularından birkaçının asılması, nüfusun çoğunluğunun aydınlanmasına ve düşüncelerinin yeniden yönlendirilmesine büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Aslında bu sadece yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda kesinlikle gerekli olacaktır. 
İnsanların eski düşünce alışkanlıklarını kırmak için güçlü bir psikolojik şoka ihtiyacı var. 
Bütün bunları anlıyorum ama bugün şahit olduğum bazı olaylardan rahatsız olduğumu da itiraf etmeliyim. 
Tutuklamalar ilk başladığında halk ne olduğunu anlamadı 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geliyor ve birçok vatandaş kendini beğenmiş ve istismarcı davranıyordu. 
Şafaktan kısa bir süre önce, askerler üniversite kampüslerinden 

birinin yakınındaki büyük bir evden yaklaşık bir düzine genci sürüklediğinde oradaydım ve onlar ve tutuklanmayan ev arkadaşları adamlarımıza müstehcen sözler bağırıp onlara tükürüyorlardı... Burada tutuklananların biri hariç hepsi ya Yahudiler, Siyahlar ya da çeşitli türlerden melezlerdi ve en gürültülü olanlardan ikisi hemen vurulurken, diğerleri yürüyen bir birliğe toplandı. 


Sonuncusu 19 yaşlarında, biraz zayıf ama yine de güzel bir beyaz kızdı. 
Silahlı saldırılar onu yeterince sakinleştirmişti ve artık "Irkçı domuzlar!" 
diye bağırmıyordu. ama kısa bir süre sonra asılması için yapılan hazırlıklar onu kendi kaderine uyandırdığında histeriye kapıldı. Siyah bir sevgiliyle yaşayarak ırkını kirletmenin bedelini ödemek üzere olduğunu öğrenen kız, "Ama neden ben?" diye feryat etti. 


İp boynuna düğümlenirken hıçkırarak ağladı, "Ben sadece herkesin yaptığını yapıyordum. Neden benimle dalga geçiyorsun? Bu adil değil! 
Peki ya Helen? O da onunla yatıyordu." Kızın nefesi sonsuza dek kesilmeden önceki bu son haykırış üzerine, çimlerdeki artık sessiz kalan seyirciler grubundaki diğer kızlardan biri (muhtemelen Helen) dehşet içinde geri çekildi. 

Tabii kızın "Neden ben?" sorusuna kimse cevap vermedi. Cevap basitçe onun adının listemizde olması ve Helen'in olmamasıdır. Bunda "adil" olan hiçbir şey yok - ya da adaletsiz de. 

Asılan kız başına gelenleri hak etmişti. Helen de muhtemelen aynı kaderi hak ediyor ve eninde sonunda ortaya çıkıp arkadaşının yaptığının bedelini ödemeye zorlanacağı korkusuyla şu anda lanetlilerin işkencelerine maruz kalıyor. 

Bu küçük olay bana siyasi terör hakkında bir şeyler öğretti. 

Keyfiliği ve öngörülemezliği, etkinliğinin önemli yönleridir. Helen'in durumunda olan ve her an kendilerine yıldırım düşeceği korkusuyla yumurtaların üzerinde yürüyen pek çok insan vardır. 


Bölümün melankolik yönü kızın ifadesinde özetlenmiştir. 
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"Ben sadece herkesin yaptığını yapıyordum." Bu biraz abartı ama şu da bir gerçek ki eğer başkaları ona kötü örnek olmasaydı kız muhtemelen bir ırk suçlusu olmazdı. Kendi günahının bedelini başkalarının günahının bedelini ödedi. 

Artık tüm insanlarımıza yeni bir ahlaki temel, yeni bir dizi temel değer aşılamamızın ne kadar önemli olduğunu şimdi her 

zamankinden daha fazla anlıyorum, böylece onlar artık o talihsiz kız gibi ve büyük çoğunluk gibi ahlaki açıdan başıboş kalmayacaklar. 
Amerikalılar bugün öyle. 

Öğleden hemen önce bu sağlıklı ya da doğal ahlâktan tamamen yoksunluk aklıma tekrar geldi. Yaklaşık 40 arazi geliştiricisi ve emlak komisyoncusundan oluşan bir grubu Los Angeles County Fair Housing Association ofislerinin önüne asıyorduk. Hepsi, beyazların çoğunlukta olduğu mahallelerde ev satın alan ırksal açıdan karışık ailelere daha düşük ipotek oranları sağlayan özel bir programa katılmışlardı. 

Emlakçılardan biri 35 yaşlarında, sarışın, kısa boylu, sağlam yapılı, yakışıklı bir adamdı. Kendini hararetle savunuyordu: "Ben hiçbir 

zaman bu ırk karıştırma saçmalıklarına katılmadım. Bu karışık aileleri melez veletleriyle görmek midemi bulandırıyor. Ama bir adamın geçimini sağlaması gerekiyor. Bana söylendi ilçedeki baş yapı müfettişi, özel ipotek programını uygulayan emlakçılar için inşaat kanunu ihlallerini önlemenin çok daha kolay olacağını söyledi." 


Farkına varmadan, bize, kendi değer kümesinde daha büyük bir gelirin ırksal sadakatten önce geldiğini anlatıyordu; bu, ne yazık ki bugün asılmayan pek çok kişi için de geçerli. Seçimini özgürce yaptı ve sempatiyi pek hak etmiyor. 


Askerler elbette onunla tartışmadılar. Sırası geldiğinde, kaderlerini sessizce kabul edenlere karşı gösterdikleri tarafsızlıkla ayağa kalktı. 


Kimseyle tartışmamaları veya bir kişinin asıldığı suçun kısa bir açıklaması dışında herhangi bir şeyi açıklamamaları emri altındaydılar. En ikna edici itirazlar bile 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masumiyet ya da "bir yanlışlık olmalı" düşüncesi bir an tereddüt 


etmelerine neden oldu. Elbette bugün bazı hatalar yapmış 

olmalıyız - yanlış kimlikler, yanlış adresler, asılsız suçlamalar - 

ancak infazlar başladıktan sonra hata olasılığını kabul etmek mümkün değildi. Kamuoyunda bilinçli olarak amansız bir imaj yarattık. 


Ve görünüşe göre oldukça ikna ediciydik. Bu öğleden sonra, şehrin her yerinden ani bir cinayet ve dayak dalgasına benzeyen raporlar almaya başladığımızda, infaz ekiplerimiz kışlalarına yeni dönmüştü. Çoğunda bıçak yarası bulunan cesetler kaldırımlarda, ara sokaklarda ve apartman koridorlarında bulunuyordu. Ayrıca devriyelerimiz tarafından sokaklarda çok sayıda yaralı (toplamda birkaç yüz kişi) yakalandı. 


Dövülen ve bıçaklanan bu kurbanlar arasında az sayıda Siyah olmasına rağmen, bunların büyük çoğunluğunun Yahudi olduğunu kısa sürede belirledik. Görünüşe göre bunların hepsi infaz timlerimizin gözden kaçırdığı ama vatandaşların gözden kaçırdığı kişilerdi. 


Dövülen birkaç Yahudinin sorgulanması, kısa sürede en azından bazılarının Yahudi olmayan ailelerin yanında saklandığını ortaya çıkardı. 
Ancak duyurularımız yayınlandıktan sonra koruyucuları onlara sırt çevirdi ve onları sokaklara sürdü. Bıçaklarla ve sopalarla silahlanmış 


yerel kanun dışı gruplar, listemizde bile yer almayan diğerlerini ortaya çıkarmıştı. 


Eminim ki, bu İp Günü'nün güçlü dersi olmasaydı, bu tür vatandaş işbirliğini bu kadar çabuk ortaya çıkaramazdık. Asmalar herkesin çitten aceleyle kurtulmasına yardımcı oldu. 


Yarın öğleden sonra adamlarımdan bazıları cesetleri kesip önceden seçtiğim imha alanına taşımak için sivil işçi taburları örgütlemeye başlayacak. Cesetlerin tamamının kaldırılması muhtemelen 3-4 gün sürecek (S5 ile 60 bin arası var) ve bu sıcak havada oldukça rahatsız edici olacak. 
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sona doğru. 


Ancak buradaki görevimizin tüm olumsuz yönlerini nihayet bitirmiş olmak ne büyük bir rahatlama duygusudur! Şu andan itibaren her şey iyi anlamda yokuş yukarı: tüm toplumu yeniden düzenlemek, yeniden eğitmek ve yeniden inşa etmek. 
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Bölüm XXIV 


8 Ağustos 1993. Son dört gündür Güney Kaliforniya için yeni 
düzenlenen Kamu Kaynakları, Kamu Hizmetleri, Hizmetler ve Ulaştırma Departmanımızın (PRUST) başkan vekili olarak görev yapıyorum. Bu kesinlikle geçici bir pozisyon ve önümüzdeki 
10 gün içinde görevi, son iki haftadır birlikte çalıştığım 
gönüllüler grubundan biri olan başka bir mühendise devredeceğim. Burada daha önce eyalet, ilçe veya belediye kurumlarından birinde ya da özel hizmet şirketlerinden birinde çalışmış olan bazı yerel halkın desteğine sahip olacak ve ben onun bu durumu düzeltebileceğine inanıyorum. : . kalan hatalar departmanın dışında. 

Kilit kişilerin yarısından fazlası artık burada iş başında olduğundan, işler neredeyse normal şekilde ilerlemeye başlıyor. 
Elektrik kesinlikle karneye bağlı olmasına rağmen, işgal edilen tüm bölgelere elektriği, suyu, kanalizasyon arıtmayı, çöp toplamayı ve W telefon hizmetini yeniden sağladık. Hatta 50'ye yakın benzin istasyonunu yeniden faaliyete geçirdik ve işlerinde öncelik statüsüne sahip siviller, otomobilleri için yakıt alabiliyor. 

PRUST, Vandenberg'den Meksika sınırına kadar tüm bölgemizi kapsıyor ve çeşitli bölgelerin ihtiyaçlarını ve kaynaklarını araştırmak ve her şeyin kabaca koordine edilmesini sağlamak için çok fazla seyahat yaptım. Bu kadar kısa sürede başardığımız şeyden gerçekten çok memnunum. PRUST, ordu ve Gıda Bakanlığı'nın yanı sıra, burada kurduğumuz tüm kurumlar arasında en fazla sayıda işçiyi istihdam eden ve yerine getiren en temel işleve sahiptir. 

Çalışmamın en ilginç yönlerinden biri Gıda Bakanlığı ile arayüz oluşturmaktı. Yiyecekleri onlar üretiyor; taşıyor, saklıyor ve dağıtıyoruz. Çözülmesi gereken birçok sorun vardı; bunun başlıca nedeni, üretilen gıdanın belirli bir miktarının doğrudan tarlalardan tarlalara gitmemesiydi. 
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dağıtım noktaları ancak önce işlenir. Bu, PRUST sorumluluğu üstlenmeden önce, Gıda Bakanlığı'nın depolama ve tarladan işleme tesisine nakliyeyle belirli bir dereceye kadar ilgilenmesi gerektiği anlamına geliyor. Ayrıca DF'nin taşıma konusunda özel bir nakliye ihtiyacı vardır. 
işçiler yaşam alanlarından tarlalara ve geriye. X 

İlgili sorumluluklarımızı tanımlamanın en iyi yoluna karar verebilmek için DF'nin tüm operasyonuna aşina olmam gerekiyordu. 
Gördüklerimden çok etkilendim. Gıda üretimi için 600.000'den fazla işçiyi (Nüfusun kontrolümüz altındaki tüm üretken kesiminin yaklaşık dörtte biri) seferber ettiler. Bu işçilerin yüzde 10 ila 15'i, başlangıçta bu bölgede çiftçilik ya da hayvancılıkla uğraşan Beyazlardan oluşuyor. 
Neredeyse üçte biri 12-12 yaş arasındaki genç gönüllülerden oluşuyor. 
-18 yaş aralığına kadar. Geri kalanlar ise daha önce zorunlu olmayan mesleklerde çalışmış ve şu anda DF'nin gözetimi altında çalışma ekiplerine atanan kentsel bölgelerden gelen insanlar. 

Son gruptaki pek çok kişi şu anda hayatlarındaki ilk gerçekten verimli işi yapıyor. Bu, DF'nin gıda üretiminin yanı sıra sosyal rehabilitasyon konusunda da önemli bir işlevi yerine getirdiği anlamına geliyor ve Eğitim Bakanlığımız bu konuda DF ile yakın işbirliği içinde çalışıyor. 
Her işçi her hafta on saat ders alır ve yalnızca işine karşı genel tutumuna ve üretkenliğine göre değil, aynı zamanda bu derslere verdiği yanıta göre de notlandırılır. 


İşçilerin önceki gruplardaki tutum ve performanslarına göre yeni çalışma gruplarına yeniden atandığı sürekli bir eleme süreci yaşanıyor. 
Bu şekilde, genel kitlenin içinden ilk lider-stajyer çalışma grupları ortaya çıkmaya başlıyor. İkincisinden Örgüt üyeliği için adaylar seçilecektir. 


DF'nin operasyonuna yaptığım gezi sırasında birçok kez tarlalardaki işçilerle konuşmak için durdum. Moral, eski sosyal parazitlerin yüksek oranda olduğu gruplardan önemli ölçüde farklıydı 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lider-stajyer gruplarına göre, ancak hiçbir yerde buna fakir denilemez. 
Herkesin, devrimin neden olduğu altüst oluşlara ve zorluklara rağmen, artık etrafta dolaşmaya yetecek kadar yiyecek olacağından 


emin olduğumuzu, ancak çalışmayanların da yemek yiyemeyeceğini anlamaları sağlandı. 


En derin izlenimim, tarlalarda gördüğüm her yüzün Beyaz olduğu gerçeğinden geliyor: Chicano yok, Doğulu yok, Siyah yok, melez yok. Hava daha temiz, güneş daha parlak, hayat daha keyifli görünüyor. 
Devrimimizin bu tek başarısı ne kadar muhteşem bir fark yarattı. 


Ve ideolojik olarak bizimle olsun ya da olmasın işçiler de farkı hissediyorlar. Aralarında yeni bir dayanışma, akrabalık ve ortak bir görevi tamamlamak için özverili bir işbirliği duygusu var. 


Ülkenin diğer bölgelerinden gelen haberlerin çoğu bizi çok sevindiriyor. 
Sistem hâlâ tutunmaya devam etse de, bunu yalnızca giderek daha açık ve acımasız bir baskı yoluyla yapıyor. Tüm ülke sıkıyönetim altında ve hükümet, Beyaz sivil halkın gözünü korkutmak için büyük ölçüde aceleyle silahlandırılan ve görevlendirilen Siyah serseri birliklerine güveniyor. Sistem'in düzenli askeri birimlerinin yarısı hâlâ güvenilmez oldukları gerekçesiyle kışlalarına kapatılmış durumda." 

Koşullar neredeyse her yerde kötüleşiyor. Elektrik kesintileri, ulaşım ve iletişim kesintileri, terör bombalamaları, yiyecek kıtlıkları, suikastlar ve büyük endüstriyel sabotajlar Sistem'i rahatsız ediyor ve genel huzursuzluğun korunmasına yardımcı oluyor. 
Örgütün eylem birimleri kahramanca bir iş yapıyor ancak kayıpları ağır. Artık tek amaçları, mevcut her hedefi aralıksız, tekrar tekrar vurarak Sistem ve genel nüfus üzerindeki baskıyı sürdürmektir. 


Düşman hatları üzerinden giderek artan bir hızla bölgemize sızan yeni gönüllülerden, hakkında tutarlı bir hikaye ediniyoruz. 
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kaotik koşulların insanlar üzerindeki etkisi. Beyaz liberaller ve azınlıklar histerik bir şekilde hükümetin "bir şeyler yapması" için çığlık atıyor; muhafazakarlar inliyor, ellerini ovuşturuyor ve olan bitenin "sorumsuzluğundan" yakınıyor; ve "ortalama Joe'lar" ilgili herkesten giderek daha fazla çileden çıkıyor: biz, Sistem, Siyahlar ve çeşitli liberal ve muhafazakar sözcüler. Onlar sadece bir an önce "normalliğe" ve alıştıkları konfora geri dönmek istiyorlar. 


Sistem propagandacıları, Beyaz olmayanları zorla tahliye etmemizden ve buradaki ırk suçlularını ve diğer düşman ve yozlaşmış unsurları derhal ortadan kaldırmamızdan büyük bir anlam çıkarıyorlar. 
Ancak liberaller ve azınlıklar dışında istenilen etkiyi yaratmıyor. Nüfusun büyük bir kısmı şu anda "ırkçılığın kurbanları" için gözyaşı dökemeyecek kadar kendi sorunlarıyla meşgul. 


Merhemimizin içindeki en büyük sinek kuzey Kaliforniya'dır. Orada işler tamamen kontrolden çıktı. General Harding durumu gerçekten berbat etti. Bir muhafazakarla herhangi bir ilgimiz olması bize doğru geliyor; Beyinleri bayıldığında o da diğerleri gibi kapının arkasında duruyordu ve bu yüzden bunu telafi etmek için iki kat dik kafalılık dozu aldı. (Okuyucuya not: Turner, San Francisco ile Sacramento'nun hemen hemen ortasında bulunan Travis Hava Kuvvetleri Üssü komutanı Korgeneral Arnold Harding'den bahsediyor. Harding'in Büyük Devrim'deki rolü önemli olmasına rağmen yalnızca 11 hafta sürdü; daha önceki birkaç girişimin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından nihayet 16 Eylül 1993'te bir Örgüt ekibi tarafından suikasta kurban gitti.) 

Eğer San Francisco-Sacramento bölgesindeki durum yakında düzelmezse Harding komutasındaki birliklere karşı bir iç savaşa girme ihtimalimiz yüksek. Sistem bunu gerçekten çok isterdi. Harding'in şu ana kadar doğru yaptığı tek şey, 4 Temmuz taarruzumuzun ilk haftasında, Sistem'in Kaliforniya'daki hakimiyetini kaybettiğinin anlaşıldığı anda Washington'dan kopmaktı. Kendi inisiyatifiyle bağımsız bir askeri hükümet ilan etti. 
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Kuzey Kaliforniya'daydı ve askeri birliklerdeki neredeyse tüm subayların (tabii ki bizim gizli görevdeki askerlerimiz hariç) onunla birlikte hareket etmelerini sağladı. 

Devrim Komutanlığı, General Harding'in kendi bölgesinde topu taşımasına izin vermek gibi kesinlikle pratik bir karar aldı ve halkımıza ona karşı çıkmamaları talimatı verildi. Ordunun aslında kuzey Kaliforniya'da güneye göre çok daha fazla kayıp vermesine rağmen, bunun kendi kayıplarımızı önemli ölçüde azaltma etkisi oldu. 
Bunun nedeni Harding'in otoritesini sağlamlaştırmak ve Siyah askeri personelle ilgilenmek için yeterince radikal önlemler alamamasıdır. 

Ve sivil nüfusu tekrar kontrol altına almakta tamamen başarısız oldu çünkü radikal önlemlerin gerekliliğini anlayamıyor gibi görünüyor. 
San Francisco'daki Yahudiler ve diğer Bolşevik unsurlar onun etrafında daireler çiziyor ve Sacramento bölgesindeki Chicano'lar bir aydır aşağı yukarı sürekli olarak isyan çıkarıyorlar. 


Geçen ay Örgüt çalışanlarından oluşan bir delegasyon Harding'e gidip Kuzey Kaliforniya için Örgüt-askeri ortak bir kural önerildiğinde, Harding'in güçleri savunma meselelerini ele alırken, Örgüt de polis görevleri de dahil olmak üzere sivil meseleleri ele aldı, Harding onları tutukladı ve serbest bırakmayı reddetti. Ozamandan bu yana, "Anayasanın yeniden tesis edilmesi", "komünizm ve pornografinin" kökünün kazınması ve "Kurucu Babalar tarafından amaçlanan cumhuriyetçi hükümet biçiminin yeniden kurulması" için yeni seçimler yapılması (bu ne anlama geliyorsa) konusunda aptalca bildiriler yayınlıyor. 

Ve güneydeki radikal önlemlerimizi "komünizm" olarak kınadı. 

Beyaz olmayanları sınır dışı etmeden önce bir tür halka açık referandum yapmadığımız ve özet olarak ele aldığımız Yahudiler ve ırk suçluları için bireysel yargılamalar yapmadığımız için dehşete düştü. 


Yaşlı aptal, Amerikan halkının şu anda içinde bulunduğu bu karışıklığa oy vererek kendi kendilerini sürüklediğini anlamıyor mu? Yahudilerin ülkeyi adil bir şekilde ele geçirdiğini anlamıyor mu? 
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Anayasaya göre mi? Sıradan insanların zaten özyönetime kaçtıklarını ve bunu mahvettiklerini anlamıyor mu? 


TV'ye şartlanmış bu nesil seçmenlerle birlikte, aynı Yahudi domuz ahırına geri dönmek dışında, yeni seçimlerin şimdi nereye varabileceğini düşünüyor? Peki, uyguladığımız radikal önlemler dışında buradaki sorunlarımızı nasıl çözebileceğimizi düşünüyor? 

Harding, kaostan sorumlu olan kişilerin kategorilerini belirleyip onlarla kategorik olarak ilgilenene kadar, bölgesindeki kaosun daha da kötüleşmeye devam edeceğini anlamıyor mu? 
Yahudiler, Siyahlar, Chicanolar ve diğer sorunlu unsurlar bireysel bazda mı? 


Görünüşe göre hayır, çünkü bu aptal hâlâ "sorumlu" Siyah liderlere ve "yurtsever" Yahudilere düzeni yeniden sağlamasına yardım etmeleri için çağrıda bulunuyor. Harding, genel olarak muhafazakarlar gibi, yapılması gerekeni yapmaya kendini ikna edemiyor çünkü bu, "suçlu" ile birlikte "'masum'"un, "iyi" Zencilerin ve diğerleriyle birlikte "sadık" Yahudilerin de cezalandırılması anlamına gelecektir. - sanki bu terimlerin mevcut bağlamda bir anlamı varmış gibi. Ve böylece bireylere "haksız" davranmaktan korkarak, her şey cehenneme dönerken, bölgedeki siviller açlıktan sinek gibi ölürken, çaresizce ortalıkta dolaşıyor. Generaller daha sert şeylerden yapılmalı. 
Kuzeydeki durumun bize sağladığı tek avantaj, bize getirdiği Beyaz mülteci seli. Son iki hafta içinde, San Francisco çevresindeki anarşiden kaçmak için, ülkenin geri kalanından Sistem'in sınırlarını aşarak kaçanlardan daha fazla insan bölgemize geliyor. 


Ve bunlar devam ederken, üç tip toplumsal düzenin yaşayan, nefes alan örneklerinin aynı anda önümüzde olması ilginç: kuzeyde muhafazakar bir rejim; doğuda liberal-Yahudi demokrasisi; ve 


burada, eskinin yıkıntılarından yükselen yepyeni bir dünyanın başlangıcı. 
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23 Ağustos. Yarın tekrar Washington'a gidiyorum. Dört gündür 
Vandenberg'de nükleer savaş başlıklarının nasıl çalıştığını öğreniyorum. 
Başkent çevresindeki kilit noktalarda saklanmak üzere 60 kilotonluk dört savaş başlığını Washington'a taşıyacak bir gruptan sorumluyum. 


Yaklaşık 50 kişi daha - hepsi de Tarikat'ın üyeleri - benimle birlikte eğitildi ve her birinin grup lideri olarak benzer bir misyonu var. Bu, başlangıçta ülke geneline toplam yaklaşık 200 savaş başlığının dağıtılacağı ve daha sonra daha fazlasının geleceği anlamına geliyor. 

Bütün savaş başlıkları birbirinin aynı; halkımızın burada bulduğu 
240 mm'lik topçu mermilerinden oluşan bir stoktan çıkarıldılar. 
Kodlanmış radyo sinyalleriyle patlatılabilmeleri için biraz değiştirildiler. 
Buradaki füze fırlatma tesisimizi kaybetmemiz durumunda sigortamız olacaklar. 

Şu anki görev şimdiye kadar bana verilen en zorlu görev. İki yıl önce FBI merkezini havaya uçurmaktan çok daha zor olacak. Beşimiz, toplam ağırlığı 520 poundun biraz üzerinde olan dört nükleer bombayı taşıyarak, yakalanmadan 3.500 millik düşman bölgesini geçmeliyiz. 
Daha sonra onları sıkı bir şekilde korunan alanlara gizlice sokmamız ve gizlememiz gerekiyor, böylece bulunma şansları göz ardı edilebilir. 


Ne zaman aklıma gelse bağırsaklarımı düğümleyen tehlikeler bir yana, bu görev hakkında karışık hislerim var. Bir yandan California'dan ayrılmaktan nefret ediyorum. Yeni toplumumuzun doğuşunun bir katılımcısı olmak benim için son derece heyecan verici ve ödüllendirici oldu ve işimiz daha yeni başlıyor. Her gün yeni projeler hayata geçiyor ve ben de bunların bir parçası olmak istiyorum. Gelecek bin nesil için ırkımıza hizmet edecek yeni toplumsal düzenin temellerini burada atıyoruz. 
yıllar. 

Ve aklı başında, sağlıklı bir Beyaz adamın dünyasında yaşayabilmek ve çalışabilmek benim için değer biçilemez bir şey. Bu son birkaç hafta muhteşemdi. Bu Beyaz vahayı terk etmeyi ve bir kez daha melezlerin, Siyahların, Yahudilerin ve hasta, çarpık Beyazların lağım çukuruna dalmayı düşünmek son derece moral bozucu. 
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liberaller orada. 

Öte yandan Katherine'i gördüğümden bu yana üç aydan fazla zaman geçti ve bana bir yıl gibi geliyor. Burada başardıklarımıza dair heyecanımı sınırlayan tek şey onun bunu benimle paylaşamamasıydı. Ve şimdi, değişen durumla birlikte, o ve Washington'daki diğerleri, Kaliforniya'dakilerden çok daha zor koşullar altında ve daha büyük tehlike altında yaşıyorlar. Bunun farkına varmak kaldığım her gün kendimi suçlu hissetmeme neden oluyor. 


Ancak şu anda sahip olduğum en güçlü duygu sorumluluk 

duygusudur. Hala Tarikatın deneme aşamasındaki bir üyesi olan 

bana, bu kadar önemli ve zor bir görevle görevlendirildiğim için hem gurur 

duyuyorum hem de dehşete düşüyorum. Başarılı bir şekilde 

tamamlanana kadar diğer tüm düşünce ve duyguları bir kenara bırakmaya çalışmalıyım. 
Geçtiğimiz dört gün boyunca sadece sorumlu olacağım savaş 

başlıklarının yapısı ve işleyişini değil, bu görevin neden hayati 

olduğunu da öğrendim. Bu çok ayıltıcı bir strateji dersi içeriyordu. 


Devrimci Komutadaki insanlar, gözlerini Sisteme karşı uzun vadeli mutlak zafer hedefimize sabitlemiş halde, Kaliforniya'daki kazanımlarımızın ve Sistemin başka yerlerde karşı karşıya olduğu mevcut zorlukların kendilerini kandırmasına izin vermediler. Acı gerçekler şunlar: 

Birincisi, Kaliforniya dışında Sistem esasen sağlam kalıyor ve Sistem güçleri ile bizimkiler arasındaki sayı farkı 4 Temmuz öncesine göre çok daha kötü. Kazanımlarımızı burada pekiştirmemize yetecek kadar sistemin dengesi bozuldu. 


İkincisi, burada kontrolümüz altındaki askeri güçlere rağmen, Sistem -mevcut askeri moral sorunlarının bir kısmını çözer çözmez- bizi konvansiyonel yöntemlerle çok az sorunla yerle bir edebilecektir. 
Onları bu kadar uzun süre bizden uzak tutan tek şey New York ve Tel Aviv'e nükleer misilleme tehdidimiz oldu. 
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Üçüncüsü, nükleer tehdidimiz ciddi bir şekilde etkisiz hale getirilme tehlikesiyle karşı karşıyadır. 
Sistem, füzelerimizi ateşlemeden önce tüm "sertleştirilmiş" fırlatma silolarımızı devirme olasılığı yüksek olan, bize karşı sürpriz bir ilk saldırı yapma kapasitesine sahiptir. 

Devrim Komutanlığı'nın istihbarat kaynakları, böylesine sürpriz bir saldırının tam da planlanmakta olduğunu belirtiyor. Sistem, kendisine ABD Ordusu'nun 

siyasi güvenilirliği konusunda güven verecek olan acil askeri yeniden yapılanmayı tamamlayana kadar beklemede kalacak. Nükleer kapasitemizi 

yok etmesinin ardından, bizi bir iki gün içinde bitirecek büyük bir istilayla hemen devam etmek istiyor. 


Daha da kötüsü, Sistem'in Güney Kaliforniya'nın tamamının nükleer olarak yok edilmesini öngören alternatif bir planı var. Önümüzdeki birkaç hafta içinde askeri kara kuwvetlerinin güvenilirliğine dair tam güveni yeniden kazanamazsa bu planı uygulayacak. 

Sistemin kesin takvimini hâlâ bilmiyoruz, ancak 25.000'den fazla en zengin ve en etkili Yahudi ve ailelerinin son on gün içinde sessizce eşyalarını toplayıp New York bölgesini terk ettiğine dair raporlarımız var; bunların çoğu O gün sürüyor. 
yanlarında sadece makul miktarda bagaj var - belki de yeterli 


iki veya üç haftalık bir tatil için. 


Böylece Sistem'e karşı tüm stratejimiz baltalandı. Nükleer misilleme tehdidimizle düşmanı süresiz olarak, hatta bir veya iki yıl boyunca oyalayabilirsek, onu geri çekebiliriz. Kaliforniya'nın bir eğitim ve tedarik üssü olması ve işe alınabilecek beş milyondan fazla Beyaz'ın nüfusuyla, gerilla savaşımızı ülkenin geri kalanında istikrarlı bir şekilde tırmandırabiliriz. Ama Kaliforniya olmadan bunu yapamayız ve Sistem bunu biliyor. 


Dolayısıyla acilen yapmamız gereken şey, çok sayıda nükleer silahı Kaliforniya dışına dağıtmaktır. Daha sonra Sistemi yeni bir durumun ortaya çıkacağına ikna etmek için bu silahlardan en az birini patlatacağız. 
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var. Eğer Sistem bundan sonra Kaliforniya'ya saldırırsa, Sistemin organize direniş kabiliyetini yok etmek amacıyla dağınık silahlarımızın tamamını veya çoğunu patlatmak zorunda kalacağız. 

Ne yazık ki, eğer bu aşırılığa zorlanırsak ülkedeki Beyaz nüfusun büyük bir kısmının kaybolması kaçınılmaz. Ülke aynı zamanda diğer ulusların işgali tehlikesine de açık olacaktır. Aslında korkunç bir ihtimal. 
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Bölüm XXV 


4 Eylül 1993. Neredeyse bir haftadır Washington'da olmama rağmen 
bu, yazmak için elime geçen ilk fırsattı. Ülke çapındaki yoğun yolculuğumuzun ardından iki bombamızı yerleştirmek için birkaç yoğun gün geçirdik. Dün gece, döndüğümden beri Katherine'le yalnız geçirdiğim ilk kesintisiz geceydi. Ve yarın başka bir bomba yerleştirme görevi var. Ama bu gece yazmak için. 


Kaliforniya'dan buraya olan yolculuğumuz çılgın bir film gibiydi. 
Bütün olaylar hâlâ aklımda taze olsa da bunların gerçekten yaşandığına pek inanamıyorum. Son dokuz haftada bu ülkedeki koşullar o kadar değişti ki, sanki zaman makinesini kullanarak tamamen farklı bir döneme adım atmışız gibi; bir ömür boyu öğrenmeye çalışarak başa çıkmanın tüm eski kurallarının değiştiği bir çağa. Neyse ki bizim için herkes değişiklikler karşısında bizim kadar şaşkın görünüyor. 


Kendi yerleşim alanımızdan bu kadar kolay ayrılabilmemize şaşırdım. 
Sistem'in birliklerinin tümü, ana otoyollar boyunca sadece birkaç sınır bölgesinde toplanmış durumda ve şirket büyüklüğündeki ek gruplar da arka yollardaki barikatlara konuşlanmış durumda. Bu arka yol birlikleri neredeyse hiç devriye gezmiyor ve onları atlatmak basit ve güvenli bir mesele; bu da pek çok Beyaz gönüllünün 4 Temmuz'dan bu yana Kaliforniya bölgemize sızmayı başardığı gerçeğini açıklıyor. 


Bir Ordu kamyonunu kuzeye, Bakersfield'a götürdük ve ardından 
20 mil daha kuzeydoğuya, Siyah birliklerin bulunduğu bir barikatın 
yarım mil yakınına gittik. Biz onları görebiliyorduk, onlar da bizi görebiliyordu ama ana yoldan çıkıp zorlu bir Orman Hizmetleri yoluna doğru ilerlerken bize herhangi bir sorun çıkarmaya çalışmadılar. 
Zaten Sierra sıradağlarının eteklerindeydik. 

Yaklaşık bir saat boyunca geçilmesi zor olan dik dağ yolundan zıplayarak geçtikten sonra tekrar otoyola geri döndük; güvenli bir şekilde 


Machine Translated by Google 


barikatın ötesinde ama şimdi Sistem kontrolündeki bölgenin derinliklerinde. Dağlarda herhangi bir muhalefetle karşılaşmak konusunda özellikle endişeli değildik; en büyük konsantrasyonunu biliyorduk 

Sistem birlikleri Sierralar'ın diğer tarafında China Lake'teydi ve biz o zamandan önce 395 Otoyolu boyunca kuzeye dönmeyi planlamıştık. 
Planımız, Bakersfield yakınlarında barikata doğru giden bir malzeme kamyonuyla karşılaşmış olsaydık, içindekiler bizim "düşman" olduğumuzu anlamadan önce onu dar dağ yolundan fırlatıp atmaktı. 

"Beşimiz de otomatik tüfeklerimizi kurulu ve hazır tutuyorduk, ayrıca iki roketatarımız da vardı, ama başka hiçbir araçla karşılaşmadık. 

Dağlarda doğal olmayan trafik olmamasına rağmen, dağların doğusundaki ana kuzey-güney otoyolu olan 395'ye ulaştığımızda kesinlikle yoğun trafikle karşılaşacağımızı biliyorduk. 

Keşif devriyelerimiz bize o uzak doğudaki birliklerin çok genelleştirilmiş bir resminden başka bir şey verememişti ve barikatlar veya araç trafiğine ilişkin diğer kontroller konusunda ne bekleyeceğimiz konusunda hiçbir fikrimiz yoktu. 

Ancak o dönemde sınır bölgesindeki Sistem birliklerinin yüzde 10'undan azının Beyaz olduğunu biliyorduk. Sistem, bazı Beyaz birliklerine olan güvenini yavaş yavaş yeniden kazanıyordu ama yine de onları bizim tarafımıza gelme eğiliminde olabilecekleri sınır yakınında kullanmaktan kaçınıyordu. Bölgedeki az sayıdaki Beyaz askeri personel, ırkları karıştırdığı kanıtlanmış olsa da, Siyahlar tarafından şüpheyle karşılandı ve onlara hak ettikleri aşağılamayla davranıldı. Casuslarımız, bu Beyaz hainlerin Siyah asker arkadaşları tarafından aşağılandığı ve istismar edildiği birçok vakayı bildirmişti. 


Bunu göz önünde bulundurarak, Beyaz olmayanlar olarak rakiplerimizi aşmak için blöf yapma şansımızın daha yüksek olacağına karar verdik. 
Buna göre hepimiz yüzümüze ve ellerimize koyu bir leke sürdük ve yorgunluk üniformalarımıza Chicano sesi çıkaran isim etiketleri yapıştırdık. 
Gerçek bir Chicano'ya rastlamadığımız sürece mestizo olarak geçebileceğimizi düşündük. Dört gün boyunca "İsa Garcia"ydım. 

Şoförümüz "Onbaşı Rodriguez", solak yumruğunu sıkarak selam vererek ve dişlek bir gülümsemeyle rolünü sonuna kadar oynadı. 
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ne zaman boşta kalan bir grup Siyah askerin yanından geçsek 

otoyolda ve iki olayda da kontrol noktalarında durdurulduk. 

Ayrıca, Sistem birliklerinin duyabileceği mesafeye yaklaştığımızda duygusal Chicano müziği çalan bir Meksika istasyonuna ayarlanmış bir transistörlü radyo bulunduruyorduk. 

Bir keresinde, yakıt ikmali yapmamız gerektiğinde, kısa bir süre için askeri bir benzin deposuna uğramayı düşündük, ancak bekleyen kamyonların uzun kuyruğu ve ortalıkta dolaşan Siyah grupları, riske karşı karar vermemize neden oldu. Onun yerine Mt. Whitney'in gölgesindeki yol kenarındaki bir restoran- antika dükkanı-dolum istasyonunda durduk. 
Burası Issız görünüyordu, bu yüzden adamlarımızdan ikisi benzin pompasından yakıt depomuzu doldurmaya başladı, ben ve diğerleri ise; Yanımızda yiyecek bir şeyler bulabilir miyiz diye bakmak için restorana doğru yola çıktık. 

İçeride, içi boş şişeler ve bardaklarla dolu bir masanın etrafında oturan oldukça sarhoş dört asker bulduk. Üçü Siyah, dördüncüsü Beyazdı. 
"Buralarda benzin ve yiyecek parasını ödeyebileceğimiz kimse var mı?" Diye sordum. 

Siyahlardan biri, "Hayır dostum, sadece istediğini al. Üç gün önce dürüst sahipleri buradan kovduk" diye yanıt verdi. 

"Ama önce kızlarıyla gerçekten eğlendik, değil mi?" diye bağırdı Beyaz sırıtarak ve arkadaşlarından birini dürterek. 

Belki de ona sert bakışım yüzündendi ya da belki aniden "Onbaşı Rodriguez'in" masmavi gözlerini fark etmişti ya da yüzümüzdeki leke terden dolayı fazlasıyla şeritleşmişti; her halükarda, Beyaz asker aniden sırıtmayı bıraktı ve Siyahlara bir şeyler fısıldadı. Aynı zamanda arkasına yaslanıp yandaki masanın üzerinde duran tüfeğine uzandı. 


Daha silahına dokunmadan M16'mı omzumdan indirdim ve masadaki grubu bir ateş patlamasıyla taradım, bu da hepsinin yere serilmesine ve kan fışkırmasına neden oldu. Üç Siyah'ın öldüğü çok açıktı, ama beyaz hain yoldaşları göğsünden vurulmasına rağmen kendini oturma pozisyonuna kaldırdı ve kederli bir sesle sordu: "Hey dostum, ne oldu? 
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bok?" 

"Onbaşı Rodriguez" onun işini bitirdi. Süngüsünü kemer kınından çıkardı, ölmekte olan Beyaz'ı saçından yakaladı ve süngü ucunu çenesinin altına sıkıştırarak onu yerden kaldırdı. "Seni ırkları karıştıran pislik! Git Siyah 'kardeşlerine' katıl 
1" Ve "Rodriguez" vahşi bir vuruşla neredeyse başını kesti. 


Otoyolun beş mil aşağısında, doğuya dönmek istediğimiz kavşakta, içinde iki Siyah bulunan bir Askeri Polis cipi yan yolu kapatıyordu. Üçüncü bir Siyah, trafiği yönlendiriyor ve kuzeye giden tüm askeri araçları ana otoyolda yönlendiriyordu. Sinyallerini görmezden geldik ve cipin etrafından dolaşmak için banketin çok ötesine geçerek sağa döndük. 
Siyahi trafik kontrolörü öfkeyle düdüğünü çaldı ve üç milletvekili de el kol hareketleri yapıp çılgınca bize kollarını salladı, ama bizim "Onbaşı Rodriguez" sadece sırıttı ve Siyah güç selamını verdi ve bağırdı: "Siesta frijo/e! 

Hasta la vista!" ve aklına gelen birkaç İspanyolca kelime daha anlamlı bir şekilde ilerideki yola işaret etti ve gaza bastı. Siyahları toz ve çakıl yağmuru altında bıraktık. 

Biz virajı dönerken düdüklü Siyah hala şarkı söylüyor ve kollarını sallıyordu ve bu onu son görüşümüz oldu. 

Görünüşe göre kendisi ve arkadaşları bizi takip etmenin gereksiz olduğunu düşünüyorlardı ama kamyonun arkasında saklanan üç adamımız her ihtimale karşı parmaklarını otomatik tüfeklerinin tetiklerinde tutuyorlardı. 

Oradan St. Louis'in eteklerine varıncaya kadar Sistem birliklerinin başka yoğunlaşmasıyla karşılaşmadık. Ancak bunu ancak büyük otoyollardan ve şehirlerden uzak durarak ve tali yollara sadık kalarak başardık. Kaliforniya, Nevada, Utah ve Colorado'nun dağları ve çölleri, ardından Kansas ovaları ve Missouri'nin inişli çıkışlı tepeleri boyunca aralıksız 75 saat boyunca takırdayıp zıpladık, sadece yakıt ikmali yapmak ve ihtiyaçlarımızı gidermek için durduk. 

İkimiz önde giderken ve üçüncümüz kamyonun arkasında nöbet tutarken, ikimiz de uyumaya çalıştık ama pek bir şey yapamadık. 


başarı. 
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Doğu Missouri'ye vardığımızda iki nedenden dolayı taktiğimizi değiştirdik. Önce Miami ve Charleston'un bombalanmasının ve Örgütün Sistem'e verdiği ültimatomun radyo yayınını duyduk. Bu, zaman faktörünü eskisinden daha da önemli hale getirdi; Arka yollardaki dolambaçlı yollardan kaynaklanan daha fazla gecikmeyi kaldıramazdık. 
İkincisi, St. Louis ile Washington arasında yetkililer tarafından durdurulma tehlikesi, ülkede kıyamet koptuğunda keskin bir şekilde azaldı ve bize yeni bir taktik benimseme fırsatı verdi. 


Yolculuk sırasında hem sivil yayın bandını hem de askeri iletişim bandını izliyorduk ve özel bir spiker öğleden sonra hava durumu raporunu kestiğinde St. Louis'in yaklaşık 80 mil batısındaydık. Spiker, önceki gün öğle saatlerinde Miami Beach'te herhangi bir uyarı yapılmadan patlatılan bir nükleer bombanın tahminen 60.000 kişinin ölümüne ve çok büyük hasara yol açtığını söyledi. Sadece dört saat önce Güney Carolina'nın Charleston kentinin dışında ikinci bir nükleer bomba patlatılmıştı, ancak kayıp ve hasar raporları henüz mevcut değildi. 


Spiker, her iki bombalamanın da Örgütün işi olduğunu ve şimdi Örgüt ültimatomunun metnini okuyacağını söyledi. Kamyonun radyosundan gelen ültimatomu neredeyse kelimesi kelimesine bir kağıt parçasına not ettim ve neredeyse o kadar: 


"Amerika Birleşik Devletleri Başkanına, Kongresine ve tüm ABD silahlı kuvvetlerinin komutanlarına, Örgütün Devrim Komutanlığı olarak biz, aşağıdaki talep ve uyarıları iletiyoruz: 


"İlk olarak, doğu Kaliforniya ve komşu bölgelerdeki tüm askeri güç yığınaklarını derhal durdurun ve Kaliforniya'nın kurtarılmış bölgesine yönelik tüm işgal planlarından vazgeçin." BT. 


"Üçüncü olarak, elinizdeki tüm iletişim kanalları aracılığıyla bu talepleri ve bu uyarıyı ABD halkına duyurun. 
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"Eğer yarın 27 Ağustos öğlene kadar üç talebimizden herhangi birine uymazsanız, tıpkı Miami, Florida'da a bölgesinde patlattığımız gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı nüfus merkezlerinde ikinci bir nükleer cihazı patlatacağız. Birkaç dakika önce Siz emirlere uymadığınız sürece her 12 saatte bir nükleer cihazı patlatmaya devam edeceğiz. 


"Ayrıca sizi uyarıyoruz, eğer Kaliforniya'nın kurtarılmış bölgesine karşı herhangi bir sürpriz, düşmanca harekette bulunursanız, halihazırda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki önemli hedef bölgelerde gizlenmiş olan 500'den fazla nükleer cihazı derhal patlatacağız. Bu cihazlardan 40'tan fazlası Şu anda New York City bölgesinde bulunuyoruz.Ayrıca, Filistin'deki Yahudi varlığını yok etmek için elimizde bulunan tüm nükleer füzeleri derhal kullanacağız. 

"Son olarak sizi uyarıyoruz ki, her halükarda, önce ABD'nin tamamını, sonra da bu gezegenin geri kalanını özgürleştirme niyetindeyiz. 

Bunu yaptığımızda, halkımızın tüm düşmanlarını, özellikle de bu düşmanlara bilinçli olarak yardım eden tüm Beyazları ortadan kaldıracağız. 

"Artık en gizli planlarınızın ve Yahudi efendilerinizden aldığınız her emrin farkındayız ve farkında olmaya devam edeceğiz. Irk ihanetinizden artık vazgeçin veya Yahudilerin eline düştüğünüzde kendiniz için tüm umudunuzu bırakın. ihanet ettiğin insanlar." 


(Okuyucuya not: Turner'ın Örgüt'ün ültimatomuna ilişkin versiyonu, ifadelerdeki birkaç küçük hata ve bir sonraki paragraftan son paragrafa kadar bir cümleyi çıkarmaması dışında esasen doğrudur. 
Ültimatomun tam ve tam metni bu bölümde yer almaktadır. Profesör Anderson'ın eksiksiz Büyük Devrim Tarihi'nden dokuzu.) 


Özel spiker geldiğinde yoldan çıkmıştık ve düşüncelerimizi toplayıp ne yapacağımıza karar vermemiz birkaç dakikamızı aldı. İşlerin bu kadar hızlı gelişeceğini gerçekten beklemiyorduk. Savaş başlıklarını Miami ve Charleston'a götüren adamlar ya bizden bir iki gün önde gitmiş olmalılar ya da 


Machine Translated by Google 


Oraya bu kadar erken varmak için otoyolları gerçekten yakmış olmalıyım. 
Durmaksızın sürüşümüze rağmen, kendimizi bir grup kaypak gibi hissettik. 

Yağın gerçekten ateşte olduğunu biliyorduk; Nükleer bir iç savaşın ortasındaydık ve önümüzdeki birkaç gün içinde gezegenin kaderi tüm zamanlar için belirlenecekti. Artık ya Yahudiler ya da Beyaz ırk vardı ve herkes oyunun kalıcı olduğunu biliyordu. 

Ültimatoma giden stratejimizin tüm ayrıntılarını hâlâ çözemedim. Örneğin Miami ve Charleston'un neden ilk hedef olarak seçildiğini bilmiyorum; ancak New York'tan tahliye edilen zengin Yahudilerin geçici olarak Charleston bölgesine ve elbette Miami'ye yerleştirildiğine dair bir söylenti duymuştum. zaten çok sayıda Yahudi vardı. Peki neden bunun yerine iki buçuk megakike'li New York City bölgesini ortadan kaldırmıyorsunuz? 

Belki de ültimatomumuza rağmen bombalarımız henüz New York'a yerleştirilmemişti. 


Ayrıca ültimatomumuzun neden bu özel şekli aldığından da emin değilim: hepsi sopa ve havuç yok. Belki de kasıtlı olarak sığırları ezmek niyetindeydi, ki gerçekten de öyle. Ya da belki de Devrimci Komuta ile Sistemin askeri liderleri arasında ültimatomun biçimini belirleyen gizli görüşmeler vardı. Her halükarda, Sistemi ortadan ikiye bölme etkisi yarattı. Yahudiler ve neredeyse tüm politikacılar bir grupta, neredeyse tüm askeri liderler ise başka bir grupta. 


Yahudi grubu, sonuçlarına bakılmaksızın Kaliforniya'nın derhal nükleer imhasını talep ediyor. Lanetli Goyim, Seçilmiş Halk'a karşı ellerini kaldırdı ve ne pahasına olursa olsun yok edilmeleri gerekiyor. Askeri grup ise geçici bir ateşkesten yanayken, "500 (affedilebilir bir abartı) nükleer cihazımızın" bulunup silahsızlandırılması için çaba gösteriliyor. 


Bu yayını dinledikten sonra tek düşüncemiz ölümcül kargomuzu bir an önce Washington'a ulaştırmaktı. Biliyorduk 
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Az önce yaşananların bir sonucu olarak herkesin dengesi bir süreliğine bozulacaktı ve biz de kamyonumuzu acil durum aracına dönüştürerek 

ve otoyoldan hedefimize doğru hızla ilerleyerek genel kafa karışıklığından yararlanmaya karar verdik. Sirenimiz yoktu ama ön ve arkada yanıp 

sönen kırmızı ışıklarımız vardı ve birkaç dakika sonra kırsaldaki bir hırdavatçıya uğrayıp birkaç kutu sprey boya satın alarak dönüşümü tamamladık. Yırtık gazetelerden kamyonumuzun uygun yerlerine Kızıl Haç sembollerini boyardık. 


Sonrasında otoyollardaki kaotik koşullara rağmen 20 saatten kısa bir sürede Washington'a vardık. Durmuş trafiği geçmek için omuzlar boyunca hızla ilerledik, korna çalarak ve ışıklar yanıp sönerken yolun yanlış tarafında ilerledik, tıkalı kavşakların etrafından dolaşmak için menfezlerin ve açık alanların üzerinden atladık ve genel olarak tüm trafik kontrolörlerini görmezden gelerek birçok kez yolumuza blöf yaptık. bir düzine kontrol noktası. 

İlk bombamız, Washington'un hemen güneyindeki büyük Ordu üssü Fort Belvoir'a düştü; orada benim bir yıldan fazla bir süre kilitli kaldım. 
Bombayı üsse sokmayı ve doğru yere saklamayı ayarlayabilmek için içerideki adamımızla temasa geçmek için iki çıldırtıcı gün beklemek zorunda kaldık. 

"Rodriguez" sırtına bağlanan bombayla çitin üzerinden geçti. Ertesi gün ondan görevinin başarıyla tamamlandığını doğrulayan bir radyo sinyali aldım. Bu arada geri kalanımız Columbia Bölgesi'ne ikinci bir bomba yerleştirdik; gittiğinde birkaç yüz bin Siyah'ı ortadan kaldırabilecek, birkaç devlet kurumundan ve başkentin ulaşım ağının kritik bir kısmından bahsetmeye bile gerek yok. . 


Bu öğleden sonraya kadar üçüncü bombayla ilgili son siparişlerimi almamıştım. Bu, buranın kuzeyindeki Silver Spring bölgesine gidecek - Maryland-banliyö Yahudi cemaatinin merkezi. Dördüncüsü Pentagon'a yönelik ama orada güvenlik o kadar sıkı ki hala onu oraya yakın bir yere götürmenin bir yolunu bulamadım. 
Aklımın yalnızca işimde olmadığını itiraf etmeliyim. 
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buraya döndüğümden beri. Katherine ve ben birlikte olabilmek için 


Organizasyon sorumluluklarımızdan zaman çaldık. Bu yaz hapishaneden kaçışımın hemen ardından tekrar ayrılana kadar ikimiz de birbirimiz için 

ne kadar önemli olduğumuzun farkına varmamıştık. Bu bahar birlikte olduğumuz ayda, Teksas'a, ardından Colorado'ya ve son olarak Kaliforniya'ya gönderilmeden önce, herhangi iki kişinin olabileceği kadar yakınlaştık. 


Ben yokken Katherine ve diğerleri için işler çok zordu, özellikle de 4 
Temmuz'dan bu yana. İki yönden çok büyük bir baskı altındaydılar. Siyasi polise yakalanma tehlikesi her geçen hafta daha da kötüleşirken, Örgüt onları aktivizm seviyelerini sürekli olarak yükseltmeye acımasızca zorluyor. 


Sistem bize karşı mücadelesinde yeni yöntemlere başvuruyor: Çok bloklu alanlarda ev ev kitlesel aramalar; muhbirler için astronomik ödüller; Tüm sivil hareketler üzerinde çok daha sıkı kontroller. Ülkenin diğer pek çok yerinde bu baskıcı önlemler daha seyrek oldu ve özellikle Miami ve Charleston'daki bombalamaların neden olduğu panikten bu yana Sistemin kamu düzenini sağlayamadığı bölgelerde tamamen çöktü. Ancak Washington civarında Sistem hâlâ işleri çok sıkı kontrol altında tutuyor ve bu çok zor. 


Bu öğleden sonra geç saatlerde Katherine ve ben birkaç saatliğine dükkandan çıkıp yürüyüşe çıktık. Ofis binalarının dışındaki kum torbalarıyla dolu makineli tüfek mevzilerinde birkaç asker grubunun yanından geçtik; Katherine'in sadece iki hafta önce dinamit bombası yerleştirdiği banliyö metro istasyonunun dumandan kararmış molozlarının yanından geçerken; bir elektrik direğinin yukarısına monte edilmiş bir hoparlörün, komşuları veya iş arkadaşları tarafından yapılan en ufak bir ırkçılık belirtisini derhal siyasi polise bildirmeleri için "doğru düşünen vatandaşlara" teşviklerde bulunduğu park benzeri bir alan aracılığıyla; ve Virginia'dan Columbia Bölgesi'ne kadar Potomac Nehri üzerindeki ana otoyol köprülerinden birine çıkın. Köprüde trafik yoktu çünkü Virginia sahilinden 50 metre uzakta aniden sona eriyordu. 
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parçalanmış beton ve bükülmüş takviye çubukları. Örgüt onu temmuz ayında havaya uçurmuştu ve henüz onarmak için hiçbir çaba gösterilmemişti. 

Köprünün ucu oldukça sessizdi, yalnızca uzaktaki polis sirenlerinin çığlıkları ve ara sıra tepemizde uçan polis helikopterlerinin takırtıları dışında. Konuştuk, kucaklaştık ve güneş batarken sessizce etrafımızdaki manzarayı inceledik. Biz ve yoldaşlarımız son birkaç ayda kesinlikle dünya üzerinde bir etki yarattık; hem köprünün Virginia tarafındaki sıradan Beyaz insanların banliyö dünyasında, hem de diğer taraftaki Sistem'in hareketli devlet dairelerinden oluşan dünyasında. 
Ancak yine de Sistem'in hala etrafımızda canlı olduğu çok açık. 
Kaliforniya'daki durumla ne kadar tezat! 


Katherine kurtarılmış bölgede yaşamın nasıl olduğuna dair sorularla doluydu ve ben de ona elimden geldiğince anlatmaya çalıştım, ama korkarım Kaliforniya'da hissettiklerim ile yaşadıklarım arasındaki farkı ifade etmek için yalnızca kelimeler yetersiz. burada hissediyorum. Bu sadece politik ve sosyal çevrelerdeki bir farklılıktan ziyade manevi bir şeydir. 

Biz köprünün ucundaki girdapların üzerinde durup konuşurken, bedenlerimiz birbirine yapışık, etrafımızdaki dünya kararmaya başlarken, Washington tarafından köprünün diğer kütüğüne bir grup genç zenci çıktı. Tipik Zenci tarzında etrafta dolaşmaya başladılar, birkaçı nehre işiyordu. Sonunda içlerinden biri bizi fark etti ve hepsi bağırmaya ve müstehcen hareketler yapmaya başladı. En azından benim için bu, ifade edecek kelimeleri bulamadığım farkı vurguladı. 
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Bölüm XXVI 


18 Eylül 1993. Bu son iki haftada o kadar çok şey oldu ki, o kadar çok şey 
kaybedildi ki, kendimi bu konuda yazmaya başlamaya zorlayamıyorum. 
Hayattayım ve sağlığım yerinde ama son günlerde ölen on milyonlarca insanı kıskandığım anlar da oluyor. Ruhum içimde kurudu; Yürüyen bir ölü gibiyim 
Adam. 

Düşünebildiğim tek şey, tekrar tekrar aklımdan geçen tek şey, karşı konulmaz tek gerçekti: Katherine gitti! Bugünden önce, onun kaderinden kesinlikle emin olmadığım zamanlarda, bu gerçek bana acı veriyordu ve bana huzur vermiyordu. 

Artık onun öldüğünü bildiğim için çektiğim acı da bitti ve sadece büyük bir boşluk, yeri doldurulamaz bir kayıp hissediyorum. 


Yapmam gereken önemli bir iş var ve artık geçmişi aklımdan çıkarıp onunla devam etmem gerektiğini biliyorum. Ama bu gece anılarımı, düşüncelerimi kaydetmeliyim. Bu günlerin karmaşasında, milyonlarca insan arkalarında tek bir dalgalanma bile bırakmadan yok oluyor - sonsuza dek hatırlanmayacaklar, sonsuza kadar isimsiz kalacaklar - ama en azından bu çürük sayfalara Katherine'e ve onun ve diğer yoldaşlarımızın katkıda bulunduğu olaylara dair anılarımı aktarabilirim. şekillendir ve günlüğümün benden daha uzun ömürlü olmasını umuyorum. En azından ölenlerimize, şehitlerimize borcumuz var; onları ve yaptıklarını unutmamamız. 


Üçüncü bombamızı yerleştirmeyi 7 Eylül Çarşamba günü bitirdim. Ben ve bomba ekibimizin diğer iki üyesi onu Pazartesi günü son savaş başlığının hâlâ saklandığı saklanma yerinden aldık ve Maryland'e götürdük. 
Kurulumu yapmak istediğim yeri zaten belirlemiştim ama o hafta Washington bölgesi genelinde asker hareketleri o kadar yoğundu ki, hedef konuma yaklaşma fırsatı yakalamak için Maryland'de neredeyse üç gün beklemek zorunda kaldık. 
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Washington bölgesinde sivil araç trafiği uzun süredir barikatlar, birçok yolun kısıtlı bölümleri, denetim noktaları vb. nedeniyle oldukça engellenmiş durumdaydı, ancak o hafta bu neredeyse imkansız hale gelmişti. Matbaa merkezimize geri dönerken yollar, ters yöne giden ve kapılara, kaportalara ve çatılara bağlanmış ev eşyalarıyla dolu uzun sivil araç akınlarıyla tıkanmıştı. Daha sonra, dükkandan yaklaşık yarım mil uzakta, çıktığımda orada olmayan yeni bir askeri barikatla karşılaştım. Dikenli tel bobinleri yol boyunca dizilmişti ve dikenli tellerin arkasına bir tank park edilmişti. 


Arkamı dönüp başka bir caddeyi denedim; o da engellendi. Bariyerin üzerinden bir askere bağırdım, nereye gittiğimi söyledim ve oraya ulaşmak için hangi engelsiz caddeyi kullanabileceğimi sordum. "Oraya kesinlikle gidemezsin" diye bağırdı. "Burası bir güvenlik alanı. Bu sabah herkes tahliye edildi. Çevrede tespit edilen herhangi bir sivil, görüldüğü yerde vurulacak." 

Şaşırmıştım. Katherine ve diğerlerine ne olmuştu? 

Görünen o ki, askeri yetkililer Pentagon çevresindeki güvenlik alanının yarıçapını birdenbire önceden iki milden üç mile çıkarmıştı. 
Dükkanımız eski çevrenin yarım mil dışında güvenli bir yerdi ve onun genişletileceği hiç aklımıza gelmemişti. Ancak bunun amacının Örgüt'ün Pentagon'u yok edecek kadar yakına nükleer bomba yerleştirmesini engellemek olduğu açık. Aslında, eski çevrenin 60 kilotonluk savaş başlıklarına karşı yeterli koruma olduğunu düşünüyordum, çünkü Pentagon uzun zaman önce tüm pencerelerin üzerinde patlama panjurlarıyla donatılmıştı ve etrafı betonarme patlama saptırıcılarıyla çevrilmişti. 
Kaliforniya'dan Washington'a döndüğümden beri o bölgeye nasıl bomba sokacağımı bulmaya çalışıyordum ama başarılı olamadım. 

İskenderiye'nin birkaç mil güneyinde birimimizin acil buluşma noktasına gittim ama orada kimse yoktu ve bana mesaj da yoktu. Katherine, Bill ve Carol'ın nerede olduğunu öğrenmek için Washington Saha Komutanlığı ile iletişime geçmemin hiçbir yolu yoktu çünkü tüm iletişim ekipmanlarımız dükkandaydı. Ama gerçek şu ki onlar 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buluşma noktasında olmamaları tutuklandıklarına neredeyse emin olmamı sağladı. 

Saat gece yarısını çoktan geçmişti ama hemen tekrar kuzeye, daha önce yanından geçtiğim tahliye edilenlerin bağlı olduğu bölgeye doğru yöneldim. Yoldaşlarımın başına ne geldiğini dükkanımızın yakınında yaşayan birinden öğrenebileceğimi düşündüm. Bu, çaresizlik duygumdan doğan aptalca tehlikeli bir düşünceydi ve muhtemelen bir askeri kamyon konvoyunun otoyolu tamamen kapatması nedeniyle şanslıydım ve sonunda yoldan çekilip sabaha kadar uyumak zorunda kaldım. 


O günün ilerleyen saatlerinde nihayet mülteci bölgesine ulaştığımda, aradığım bilgiyi elde etme şansının çok zayıf olduğunu çok geçmeden fark ettim. Banliyödeki devasa bir süpermarket otoparkına ve bitişikteki tarlaya bir sürü ordu çadırı dikilmişti. Kamp yerinin çevresinde tıka basa dolu bir dış mekan kimyasal tuvalet yığını vardı; sivil araçlar hâlâ ev eşyaları, mülteciler ve askerlerle dolup taşıyordu. 


Yaklaşık üç saat boyunca frezeleme kalabalığının içinde dolaştım ve hiçbir tanıdık yüz görmedim. Rastgele birkaç kişiyi sorgulamayı denedim ama hiçbir yere varamadım. İnsanlar korktular ve bana sadece kaçamak cevaplar verdiler ya da hiç vermediler. Perişan ve şaşkın durumdaydılar ama zaten yaşadıklarından daha fazla sorun istemiyorlardı ve tanık oldukları tutuklamalarla ilgili sorular onlara sorun yaratıyordu. 

Diğerlerinden yaklaşık iki kat daha büyük bir çadırın yanından geçerken içeriden boğuk çığlıklar ve histerik hıçkırıklar geldiğini, bunların arasına yüksek, kaba, erkeksi kahkahalar ve şakalaşmalar geldiğini duydum. Girişte bir düzine Siyah asker sıraya dizilmişti. 

Ne olduğunu öğrenmek için durdum, tam da iki sırıtan Siyah asker çadırın önündeki kalabalığın içinden geçerek içeri girdiler ve aralarında 
14 yaşlarında, korkmuş, ağlayan bir Beyaz kızı sürükleyerek içeri girdiler. 
Tecavüz kuyruğu bir alan daha ilerledi. 


Binbaşı rütbesi taşıyan beyaz bir subayın yanına koştum. 


Machine Translated by Google 


sadece 50 metre uzakta duruyor. Olanları öfkeyle protesto etmeye başladım, ancak daha ilk cümlemi bitirmeden memur utanarak 

benden uzaklaştı ve ters yöne doğru hızla uzaklaştı. Yakındaki iki Beyaz asker gözlerini aşağıya çevirdi ve iki çadırın arasında kayboldu. Hiç kimse "ırkçılıktan" şüphelenilmek istemezdi. Tabancamı çekip önümdeki herkesi vurmaya başlamak için neredeyse karşı konulmaz bir dürtüyle mücadele ettim ve sonra oradan ayrıldım. 


Hala Organizasyon personelinin bulunduğundan oldukça emin olduğum tek yere gittim: Georgetown'daki eski hediyelik eşya dükkanı. 
Yeni Pentagon güvenlik alanının hemen dışındaydı. Akşam karanlığı çökerken oraya vardım ve kamyoneti arka servis girişine doğru çektim. 

Kamyondan yeni inip binanın arkasındaki gölgelere adım attığımda etrafımdaki dünya bir an için aniden öğle vakti kadar aydınlandı. Önce çok parlak bir ışık parladı, ardından hareketli gölgeler oluşturan ve birkaç saniye içinde beyazdan sarıya ve kırmızıya dönüşen daha zayıf bir parıltı vardı. 


Gökyüzünü daha engelsiz bir şekilde görebilmek için ara sokağa koştum. 
Gördüklerim kanımı dondurdu ve ensemdeki tüylerin diken diken olmasına neden oldu. Çoğunlukla lekeli yakut kırmızısı renkte olan, ancak koyu çizgilerle kaplı ve aynı zamanda daha parlak turuncu ve sarı alanların değişen deseniyle benekli, muazzam, soğanlı, parlak bir şey kuzey gökyüzüne doğru yükseliyor ve uğursuzunu saçıyordu. 
aşağıdaki toprakların üzerinde kan kırmızısı bir ışık. Gerçekten cehennemden gelen bir görüntüydü. 

Ben izlerken devasa ateş topu genişlemeye ve yükselmeye devam etti ve altında devasa bir mantarın sapına benzeyen karanlık bir sütun görünür hale geldi. Parlak, elektrik mavisi ateş dillerinin sütunun yüzeyinde titreştiği ve dans ettiği görülebiliyordu. Bunlar çok büyük şimşeklerdi ama uzakta onlardan gök gürültüsü duyulmuyordu. Gürültü nihayet geldiğinde, donuk, boğuk ama yine de ezici bir sesti: akıl 

almaz derecede güçlü bir depremin dünyayı sarsması durumunda duymayı bekleyebileceğimiz türden bir ses. 
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Kocaman bir şehir ve 100 katlı bin gökdelenin aynı anda harabeye dönmesine neden oldu. G 

35 mil ötedeki Baltimore şehrinin yok oluşuna tanık olduğumu fark 
ettim ama patlamanın büyüklüğünü anlayamadım. 60 kilotonluk bombalarımızdan biri bunu yapmış olabilir mi? Daha çok bir megaton bombadan beklenebilecek bir şeye benziyordu. 


O gece ve ertesi gün hükümet haberlerinde, Baltimore'u yok eden ve bir milyondan fazla insanı öldüren savaş başlığının yanı sıra aynı gün iki düzine kadar diğer büyük Amerikan şehrini yok eden patlamaların bizim tarafımızdan patlatıldığı iddia edildi. . Ayrıca hükümetin Kaliforniya'daki "ırkçı engerek yuvasına" karşı saldırı düzenlediğini ve onu yok ettiğini iddia ettiler. Her iki iddianın da yanlış olduğu ortaya çıktı, ancak öğrenmem iki gün sürdü gerçekte ne olduğunun tam hikayesi. 

Bu arada, ben ve hediyelik eşya dükkanının karanlık bodrumundaki televizyonun etrafında toplanmış olan yarım düzine kişi, o gece geç saatlerde bir haber spikerinin Kaliforniya'daki kurtarılmış bölgemizin yok edildiğini keyifle duyurduğunu duyduğumuzda derin bir umutsuzluk duygusu yaşadık. . O bir Yahudiydi ve duygularının onu alıp götürmesine gerçekten izin verdi; Daha önce hiç böyle bir şey duymadım ve görmedim 

O gün vurulan şehirlerin çoğunun, ölü sayısına ilişkin ön tahminlerle birlikte ciddi bir şekilde özetlendikten sonra (örnek: "... ve ırkçı iblislerin iki füzesiyle vurduğu Detroit'te 1,4 milyondan fazla insanı öldürdüler) masum Amerikalı erkekler, kadınlar ve her ırktan çocuklar..."), New York'a geldi. O noktada gözlerinde yaşlar belirdi ve sesi çatallandı. 


Hıçkırıklarının arasında, 18 ayrı nükleer patlamanın Manhattan'ı ve çevresindeki ilçeleri ve banliyöleri yaklaşık 20 mil yarıçapında yerle bir ettiği, tahminen 14 milyon kişinin doğrudan öldüğü ve belki de beş milyonunun yanıklar veya radyasyon hastalığından ölmesinin beklendiği haberini nefes nefese verdi. önümüzdeki birkaç gün içinde. 
Sonra İbraniceye geçti ve yanaklarından yaşlar süzülürken, tuhaf, feryat dolu bir ilahi söylemeye başladı. 


yumruklar göğsünü dövüyordu. 
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Birkaç saniye sonra kendine geldi ve tavrı tamamen değişti. Acının yerini önce sevgili Yahudi New York Şehri'ni yok edenlere karşı yakıcı bir nefret aldı, sonra da giderek coşkulu bir zevke dönüşen acımasız bir tatmin ifadesi aldı: "Ama biz düşmanlarımızdan intikamımızı aldık ve onlar da onlar. artık yok. tarih boyunca milletler defalarca bize karşı ayaklandılar ve bizi kovmaya ya da öldürmeye çalıştılar, ama sonunda hep biz galip geldik. kimse bize karşı koyamaz. deneyenlerin hepsi - Mısır, İran , Roma, İspanya, Rusya, Almanya - kendileri yok edildi ve biz her zaman harabelerden zaferle çıktık. Her zaman hayatta kaldık ve zenginleştik. Ve şimdi bize karşı ellerini kaldıranların sonuncusunu tamamen ezdik. Moşe Mısırlıyı nasıl vurduysa biz de Teşkilat'ı vurduk." 


O öğleden sonra Kaliforniya'ya yağdırılan nükleer imha yağmurunu anlatırken dili dudaklarının üzerinde ıslak bir şekilde titriyordu ve kara gözleri şeytani bir şekilde parlıyordu: "Yüzlerce nükleer bombayı ateşlediğimizde onların değerli ırksal üstünlüğü onlara zerre kadar yardımcı olmadı. Irkçıların kalesine füzeler attık" diye keyifle söyledi haber spikeri. "Beyaz haşarat sinekler gibi öldü. 
Onları öldüren füzeler için ateşleme düğmelerine basan sadık askerlerin çoğunun Siyah, Chicano veya Yahudi olduğunu son anlarında fark etmelerini umuyoruz. Evet, Beyazlar ve onların canice ırkları Kaliforniya'da gurur yok oldu, ama şimdi diğer her yerdeki ırkçıları öldürmeliyiz ki Amerika'da ırksal uyum ve kardeşlik yeniden kurulabilsin. 


Onları öldürmeliyiz! Öldür onları! Öldürmek! Öldürmek! .." 


Sonra tekrar İbraniceye geçti ve sesi giderek daha da sertleşti. Ayağa kalktı ve kameraya doğru eğildi, saf nefretin vücut bulmuş haliydi, yabancı diliyle çığlık atıp anlamsız sözler söylerken, ağzından tükürük damlaları uçuşuyor ve çenesinden aşağı damladı. 


Bu olağanüstü performans, daha az duygusal olan kardeşlerinden bazılarını utandırmış olmalı, çünkü çığlığının ortasında aniden kesildi ve yerine, vermeye devam eden Yahudi olmayan bir kişi geldi. 
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Revize edilen kayıp tahminleri sabahın erken saatlerine kadar açıklandı. 
Sonraki 48 saat içinde yavaş yavaş o korkunç Perşembe gününün gerçek hikayesini hem daha sonraki ve daha doğruya yakın hükümet haberlerinden hem de kendi kaynaklarımızdan öğrendik. Aldığımız ilk ve en önemli haber Cuma sabahı erken saatlerde Devrim Komutasından Örgütün ülke çapındaki tüm birimlerine gönderilen şifreli bir mesajla geldi: Kaliforniya yok edilmemişti! Vandenberg yok edilmiş ve iki büyük füze Los Angeles şehrini vurarak geniş çaplı ölüm ve yıkıma yol açmıştı; ancak kurtarılmış bölgedeki insanların en az yüzde 90'ı, kısmen kendilerine birkaç dakika önceden verilmiş olması nedeniyle hayatta kalmıştı. uyarıda bulunup sığınmayı başarmıştı. 


Ne yazık ki ülkenin diğer bölgelerindeki insanlar için önceden bir uyarı yapılmadı ve son 10 gün içinde yanıklar, diğer yaralar ve radyasyondan ölenler de dahil olmak üzere toplam ölü sayısı 60 milyona yaklaştı. Ancak bu ölümlere neden olan füzeler bizim değildi; önce Vandenberg'in, sonra da Sovyetler Birliği'nin barajına maruz kalan New York şehri hariç. 


Baltimore, Detroit ve vurulan diğer Amerikan şehirleri, hatta Los Angeles bile Sovyet füzelerinin kurbanı oldu. 
Vandenberg AFB, ABD hükümetinin vurduğu tek yurt içi hedefti. ? 


Korkunç olaylar zinciri, Devrim Komutanlığının olağanüstü acı verici bir kararıyla başladı. Bu ayın ilk haftasında RC'ye ulaşan raporlar, güç dengesinin kademeli ama istikrarlı bir şekilde, bizimle nükleer bir hesaplaşmadan kaçınmak isteyen hükümetteki askeri hizipten, derhal nükleer hesaplaşmayı talep eden Yahudi hiziplerine doğru kaydığını gösteriyordu. Kaliforniya'nın yok edilmesi. Yahudiler, aksi takdirde kurtarılmış bölge ile ülkenin geri kalanı arasındaki mevcut çıkmazın kalıcı hale gelebileceğinden ve bunun bizim için eninde sonunda kesin bir zafer anlamına geleceğinden korkuyorlardı. 


Bunu önlemek için her zamanki gibi perde arkasına geçerek tartıştılar, tehdit ettiler, rüşvet verdiler, baskı yaptılar. 
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aynı anda rakiplerinden birine saldırmak. Zaten birkaç üst düzey generalin yerine kendi yaratıklarının geçmesini ayarlamayı başarmışlardı ve RC, hükümet güçleriyle tam ölçekli bir nükleer füze değişiminden kaçınmak için son şansın ortadan kalktığını gördü. 


Bu yüzden önceden önlem almaya karar verdik. İlk biz vurduk ama hükümet güçlerine değil. Vandenberg'den tüm füzelerimizi (New York'u hedef alan yarım düzine hariç) iki hedefe ateşledik: İsrail ve Sovyetler Birliği. Füzelerimiz olur olmaz; RC, haberi doğrudan telefon bağlantısıyla Pentagon'a duyurdu. Pentagon elbette kendi radar ekranlarından anında onay aldı ve bizim salvomuzun ardından Sowyetler Birliği'ne karşı derhal ve tam ölçekli bir nükleer saldırı düzenlemekten başka seçeneği yoktu. Sovyet misilleme potansiyelinin mümkün olduğu kadar büyük bir kısmı. 


Sovyetlerin tepkisi korkunç ama belirsizdi. Ellerinde kalan her şeyi bize ateşlediler ama bu yeterli değildi. Washington ve Chicago da dahil olmak üzere en büyük Amerikan şehirlerinden bazıları kurtuldu. 


Örgüt'ün bu kaçınılmaz olaylar zincirini hızlandırarak başardığı şey dört yönlüdür: Birincisi, New York ve İsrail'i vurarak, dünya Yahudilerinin başlıca sinir merkezlerinden ikisini tamamen devre dışı bıraktık ve yeni bir emir-komuta zinciri kurmaları biraz zaman alacak. ve tekrar bir araya gelmelerini sağlayın. 

İkincisi, onları kararlı bir eyleme geçmeye zorlayarak, ABD hükümetindeki güç dengesini sağlam bir şekilde askeri liderlere doğru ittik. Tüm pratik amaçlar açısından, ülke artık askeri bir hükümetin yönetimi altındadır. 


Üçüncüsü, bir Sovyet karşı saldırısını kışkırtarak, bu ülkedeki Sistemi bozmak ve kitlelerin düzenli yaşam düzenini bozmak için, kendi silahlarımızı iç hedeflere karşı kullanmakla yapabileceğimizden çok daha fazlasını yaptık - ve hâlâ çoğuna sahibiz. bizim 60- kilotonluk savaş başlıkları kaldı! Bunun önümüzdeki günlerde bize büyük faydası olacak. 

Dördüncüsü, büyük bir hayaleti ortadan kaldırdık. 
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Daha önce planlarımıza takılıp kalmıştık: biz ve Sistem birbirimizle kavga ettikten sonra Sovyet müdahalesi hayaleti. 

Elbette çok büyük bir riski göze aldık: birincisi, Kaliforniya'nın Sovyet karşı saldırısında yıkılması ve ikincisi, ABD ordusunun soğukkanlılığını kaybedip, Vandenberg dışında nükleer silahlarını Kaliforniya'da kullanması. Oradaki nükleer tehdidin ortadan kaldırılması gerekiyor. 
Her iki durumda da savaşın talihi bize en azından orta derecede iyi oldu; 


ancak ABD ordusunun tehdidi hiçbir şekilde sona ermedi. 


Ancak kaybettiğimiz şey çok önemli: Örgüt üyelerinin yaklaşık sekizde biri ve ülkedeki Beyaz nüfusun neredeyse beşte biri -Sovyetler Birliği'ndeki bilinmeyen sayıdaki milyonlarca ırksal akrabadan bahsetmiyorum bile. Neyse ki bu ülkedeki en ağır ölüm oranı, büyük oranda beyaz olmayan büyük şehirlerde yaşandı. 


Sonuç olarak, Örgütün Sisteme göre stratejik konumu büyük ölçüde iyileştirildi ve asıl önemli olan da bu. Sistem orantılı olarak daha fazlasını alsın diye, gerektiği kadar zayiat almaya hazırız. Uzun vadede önemli olan tek şey, duman nihayet dağıldığında sahadaki son taburun bizim olması. 


Bugün sonunda Bill'in yerini tespit ettim ve tahliye sırasında matbaada neler olduğunu öğrendim. Aynı zamanda ağır bir kişisel kayıp yaşadı ve hikayesi kısa ama dokunaklıydı. 

Genişletilmiş Pentagon güvenlik bölgesinin tahliyesi hiçbir uyarı yapılmadan gerçekleştirildi. Saat on bir civarında 
7 Eylül sabahı tanklar aniden sokaklarda belirdi ve askerler tüm kapıları 
çalmaya başlayarak, sakinlere evlerini terk etmeleri için yalnızca on dakika süre tanıdı. Yeterince hızlı hareket etmeyenlere çok sert davranıyorlardı. 

Tanklar geldiğinde Bill, Carol ve Katherine basına propaganda broşürleri dağıtıyorlardı ve dört Siyah asker dükkâna girmeden önce suçlayıcı kanıtları bir brandanın altına saklamaya yetecek kadar zamanları vardı. Birlikler binaları aramaya zaman ayırmadığı için muhtemelen her şey kaybolacaktı. 
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Dükkanda her şey yolunda giderken, Katherine bazı kıyafetlerini ve diğer kişisel eşyalarını aceleyle toplarken Siyahlardan hiçbiri ona müstehcen bir yorumda bulunmamıştı. 

Katherine Siyah'a hiçbir şey söylemedi ama ona attığı buz gibi bakış görünüşe göre onun "insanlık onuru" duygusunu incitmişti. Sızlanmaya başladı, "Ne oldu bebeğim, Siyahları sevmiyor musun?" Siyahların bulduğu yaklaşım, azgın Siyahların hoş karşılanmayan ilerlemelerini reddederlerse "ırkçı" olarak görülmekten umutsuzca korkan, suçluluk duygusuna kapılan liberal Beyaz kızlarda harikalar yaratıyor. Katherine iki ağır valiz taşıyarak dükkânın kapısından çıkmaya çalıştığında, aşık Black onun yolunu kesti ve elini elbisesinin altından geçirmeye çalıştı. 


Geriye sıçradı ve Siyah'ın kasıklarına tam yerinde bir tekme attı, bu da onun şevkini anında söndürdü, ama artık çok geçti: Katherine'in uyluk kılıfını hissetmişti. Arkadaşlarına bağırarak uyarıda bulundu ve her iki taraf da aynı anda ateş etmeye başladı. 

Katherine ve Carol tabancalarını ateşlerken Bill, kesilmiş, otomatik yüklemeli bir pompalı tüfekle Siyah askerlere ateş açtı. 

Dört Siyahın tamamı ölümcül şekilde yaralandı, ancak daha önce sırayla üç Beyaz'ın her birini yaraladı. Siyahlardan biri yere yığılmadan önce sendeleyerek mağazadan dışarı çıktı ve en az ciddi şekilde darbe alan Bill'in, Carol ile birlikte dükkanın arkasından kaçmak zorunda kalmadan önce Katherine'in hiçbir yardım alamayacağından emin olmak için sadece bir dakikası vardı. 

Bitişikteki bir binanın çatı katına saklandılar ve arama yapanlar onları bulamadık. Carol çok geçmeden yaralarından dolayı o kadar zayıfladı ki hareket edemez hale geldi ve Bill'in durumu da pek iyi değildi. 
Ertesi günün gecesi, saklandıkları yerden acı içinde sürünerek çıktı ve karısının yanına dönmeden önce mahalledeki boş binalardan gizlice içme suyu, yiyecek ve birkaç tıbbi malzeme topladı. 


Carol dördüncü günde öldü ve Bill'in tavan arasını tekrar terk edip güvenlik alanından çıkacak yeterli güce ulaşması beş gün daha sürdü. 


Bill'in bana asla yalan söylemeyeceğini biliyorum ve bu yüzden en azından 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Katherine'in canlı olarak düşmanın eline düşmediğini bilmenin tesellisi. Şimdi yapmam gereken, kalan zamanımı onun boşuna ölmediğinden emin olmaya adamak. 
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Bölüm XXVII 


28 Ekim 1993. Baltimore'da bir aydan fazla bir süreden yeni 
döndüm; geriye kalanlar. Ben ve buradan diğer dört kişi, bir grup taşınabilir radyoaktivite ölçüm ekipmanını Silver Spring'e taşıdık; orada bir Maryland birimine bağlandık ve kuzeye, Baltimore civarına doğru devam ettik. Ana yollar tamamen geçilmez olduğundan, yolun yarısından fazlasını yürüyerek geçmek zorunda kaldık ve yalnızca son on kilometrede bir kamyona el koyduk. 

Bombalamanın üzerinden iki haftadan fazla süre geçmesine rağmen, biz geldiğimizde Baltimore çevresindeki durum neredeyse tarif edilemeyecek kadar kaotikti. Şehrin yanmış merkezine girmeyi bile denemedik ama sıfır noktasının 10 mil batısındaki banliyölerde ve kırsal bölgelerde bile 


binaların yarısı yanmıştı. Banliyölerin içindeki ve çevresindeki tali yollar bile yanmış araç yığınlarıyla doluydu ve karşılaştığımız neredeyse herkes 


yayaydı. 

Çöpçü grupları her yerdeydi; yıkık mağazaları karıştırıyor, sırt çantalarıyla tarlalarda yiyecek arıyor, yağmalanan veya kurtarılan malları (çoğunlukla yiyecek, aynı zamanda giysi, inşaat malzemeleri ve akla gelebilecek her şeyi) bir karınca ordusu gibi bir ileri bir geri taşıyorlardı. 


Ve cesetler! Yollardan mümkün olduğunca uzak durmanın bir başka iyi nedeni de bunlardı. İlk patlamada ya da ardından gelen radyasyon hastalığında görece az sayıda insanın öldüğü bölgelerde bile binlerce ceset yollara saçıldı. Neredeyse hepsi patlama bölgesinden gelen mültecilerdi. 


Şehre yakın bir yerde, ateş topu yüzünden fena halde yananların cesetleri görülüyordu; çoğu, yere yığılmadan önce yaklaşık bir milden fazla yürüyememişti. Daha uzakta, daha az ciddi şekilde yanan kişiler vardı. 

Ve kırsal kesimin çok uzaklarında, günler veya haftalar sonra radyasyona yenik düşenlerin cesetleri vardı. Hepsi bulundukları yerde çürümeye bırakılmıştı 
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Ordunun düzeni yeniden sağladığı birkaç bölge dışında düştü. 


O zamanlar Baltimore bölgesinde hayatta kalanlar arasında sadece 40 
kadar Örgüt üyemiz vardı. Patlamanın ardından ilk hafta polise ve askeri personele karşı sabotaj, keskin nişancılık ve diğer gerilla faaliyetlerine girişmişlerdi. Daha sonra yavaş yavaş oyunun kurallarının değiştiğini fark ettiler. 

Artık daha önce olduğu gibi gizlice hareket etmenin gerekli olmadığını anladılar. Sistem'in birlikleri saldırıya uğradığında karşılık verdi ama onları takip etmedi. Birkaç bölgenin dışında, polis artık kişi ve araçlarda sistematik arama yapma girişiminde bulunmadı ve ev baskınları da yapılmadı. Tutum neredeyse şuna benziyordu: "Bizi rahatsız etmeyin, biz de sizi rahatsız etmeyeceğiz." 

Hayatta kalan siviller de eskisinden çok daha tarafsız bir tutum sergileme eğilimindeydi. Örgüt'ten korku vardı, ancak çok az açık düşmanlık ifadesi vardı. İnsanlar, Sistem yayınlarının iddia ettiği gibi, şehirlerini yok eden füzeyi ateşleyenlerin biz olup olmadığımızı bilmiyorlardı, ancak bunun olmasına izin verdiği için Sistem'i bizim gibi suçlayacak gibi görünüyorlardı. 


Oradaki insanların yaşadığı soykırım onları tek bir şeye açıkça ikna etmişti: Sistem artık onların güvenliğini garanti edemezdi. Artık eski düzene dair en ufak bir güvenleri bile kalmamıştı; Artık sadece hayatta kalmak istiyorlardı ve bir süre daha hayatta kalmalarına yardım edebilecek herkese başvuracaklardı. 


Bu değişen tutumu hisseden üyelerimiz, Baltimore çevresinde hayatta kalanlar arasından yarı kamusal bir şekilde üye toplamaya ve örgütlenmeye başladılar ve Devrimci Komutanlığın şehrin batısında küçük bir kurtarılmış bölge kurma girişimine izin vermesine yetecek kadar başarı elde ettiler. 


Yardım etmek için Washington banliyölerinden gelen 11 kişi coşkuyla harekete geçtik ve birkaç gün içinde yaklaşık 
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Toplamda yaklaşık 12.000 kişinin yaşadığı 2.000 ev ve diğer binalar. 
Benim asıl görevim bölgedeki toprağın, binaların, yerel bitki örtüsünün ve su kaynaklarının radyolojik araştırmasını yapmaktı, böylece serpintiden kaynaklanan tehlikeli düzeydeki nükleer radyasyondan kurtulduğumuzdan emin olabilirdik. 

Yerel halkın yaklaşık 300'ünü oldukça etkili bir milis gücü halinde örgütledik ve onlara silah sağladık. Bundan daha büyük bir milis kuwvetini silahlandırmaya çalışmak şu aşamada riskli olacaktır, çünkü yerel nüfusu ideolojik olarak istediğimiz ölçüde koşullandırma fırsatımız olmadı ve hâlâ yakın gözlem ve sıkı denetime ihtiyaç duyuyorlar. Ancak bölgedeki sağlıklı erkekler arasından en iyi adayları seçtik ve insanları seçme konusunda oldukça deneyime sahibiz. Yeni milislerimizin yarısının sonunda Örgüt üyeliğine mezun olması ve hatta bazılarının muhtemelen Düzen'e kabul edilmesi beni şaşırtmayacak. 


Evet, genel olarak yeni elemanlarımıza güvenebileceğimizi düşünüyorum. 
Yaygın ahlaki yozlaşmaya rağmen, bu ülkede hâlâ temelde sağlam insan malzemesi kaldı. Sonuçta, bu yozlaşma, büyük ölçüde, doğal olmayan ve ruhsal açıdan sağlıksız bir yaşam tarzı yüzünden yolunu şaşırmış bir insana yabancı bir ideolojinin ve yabancı bir değerler dizisinin aşılanmasıyla üretildi. Şu anda yaşadıkları cehennem, en azından bazı aptallıklarını ortadan kaldırıyor ve onları doğru dünya görüşüne daha önce olduğundan biraz daha açık bırakıyor. 


İlk görevimiz yeni yerleşim bölgesinden uzaylı unsurları ve ırk suçlularını 


ayıklayıp ortadan kaldırmaktı. Son on yılda bu kadar çok sayıda esmer, sapıkça saçlı Orta Doğulu'nun bu ülkeyi işgal etmesi şaşırtıcı. Sanırım Maryland'deki her restoran ve sosisli sandviç standını ele geçirdiler. 
Küçük banliyö yerleşimimizde en az bir düzine İranlıyı vurmuş olmalıyız ve bunun iki katı kadarı ne olduğunu anlayınca kaçtı. 


Daha sonra, yüzlerce mülteci cesedinin hijyenik bir şekilde imha edilmesi de dahil olmak üzere, bir dizi gerekli işlevi yerine getirmek üzere insanları çalışma tugayları halinde oluşturduk. Bu zavallı yaratıkların çoğunluğu beyazdı ve aramızdan birine kulak misafiri oldum. 
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üyeler başlarına gelenleri "masumların katledilmesi" olarak nitelendiriyor. 
Bunun son soykırımın doğru tanımı olduğundan emin değilim. Kendimizi Yahudi boyunduruğundan kurtarmak için yapılan bu savaşta hem burada hem de Rusya'da ölen ve henüz ölmemiş olan milyonlarca Beyaz insan için elbette üzgünüm. Ama masumlar? Bence değil. 
Elbette bu terimin yetişkinlerin çoğunluğuna uygulanmaması gerekir. 


Sonuçta insan, en azından kolektif anlamda, kendi durumundan esasen sorumlu değil midir? Eğer dünyadaki beyaz uluslar Yahudilere, Yahudi fikirlerine, Yahudi ruhuna tabi olmalarına izin vermeseydi bu savaşa gerek kalmayacaktı. Kendimizi suçsuz saymamız pek mümkün değil. Yahudi tuzağından kaçma şansımızın, seçeneğimizin olmadığını söyleyemeyiz. Uyarılmadığımızı söyleyemeyiz. 


Bilgelik, dürüstlük ve cesaret sahibi insanlar, aptallığımızın sonuçları konusunda bizi defalarca uyardılar. Ve Yahudilerin çuha çiçeği yolunda ilerledikten sonra bile, kendimizi kurtarmak için ardı ardına şanslar bulduk; en son 52 yıl önce, Almanlar ve Yahudiler, Orta ve Doğu Avrupa'yı ele geçirmek için mücadeleye kilitlenmişken. 


Bu mücadelede Yahudilerin tarafında yer aldık, bunun başlıca nedeni liderlerimiz olarak yozlaşmış adamları seçmemizdi. Ve hayattaki yanlış şeylere değer verdiğimiz için yozlaşmış liderleri seçmiştik. 
Bize karşılıksız bir şeyler vaat eden liderleri seçtik; zayıflıklarımıza ve kusurlarımıza yaltaklanan; güzel sahne kişilikleri ve hoş gülümsemeleri vardı ama karaktersiz ve vicdansızlardı. Ulusal hayatımızdaki gerçekten önemli konuları görmezden geldik ve bizi ekmek ve sirklerle orta derecede iyi durumda tuttuğu sürece milletimizin işlerini uygun gördüğü şekilde yürütmesi için suç Sistemine dizginlerini serbest bıraktık. 

Ve ahmaklık, kasıtlı cehalet, tembellik, açgözlülük, sorumsuzluk ve ahlaki çekingenlik, en kasıtlı kötülük kadar kınanacak bir şey değil mi? Yahudi'nin kendisine karşı işlediği günahlar kadar, 


ihmalden kaynaklanan tüm günahlarımızın da bize karşı sayılması gerekmiyor mu? 
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Yaratıcının hesap defterinde olaylar bu şekilde hesaplanır. 

Doğa, performans yerine "iyi" mazeretleri kabul etmez. Hayatta kalmanın araçları el altındayken, kendi varlığını sürdürmeyi inmal eden hiçbir ırk "masum" olarak değerlendirilemez ve kendisine verilen ceza ne kadar olursa olsun adaletsiz sayılamaz. 

haşin. 

Bu yaz California'da elde ettiğimiz başarının hemen ardından, oradaki sivil halkla ilişkilerimde, Amerikan halkının neden "masum" olarak görülmeyi hak etmediğini iyice anladım. Oradaki sivil kargaşaya tepkileri neredeyse tamamen bunun kendi özel koşullarını etkileme biçimine dayanıyordu. İlk bir iki gün boyunca -çoğu insanın gerçekten kazanabileceğimizi anlamadan önce- Beyaz siviller, hatta ırk bilincine sahip olanlar bile genellikle düşmanca davrandılar; onların yaşam tarzlarını altüst ediyor ve onların alışılagelmiş zevk arayışlarını son derece rahatsız edici hale getiriyorduk. 


Sonra bizden korkmayı öğrendikten sonra hepsi bizi memnun etmeye heveslendiler. Ancak mücadelenin doğruları ve yanlışlarıyla pek ilgilenmiyorlardı; ruhlarını araştırma ve uzun vadeli düşüncelerle uğraşamazlardı. Tutumları şuydu: "Sadece bize neye inanmamız gerektiğini söyle, biz de ona inanalım." Onlar sadece mümkün olan en kısa sürede tekrar güvende ve rahat olmak istiyorlardı. 
Ve alaycı davranmıyorlardı; onlar yorgun ve bilgili kişiler değil, sıradan insanlardı. 

Gerçek şu ki, sıradan insanlar, sıradan olmayan insanlardan, Sistem'in temel direklerinden çok daha az suçlu değiller. Örnek olarak siyasi polisi ele alalım. Çoğu -Beyaz olanlar- özellikle kötü adamlar değil. 
Kötü efendilere hizmet ediyorlar ama yaptıklarını rasyonelleştiriyorlar; bunu bazıları vatansever terimlerle ("özgür ve demokratik yaşam tarzımızı korumak"), bazıları da dini veya ideolojik terimlerle ("Hıristiyan eşitlik ve adalet ideallerini desteklemek") haklı çıkarıyorlar. 


Onlara ikiyüzlü denebilir; kullandıkları yüzeysel sloganların geçerliliğini sorgulayacak herhangi bir şey düşünmekten kasıtlı olarak kaçındıkları söylenebilir. 
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kendilerini haklı çıkarıyorlar ama Sistem'i aktif olarak desteklese de desteklemese de hoşgörüyle karşılayan herkes ikiyüzlü değil mi? Aynı sloganları düşüncesizce tekrarlayan, bunların imalarını ve çelişkilerini incelemeyi reddeden, bunları eylemlerine gerekçe olarak kullansın ya da kullanmasın da suçlanacak değil mi? 


Birkaç gün önce radyoaktif bedenlerini büyük bir çukura attığımız Maryland kızıl boyunlularından ve onların ailelerinden, geçen Temmuz ayında Los Angeles'ta astığımız üniversite profesörlerine kadar beyaz toplumun herhangi bir kesiminin bunu gerçekten iddia edebileceğini düşünemiyorum. 
başına gelenleri hak etmedi. Bugün evsiz dolaşan ve kaderlerinden yakınanların neredeyse tamamı, daha aylar önce değil, ağızlarının diğer tarafından konuşuyordu. 


Geçmişte halkımızdan çok az kişi fena halde hırpalanmamıştı -ve tanıdığım kadarıyla iki kişi öldürülmüştü- kırmızı boyunluların - liberaller ya da Şabat Yahudi olmayanlar olmasa da "iyi çocuklar" - eline düştüler. Zaten "sakızı devirmek" isteyen "radikallerin" hiçbir faydası yoktu. Onların durumunda bu tam bir cehaletti. 

Ancak bu türden bir cehalet, uzun yıllar boyunca Yahudi ideolojisini kendini beğenmiş bir şekilde savunan sahte aydınların meleyen, koyun benzeri liberalizminden daha fazla affedilemez; ya da sadece cüzdanları zarar gördüğünde şikayet eden, bu yolculuğa çıkan büyük Amerikan orta sınıfının 


bencilliği ve korkaklığı. 


Hayır, "masumlar"dan bahsetmenin hiçbir anlamı yok. Durumumuza kolektif olarak, ırk çapında bakmalıyız. Irkımızın, hayatını kurtarmak için ciddi bir ameliyat geçiren bir kanser hastası gibi olduğunu anlamalıyız. Artık kesilen dokunun "masum" olup olmadığını sormanın bir anlamı yok. Bu, "iyi" Yahudileri kötü olanlardan ayırmaya çalışmaktan -ya da bazı kalın kafalı "iyi oğlanlar"ımızın hala denemekte ısrar ettiği gibi, "iyi zencileri" diğer Yahudilerden ayırmaya çalışmaktan daha mantıklı değil. ırk. 


Gerçek şu ki, birey olarak hepimiz sorumluyuz. 
bir bütün olarak ırkımızın ahlakı ve davranışları. hayır 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uzun vadede diğer ırklardan çok kendi ırkımızın üyeleri için bu sorumluluktan kaçınmaktır ve her birimiz bireysel olarak herhangi bir zamanda bu sorumluluğun hesabını vermeye hazır olmalıyız. Bu günlerde pek çok kişi aranıyor. 

Ama düşman da bir bedel ödüyor. Buradaki işlere az çok hakim ama Kuzey Amerika dışındaki işi neredeyse bitti. Her ne kadar hükümet buradaki ağlardan gelen dış haberlerin çoğunu engellese de, yurt dışındaki birimlerimizden gizli raporlar alıyoruz ve aynı zamanda Avrupa'daki haber yayınlarını da izliyoruz. 


Geçen ay Tel Aviv'i ve diğer yarım düzine İsrail hedefini vurmamızdan 


sonraki 24 saat içinde yüzbinlerce Arap işgal altındaki Filistin'in 

sınırlarına akın etmeye başladı. Çoğu, yalnızca bıçak veya sopayla silahlanmış sivillerdi ve Yahudi sınır muhafızları, cephaneleri bitene kadar binlercesini biçti. Arapların 45 yıldır bastırılmış nefreti onları mayın tarlalarından, Yahudi makineli tüfek ateşinden ve yanan şehirlerin radyoaktif kaosuna sürükledi; tek düşünceleri topraklarını çalan, öldüren insanları öldürmekti. babalarını iki nesil boyunca aşağıladılar. Bir hafta içinde, son kibutzda ve Tel Aviv'deki son dumanlı harabede hayatta 

kalan son Yahudi'nin boğazı kesilmişti. 


Sovyetler Birliği'nden gelen haberler çok az ama raporlar hayatta kalan Rusların oradaki Yahudilere de aynı şekilde davrandıklarını gösteriyor. İlk birkaç gün boyunca Moskova ve Leningrad'ın harabelerinde halk, ele geçirebildikleri tüm Yahudileri topladı ve onları yanan binalara veya yanan enkaz yığınlarının üzerine fırlattı. 


Ve Londra, Paris, Brüksel, Rotterdam, Bükreş, Buenos Aires, Johannesburg ve Sidney'de Yahudi karşıtı isyanlar patlak verdi. 
Her ikisi de Yahudi yozlaşmasıyla iliklerine kadar çürümüş olan Fransa ve Hollanda hükümetleri düştü ve insanlar bu ülkelerdeki kasaba ve köylerde hesaplaşıyor. 


Bu, zaman zaman gerçekleşen türden bir şey. 
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Orta Çağ, tabii ki; halk nihayet Yahudilerden ve onların hilelerinden mirasçı olarak yararlanmıştı. Ne yazık ki işi asla bitirmediler ve bu sefer de bitiremeyecekler. Eminim ki Yahudiler, halk sakinleşip unutur sakinleşmez geri dönüş planlarını yapıyorlardır. İnsanların hafızası çok kısa. 


Ama unutmayacağız! Tarihin tekerrür etmeyeceğini garanti altına almak için bu bile tek başına yeterli. Ne kadar uzun sürerse sürsün ve ne kadar ileri gitmek zorunda olursak olalım, iki ırkımız arasındaki hesabın nihai olarak çözülmesini talep edeceğiz. Eğer Örgüt bu yarışmadan sağ çıkarsa hiçbir Yahudi bunu başaramayacak. Şeytan'ın son soyunu avlamak için dünyanın en uç noktalarına gideceğiz. 

Maryland'de kullandığımız organizasyonel prensipler Kaliforniya'da kullanılanlardan biraz farklıdır çünkü durumlar farklıdır. Burada, Güney Kaliforniya'nın aksine, bölgemizi çevresinden ayıracak ne doğal, coğrafi engeller ne de hükümet birlikleri var. 


Elbette bu eksikliği gidermek için elimizden geleni yaptık. İlk etapta, insan yapımı yapıların desenindeki doğal boşlukları takip eden bir çevre seçtik; ancak yaklaşık yarım mil boyunca boşluk, bir otoyolun geçiş hakkının yalnızca 100 yarda genişliği kadardır. Sistemin birlikleri diğer tarafı kontrol ediyor. Bazı açık alanları dikenli teller ve mayınlarla kapattık ve binaları ateşe verdik ve keskin nişancılar veya düşman birliklerinin yoğunlaşması için gizlenme veya koruma sağlayabilecek şekilde yerleşim bölgesinin dışına fırçaladık. 

Ancak bölgemizdeki insanlar ayrılmak isterse milislerimizin birkaç kişiden fazlasını durdurması gerçekten mümkün değil. Onları tutmak için vurulma korkusundan çok daha fazla üç şeye bağlıyız. 
Birincisi, halka düzeni verdik ve kendi bölgemizde düzeni sağlama konusunda hükümetin dışarıda yaptığından çok daha iyi bir iş yapıyoruz. 
Bu insanların yuttuğu kaos dozundan sonra, beyinleri yıkanmış "kendi işini yapan" tipler dışında hepsi otoriteye ve disipline aç. 


İkincisi, bölgede geçimlik bir ekonomi kurma yolunda oldukça iyi durumdayız. Büyük bir su depolama tankımız var. 
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sadece mevcut kuyulardan yeraltı suyunu pompalayarak tok kalabilmeliyiz; büyük ölçüde sağlam iki gıda deposu ve neredeyse dolu bir tahıl silosu var; ve neredeyse insanımızın yarısını beslemeye yetecek üretim kapasitesine sahip, biri mandıra çiftliği olmak üzere dört faal çiftlik var. Mevcut yiyecek açığımızı bölgenin dışına baskın yaparak kapatıyoruz, ancak herkesi ekilebilir her alanı sebze bahçesine dönüştürmek için çalışmaya koyduğumuzda, buna gerek kalmayacak. 

Son olarak ve belki de en önemlisi, bu bölgedeki herkes tartışmasız bir şekilde Beyaz'dır -ner şüpheli vakayı özet olarak ele aldık- dışarıda ise genellikle Beyazlar, yarı-Beyazlar, Çingeneler, Chicano'lar, Porto Rikolular, Yahudiler olmak üzere her zamanki gibi lanet olası Beyazlar var. Siyahlar, Doğulular, Araplar, Persler ve güneşin altındaki her şey: Bugünlerde Amerika'nın her metropol bölgesinde bulunabilen tipik, kozmopolit ırksal gulaş. Yahudi tarzı biraz "kardeşliğe" ihtiyaç duyan herkes yerleşim alanımızı terk edebilir. Birçoğunun ihtiyaç hissedeceğinden şüpheliyim. 


2 Kasım. Bu öğleden sonra, en son ulusal gelişmeler hakkında 
bilgilendirildiğimiz ve yerel eylem programımız için yeni önceliklerin verildiği uzun bir toplantı yaptık. 

Geçtiğimiz altı hafta boyunca ulusal durumda çok az değişiklik oldu: Hükümet harap olmuş bölgelerde düzeni sağlamak veya ülkenin ulaşım ağına, enerji üretimine ve dağıtımına verilen zararı telafi etmek için çok az şey yapabildi. tesisler ve ulusal ekonominin diğer temel bileşenleri. Sistem kendi sorunlarıyla boğuşurken, halk büyük ölçüde kendi başına bırakılıyor; bunların en önemlisi, askeri güçlerinin güvenilirliği konusunda yenilenen belirsizlik. 


Bu değişim eksikliği başlı başına oldukça cesaret verici çünkü bu, Sistemin ülke üzerinde 8 Eylül'den önce uyguladığı kontrol düzeyini geri kazanamadığı anlamına geliyor. Hükümet, yaşanan kaotik koşullarla başa çıkamadı. artık geniş alanlara hakim. 
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Birimlerimiz sabotaj konusunda ellerinden geleni yapıyor, tabii ki sırf istikrarı bozmak amacıyla. Ancak Devrim Komutanlığı, görünüşe göre Örgüt'ün stratejisinin bir sonraki aşamasına karar vermeden önce ne tür bir orta vadeli durumun oluşacağını görmeyi bekliyor. 

Artık karar verildi ve geçen ay Maryland'de yaptığımız şeyleri başka birçok yerde de yapmaya başlamak bizim görevimiz. Mücadelemizin büyük bir kısmını gerilla eylemlerinden kamusal ve yarı kamusal örgütlenmeye kaydıracağız. Bu heyecan verici bir haber: Bu, saldırımızın yeni bir tırmanışa geçmesi anlamına geliyor; bu tırmanış yalnızca savaşın gidişatının artık bizim lehimize ilerlediğine olan güvenimiz nedeniyle yapılıyor! 

Ancak mücadelenin eski aşaması hiçbir şekilde sona ermedi ve karşı karşıya olduğumuz en endişe verici tehlikelerden biri Kaliforniya'ya yapılacak büyük ölçekli bir askeri saldırıdır. Hükümet güçleri şu anda Güney Kaliforniya bölgesinde hızlı bir yığınak yapıyor ve kurtarılmış bölgenin işgali yakın görünüyor. Sistem Kaliforniya'da başarılı olursa, nükleer misilleme tehditlerimize rağmen kesinlikle Baltimore'a 


ve gelecekte kurabileceğimiz diğer bölgelere karşı da benzer şekilde hareket edecektir. 


Sorun, bizi Sistem'in kendisinden çok kendi otoritelerine yönelik bir tehdit olarak gören Pentagon'daki muhafazakar generallerden oluşan bir zümre gibi görünüyor. Yahudilere karşı hiçbir sevgileri yok ve ülkenin fiilen yöneticileri oldukları mevcut durumdan pek de mutsuz değiller. İstedikleri, mevcut sıkıyönetim durumunu kalıcı olarak kurumsallaştırmak ve ardından kademeli olarak düzeni yeniden tesis ederek, oldukça gerici ve ileriyi göremeyen fikirlerine dayanarak yeni bir statüko oluşturmaktır. 

Elbette biz onların merhemindeki sinekiz ve onlar bizi ezmek için harekete geçiyorlar. Onları bizim için özellikle tehlikeli yapan şey, nükleer misilleme yeteneğimizden selefleri kadar korkmamalarıdır. Daha fazla şehri yok edebileceğimizi ve daha fazla sivili öldürebileceğimizi biliyorlar ama onları öldürebileceğimizi düşünmüyorlar. 

Washington Field'dan Binbaşı Williams ile özel olarak görüştüm. 
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Pentagon'a saldırı sorunu hakkında bir saatten fazla komuta. 
Ordunun diğer büyük komuta merkezleri ya 8 Eylül'de devre dışı bırakıldı ya da daha sonra üst düzey yöneticilerin zaptedilemez olarak gördüğü Pentagon ile birleştirildi. 

Ve buna çok yakın. Aklımıza gelen her olasılığı gözden geçirdik ve gerçekten ikna edici bir plan bulamadık; belki bir plan dışında. 
Bu, bir bombanın havadan dağıtımını yapmaktır. 

Pentagon'un etrafındaki devasa savunma çemberinde büyük miktarda uçaksavar ateş gücü var, ancak yerin hemen üzerinde uçan küçük bir uçağın, 60'ımızla üç millik eldiveni geçebileceğine karar verdik. -kiloton savaş başlıkları. Böyle bir girişimin lehine olan faktörlerden biri, daha önce hiç uçakları bu şekilde kullanmamış olmamız ve uçaksavar mürettebatını hazırlıksız yakalamayı ummamızdır. 


Her ne kadar ordu tüm sivil hava alanlarını koruyor olsa da, tesadüfen buradan sadece birkaç mil ötedeki bir ahırda eski bir toz silgi saklıyoruz. Acil görevim önümüzdeki pazartesiye kadar Pentagon'a yapılacak hava saldırısı için ayrıntılı bir plan hazırlamak. O anda nihai bir karar vermeli ve daha fazla 


gecikmeden harekete geçmeliyiz. 


Machine Translated by Google 


Bölüm XXVII 


9 Kasım 1993. İlk ışıklara hâlâ üç saat var ve tüm sistemler "çalışıyor". 
Bu zamanı birkaç sayfa yazmak için kullanacağım; son: günlük kaydım. 
O halde bu benim için Pentagon'a tek yönlü bir yolculuk. Savaş başlığı eski Stearman'ın ön koltuğuna bağlandı ve darbe anında ya da arka koltukta bir düğmeyi çevirdiğimde patlayacak şekilde donatıldı. 
Umuyorum ki doğrudan Pentagon'un merkezinin üzerine alçak seviyeli bir hava saldırısını yönetebileceğim. Bunu başaramazsam, en azından vurulmadan önce mümkün olduğu kadar yakına uçmaya çalışacağım. 

Uçtuğumdan bu yana dört yıldan fazla zaman geçti, ancak Stearman kokpitine iyice alıştım ve uçağın özellikleri hakkında bilgilendirildim: Herhangi bir pilotluk sorunu öngörmüyorum. Buradaki ahır-hangar Pentagon'dan sadece sekiz mil uzakta. Ahırda motoru iyice ısıtacağız ve kapı açıldığında cehennemden çıkan bir yarasa gibi yaklaşık 15 metre yükseklikte doğrudan Pentagon'a gideceğim. 


Savunma sınırına ulaştığımda saatte yaklaşık 150 mil hız yapıyor olmalıyım ve hedefe ulaşmam 70 saniyeden az sürecek. Pentagon'un etrafındaki birliklerin üçte ikisi zencilerden oluşuyor ve bu da benim geçme şansımı büyük ölçüde artıracak. 


Gökyüzü hâlâ yoğun bir şekilde kapalı olmalı ve yer işaretlerini seçebilmeme yetecek kadar ışık olacak. Uçağı, öngörülen uçuş koşulları altında mümkün olduğu kadar görünmez olacak şekilde boyadık ve radar kontrollü ateş için çok alçakta olacağım. 

Her şeyi göz önüne aldığımızda şansımın mükemmel olduğuna inanıyorum. 

Devrimimizin nihai başarısına katkıda bulunmak için buralarda olmayacağım için üzgünüm ama elimden gelenin fazlasını yapmama izin verildiği için mutluyum. Fiziksel varoluşumun bu son saatlerinde, ırkımdan şimdiye kadar yaşamış milyarlarca erkek ve kadın arasında benim daha hayati bir rol oynayabileceğimi düşünmek rahatlatıcı bir düşünce. 
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insanlığın nihai kaderini belirlemede bir avuç dışında hepsinden daha önemli bir role sahiptir. Bugün yapacağım şey, yarışın tarihinde Sezar ve Napolyon'un tüm fetihlerinden daha önemli olacak; eğer başarılı olursam. 

Ve başarmalıyım, yoksa tüm devrim büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacak. Devrimci Komuta, Sistemin önümüzdeki 48 saat içinde Kaliforniya'ya karşı istilaya başlayacağını tahmin ediyor. 

Pentagon'dan emir verildiğinde işgali durduramayacağız. Ve eğer bugünkü görevim başarısız olursa, başka bir şey denememiz için yeterli zamanımız olmayacak. 

Pazartesi gecesi, bu görevle ilgili nihai kararı verdikten sonra Birleşme törenine katıldım. Aslında son 30 saattir bu ayini uyguluyorum ve üç saat daha tamamlanmayacak; ancak öldüğüm anda Tarikat'a tam üye olacağım. 


Sanırım bu pek çok kişi için kasvetli bir ihtimal gibi görünebilir ama benim için öyle değil. Geçtiğimiz Mart ayındaki duruşmamdan bu yana beni neyin beklediğini biliyordum ve kısmen mevcut kriz nedeniyle, kısmen de Mart ayından bu yana gösterdiğim performansın örnek teşkil edecek düzeyde görülmesi nedeniyle deneme süremin beş ay kısalmasına minnettarım. 

Pazartesi günü düzenlenen tören hayal edebileceğimden daha etkileyici ve güzeldi. 200'den fazla kişi Georgetown hediyelik eşya dükkanının bölmelerinin ve istiflenmiş kasaların bize yer açmak için kaldırıldığı bodrum katında toplandık. Otuz yeni deneme üyesi Tarikat'a yemin etti ve ben de dahil olmak üzere diğer 18 kişi Birlik törenine katıldı. Ancak benzersiz durumum nedeniyle tek başıma seçildim. 


Binbaşı Williams beni çağırdığında öne çıktım ve cüppeli figürlerden oluşan sessiz denizle yüzleşmek için döndüm. Sadece iki yıl önce, yedimizin benim inisiyasyon için üst katta buluştuğu küçük toplantıyla ne büyük bir tezat! Teşkilat, olağanüstü standartlarına rağmen şaşırtıcı bir hızla büyüyor. 

Karşımda duran her adamın karakteri ve bağlılığı açısından neyin talep edildiğini tam olarak bildiğimden göğsüm gururla şişti. 

Bunlar bir araya gelmiş yumuşak karınlı, muhafazakar işadamları değildi. 
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bazı Masonik saçmalıklar için; "lanet zenciler" hakkında biraz ritüelleştirilmiş buhar çıkaran boşboğaz, bira gibi kırmızı 

boyunlular yok; antropomorfik bir tanrının rehberliği veya 

korunması için sızlanan dindar, korkmuş kilise müdavimleri yok. Bunlar gerçek adamlardı, Beyaz adamlardı, artık kanla olduğu kadar ruh ve bilinçle de benimle bir olan adamlardı. 

Meşalenin ışığı hareketsiz kalabalığın kaba, gri cüppelerinin üzerinde titreşirken kendi kendime düşündüm: Bu adamlar ırkımın bu nesilde yetiştirdiği en iyi adamlar ve onlar herhangi bir nesilde üretilmiş olanlar kadar iyiler. Bunlarda ateşli tutku ve buz gibi disiplin, derin zeka ve anında harekete geçme hazırlığı, güçlü bir öz değer duygusu ve ortak amacımıza tam bağlılık bir araya gelir. Olabilecek her şeyin umudunu onlara bağla. Onlar, yaklaşan Yeni Çağın öncüleri, ırkımızı mevcut derinliklerinden çıkarıp yukarıdaki keşfedilmemiş yüksekliklere doğru yönlendirecek öncülerdir. Ve ben onlarla biriyim! 

Sonra kısa açıklamamı yaptım: "Kardeşler! İki yıl önce ilk kez aranıza girdiğimde hayatımı Tarikatımıza ve onun var oluş amacına adadım. 
Ama sonra görevimi yerine getirmekte bocaladım. Artık sorumluluğumu tam olarak yerine getirmeye hazırım. Sana hayatımı teklif ediyorum. Kabul ediyor musun?" 

Gürleyen bir ağızdan cevapları geldi: "Kardeşim! Senin hayatını kabul ediyoruz. Karşılığında sana içimizde sonsuz yaşam sunuyoruz. Bu amelin boşa gitmeyecek ve kıyamete kadar unutulmayacak. 

Bu bağlılığa hayatlarımızı adadık." 


Bir insanın herhangi bir şeyi bilmesinin mümkün olduğu kadar kesin olduğunu biliyorum. 
eğer ben başarısız olmazsam, Teşkilat beni başarısızlığa uğratmayacak. 


Teşkilat, üyelerinin hayatlarının toplamından daha fazla bir hayata sahiptir. Pazartesi günü yaptığı gibi kolektif olarak konuştuğunda, hepimizden daha derin, daha yaşlı ve daha bilge bir şey konuşuyor - ölmeyecek bir şey. Şimdi o derin hayattan pay almak üzereyim. 

Tabii ki Katherine'den çocuk sahibi olmak isterdim, böylece başka türden bir ölümsüzlüğe de sahip olabilirim, ama bu olmayacak. Ben memnunum. 


Yaklaşık 10 dakikadır motoru ısıtıyorlar. 
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ve Bill bana gitme zamanının geldiğini işaret ediyor. Mürettebatın geri kalanı ahır zemininin altına kazdığımız patlama sığınağına çoktan sığınmıştı. Artık günlüğümü Bill'e emanet edeceğim ve o da daha sonra onu diğer ciltlerle birlikte saklandığı yere koyacak. 


Machine Translated by Google 


Sonsöz 


Böylece Earl Turner'ın günlükleri başladıkları kadar gösterişsiz bir şekilde sona eriyor. 
Her yıl geleneksel Şehitler Günü olan 9 Kasım'da hepimize hatırlatıldığı gibi, son görevi elbette başarılıydı. 


Sistemin ana askeri sinir merkezinin yok edilmesiyle birlikte, Organizasyonun Kaliforniya bölgesinin dışında hazır bulunan Sistem güçleri, hiçbir zaman gelmeyen emirleri beklemeye devam etti. 
Düşen moral, artan firarlar, büyüyen Siyah disiplinsizliği ve son olarak Sistem'in Kaliforniya birliklerine giden tedarik hattının bütünlüğünü koruyamaması, işgal tehdidinin kademeli olarak aşınmasına neden oldu. Sonunda Sistem, ülkenin diğer bölgelerindeki yeni zorluklarla başa çıkmak için güçlerini başka yerlerde yeniden toplamaya başladı. 


Ve sonra, tıpkı Yahudilerin korktuğu gibi, Örgüt aktivistlerinin akışı, 4 
Temmuz 1993'ten hemen önceki haftalar ve aylarda olduğundan tam olarak 180 derece döndü. Kurtarılmış bölgedeki çok sayıda eğitim kampından ilk yüzlercesi, ardından binlerce motivasyonu yüksek gerilla savaşçısı Sistem'in giderek azalan birlik çemberinden geçip doğuya doğru ilerlemeye başladı. Bu gerilla güçleriyle Örgüt, Baltimore üyelerinin örneğini takip etti ve başta Sistem otoritesinin en zayıf olduğu nükleer yıkıma uğramış bölgelerde olmak üzere hızla düzinelerce yeni yerleşim bölgesi kurdu. 


Detroit bölgesi başlangıçta bunlardan en önemlisiydi. 
8 Eylül nükleer patlamalarından sonra Detroit bölgesinde hayatta 
kalanlar arasında birkaç hafta boyunca kanlı anarşi hüküm sürdü. 
Sonunda, Sistem birliklerinin bölgedeki bir dizi Siyah çetenin liderleriyle gücü gevşek bir şekilde paylaşmasıyla, bir tür düzen yeniden sağlandı. Her ne kadar başıboş Siyah yağmacıları ve tecavüzcüleri uzakta tutan birkaç izole Beyaz kale olsa da, dağınık ve morali bozuk Beyazların çoğu 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Detroit ve çevresinde hayatta kalanlar Siyahlara karşı etkili bir direniş 


göstermediler ve tıpkı ülkenin Siyahların yoğun olduğu diğer bölgelerinde olduğu gibi, çok acı çektiler. 

Daha sonra Aralık ortasında Örgüt inisiyatifi ele geçirdi. Sistemin Detroit bölgesindeki askeri güçlü noktalarına yapılan bir dizi senkronize yıldırım baskını kolay bir zaferle sonuçlandı 


Örgüt daha sonra Detroit'te belirli kalıplar oluşturdu ve bunlar kısa süre sonra başka yerlerde de takip edildi. Yakalanan tüm Beyaz birliklere, silahlarını bırakır bırakmaz, Sisteme karşı Örgüt ile birlikte savaşma şansı teklif edildi. Hemen gönüllü olanlar ön taramadan geçiriliyor, ardından beyin yıkama ve özel eğitim için kamplara gönderiliyordu. 
Diğerleri daha fazla uzatmadan, anında makineli tüfekle vuruldu. 


Beyaz sivil nüfusa karşı da aynı derecede acımasızlık uygulandı. 
Örgütün kadroları Detroit banliyölerindeki Beyazların kalelerine taşındığında, yapmayı gerekli gördükleri ilk şey, Örgütün sorgulanamaz otoritesini kurmak için yerel Beyaz liderlerin çoğunu tasfiye etmekti. 
"Irkçı" ya da "devrimci" olmadıklarında ısrar eden ve sorunlarıyla uğraşırken "dışarıdan kışkırtıcıların" yardımına ihtiyaç duymayan ya da bazı sorunları olan dar görüşlü Beyazlarla mantık yürütmek için ne zaman ne de sabır vardı. diğer muhafazakar veya dar görüşlü saplantı. 


Detroit Beyazları ve diğer yeni yerleşim bölgeleri, Kaliforniya'dan çok Earl Turner'ın Baltimore için tanımladığı çizgiye göre, ama çok daha hızlı ve kaba bir şekilde örgütlenmişti. Ülkenin çoğu bölgesinde, Kaliforniya'da olduğu gibi, Beyaz olmayanların düzenli ve geniş çaplı bir şekilde ayrılması için hiçbir fırsat yoktu ve sonuç olarak, aylarca süren kanlı bir ırk savaşı, bu bölgelerden birinde olmayan Beyazlara korkunç bir zarar verdi. Örgütün sıkı kontrol altındaki, tamamı beyazlardan oluşan yerleşim bölgeleri. 

1993-1994 kışında gıda her yerde kritik derecede kıtlaştı. Siyahlar tıpkı geçmişte olduğu gibi yamyamlığa düştüler. 
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Kaliforniya'da, daha önce Örgütün Sisteme karşı ayaklanma çağrısını görmezden gelen yüzbinlerce açlıktan ölmek üzere olan Beyaz, çeşitli kurtarılmış bölgelerin sınırlarında yiyecek dilenerek görünmeye başladı. Örgüt, halihazırda kontrolü altında olan Beyaz nüfusu ancak en katı karneyi uygulayarak besleyebildi ve geç gelenlerin çoğunu 

geri çevirmek gerekliydi. 


Kabul edilenler -ki bu sadece çocuklar, doğurganlık çağındaki kadınlar ve Örgüt saflarında savaşmaya istekli sağlıklı erkekler anlamına geliyordu- Kaliforniya'da Beyazları Beyaz olmayanlardan ayırmak için kullanılandan çok daha şiddetli bir ırksal taramaya tabi tutuldu. . Artık yalnızca Beyaz olmak yeterli değildi; Yemek yiyebilmek için kişinin özellikle değerli genlerin taşıyıcısı olduğuna karar verilmesi gerekiyordu. 


Bu uygulama ilk olarak Detroit'te başladı (ve daha sonra başka yerlerde de benimsendi), Örgüt'ün yerleşim bölgesine girmek isteyen herhangi bir sağlıklı Beyaz erkeğe sıcak yemek veya süngü veya başka bir keskin uçlu silah sağlanması uygulaması vardı. Daha sonra alnı silinmez bir boyayla işaretlendi ve dışarı çıkarıldı ve yalnızca yeni öldürülmüş bir Siyahın veya Beyaz olmayan bir kişinin kafasının geri getirilmesiyle kalıcı olarak yeniden kabul edilebildi. Bu uygulama, Örgüt'ün savaş gücüne katkıda bulunmayan veya ekleyemeyenler için değerli yiyeceklerin israf edilmeyeceğini garanti ediyordu, ancak daha zayıf ve daha yozlaşmış Beyaz unsurlara korkunç bir zarar verdi. 

1994'ün ilk yarısında on milyonlarca kişi öldü ve ülkenin toplam Beyaz nüfusu o yılın Ağustos ayına kadar yaklaşık 50 milyon gibi düşük bir noktaya ulaştı. Ancak o zamana kadar geri kalan Beyazların neredeyse yarısı Örgüt'ün yerleşim bölgelerindeydi ve bu bölgelerdeki gıda üretimi ve dağıtımı, açlıktan kaynaklanan daha fazla kaybı önlemeye zar zor yetecek kadar büyümüştü. 


Her ne kadar merkezi bir hükümet hala mevcut olsa da, Sistem'in askeri ve polis güçleri, tüm pratik amaçlar doğrultusunda, temel faaliyeti yiyecek, içki, benzin ve yağmalamak olan bir dizi esasen özerk yerel komutanlığa indirgenmişti. 
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kadınlar. Hem Örgüt hem de Sistem birbirleriyle büyük ölçekli karşılaşmalardan kaçındı; Örgüt kendisini Sistem birliklerinin yoğunlaşmasına ve diğer tesislere kısa, yoğun baskınlarla sınırlandırdı ve Sistem güçleri kendilerini tedarik kaynaklarını korumakla ve bazı bölgelerde, Örgütün bölgelerinin daha da genişlemesini sınırlamaya çalışmak. 

Ancak Örgütün yerleşim bölgeleri Yeni Çağ'dan önceki beş Karanlık Yıl boyunca hem boyut hem de sayı olarak genişlemeye devam etti. Bir zamanlar Kuzey Amerika'da Örgütün yaklaşık 2.000 ayrı bölgesi vardı. Bu düzen ve güvenlik bölgelerinin dışında, anarşi ve vahşet giderek daha da kötüleşti; gerçek otorite, birbirlerini ve örgütsüz ve savunmasız kitleleri yağmalayan yağmacı çetelerin elindeydi. 


Bu grupların çoğu Siyahlar, Porto Rikolular, Chicanolar ve yarı Beyaz melezlerden oluşuyordu. Ancak sayıları giderek artan Beyazlar, Örgütün rehberliği olmasa bile ırksal çizgilerde gruplar oluşturdu. 
İmha savaşı ilerledikçe milyonlarca yumuşak, şehir doğumlu, beyinleri yıkanmış Beyaz, yavaş yavaş erkekliklerini yeniden kazanmaya başladı. Gerisi öldü. 

Örgütün artan başarısı bazı aksaklıklardan da uzak değildi. 

Elbette. Bunların en dikkate değerlerinden biri, Haziran 1994'teki korkunç Pittsburgh Katliamıydı. Örgüt, o yılın Mayıs ayında 

orada bir yerleşim bölgesi kurarak yerel Sistem güçlerini geri çekilmeye zorladı, ancak, Yerel Yahudi unsuru. 


Bir grup Yahudi, Beyaz muhafazakarlar ve liberallerle işbirliği yaparak bir yıkım planı hazırlayacak zamana sahip oldu. Sonuç olarak Sistem birlikleri, bölge içindeki beşinci kolunun da yardımıyla 
Pittsburgh'u yeniden ele geçirdi. Yahudiler ve Siyahlar daha sonra, 75 
yıl önce Rusya'da Yahudilerin kışkırttığı Bolşevik Devrimi'nin en kötü aşırılıklarını anımsatan vahşi bir toplu katliam saldırısına giriştiler. 
Kanlı seks sona erdiğinde bölgedeki neredeyse tüm Beyazlar ya katledilmiş ya da kaçmaya zorlanmıştı. Örgütün hayatta kalan personeli 
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Yahudilerle uğraşmaktaki tereddütleri felakete yol açan Pittsburgh Saha Komutanlığı, Devrim Komutanlığı'nın emriyle hareket eden özel bir disiplin ekibi tarafından yakalandı ve vuruldu. 


9 Kasım 1993'ten sonra örgütün Kuzey Amerika'da nükleer silah 
patlatmak zorunda kaldığı tek sefer. 

Kıta bir yıl sonra Toronto'daydı. Yüzbinlerce Yahudi 1993 ve 1994 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nden bu Kanada şehrine kaçmış, New York'un neredeyse ikinci kısmını oluşturmuş ve burayı güneye doğru devam eden savaşın komuta merkezi olarak kullanmıştı. Hem Yahudiler hem de Örgüt söz konusu olduğunda ABD- 

Büyük Devrim'in sonraki aşamalarında Kanada sınırının gerçek bir önemi yoktu ve 1994'ün ortalarında sınırın kuzeyindeki koşullar, güneyine 

göre biraz daha az kaotikti. 

Karanlık Yıllar boyunca, her ikisi de nükleer savaş yeteneğini koruduğu sürece ne Örgüt ne de Sistem diğerine karşı kesin bir avantaj elde etmeyi umut edemezdi. Bu dönemin ilk bölümünde, Sistem'in konvansiyonel askeri gücünün Örgüt'ünkini büyük ölçüde aştığı dönemde, yalnızca Örgüt'ün, hala Sistem kontrolü altında olan büyük nüfuslu merkezlerde saklanan 100'den fazla nükleer savaş başlığıyla misilleme yapma tehdidi, Sistemi ayakta tuttu; çoğu durumda, Örgütün kurtarılmış bölgelerine karşı hareket etmekten. 


Daha sonra, Örgütsel kazanımlar ve Sistem güçlerinin firar nedeniyle giderek artan yıpranması, konvansiyonel güç dengesini Örgüt lehine çevirdiğinde, Sistem nükleer silahlarla donanmış bir dizi askeri birim üzerindeki kontrolü elinde tuttu ve bunları kullanma tehdidinde bulunarak, onları zorla savaşa zorladı. Organizasyonun belirli Sistem kalelerini dokunulmaz bırakması. 

Ancak Sistem'in elit, şımarık nükleer birlikleri bile Sistem'in konvansiyonel gücünü zayıflatan yıpratma süreçlerinden muaf değildi ve kaçınılmaz olanı yalnızca geçici olarak erteleyebilirlerdi. 30 Ocak 1999'daki önemli Omaha Mütarekesi'nde, Sistem generallerinin son grubu, bir karşılık karşılığında komutalarını Örgüt'e teslim etti. 
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kendilerinin ve yakın ailelerinin hayatlarının geri kalanını rahatsız edilmeden yaşamalarına izin verileceğini taahhüt ediyorlar. Örgüt sözünü tuttu ve Kaliforniya kıyısı açıklarındaki bir adada generaller için 

özel bir rezervasyon ayrıldı. 

Ardından, elbette, Beyaz olmayan grupların sonuncusunun yakalanıp yok edildiği, ardından da geri kalan Beyaz nüfus arasındaki istenmeyen ırksal unsurların nihai olarak temizlendiği temizleme dönemi geldi. 

Kuzey Amerika'nın özgürleştirilmesinden tüm gezegenimiz için Yeni Çağın başlangıcına kadar, 11 ay gibi oldukça kısa bir süre geçti. Profesör Anderson, Büyük Devrimin Tarihi adlı eserinde bu kritik dönemin olaylarını ayrıntılı olarak kaydedip analiz etmiştir. Burada, dünyadaki Yahudi gücünün ana merkezlerinin yok edilmesi ve Sovyetler Birliği'nin nükleer tehdidinin etkisiz hale getirilmesiyle, Örgütün dünya çapındaki zaferinin önündeki en önemli engellerin ortadan kalktığını belirtmek yeterli olacaktır. 


1993 gibi erken bir tarihten itibaren Örgüt'ün Batı Avrupa'da aktif 
hücreleri vardı ve Kuzey Amerika'daki zaferden önceki altı yıl içinde olağanüstü bir hızla büyüdüler. Liberalizm, tıpkı Amerika'da olduğu gibi Avrupa'da da bedelini ödemişti ve çoğu yerde eski düzen, yalnızca yüzeysel bir güce sahip, çürümüş bir kabuktu. Sistemin Kuzey Amerika'daki çöküşünü takiben 1999 baharında Avrupa'da yaşanan feci ekonomik çöküş, Avrupalı kitlelerin ahlaki açıdan Avrupa'ya hazırlanmasına büyük ölçüde yardımcı oldu. 

Organizasyonun son devralımı. 

Bu devralma, 1999 yazında ve sonbaharında Avrupa çapında büyük bir hızla gerçekleşti; temizleyici bir değişim kasırgası kıtayı kasıp kavururken, birkaç ay içinde bir milenyum veya daha fazla yabancı ideolojinin ve bir asırlık ya da daha fazla zamanın çöplerini temizledi. daha derin ahlaki ve maddi çöküş. Irk hainleri, nesiller boyu disgenik üremenin çocukları ve Gastarbeiter sürüleri ortak bir kaderle karşılaşırken, Avrupa'nın pek çok büyük şehrinin sokaklarında bir an için 


bilek derinliğinde kan aktı. Sonra Yeni Çağın büyük şafağı Batı dünyasının üzerine çöktü. 
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Aralık 1999'un başlarında yeryüzünde Örgüt'ün kontrolü altında olmayan tek güç merkezi Çin'di. Örgüt, Çin sorununun çözümünü birkaç yıl ertelemeye istekliydi, ancak Çinliler, Örgüt'ü derhal ve sert önlemler almaya zorladı. Çinliler elbette Sovyetler Birliği'nin Asya bölgelerini işgal etmişti. 8 Eylül 1993'teki nükleer saldırının hemen ardından, ancak 1999 sonbaharına kadar Uralların doğusunda kalarak fethedilen geniş, yeni bölgeyi sağlamlaştırdılar. 


1999 yazında ve sonbaharın başlarında, Avrupa ülkeleri birbiri ardına 
Örgüt tarafından kurtarıldığında, Çinliler Avrupa Rusya'sını ele geçirmeye karar verdi. Örgüt, Çin'in hala ilkel olan füze ve stratejik bombardıman yeteneklerini ortadan kaldırmak için nükleer füzeler kullanarak ve aynı zamanda Urallar'ın batısındaki bir dizi yeni Çin askeri yoğunlaşmasını vurarak bu hamleye büyük ölçüde karşı çıktı. 

Maalesef bu eylem Çin'den kuzeye ve batıya doğru akan Sarı dalgayı durdurmadı. 

Örgüt'ün, Urallar üzerinden Avrupa'ya akın eden çok sayıda Çin piyadesiyle geleneksel bir şekilde başa çıkmayı ummadan önce, yeni kontrolü altındaki Avrupa nüfusunu yeniden organize etmek ve yeniden yönlendirmek için hâlâ zamana ihtiyacı vardı; odönemde tüm güvenilir birlikleri, doğu ve güney Avrupa'nın yeni kurtarılmış ve hala tamamen pasifize edilmemiş bölgelerindeki garnizon görevi için bile zar zor yeterliydi. 

Bu nedenle Örgüt, sorunla başa çıkmak için çok büyük ölçekte kimyasal, biyolojik ve radyolojik yöntemlerin birleşimine başvurdu. 

Dört yıllık bir süre boyunca Ural Dağları'ndan Pasifik'e, Arktik Okyanusu'ndan Hint Okyanusu'na kadar dünya yüzeyinin yaklaşık 
16 milyon mil karesi etkili bir şekilde sterilize edildi. Böylece Büyük Doğu 


Çölü yaratıldı. 


Sadece son on yılda Atık'ın belirli bölgelerinin kolonizasyon için güvenli olduğu ilan edildi. Öyle bile olsa, bir asır önce oraya ekilen zehirlerin artık yaşam için tehlike oluşturmayacak kadar azalması anlamında "güvenli"ler. Herkesin bildiği gibi, 
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Çölde dolaşan mutant çeteleri gerçek bir tehdit olmaya devam ediyor ve sonuncusunun ortadan kaldırılması ve Beyaz kolonizasyonunun bu geniş alanda bir kez daha insan varlığı kurması için bir yüzyıl daha geçmesi gerekebilir. 

Ancak Eski Çağ'ın kronolojisine göre 1999 yılında -Büyük Olan'ın doğumundan sadece 110 yıl sonra- Beyaz bir dünya hayali nihayet kesinlik kazandı. Ve bu hayali gerçekleşene kadar canlı tutan şey, önceki yıllarda Örgüt'teki sayısız cesur erkek ve kadının hayatlarının feda 


edilmesiydi, artık inkar edilemezdi. 


Sayısız binlerce kişi arasında Earl Turner'ın rolü hiç de küçük değildi. 
106 yıl önce o karanlık Kasım gününde, ırkına, Teşkilat'a ve kendisini 
saflarına kabul eden kutsal Tarikat'a karşı olan sorumluluğunu sadakatle yerine getirdiğinde ölümsüzlüğe kavuşmuştu. Ve bunu yaparak, ırkının hayatta kalmasını ve gelişmesini, Örgüt'ün dünya çapındaki siyasi ve askeri hedeflerine ulaşmasını ve Tarikat'ın bilge ve hayırsever yönetimini gelecek tüm zamanlar boyunca tüm dünyaya yaymasını sağlamaya büyük ölçüde yardımcı oldu. 
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